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İngilizce Baskıya Önsöz 


DIANE ELSON 


Bu kitap, Türkiye'de neoliberal sosyal politikanın, politik İslam'ın ve AB'ye katılım sürecinin kesişiminde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin nasıl yeniden yapılandırıldığını inceleyen ilk kitaptır. Kitap, bir yandan ‘piyasalastirilmis’ bir sosyal güvenlik sisteminde yasal düzlemde kadın erkek eşitliğini teşvik eden, ama diğer yandan ücretsiz bakımı ‘kadınların isi’ kılan sosyal normları pekiştiren ve daha çok kadının insan onuruna yakışır ücretli işlere ulaşmasını sağlamak için hiçbir şey yapmayan bir yasal, iktisadi ve siyasi değişiklikler setinin paradokslarına yönelik birçok özgün ve iyi araştırılmış fikirler sunmaktadır. Bu kitap, toplumsal cinsiyet, sosyal politika ve refah devletleri yazınına değerli bir katkıdır. 

Son on yılda, AB tavsiye kararlarına cevap olarak, Türkiye'de kadınlar ve erkekler arasındaki resmi eşitliği sağlayan birçok önemli yasal değişiklik yapılmıştır. Bu kitap haklı olarak kadınlar ve erkekler arasında güçlü bir eşitliğin temin edildiğine yönelik bir sürecin olup olmadığını incelemek için bu yasal degişikliklerin ötesine bakmanın elzem olduğunda ısrar etmektedir. Kitabın bulguları kanun önündeki eşitlik ile cinsiyete dayalı yoksulluk ve gelir eşitsizliği arasında süregelen bir uçurum olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu kitap, kadınların işgücüne katılım oranının düşüklüğünün ve sosyal refahın sağlanmasında ailenin üstlendiği önemli rolün altını çizmektedir. Ailenin bu rolü, Türk kadınlarının en az üç çocuk sahibi olmasını isteyen Başbakan'la birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarınca güçlendirilmektedir. 
Bu kitap, türbanın sembolik anlamının zaman içinde nasıl ‘dini bir vecibe'den ‘insan hakları'na dönüştüğünü göstermektedir. Ancak, kitaptaki bulgular çalışma hakkı gibi kadınların insan haklarının diğer yönlerinin sürekli olarak göz ardı edildiğini işaret ediyor. 

Kadınların ailelerine sunduğu ücretsiz bakım hizmeti talebi, 
2006 tarihli ilk ve tek ulusal zaman kullanımı anketine dayanan, yenilikçi ve nicel bir zaman kullanımındaki cinsiyete dayalı farklılık analizinde gösterilmiştir. Devlet, çocuk ve yaşlı bakımı için çok sınırlı bir destek sağladığından kadınlar bu hizmetleri ellerinden gelen en iyi biçimde sunmak için tek başlarına bırakılmaktadır. Kitapta, özel istihdam büroları tarafından sağlanan gündelikçi kadınlarla ve taşradaki yoksul genç kızların yari-evlathk olarak orta sınıf ailelere getirilmesiyle kadınların kendi ailelerine sağladıkları bakım hizmetini nasıl güçlendirdiklerini göstermek için alan çalışmaları yapılmıştır. Bu her iki ek bakım kaynağı da bu bakımı sağlayanların haklarının ihlaline yol açmaktadır. 

Bu bağlamda, hükümet, sosyal güvenlik, sağlık sigortası ve emeklilik sisteminde piyasalaşma ve özelleştirme içeren düzenlemeler yapmıştır. Bu kitap net bir şekilde gösteriyor ki cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik reformlar resmi bir kadın-erkek eşitliği getirse de gerçek anlamda eşit bir refah sağlanmasına yol açmıyor; çünkü, kadınların çoğu güvenceli işlerde çalışmıyorlar. Politikalar kadınlara insan onuruna yakışır iş saglanmasını dikkate almaya başlamadığı sürece çoğu kadın, erkek aile reisine bağımlı kalmaya devam edecektir. 

İyi araştırılmış ve iyi tartışılmış yazılardan oluşan bu kitap her ne kadar kadınlar için yasal zeminde birtakım kazanımlar olsa da günlük yaşam pratiğinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinde bir dönüşüm yaşanmadığını göstermektedir. 
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TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ 


Türkiye'de Sosyal Politika Çalışmalarının 
Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Gelişimi 
YILDIZ ECEVİT 


Elinizdeki çalışma, sosyal politika ve toplumsal cinsiyet ilişkisini kurmayı ve bu ilişkiyi çeşitli boyutları ile irdelemeyi hedefleyen bir kitap olarak, sosyal politika ile ilgilenenler için önemli bir kaynak olmaya adaydır. Bu kitap, refah devleti, yeni liberal işgücü piyasası ve ataerkil aile üçgeninin merkezine toplumsal cinsiyeti yerleştiriyor ve bu üç temel alana toplumsal cinsiyet bakış açısı ile bakabilmemizi sağlıyor. Bu giriş yazısında benim amacım, okuyucuya, kitaptaki çalışmaları içine yerleştirebileceği, toplumsal cinsiyet çözümlemesi içeren bir sosyal politika ve sosyal refah bağlamı sunabilmektir. Burada bütün çalışmaları ayrı ayrı takdim etmeyeceğim; çünkü kitabın editörleri bunu yetkinlikle yapıyorlar. Bu tür bir yazıda ben tercihimi, sosyal politika yazınının feminist bir eleştirisini yapmaktan yana kullanacağım. Türkiye'de sosyal politika ve refah yazınının toplumsal cinsiyete duyarlı olmayan bir içeriğe sahipken, bu ilişkileri daha çok hesaba katmaya başlayan bir yazın olmaya doğru nasıl evirildiğini, kitaptan örnekleri de kullanarak tartışacağım. 

Sosyal politika, gelir eşitsizliğinden yoksulluğa, eğitimden istihdama, sağlıktan konuta birçok alt başlığı içeren bir alan olduğu için, Türkiye'de bu konuda çalışma yapanlar da çeşitli disiplinlerden gelen düşünür ve araştırmacılar oldular. Ancak yaptıkları sorgulamalarda da araştırmalarda da toplumsal cinsiyete pek az yer verdiler; böylece sosyal politika yazını uzun yıllar toplumsal cinsiyet bakış açısından uzakta gelişti. Bu nedenle, sosyal politika alanının toplumsal cinsiyet ile ilişkisinin nasıl ve kimler tarafından kurulduğunu irdelemenin bu tür bir değerlendirme yazısı için doğru bir başlangıç olacağını düşünüyorum. 

Türkiye'de, toplumsal cinsiyet ve sosyal politika ilişkisinin bu kadar doğrudan kurulduğu bu kitaba bizi taşıyan ve oldukça da uzun bir geçmişi olan bir sosyal politika çalışma alanı var. İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin sosyal politika kürsüleri 1950'lerden itibaren hızı artan göçün, bu göçün kentlerde yarattığı sosyal dönüşümün, işsizlik ve yoksulluğun, gelir dagılımında daha o yıllarda irdelenmeye başlanan eşitsizliklerin, adaletsizliğin, sosyal güvenlik sorunlarının tartışıldığı bilimsel kurumlar oldular. Bu kürsülerde ders veren öğretim üyeleri ve lisans-üstü tezlerini hazırlayan genç bilim insanları sayesinde Türkiye'de sosyal politika yazını gelişmeye başladı. Özellikle “Sosyal Siyaset Konferansları dizisi, yapılan tartışmaların ve özgün çalışmaların geniş kesimlere aktarılabildiği bir kanal oldu. 
1960'larda Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşu sonrası başlayan planlı dönemde bu kurum, sosyal politika alanında atılacak adımları sadece planlamakla kalmadı, aynı zamanda kurumun yetkin uzmanları da sosyal politika alanına giren konularda önemli çalışmalar yaptılar. 

1980 askeri darbesi ve hemen arkasından kurulan Yüksek 
Öğrenim Kurulu, üniversitelerdeki sosyal politika kürsülerinin adını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri olarak değiştirdi. Bu değişiklikle yeni liberal düzenin ve sosyal politika alanında Türkiye'de gerçekleşmekte olan köklü değişimlerin bilimsel eleştirisini yapacak bölümlere gerek olmadığı mesajı veriliyordu. Düzeni eleştiren demokratik kitle örgütlerinin kapatıldığı, o zamana dek neredeyse bir araştırma merkezi gibi çalışan sendikaların! faaliyetlerine son verildiği, sosyal bilimcilerin üniversitelerden uzaklaştırıldığı böyle bir dönemde, sosyal politika alanında üniversite-dışı yapılan çalışmalar da geriledi. 

2000li yıllarda sosyal politika alanına yeniden ve artan bir ilgi duyulmasının önemli nedenlerinden biri, 1980'lerden 2000'lere kadar Türkiye ekonomisinde gerçekleşenler ve alınan politik kararlardır. Başka bir deyişle, Türkiye'deki yeni liberal dönüşümler, sosyal politika ve refah devleti tartışmalarının hızlanmasının nedenidir. Bu yirmi sene, Türkiye'nin ekonomisini, devlet düzenini, sosyal refah düzenlemelerini öylesine alt üst etti ki sosyal bilimciler için ülkede neler olduğunu anlayabilmek ve anlatabilmek kaçınılmaz bir sorumluluk haline geldi. Her şeyden önce, küreselleşmenin ve yeni liberal ekonomik politikaların olumsuz etkilerinin tartışılması gerekiyordu ve doğaldır ki bu tartışma sosyal politika alanı ile çok yakından ilişkiliydi. 1990'ların sonuna doğru araştırmacılar? küreselleşmenin, liberalleşmenin ve yapısal uyum politikalarının 
etkilerini araştırmaya başladılar. Toplum ve Bilim dergisi 2002 
baharında “Küreselleşme, Sosyal Politika ve Adalet” özel sayısı yaparak bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen yazılara yer verdi. Aynı yıl Doğu-Batı düşünce dergisi de yine bir küreselleşme özel sayısı ile bu olguyu çeşitli boyutları ile tartışabilmek için bir ortam yarattı. 2004 yılında N. Balkan ve S. Savran'ın derledikleri Neoliberalizmin Tahribatı: 2000'li yıllarda Türkiye kitabının adı, sosyal bilimcilerin o yıllarda yeni liberalizm ve küreselleşmenin yarattığı olumsuzlukları açığa çıkarma çabalarının özlü bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. 

Sosyal politika sorunlarını çalışma alanı olarak seçen sosyal bilimciler için sadece küreselleşme, yeni-liberalizm, yapısal uyum politikaları benzeri genel konular anlaşılmaya muhtaç degildi; aynı zamanda daha özel alanlar da dikkat çekici değişme- 


2 Örneğin, Balkan, E. ve E. Yeldan, “Financial Liberalisation in Developing 
Countries: The Turkish Experience”, Medhora, M. ve |. Fanelli (der.) Financial liberalisation in Developing Countries içinde, 1998; Macmillan Press; Boratav, K., Yeldan, E. ve Köse, A., Globalization, Distribution and Social Policy in Turkey, 1980-1998, CEPA Working Paper Series 1: Globalisation, Labor Markets and Social Policy, Project founded by the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, 2000. 
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lere sahne oluyordu. Türkiye'de, ihracata yönelik ekonomik büyüme modeli benimsenirken, çalışan nüfusun bu modelin gereklerini yerine getirebilecek bir emek-gücü olma özelliği kazanabilme ihtimalinden hareket edilmişti. Sermaye, ancak örgütlenmesi engellenebilir, ücretleri ve böylece yaşam standartları düşürülebilir ve kontrol edilebilir bir çalışan kesimin varlığında dış pazarlarda rekabet etme riskini alabilirdi. Böylece, 1960'lı ve 1970'li yılların düzenli çalışma saatlerine tabi olan, ücretleri önceden belirlenmiş, örgütlü ve sendikalarca korunan işgücünün yerini, “atipik” çalışma biçimlerini [kısmi zamanlı çalışma, geçici ya da mevsimlik çalışma, evde(n) çalışma ve benzeri] kabul etmeye razı, çoğu vasıfsızlaştırılmış, düşük ve belirsiz ücretlerle çalışmaya zorlanan örgütsüz işgücü aldı. Bu bağlamda, esnek istihdamın yaygınlaşmasının, emekçi sınfların daha az korunmaya başlanmasının, enformel sektörün büyümesinin, kamu iktisadi kuruluşlarının özelleştirilmesinin, tarım ile ilgili alınan kararlardan ötürü geniş kesimlerin yoksullaşmasının ve bütün bunların doğuracağı sonuçların sosyal politika alanında yapılan çalışmaların en çok odaklanacağı konular olması kaçınılmazdı. 

Sosyal politika konularıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya ilgi artıyordu ama bilim insanları yeni liberal söylem ve politikaları benimseyen hükümetlerin aldığı kararlardan hangi kesimlerin ne derece etkilendiklerini araştırırken daha çok ana akım kuramları ve yöntemleri kullanıyorlardı. Bu araştırmacıların kullandıkları temel çözümleme birimi toplumsal sınıflardı. “Hangi toplumsal sınıflar yeni-liberal politikalardan nasıl etkileniyorlar?” sorusunu sorarken “Bu etkiler toplumsal cinsiyet temelinde değişiyor mu?’ sorusu hemen hiç sorulmuyordu. 

Aslında, Türkiye'de sosyal politika yazını başlangıcından beri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve toplumsal cinsiyet temelinde ayrımcılığa duyarlı bir yazın olmamıştı ve bu durumun büyük ölçüde hâlâ devam ettiğini söylemek mümkün.? Uzun 


3 Bilgim dahilinde olan genel sosyal politika kitaplarından sadece birinde, Meryem Koray'ın hazırladığı Sos yal Politika isimli kitapta, Türkiye'de eşitlik politikalarına yönelik bir alt bölüm vardır. Koray, M., Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi, İstanbul, 2000; 2. Baskı, İmge Kitabevi, İstanbul, 2005. \ 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yıllar boyunca Türkiye'de sosyal politika alanında ve yazınında hâkim paradigma “kadınların ait oldukları” alanda “tutulması ve “korunması idi. Toplumda mevcut eşitsizlikler sosyal politikalara yansıtılırken bu, “kadınların korunması” adına yapılmış ve meşru görülmüştü. Bir zaman sonra bir kısır döngü oluşmuş ve bu defa politikalar, kadınların toplumdaki statülerini sağlamlaştırıcı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini güçlendirici bir rol oynamaya başlamıştı. Yani politikalar, yasal düzenlemeler ve uygulamalar, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri gidermek yerine bu eşitsizlikleri meşrulaştırıcı bir işlev yüklenmişlerdi. 
Örneğin, Türkiye'de toplum ev dışında ücretli bir işte çalışan kadınların evlenmeleri halinde çalışmaktan vazgeçip evlerine çekilmeleri konusunda zaten hemfikirdi. Bu toplumsal anlayış ve kabul, İş Kanunu'na yansımış ve Kanun, evlenen kadınların kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilmelerine olanak tanımıştı. Kanun bunu yaparak toplumsal kabulü teyit etmekte ve kadınların kendilerine biçilen rolleri oynamak üzere evlerine dönebilmeleri için onları teşvik etmekteydi. Bir örnekle somutlaştırmaya çalıştığım bu ve benzeri durumlar uzun zaman eleştiri konusu yapılmadan devam etti. Toplumsal cinsiyet farklarını yoğun olarak içeren mevzuat, kararlar ve politikalar neredeyse hiç sorgulanmadı. Ana akım sosyal politika yazını, çalışan kadınların özel önlemlerle korunmasını öneriyor, onların işgücü piyasasının asli bir öğesi olamayışlarını yadırgamıyordu; erkeklerle aralarındaki farkları normalleştiren bir yaklaşım sergiliyor ve eşitsizliklere göz yumuyordu. 

işte bu nedenle Türkiye'de bu paradigmanın dışına çıkan, bunu sorgulayan ve kadınların aile ve toplumdaki konumlarına, sosyal refah kurumları tarafından tanımlanışlarına, kullandıkları emek-gücünün özgüllüklerine ilişkin farklı kavramsal tartışmalar yapan feminist yazının gelişimi sevindiricidir. Bu yazın, henüz sosyal politika ana akım kuram ve yaklaşımlarının direncini kıramamış olsa da farklı bir çerçeveden de bakılabileceğini ve hatta bakılması gerektiğini önermesi açısından umut vericiydi. 

İstihdam ve işsizlik, toplumsal cinsiyet bakış açısının en erken dahil olduğu iki sosyal politika alanı oldu. Birbiriyle çok 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yakından ilgili bu iki olgunun, kadınlar merkeze alınarak incelenmesi diğer alt alanların hepsinden önce gerçekleşti. Türkiye'de kadın emeği konusunda çalışan sosyal bilimciler 1980'lerin ortasından başlayarak uzun yıllar boyunca enerjilerini kadınların işgücüne düşük katılımlarının nedenlerini keşfetmek ve bu katılımın nasıl artırılabileceğine dair çözümlemeler geliştirmek için çaba sarf ettiler. Bu katılımda dünya örnekleri ile uyuşmayan eğilimler olduğu için, Türkiye'ye özgü koşulların hesaba katılmasını gerektiren analizler yapmak için uğraştılar. Kadınların ekonominin çeşitli sektörlerinde işe alınma, işsiz kalma, çalışma ve ücretlendirilme koşullarının erkeklerden farklı olduğunu ortaya çıkaran çalışmalarla işgücü piyasasının toplumsal cinsiyetten bağımsız bir piyasa olmadığını vurgulamaya başladılar. Kadınların yoğun olarak çalıştıkları sektörler bazında ayrıntılı araştırmalar yapıldı; çalışmadıkları sektörlerde neden çalış(a)madıkları sorgulandı; işgücü piyasasına girmelerini zorlaştıran nedenler tartışıldı. Araştırmacılar bunları yaparken genel geçer tanımların dışına çıkmaya, geleneksel açıklamaları reddetmeye ve kadın emeği konusunda dünyada gelişen feminist kuramlardan faydalanmaya özen gösterdiler. 

Sosyal politika ile kadın emeği ve istihdamının ilişkisinin erken kuruluşu, bu alanda kapsamlı bir yazının doğmasına katkıda bulundu. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi tarafından hazırlanan bibliyografya, bu yazının zenginliğini sergileyen en önemli referanstır. Bugün istihdam ve işsizlik konularına toplumsal cinsiyeti hesaba katmadan yaklaşmanın ciddi bir eksiklik olarak görülüyor olması, pek çoğu kadın olan öncü sosyal bilimcilerin çalışmaları sayesindedir.” 

Bu kitapta, bu yazının en son örneklerinden bazıları yer almakta. Gülay Toksöz, Saniye Dedeoğlu, Hande Toğrul, $. Gözde Yirmibeşoğlu ve Helga Rittersberger-Tılıç ile Sibel Kalay- 


4 Türkiye'de kadın emeği ve istihdamı ile ilgili 1980 sonrası yapılmış çalışmaların kapsamlı bir bibliyograf yasına www.keig.org adresinden erişilebilir. 

5 Ecevit, Y., “Türkiye'de Kadın Emeği Konulu Çalışmaların Feminist Tarihçesi”, 
S. Sancar (der.), Birkaç Arpa Boyu...21.Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan içinde, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 121-166. 
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cıoğlu ücretli ve ücretli olmayan kadın emeği ile doğrudan ilgili makaleleri ile kitaba katkıda bulunuyorlar. Makroekonomik politikalar işsizlikle, yoksullukla, güvencesiz istihdamla mücadele etmedikçe ve bu politikalar eğitim ve beceri kazandırmada, istihdamda ve bakım hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemedikçe, kadınların işgücü piyasasından dışlanmalarının önüne geçilemeyeceğini iddia ediyorlar. Kadınlar ev işleri ve aile ile çok yakın düzeyde ilişkilendirildiği için, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kadınların istihdamını artırmaya tek başlarına yeterli olamayacaklarını, hatta bazı durumlarda kadınların aleyhine sonuçlar yaratacaklarını tahmin ediyorlar. Bu politikaların kadınların toplumdaki konumlarını güçlendirecek etkili ve yeterli önlemler ile desteklenmedikleri sürece yasal metinler olarak kalmaya mahküm olduklarını ya da ancak küçük bir grup kadının hayatını etkileyebileceğini düşünüyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği amacına ulaşmanın ancak kadınları destekleyici özel önlemleri almaya hazır bir politik irade ile mümkün olacağını savunuyorlar. 

Açıktır ki, Türkiye'de sosyal politika araştırma ve yazınında toplumsal cinsiyet odağının genişlemesinin bir nedeni sosyal politika, siyaset, sosyoloji ve iktisat alanlarındaki feminist kuramcıların artan katkısıdır. Toplumsal cinsiyete duyarlı feminist bilgi, mevcut paradigmaların dışında da çözümlemelerin olabileceğini göstererek sosyal bilimcilerin düşünme ve araştırma alanını bir hayli genişletti; onları özgürleştirdi ve yeni sorular sorabilmelerini sağladı. Sosyal bilimcilerin araştırma konularını giderek daha çok sosyal refah ve sosyal politika ile ilgili alanlardan seçmelerinde rol oynayan başka bir neden de, Türkiye'de, özellikle son on senede sosyal güvenlik, sağlık ve istih- 


6 Türkiyede sosyal politikanın gelişimini toplumsal cinsiyet bakış açısı kullanarak inceleyen ilk çalışmalardan biri Azer Kılıç'a aittir. Kılıç, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi ve işgücü piyasası ile ilgili politika ve söylemleri geç Osmanlı döneminden başlayarak inceler ve bunun sonucunda kadınlar ile erkekler arasındaki farklılıkları ve eşitsizlikleri dikkate alan toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın gerekliliğini vurgular. Bkz. Kılıç, A., “Continuity and Change in Social Policy Approaches toward Women, New Perspectives on Turkey, No: 38, s. 135-58. 
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dam alanlarında yapılan değişiklikler ve düzenlemelerdir. Refah devletinin bu çok önemli üç alanında gerçekleşen düzenlemelerin toplumsal cinsiyet etkileri nelerdi ve neler olacaktı? Kadınların (ve erkeklerin) sosyal güvenlikle ilgili haklarına ilişkin başlarına neler gelecekti? İşsizlik, hastalık, yaşlılık, yoksulluk hallerinde güvenli yaşamalarını kim nasıl sağlayacaktı? 
Ülkeye hâkim olan yeni liberalizmin en keskin hatlarıyla kendini gösterdiği metin olan SSGSS taslağının hazırlıkları 2003 
yılında İş Yasası'nın çıkarılmasından sonra başlamıştı. Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığı için bir süre gecikse de mevcut hükümetin ısrarlı tutumu, yapılan bütün itirazları göz ardı etti ve Yasa 2008 yılında uygulamaya konuldu. SSGSS taslağı hükümet tarafından hazırlanırken Emek Platformu ve Türk Tabipler Birliği gibi çeşitli toplumsal kesimlerin temsilcileri taslağa yönelik eleştirilerini dile getirdiler. Taslak, iktisadi ve politik bir bağlama oturtulmaya çalışıldı ve dünya örnekleri ile karşılaştırıldı.” Yasa'dan etkilenecek çalışan kesimlerden birçoğu, bu etkilenmenin nasıl olacağı konusunda görüşler ileri sürdüler. Bunların arasında kadın örgütleri ve grupları da vardı. Bu grupların yaptığı tartışmalar ve çalışmalar, feminist politika ile feminist bilimsel bilginin birbirini nasıl tamamlayıp beslediğinin somut bir örneğidir. Feminist aktivist bir grup olan KEİG, yasa taslağına en erken tepki veren gruplardan biri oldu. Bu inisiyatif grubunun içindeki sosyal bilimciler, SSGSS Kadınlara Nasıl bir Sosyal Güvenlik Vaat Ediyor? isimli çalışmalarıyla yasanın kadınlar açısından yaratacağı dezavantajlı durumlara dikkat çektiler. Akademik ve politik dergilerde yayınlanan çalışmalarda da taslakta kadınlar ve erkekler arasında farkı ortadan kaldıran ve soyut 


7 Keyder, Ç. vd. (der.), Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007 

8 Ateş E. Akgül ve Çağlayan, H., Eğitim ve Bilim Kolunda Çalışan Kadınların Sosyal Güvenlik Hakları ve İş Güvencesi, Eğitim Sen Yayınları, Ankara, 2008; Akkaya, Y. ve Çulhaoğlu, M., “Sağlık ve Sosyal Güvenlikteki Daralma ne Getirecek?”, Toplum ve Hekim, Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005. 

9 KEİG, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl 
bir Sosyal Güvenlik Vaat Ediyor?, Ankara, Mart 2008. ~~ 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bir eşitlik anlayışına dayalı düzenlemelere kapı açan yaklaşım elestirildi.'° SSGSS öncesi kadınların erkeklere kıyasla daha kırılgan ve bağımlılık dereceleri yüksek bireyler olmaları, bu nedenle koruyucu önlemlerle korunmaları gerektiği anlayışı soyut bir kadın-erkek eşitliği yaklaşımına yerini bıraktığında olabilecekler üzerinden tahminler yürütüldü. Hem kuramsal hem amprik olarak yapılan çalışmalarla “Farklılık mı eşitlik mi?’ sorusunun yanıtları aranmaya başlandı. 

Bu erken tepkileri içeren çalışmalardan sonra başka çalışmalar da yapıldı. Bu kitapta yer alan ve Mustafa Şahin'e, Tuba Ağartan'a ve Şule Şahin ile Adem Yavuz Elveren'e ait üç makalede, yazarlar Türkiye'de gerçekleşen dönüşümlerin derinliklerine iniyor ve ‘sözde’ refah toplumuna yönelik reformların toplumsal cinsiyet etkilerini ayrıntılı olarak tartışıyorlar. Yazarlar, ‘SSGSS’, “Sağlıkta Dönüşüm’ ve “Bireysel Emeklilik?” uygulamalarının toplumda zaten var olan toplumal cinsiyet temelli eşitsizlikleri artıracağı ortak savında birleşiyorlar. 

Sosyal bilimcilerin yeni liberal ekonomik politikaların Türkiye'de yoksulluğu derinleştireceği savı, bu politikaların uygulanmaya başlamasıyla neredeyse eş zamanlıdır. Bu savı ilk ileri sürenler, daha önceleri çalışmalarını sınıflar arası gelir dağılımı ve gelir eşitsizlikleri üzerine yoğunlaştırmış olanlardı. Geçmişte yaptıkları bu çalışmalardan dolayı liberal ekonominin, az gelirlileri yoksullaştırıcı etkisini en çabuk fark eden ve bu konuda tartışmaya başlayanlar onlar oldular. 2000'lerin başından itibaren yoksulluk konusu başlı başına çalışılacak önemli bir konu olarak Türkiye'nin sosyal politika yazınına girdi. Yoksulluk ile ilgili nicel ve aritmetik ölçeklerin kullanılmasının sorun yaratacağını, dolayısıyla bunun ötesine geçilmesini ve kavramsallaştırmalar üzerinde daha derinlikli çalışmalar yapılmasını öneren'! daha da önemlisi, yoksulluk durumunun hangi sü- 


10 Savran, G., “SGSS: Görünmeyen Emek ve Feminist Politika”, Amargi, Sayı 8, 
2008, s. 16-19; Coşar, S. ve Yeğenoğlu, M. “The Neoliberal Restructuring of Turkey's Social Security System”, Monthly Review, Nisan 2009, s. 34-47 

11 Senses, F., Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim, Istanbul, 2001; Şenses, F. “Yoksullukla Mücadelenin Neresindeyiz? Gözlemler ve Öneriler”, A. 
H. Köse, F. Şenses, E. Yeldan (der.), İktisat Üzerine Yazılar I - Küresel Düzen: 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reçler sonucunda ortaya çıktığının, toplumsal ilişkilerin nasıl değiştiğinin mutlaka anlaşılması gerektiğini vurgulayan bir yazın ortaya çıktı. 2001 ve 2002 senelerinde yayınlanan iki önemli kitap, bu anlayışla yapılmış çalışmaları içerdiği için yoksulluk tartışmalarına önemli katkı sağladı.'? Bu dönemde Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'nun kuruluşu, hem yoksulluk hem de bu sorunla ilgisi nedeniyle göç, gecekondulaşma, işsizlik ve benzeri konuların sosyal refahla ilişkilendirilmesi açısından önemli bir gelişmedir. 

2000'li yıllarda yapılan çalışmaları önceki çalışmalardan ayıran özellik, toplumsal cinsiyet boyutunun çalışmalarda yavaş yavaş yer almaya başlamasıydı. Erken yoksulluk çalışmalarının pek çoğunda yoksulluk, bir hane sorunu olarak ele alınmıştı. 
Örneğin, 1999 yılında Dünya Bankası'nca yapılan bir çalışmada” Türkiye'de hanelerin ne kadarının mutlak yoksul kabul edilmesi gerektiğine, ne kadarı için ise ekonomik olarak korunaksızlıktan söz edilebileceğine yönelik analizin temelinde, hane reisinin eğitim düzeyi ve istihdam statüsü iki önemli parametre olarak kullanılmış, yani yoksulluğa hane reisi üzerinden bakılmış ve kadınlar dikkatlerden kacmisti.'* Bu çalışmalarda kadınların görünmeyen ve ekonomik kriz durumlarında yoğunlaşan emeğinin, birçok haneyi yoksullaşmaktan korumakta olduğu gerçeği de analizlere dahil edilmemişti. Buna ek olarak, yoksullaşan hanelerde kadınların daha da yoksul oldugu şeklindeki vurgular da yapılmamıştı. Erken yoksulluk çalışmalarında, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, sınıfsal eşitsizlik- 


Birikim, Devlet ve Sınıflar (Korkut Boratav'a Armağan. İstanbul: İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 2. Baskı, s. 319-356; Buğra, A. ve Keyder, Ç., New Poverty and The Changing Welfare Regime of Turkey, UNDP, Ankara, 2003. 

12 Işık, O. ve Pınarcıoğlu M., Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları, Sultanbeyli Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001; Erdoğan, N., (Yay. Haz.), Yoksulluk Halleri: Türkiye'de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, Demokrasi Kitaplığı Yayınevi, İstanbul, 2002. 

13 World Bank, Turkey, Economic Reforms, Living Standards and Social Welfare 
Study, Washington, D.C., 1999. 

14 Ecevit, Y., Gender Assessment of World Bank's Report: Turkey: Economic Reforms, Living Standards and Social Welfare Study, 2000. Dünya Bankası için hazırlanmış değerlendirme raporu. 
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lerin gölgesinde kalmış ve kadınların yoksullaşmasına neden olan önemli durum ve süreçler göz ardı edilmişti. Oysa kadınların yoksulluğu, sadece yoksulluk üzerine yapılan genel çalışmaların bulgularından hareketle analiz edilemeyecek kadar özgüldü ve bu özgüllüğün kaynaklarına inilmeden kavramsallaştrılması olanaksizdi.'° 

Yoksulluğu kavramaya çalışırken kullanılan hane temelli analizlerin ve ölçümlerin kadınların yaşadığı gerçek yoksullugu gösteremediği; ancak konuya toplumsal cinsiyet perspektifiyle yaklaşıldığında anlaşılabildi. 2000 yılından başlayarak feminist araştırmacılar tarafından peş peşe yapılan çalışmalar, yoksulluğun en az sınıf boyutu kadar önemli bir de toplumsal cinsiyet boyutu olduğunu açıkça gösterdi. Araştırmacılar, kadınların yoksullukla ilişkileri kurulurken onların yaşam deneyimlerinin derinlemesine analiz edilebilmesine imkân verecek niteliksel yöntemlerin kullanılmasının faydalarını vurguladilar.'® Nitekim, bu yöntemlerin kullanıldığı araştırmalarda kadınların yaşadıkları yoksulluk durumları, o yıllara gelinceye dek olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde gözlemlendi, kavramsallaştırıldı ve yorumlandı.” 

Bu niteliksel çalışmalar, sayıları pek az olmakla birlikte niceliksel teknikler kullanılarak yapılan çalışmalarla da desteklendi. Bu kitapta yer alan Meltem Dayıoğlu ve Cem Başlevent'in 


15 Ecevit, Y. ve Türkyılmaz, S., “Kentlerde Kadın Yoksulluğuna Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Yaklaşım: Kavramsal ve Metodolojik Vurgular”, Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, 2003, s. 293-304. 

16 A.ge. 


17 Bora, A., “Olmayanin Neresini İdare Edeceksin? Yoksulluk, Kadınlar ve Hane”, N. Erdogan, (Yay. Haz.), Yoksulluk Halleri: Türkiye'de Kent Yoksullugunun Toplumsal Görünümleri, içinde, Demokrasi Kitaplığı Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 65-88; Uyan-Semerci, Pinar, ‘Yapabilirlik Yaklaşımı ve Yoksulluk: Söylenenler, Söylenemeyenler ve Yapabilirlikler,” 1. Akça ve B. Ulman (der.), Kemali Saybaşıla'ya Armağan İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar, Bağlam Yayınlan, Istanbul, 2006, s. 223-44; Körükmez, L., “Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadınların Geliştirdiği Strate jiler ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, N. Oktik (der.), Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları içinde, Yakın Kitabevi Yayınları, İzmir, 2008, s. 207-244, Güneş, F., “Farklı Emek Kategorileri Açısından Kadın Yoksullugu”, Çalışma ve Toplum, Cilt 29, Sayı 2, 2011, s. 217-248. 
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araştırması, ikinci grup çalışmalara yönelik önemli bir örnektir. Araştırmacılar, hane halkı temelli geniş bir bütçe araştırmasından hareketle, Türkiye'de gelir dağılımı ve yoksulluk bağlamında cinsiyete göre kayda değer farklılıklar olup olmadığı sorusunu soruyor ve cinsiyet temelli farklılıkların yalnız gerçek değil, aynı zamanda hayli büyük olduğu sonucuna ulaşıyorlar. 
Böylece sosyal bilimcilerin yoksulluk araştırmalarında yüz yüze görüşmelerle saptadıkları durumu, mevcut istatistiksel verileri kullanarak bir kere daha doğrulamış oluyorlar. 

Dayıoğlu ve Başlevent, kadınların yoksulluğunun, hanelerin yoksulluğundan farklı olarak belirlenebilmesi için veri eksikligine işaret ediyorlar. Kişisel tüketim hakkında bilgi olmaksızın ve toplam hane gelirinin ya da tüketim harcamalarının hanehalkı üyeleri arasındaki dağılımı bilinmeksizin, hane yoksulluğu ile hane üyelerinin (kadının) yoksulluğu arasında bir ayrıma gitmenin çok güç olacağına dikkat çekiyorlar. 

Türkiye'de toplumsal cinsiyet temelli veri toplamada uzun yıllardır görülen bu eksiklik, araştırmacıların oluşturdukları araştırma sorularına cevap verebilmelerini bir hayli güçleştiriyor. Bu güçlük, istatistiksel ölçüm teknikleri kullanılarak yapılması gereken araştırmalarda özellikle kadınların emek kullanım biçimlerindeki belirsizlikleri gidermeyi amaçlayan çalışmalarda kendini daha çok hissettiriyor. 

Zaman kullanımını çalışmalarının sosyal politika kapsamı içinde düşünülmeye başlanması bu açıdan çok önemli bir adım. Feminist iktisatçılar bu çalışmaları birkaç nedenle çok benimsediler: Birinci neden, kadınların hane içinde kullandıkları karşılıksız emeği görünür kılmak; ikincisi ise, ana akım iktisatçılar tarafından dikkate alınmayan ve ulusal gelir hesaplarında bile kullanılmayan bu emeğin değerinin ortaya konulmasını sağlamak. Feminist sosyal politika uzmanları ise, zaman kullanım çalışmalarına, kadınların refah devletinin daralan hizmetleri yerine, kendi hizmetlerini koymalarında artış olduğunu ve hane gelirindeki kayıpları telafi etmek için daha fazla ev içi üretim yapmakta olduklarını kanıtlayabilmek için ihtiyaç 


18 Benim vurgum. Y.E. 
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duydular. Elbette, her iki grupta hâkim olan genel dürtü ise, bu çalışmaların sonuçlarına dayanarak, hem özel hem de kamusal alandaki işbölümünün toplumsal cinsiyet temelinde farklılaştıgını ve eşitsiz bir işbölümü olduğunu gösterebilmekti. Kadınların ve erkeklerin istihdamında toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri anlayabilmenin yolu bu eşitsiz işbölümünü anlayabilmekten geçiyordu. 

Türkiye'de ilk zaman kullanım anketi 1996 yılında bir pilot çalışma olarak Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Zehra Kasnakoğlu ve Meltem Dayıoğlu, bu zaman kullanım anketlerini temel alarak bir çalışma baslattilar.'? Amaçları, hanedeki metalaşmamış hane emeğinin hane gelirine ve gayri safi milli hasılaya katkısının ne olduğunu tahmin etmekti. Araştırmacılar, bu çalışmanın hane ekonomisinin büyüklügünü anlamaya yarayacağını düşündüler. Nitekim, araştırmaları sonucunda hane ekonomilerinin ihmal edilemeyecek ölçekte büyük olduğunu ortaya çıkardılar. Evde yapılan üretimin ve harcanan emeğin hesaplara dahil edilmesi ihmal ediliyordu. Bu durum, kadınların ekonomiye yaptıkları katkının ve ev üretiminin hane refahını belirlemede oynadığı rolün görülebilmesi- ne engel oluyordu. 

Araştırmacıların çalışmaları, ev işlerinin yapılması için kadınların erkeklerden daha fazla zaman harcadıklarını açıkça gösterdi. Erkeklerin ev içindeki işlere katılımı çok sınırlıydı. Kadınlar arasında, hem ücretli bir işte çalışıp hem de ev işlerini yapanların iş yükü, sadece ev kadını olarak ev işi yapanlardan fazlaydı. Bu da, araştırmacılara göre, Türkiye'de kadınların işgücü piyasasına girmekte neden isteksiz olduklarını kısmen açıklıyordu. 

Bu araştırmadan 16 sene sonra, hem kadınların erkeklerden daha fazla toplam iş yüküne sahip oldukları hem de bu yükün onların işgücü piyasasına katılmalarında engelleyici bir etmen olarak rol oynadığı Emel Memiş, Umut Öneş ve Burça Kızılır- 


19 Kasnakoğlu, Z. ve Dayıoğlu, M., “Measuring the Value of Home Production in 
Turkey” T. Bulutay (der.), New Developments in National Accounts. State Institute of Statistics içinde, Ankara, 2002, s. 73-97 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mak tarafından, bu defa ulusal düzeyde yapılan bir zaman kullanım anketinin sonuçlarına dayanılarak daha kapsamlı analizlerle gösterildi. Araştırmacılar, hane türü ne olursa olsun, kadınların karşılıksız çalışmaya eşlerinden çok daha fazla zaman ayırdıkları, bu durumun kadınların da ücretli işlerde çalıştıkları ailelerde bile değişmediği sonucuna ulaştılar. Kendilerinden önceki araştırmacılar gibi onlar da, evlenmenin ve çocuk sahibi olmanın kadınların istihdamı için önemli engeller oluşturdugunu, çünkü çalışıyor olmanın kadınların karşılıksız harcadıkları emek zamanını artırmakta olduğunu gösterdiler. 

Bu kitaptaki yazarları birbirine yaklaştıran ortak düşünce, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için gerekli koşulların oluşmadığıdır. Avrupa Birliği'ne geçiş sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve yaygınlaştırma- ya yönelik birtakım girişimler olduysa da bunların kalıcı etkiler doğuracağı kuşkuludur. Çünkü, ne kadınların aile içindeki ikincil ve bağımlı konumlarını radikal biçimde değiştirecek politika önlemleri alınmaktadır, ne de toplum bu yönde bir çaba ve beklenti içindedir. Tersine, bu kitaptaki yazarların pek çogunun vurguladığı gibi, hane ve piyasada toplumsal cinsiyet eşitsizliği varlığını devam ettirmekte; ataerkillik hükmünü sürmektedir, muhafazakârlık yaygınlaşmakta ve hayatın her alanında kendini hissettirmektedir. 

Türkiye'de iktisadi ve siyasi serbestleşme ile artan muhafazakârlık uyumlu bir birliktelik içindedir. Bu durum, kadınların eğitim, istihdam, sağlık, konut ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki sosyal haklarını kimi zaman tamamen elinden alan, kimi zaman budayan politikalar ve uygulamalar doğurmaktadır. 
Bunları netlikle teşhis edebilmek ve —öyle olduklarına dair yanıltıcı imge ve mesajlara rağmen- hiç de eşitlikçi politikalar olmadıklarının farkına varabilmek gerekir. Feride Acar ve Gülbanu Altunok'un çalışması, Cumhuriyetçi toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ile muhafazakâr toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları karşılaştırmasını yapabilmemize olanak tanımakta ve siyasi elitin düşünce yapısının kodlarını bize sunmaktadır. Gelenek, inanç, yerellik ve İslami değerler gibi bu kodlar, yeni İslami elitin kullandığı ancak kadın erkek eşitliğini çok zorlayan kodlardır. 

Siyasi elitin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönündeki resmi söylemi ile yakın zamanlarda sosyal politika alanında yaptığı düzenlemeler ve uygulamalar çelişkilidir. Avrupa Birliği'ne üyelik için atılan adımların bir parçası olarak da değerlendirilebilecek olan kadın istihdamını artırma çabaları, örnegin, istihdam paketleri içine kadın istihdamının artırılması için özel önlemlerin dahil edilmesi, kadın istihdam raporunun hazırlanması ve benzeri girişimler, ilk bakışta siyasi elitin bu konuda samimi olduğu izlenimini verebilir. Bu çabalar, ne kadar liberal-muhafazakâr olursa olsunlar, karar vericilerin kadınların ev dışındaki ücretli işlerde çalışabilecekleri ortamları yaratmak istedikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Öte yandan, birtakım uygulamalar, aynı grupların, kadınların ait olmaları gereken mekânlar ve oynamaları gereken toplumsal roller hakkındaki tavırlarında herhangi bir ilerlemenin olmadığına, tersine, kadınların kamusal yaşama katılımı ve özgürleşmeleri adına kaygı verici olarak nitelendirilebilecek kararlar alabildiklerine işaret ediyor. Bu uygulamalara en somut örnek, ailelerinde yaşlı ve engelli üyelerin bakımını üstlenen kadınlara aylık ücret ödenmesidir. Ayşe Buğra'nın bu kitaptaki yazısında AKP'yi tanımlarken kullandığı, “kültürde muhafazakâr ve ekonomide liberal” bakış açısı, bu uygulama ile sıkı bir uyum içindedir. Bu bakış açısı ile yapılan düzenlemeler sonucu, bir taraftan bakım hizmetleri özel alana çekilerek ve ailenin merkezi önemi vurgulanarak İslami kültür ve sosyal dayanışma değerleri ayakta tutuluyor, bir taraftan da neo-liberal sosyal politika anlayışına uygun olarak, bakım hizmetlerine yönelik harcamalar kısılıyor, kurumlar kapatılıyor, bu hizmetlerin toplumsallaşmasına engel olunuyor. 

Türkiye'de sosyal politika ve sosyal refah bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği açısından amaç, bu eşitliği, henüz var olmadığı alanlarda sağlamak, olduğu alanlarda da güçlendirmek olmalıdır. Ancak, özellikle son on senede toplumun geniş kesimlerine ve yönetimin neredeyse tümüne hâkim olan bu muhafazakârlık, üçüncü bir amacın daha güdülmesini gerekli kılyor. O da halen toplumsal cinsiyet eşitliğinin varlığından söz edebiliyor olduğumuz alanları ve düzenlemeleri kaybetmemek için politikleşme, bu eşitliği savunma, onun kadınlar ve erkekler tarafından yaşanabilmesine imkân veren hak ve özgürlükleri koruma, ve bu konuda ödün vermeme. 

Bütün bunların yapılabilmesi için, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ve ayrımcı muamelelerin varlık alanlarını saptamak, bu eşitsizlikleri ortaya çıkaran nedenleri teşhis edebilmek ve eşitsizlikten eşitliğe doğru nasıl ilerlenebileceğine dair feminist politika önerileri oluşturmak gerek. Bu ise, ancak gerçeğin bilgisini toplamak ve yorumlamak ile mümkün. Bu kitapta buluşmuş araştırmacılar, bir taraftan bilimsel bilgi ve entelektüel meraklarının, diğer taraftan da toplumsal sorumluklarının kendilerini yönlendirdiği alanlarda bu amaç için emek sarf ederek bize değerli bir eser sunuyorlar. 
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BİRİNCİ KISIM 


Türkiye'de Refah Devleti, 
İşgücü Piyasası ve Toplumsal Cinsiyet 
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Giriş: Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet, 
Toplum ve Refah Devleti 
SANİYE DEDEOĞLU - ADEM YAVUZ ELVEREN 


Kadının konumu, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Türk modernleşme projesinin ana teması olmuştur. Kadının konumu siyasi tartışmaların hararetli konusu iken kadınların kendileri bu tartışmalarda fiilen pek yer bulamamışlardır. Ayrıca kadınlar karşıt siyasi kampların ‘simgesel piyon'u olarak erkeklerin politik güç mücadelelerine sık sık konu edilmişlerdir. Son yıllarda, laik ya da İslami yolla modernleşme tartışmalarının en belirgin olduğu konu yine başörtüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bunlara karşın, Türkiye'de refah devleti uygulamalarının toplumsal cinsiyetçi dogasına ya da sosyal politikaların kadının toplumdaki konumunu nasıl etkilediğine ilişkin incelemelere çok az enerji harcanmıştır. 

Bu kitap, Türkiye'de refah devletinin toplumsal cinsiyetçi doğasına ilişkin genel bir analiz sunmak ve son yıllarda AB'ye uyum sürecinde uygulamaya konan refah devleti reformlarının Türkiye'deki toplumsal cinsiyet pratiklerini nasıl etkilediğini incelemek amacı ile yazılmıştır. Aile toplumun büyük bir kısmı için önemli bir sosyal güvenlik kaynağı olduğundan, Türkiye'de refah devleti yapısı kadının geleneksel olarak anne ve eş olarak kurgulanan idealleştirilmiş toplumsal rolüne dayanmaktadır. Bu da kadınların bağımsız vatandaşlar olarak resmi sosyal politika uygulamalarının ve sağlık ve emeklilik sisteminin dışında kalmalarına neden olmaktadır. Mevcut refah reformları ise kadınlara eşit vatandaşlık hakları verme ve onların toplumdaki rolünü değiştirme sözünü vermektedirler. 

Türkiye'de refah devleti ve toplumsal cinsiyet gibi iki alanın etkileşimini çeşitli makaleler ile ele alan bu kitabın amacı, Batılı olmayan toplumlarda toplumsal cinsiyet ve refah devleti tartışmalarına katkı yapmak ve sosyal politika uygulamalarında ortaya çıkan değişimlerin doğasını ve bu değişimlerin kadınlar için doğurduğu sonuçları incelemektir. Bu inceleme, kadınlara eşitlik vaad eden reformların bazı durumlarda kadınların geleneksel toplumsal cinsiyete dayalı rollerini muhafaza ederek, onların özel olarak korunmaya muhtaç, güçsüz ve kırılgan bir grup olduklarına ilişkin algıyı güçlendirdiğini göstermektedir. 
işte bu nedenle, bu kitap, kadınların temel ihtiyaçlarına cevap verecek politika önlemleri olmadan kanunlar önünde cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile refah devletinin değişen yapısının kadınların kırılganlığını daha da arttırdığını ve kadınları savunmasız bıraktığını vurgulamaktadır. 


Batılı olmayan toplumlarda sosyal politika ve toplumsal cinsiyet 


Sosyal politika, devlet ve vatandaşlar arasında bir çeşit toplumsal sözleşmedir ve aynı zamanda farklı çıkar gruplarının belli bir tarihsel andaki güç ilişkilerinin yeniden dağılım üzerindeki etkisini de gösterir. Genel bir sosyal politika yapısı, piyasanın ortaya çıkardığı riskleri bertaraf eden kamu hizmetlerini ve bireylerin ekonomik güvencesini sağlayan aile ve cemaat gibi kurumların sunduğu hizmetlerin bir karışımını ifade eder. Bu bağlamda, Esping-Andersen'in refah rejimleri tipolojileri, refah devletinin hizmetlerine, aile ve piyasanın yapısına dayanmakla beraber aynı zamanda toplumsal katmanların ve iktidar ve güç ilişkilerinin sonucu olarak belirlenen politik ekonominin yapısını da ele almaktadır (Esping-Andersen 1990). Refah modellerinin toplumsal katmanlara odaklanması, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve dinsel öğe gibi diğer unsurların refah devleti üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmesinin nedeni olarak görülmüştür. Her ne kadar refah devleti tipolojileri toplumsal cinsiyet duyarsızlığı nedeniyle eleştirilse de aslında bu tipolojilerin kendileri de belli bir toplumda verili olan kadın erkek eşitsizligini yansıtan yapılara işaret ederler. 

Esping-Andersen'in modelinde toplumsal cinsiyeti göz ardı etmesinden hareketle, feminist yazarlar ve araştırmacılar refah devleti uygulamalarının yararlanıcısı olarak kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikleri göstererek, refah devleti analizine kadını ve toplumsal cinsiyeti eklemlemişlerdir. Ayrıca, cinsiyete dayalı eşitsizliklerin yaratıcısı olan devlet ve onun sağladığı hizmetler yanında piyasa ve ailenin kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik yaratan doğasına işaret etmişlerdir. Kuşkusuz, bir toplumda var olan aile yapısı ve toplumsal cinsiyet ideolojileri de, devletin yasal çerçevesini, yardımlarını ve hizmetlerini etkilemektedir. Sainsbury (1994) refah devleti çalışmalarına feminist araştırmanın iki önemli katkısı olduğunu belirtir. Elbette ilki, ana-akım araştırmaların toplumsal cinsiyet bakış açısı kazanmasıdır. İkinci ise, feministler farklı refah devleti modellerinin oluşturulmasına olanak tanıyan alternatif model ve teoriler geliştirmişlerdir. Bu model ve teorilerin başlıca örnekleri şöyle sıralanabilir: Erkek aile reisi modeli ve bunun varyantları, refah devleti tipi -kadınların kendi evlerini kurmalarını sağlayan tip- ve ayrıca kadınları sınırlı bir düzleme hapsederek onları yalnızca anne, eş ve işçi olarak gören ve davranan tipolojiler. 

Refah devletinin bütün modelleri ve analizleri Batı ülkeleri hakkında olup, Batı toplumlarının toplumsal düzenini ve istikrarını değerlendirmeyi amaçlar. Ancak, piyasaların yaygınlığının, devletin etkinliğinin ve vatandaşlık duygusunun daha sınırlı olduğu Batı dışı az gelişmiş toplumlarda bu modelleri adapte etmek ve uygulamak oldukça zordur (Kabeer ve Cook 2000). Güney'in gelişmekte olan ülkeleri için ihtiyaçların tatmininin ve kendine yeterliliğin daha önemli olduğu iddia edilmektedir; fakat Kuzey'in gelişmiş ülkeleri için geliştirilen Esping-Andersen refah rejimi modeli daha çok temel ihtiyaçların metalaşmaktan çıkarılmasına (de-commodification) odaklanmaktadır. Bu, az gelişmiş ülkelerde enformel kurumların asli refah sağlama işlevini göz ardı etmektedir. Aile, dini kuruluşlar, cemaat ve akrabalık gibi enformel kurumlar, yapılar ve ilişkiler vatandaşların refahının güvence altına alınmasında ve elbette kadınların toplumsal rollerinin tanımlanmasında önemlidir. 

Bu kitapta, öncelikli odak noktası refahın sağlanmasında enformel kurumların rolünü aydınlatmak değil, Türkiye'de AKP hükümeti döneminde giderek önem kazanan neoliberal politikaların ve AB'ye uyum sürecinde uygulamaya konan sosyal politikaların yarattığı yapısal değişikliklerin enformel refah sağlayıcılar arasında temel aktörlerden biri olan kadınların toplumsal konumlarını ve rollerini nasıl etkilediğini irdelemektir. AB'ye uyum sürecinde ve neoliberal politikaların yarattığı sorunların yok edilmesi için, Türkiye'deki sosyal politikanın daha çok Avrupalılaşma veya evrenselleşmeye doğru evrildiği açıktır. İşte bu sorunsallar içinde, bu kitabın amacı, refah devletinin sağladığı haklar ve hizmetlerin değişimi ile beraber kadınların toplumsal rollerinin ve konumlarının nasıl etkilendigini incelemektir. 


Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve refah devleti 


Avrupa'da refah devleti reformlarının toplumsal cinsiyet rejimleri üzerindeki etkileri toplumsal cinsiyetin özel yani hane içi formundan kamusal forma doğru dönüşmesi çerçevesinde incelenmektedir. Walby'nin (2004) analizi, refah devleti politikalarında AB'ye uyum sürecinde uygulanan reformların toplumsal cinsiyet rejimlerinin dönüşümüne, bu dönüşümlerin hangi yöntemlerle uygulandığına bakarak AB'nin cinsiyet eşitliği politikalarının toplumsal cinsiyet üzerine etkilerini ele alır. Bu açıdan Walby'nin (2004) analizi önemli bir kavramsal çerçeve sunmakta ve üç farklı çerçevede toplumsal cinsiyet rejimlerinin özelden kamusala dönüştüğünü göstermektedir. 
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¢ Devlet merkezli dönüşüm (welfare state-led): İskandinav ülkelerinde uygulanan bu modelde devlet eliyle sağlanan bakım hizmeti desteği kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamıştır. 

Piyasa merkezli dönüşüm (market-led): ABD'nin temel örnek olduğu bu modelde kadınların işgücüne katılımı daha çok piyasa mekanizması tarafından sağlanan hizmetler ile mümkün kılınmaktadır. 

Düzenleyici politika merkezli dönüşüm (regulatory policy-led route): Bu model AB tarafından geliştirilmiştir, ayrımcılığa ilişkin yasal düzenlemelerin kaldırılması ve çalışma saatlerinin uyumlaştırılması ile kadınların zamanının hem bakım hem de çalışma için ayarlanması ve sosyal içerilme politikalarının uygulanmasıdır. 


Bu farklı rotalar toplumsal cinsiyet rejimlerinde farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, ortaya çıkan dönüşümün yönü ve biçimi bir toplumda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derecesine ve toplumsal cinsiyet rejimine de bağlıdır (Walby 2004: 11). 

Walby'nin analizi daha çok Batı Avrupa toplumlarını incelemek amacıyla geliştirildiğinden, Türkiye'yi açıklamak için yetkin bir analiz çerçevesi sunmakta yetersiz kalmaktadır. Fakat Moulineux'ün pratik ve stratejik toplumsal cinsiyet çıkarları üzerine yaptığı kavramsallaştırma Batı dışı toplumlarda toplumsal cinsiyet rejimlerindeki değişimleri anlamak için daha etkin bir analiz çerçevesi sağlamaktadır. Pratik toplumsal cinsiyet çıkarları, kadınların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayan araçlar olarak tanımlanabilir, örneğin çocuk bakımı, sağlık hizmetleri ve istihdam vb. Pratik toplumsal çıkarlar, toplumsal cinsiyete dayah işbölümünü değiştirmezler ya da kadınların özgürleşmesi gibi hedefleri yoktur. Stratejik toplumsal cinsiyet çıkarları ise, cinsiyete göre işbölümünü yok etmeyi, ev içi hizmetlerdeki ve çocuk bakımındaki rollerini değiştirerek kadınların özgürleşmesi için eşitliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bazı durumlarda, stratejik toplumsal cinsiyet çıkarları kısa vadeli bazı pratik çıkarlar pahasına kazanılabilir. Aynı zamanda, pratik ya da stratejik olsun bu çıkarlar farklı ırk, etnik yapı ve farklı sınıftaki kadınlar için farklı sonuçlar üretebilirler. Son tahlilde, Moulineux'ün kavramları özellikle belli tip politikaların kadınlar üzerine ne tür etkiler yaptığını anlamak için faydalı bir analitik araçtır. 

Türkiye'deki reform süreci de kadınların toplumdaki rollerini ciddi anlamda etkilemektedir. Bu reformlar hem Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yapılan talepleri karşılamak hem de AKP hükümetinin süregelen neoliberal uygulamaları biçiminde ele alınabilir. Reformların ana eksenini Anayasa'da 2001 ve 
2004 yıllarında yapılan değişiklikler oluşturmaktadır. Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan değişiklik ile devlet sadece kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliğin sağlanması ile değil, aynı zamanda bu eşitliğin uygulanması için her alanda eşitlik tedbirleri almakla sorumlu kabul edildi. 2001 yılındaki yeni Medeni Kanun aile reisi kavramını kaldırdı ve kanun önünde karı ve kocanın statülerini eşitledi. Boşanma durumunda evlilik döneminde edinilen servetin eşit bir şekilde bölüneceği vurgulanarak kadının aile içindeki karşılıksız emeğinin bir değere sahip olduğu kabul edilmiş olundu. Uluslararası standartlara uygun hükümler içeren yeni Ceza Kanunu (2005) Türk hukukunda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları konusunda bir paradigma değişimini yansıtmaktadır. Bu paradigma değişimi, kadınlar kendi bedenleri üzerinde söz söyleyecek tek kişi olmaları üzerine kurulmuştur. Ceza Kanunu ile cinsel suçlar ‘toplumsal ahlak’ veya ‘toplum kurallarına’ karşı işlenmiş suçlar kategorisinden çıkarılıp bireye karşı işlenmiş suç olarak tanımlandı (Acar vd., 2007: 5). 2003 tarihli yeni İş Kanunu ile, gebelik gerekçesiyle işten çıkarmanın yasaklanması gibi evlilik yükümlülükleri ve aile sorumluluklarına bağlı eşitsiz uygulamaların engellenmesi için cinsiyet temelindeki ayrımcılığın yasaklanması gibi mevcut hükümler güçlendi. İlk kez, işyerinde- ki cinsel istismarın engellenmesine ilişkin hükümler Kanun'a eklendi. Fakat bu olumlu gelişmelere rağmen Türkiye'de birçok kadın işgücü piyasasının dışında veya enformel çalışanlar olarak Kanun'un kapsamı dışında kalmaktadır. 
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Bu reformların bir kısmı ise, daha önce kadınların geleneksel rolleri üzerinden aile reisi erkeklere bağımlı oldukları varsayılan geleneksel sosyal güvenlik sisteminin kadınlar için sunulan bazı avantajlarını ortadan kaldırdı. Yeni Sosyal Güvenlik ve 
2006 Genel Sağlık Sigortası ile yaşanan değişim, kadınların daha önce yararlandıkları bazı hakları ortadan kaldırdı ve sosyal politikada kadın ve erkeğin konumunu eşitledi. Emeklilik sisteminde ise, 2048 yılında emeklilik yaşının kadınlar ve erkekler için 65'te eşitlenmesi sağlanmış ve yaşam boyu sağlık sigortası için sigortalılarının bağımlı kızlarının eski hakları kaldırılmıştır. Hatta hayatta kalan eşe muamelede kadın ve erkek eşitlenirken, yetim ödeneğinin bir parçası olan evlilik ödeneği eskiden sadece kadınlara sağlanırken şimdi erkek çocuğa da verilmeye başlamıştır. Bu değişiklikler ‘erkegin hane reisi olduğu aile idealinden “evrensel aile modeline doğru hareket edildiginin önemli bir göstergesi olarak okunabilir (Kılıç 2008: 493). 
Ancak kadınların çoğu hem sosyal güvenlik hem de emeklilik sistemine dahil olmadıkları için bu politika değişimleri kadınların çoğunluğunun hayatını etkilemekte sınırlı kalmaktadır. 

Kadınlar genellikle enformel sektörde veya ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edildiklerinden babalarının veya kocalarının sosyal güvenliklerine bağlıdırlar. Burada ortaya çıkan bir diğer konu erkeklere verilen hakların kadınlara verilmesinin gerçekten kadınlar için eşitlik getirip getirmediği sorusudur. Örnegin emeklilik yaşının 65'te eşitlenmesi; kadınların işgücü piyasasında daha kısa süre kalma eğiliminde olmaları ve sosyal güvenlik katkılarının ücretsiz doğum izinlerine ayrılmaları durumunda ödenmemesi gibi kadınlara karşı daha da ayrımcı bir sonuç doğurabilir. Öte yandan, yetim aylıklarında kız çocuklarına uygulanan farklı iyileştirme ödenekleri geleneksel toplumsal cinsiyet rolünü güçlendirirken kadınların istihdam dışına itilmesi ve kadınların annelik ve eşlik rollerini teşvik edicidir. Bu politikalar, kadın ve erkeklerin dezavantajlarını ortadan kaldıran pozitif ayrımcılık politikaları ile desteklenmediğinden sadece belli ölçülerde kadınlar ve erkeklere eşit dav- 


l1 “Male-breadwinner family'nin yerine kullanılmıştır — e.n. 
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ranmakta fakat gerçek hayatta toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini yok etmemektedir. 

Bu gelişmelerin ışığında, bu kitaba katkıda bulunan bütün araştırmacılar kadınların evde veya işgücü piyasasında bağımsız statüsü olmadığının altını çizmektedir. Son yıllarda, hükümetlerinin neo-liberal ajandaları ve yaygınlaşan muhafazakârlık sonucu kadınların konumunu ve toplumdaki rolünü geliştirmek için yapılan yasal değişimleri pratik politika uygulamaları ile desteklemediklerinden toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları uygulamaya taşınamamıştır. Bu kitabın temel argümanı ise, refah devletinin değişen yapısının kadın erkek eşitliğini sağlamayı hedeflemekle beraber kadınların eskiden sahip olduğu ayrıcalıkların bu kayıpları karşılayacak politika önemleri olmadan ortadan kaldırılması kadınların kırılganlığını daha da arttırmakta olduğudur. 
iddiamız odur ki, bu yasal metinlere hapsolan cinsiyet eşitliği politikaları ve reformlar, kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik politik kararlılık ve istek olmadan etkinsiz kalmaya mahkümdur. Arzu duyulan sonuca ulaşmak için, kadın istihdam kotaları- nın belirlenmesi, çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin arttırılması gibi geleneksel toplumsal cinsiyet normlarını ve ilişkilerini degiştirmeyi hedefleyen provokatif adımlar atılarak cinsiyet eşitliği politikaları hayata geçirilmelidir. 


Türkiye'de refah devletinin toplumsal cinsiyetçi yapısı 


Kitabın ilk yarısındaki bölümler, Türkiye'de refah devletinin toplumsal cinsiyetçi doğasının daha bütünlüklü bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayşe Buğra, kitabın bütünü için giriş niteliğinde olan yazısında, sosyal korumanın sağlanmasında devlet ve sivil toplum aktörleri arasındaki ortaklığı vurgulayarak Türk refah rejiminin genel çerçevesini çizmektedir. Bugra, son yıllarda yaşanan dönüşümün belirleyicilerini ve rejimin temel unsurlarının kadınların refahını nasıl etkilediğini tartışmaktadır. Tarım dışı sektörde kadın istihdamının çok düşük olduğuna, geleneksel sosyal güvenlik sisteminin eşitsiz olduğu olgusuna ve sistemin birçok insanı, özellikle yaşlılık dönemlerinde kadının asli rol oynadığı aile desteğine muhtaç bırakmasına dikkat çekmektedir. Bu güçlü ailevi bağ Güney Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye'de istihdamın daha yüksek olduğu tarım sektöründen kopan göçmenleri desteklemiştir. Genellikle bu göçmenlerin yaşadığı gecekondular ise ekstra bir kira geliri oluşturarak aynı zamanda kentlerde sosyal güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Buğra, ‘erkek hane reisi’ modelinin dışında devletin tarımsal destek politikalarıyla ve gecekondulaşma ile dolaylı olarak geleneksel ailenin devamlılığını desteklediğini belirtmektedir. Ancak, tarımın ticarileştirilmesi ve Güneydoğu Anadolu'da devam eden silahlı çatışma kır-kent göçünün artmasına neden olmuştur. 
Bu gelişmeler ve kayıtdışılığa neden olan esnek çalışma uygulamalarının artması, bireyleri destekleyen sosyal ağların yoklugunda halihazırdaki refah rejiminin cevap veremediği yeni bir yoksulluk yaratmıştır. Buğra haklı olarak mali sürdürülemezlik ve fonların yönetimindeki idari verimsizliğin yanında bu yeni yoksulluğun sosyal güvenlik reformunun temel nedeni oldugunu işaret etmektedir. Buğra AKP hükümeti döneminde refah rejiminin neo-liberalizm ile İslami sosyal dayanışma anlayışının bir sentezine dönüştüğünü söylemektedir. Bu dönemde politika yapıcılar, mali disiplini sürdürdü, sosyal dayanışmada ailenin rolünü güçlendirdi ve kurumsal sosyal yardım ve hizmet sunma mekanizması yerine hayırseverliğin geleneksel İslami biçimlerini kullanmaya başladı. Açıkça, Buğra'nın da ifade ettiği gibi, ailesellik (familialism) ve klientelizmin (clientelism) bu yeni formları kadınların aile içi bakım sağlama rolünü pekiştirmiştir. Sonuç olarak, Buğra, mevcut refah rejimi ile kadınların düşük işgücüne katılım oranını artırmayı hedefleyen politikaların pek uyumlu olmadığına işaret etmektedir. 

islami değerlerin refah rejiminin dönüşümündeki bu etkilerini takiben Feride Acar ve Gülbanu Altunok, Kemalist ve İslamcı kadın hareketlerinin siyasi gündemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyerek İslami muhafazakârlığın Türkiye'de kadınların yaşamı üzerine etkisini tartışmaktadırlar. Yazarlar, toplumsal cinsiyet eşitliği ana ekseninde “dini bir yükümlülük olarak başörtüsü”nden “insan hakkı olarak başörtüsü”ne doğru değişen diskurda daha somut bir hal alan türban konusunu incelemektedirler. Yazarlar, “İslami-İslamcı-muhafazakâr-dindar' kadın hareketinin toplumsal cinsiyet eşitliğini amaçlamadığını (ki zaten bu doğrultudaki bir mücadelede diğer kadın hareketlerine göre sessiz kalıp ayrıştığını), salt “başörtüsü sorunu” çerçevesinde mücadele veren bu hareketin de AKP döneminde giderek sahneden çekilmeye başladığını belirtmektedirler. 
Kadınların işgücüne düşük katılım oranı Türkiye'de refah devletinin en belirgin unsurlarından biridir. Gülay Toksöz bu olguyu Türkiye'de uygulanan neo-liberal modeli, kamusal ve özel patriarkal ilişkiler bağlamında ayrıntılı bir şekilde değerlendirmektedir. Toksöz, Türkiye'de kadın işgücüne olan talebin düşük düzeyde kalmasına yol açan kapitalist üretim biçimini ve kadın işgücü arzını kısıtlayan özel ve kamusal patriarkanın dinamiklerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Toksöz, öncelikle tarım dışı kadın istihdamının çok düşük düzeyde kalmasına neden olan üç temel makroekonomik etkeni tartışmaktadır. İlk olarak, özel sektör yatırımlarındaki artış ihracata dayalı büyüme modeli ve Yapısal Uyum Programları dolayısıyla azalan kamu sabit sermaye yatırımlarını telafi edecek düzeyde olmamıştır. Dolayısıyla artan işgücü arzını karşılayacak işgücü talebi yaratılamamıştır. İkinci olarak, ihracata dayalı büyüme modelinde kritik bir rolü olan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının düşük düzeyde kalması ve sanayinin büyük ölçüde ithalat girdilerine bağımlı olması ekonominin istihdam yaratma kapasitesini zayıflatmıştır. Son olarak, genç nüfus oranının yüksek olması, yasalarının kadınları koruyucu hükümlerine tabi olmak istemeyen işverenlere kolaylıkla bundan kaçınarak en düşük ücret düzeylerinde dahi çalışmaya hazır büyük bir erkek kitlesine yönelme olanağı sağlamıştır. Bu bağlamda neo-liberal modelle bir uyum sağlayan özel ve kamusal patriarka kadın istihdamını düşük düzeyde tutmuştur. Toksöz, toplumsal cinsiyet eşitliğini amaçlayan ve özellikle korunmasız istihdam biçimlerini ortadan kaldırmaya yönelik kamu politikaları olmadıkça kadınların işgücü piyasasından dışlanmasının devam 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edeceğini belirtmektedir. Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olmasının yol açtığı en önemli sonuçlardan biri kadınlar arasında yoksulluk oranlarının daha yüksek olmasıdır. 

Meltem Dayıoğlu ve Cem Başlevent, 2008 yılı hanehalkı bütçe anketini kullanarak, önceki bölümde nedenleri ortaya konan kadınların düşük işgücüne katılım oranının önemli bir sonucunu, yani gelir eşitsizliği ve yoksulluk bağlamında toplumsal cinsiyete dayalı farklılaşmayı incelemektedirler. Yazarlar bu incelemede kadınlarla erkekler arasındaki gelir ve yoksulluk uçurumunun oldukça derin olduğunu göstermektedirler. Kadınlar hem daha az emek geliri hem de daha az emek dışı gelire sahiptirler; ve alt gelir gruplarının daha büyük bir kısmını oluştururlar. Ayrıca, gelir dağılımının kadınlar arasında daha bozuk olduğunu ve erkeklerin finansal varlıklar üzerinde daha fazla bir kontrol gücüne sahip olduğunu dikkate alan Dayıoğlu ve Başlevent, ortalama değerlerin ötesinde aslında kadınların mali anlamda çok daha kırılgan olduklarını vurgulamaktadırlar. Genel olarak, kitabın bu bölümündeki bulgular işgücü piyasası reformlarında kadınlar için daha iyi sonuçlara yol açacak bazı önemli bilgiler sunmakta ve kadınların eğitim ve gelir düzeyi hedefini dikkate alan kapsamlı bir istihdam politikasının önemine işaret etmektedir. 

Cinsiyetçi farklılaşmaya ilişkin gerçek ‘büyük resim’ ancak zaman kullanımı da hesaba katıldığında görülebilinir. Bu, toplumsal cinsiyete dayalı farklılaşmayı ve işgücüne katılımdaki cinsiyet farklılığını açıklamak için önemlidir. 2006 yılında Türkiye'deki ilk ulusal düzeyde derlenen zaman kullanımı anketini kullanan Emel Memiş, Umut Öneş ve Burça Kızılırmak zaman kullanım kalıplarına ilişkin kapsamlı bir inceleme sunmaktadırlar. Yazarlar, kadınlar ve erkeklerin yaşamları boyunca ücretli ve ücretsiz işlere harcadıkları zaman farkını ve bunun hanehalkı tipi, hanehalkındaki yetişkin kadının istihdam durumu, çocuk sayısı ve medeni durum gibi önemli birtakım etkenlere göre nasıl değiştiğini incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları Türkiye'deki geleneksel toplumsal cinsiyetçi işbölümünün çok açık bir resmini ortaya koymaktadır. Tüm farklı aile gruplarında kadınlar toplam çalışma zamanlarının büyük bir kısmını karşılıksız/ücretsiz işlere ayırmaktadır. Hatta çift çalışanlı ailelerde dahi kadınlar karşılıksız işlere eşlerinden daha fazla zaman ayırmaktadırlar. Ayrıca, evlenmek ve çocuk sahibi olmak kadınların karşılıksız iş yükünü daha da artırmakta ve dolayısıyla kadınların düşük işgücüne katılım oranının arkasındaki temel neden olmaktadır. Memiş, Öneş ve Kızılırmak'ın analizi kadınlar için ücretli iş fırsatlarını artırmaya yönelik sosyal politika uygulamalarının çocuk bakım hizmetlerinin sağlanmasıyla desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere, cinsiyete dayalı işbölümünün bir sonucu olarak kadınların ev ve bakım işlerini üstlenmeleri beklenmektedir. Özellikle nüfusun yaşlanması ve sosyal yapının değişen doğası dolayısıyla bakım hizmetleri alanında işgücüne artan bir talep vardır. 

Evlatlık kurumu Türkiye'de hane içi karşılıksız emeğin özel bir şeklidir. Bu kurum bir yandan kırsal bölgelerde yoksul hanelerde yaşayan kız çocukları arasındaki yoksulluğu ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir gelecek sağlamak olarak görülürken, diğer yandan kentli orta sınıf ailelere hane içinde karşılıksız işgücü sağlayan ve bu ailelerin sınıf kimliklerinin tatminine olanak tanıyan bir hayırseverlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Hande Toğrul yapabilirlik (kapasite) yaklaşımını kullanarak orta ve üst sınıftaki ailelere yarı evlatlık olarak getirilen genellikle yetim ve/veya yoksul köylü kızların esenliklerini (well-being) incelemektedir. Evlatlık kurumu, çocuk emeği, göç ve enformel hane içi çalışma ilişkilerinin kesişiminde yeraldığı için oldukça özgün ve önemli bir olgudur. Böylece Toğrul bu emeği görünür kılarak, sadece önceki bölümde ele alınan hane içi karşılıksız emek analizini daha da derinleştirmekle kalmayıp, yapabilirlik yöntemini kullanarak Türkiye'de refah reformları yaklaşımlarını da geliştirmekte ve bu bağlamda refah rejimi tartışmalarına önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Tüm bu bölümler, kadının toplumda arzulanan konumunun ve halihazırdaki rolünün kendi aileleri ve toplum için ev içi ve bakım hizmetlerini sağlamak olduğu ortak sonucuna işaret etmektedir. Türkiye'de refah devleti kadınların ev işlerinden erkeklerin ise aileyi geçindirmekten sorumlu tutulduğu bir geleneksel aile yapısına dayanmaktadır. Bu sistemde, kadınlar sağlık hizmetleri gibi sosyal hakları babalarının veya kocalarının emek piyasasındaki istihdam durumuna bağlı olarak elde ederler. Bu, dünyanın her yerinde kadınların refah devletinin erkeklere tabi ikincil yurttaşları olduğu göz önüne alındığında hiç de sıra dışı bir durum değildir. Ancak yine de Türkiye örneğini istisnai yapan şey minimalist korporatist refah devletinin güçlü aile bağları ve kadının ev içindeki önemli rolü aracılığı ile sürdürülmesidir. Etkin bir sosyal yardım sisteminin olmadığı, bu yardımların hayırseverlik şeklinde ve genellikle ayni yardım olarak dağıtıldığı bir refah rejiminde sosyal risklerle başa çıkmada ve bu sosyal yardımların sağlanmasında aile önemli bir unsurdur. İşte bu nedenle, kadınların aile içindeki konumlarının devamlılığı refah devletinin yapısının da devamlılığı anlamına geldiğinden, bu iki süreç birbirini destekler konumdadır. 


Kadınlar ve Türkiye'de refah reformu 


Türkiye'nin AB adaylığı, sosyal politika ve cinsiyet eşitliği alanlarında yeni kapılar açtı. Büyük ölçüde AKP hükümetleri tarafından gerçekleştirilen bu değişim toplumda kadınlara yönelik algının bağımlı vatandaş olmaktan bağımsız bireylere doğru kaymasını içeren bir dizi yasal değişikliklerle gerçekleşmektedir. Her ne kadar bu reformlar yapılmış olsa da, AKP'nin dokusundaki İslamcı anlayış cinsiyet eşitliğinin desteklenmesin- de partinin samimiyetine ilişkin kuşku doğurmakta ve reformların gelecekteki olası etkileri konusunda da sorular yaratmaktadır. Uygulamada bu reformlar varken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan söz konusu kuşkuları destekler nitelikte çocuk bakımına yönelik hiçbir kamusal hizmet taahhüdünde bulunmadan her kadının en az üç çocuk yapmasını istemektedir. 
Kitabın ikinci yarısı bu refah reformların kadınları nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçlayan çalışmalardan oluşmaktadır. Bu doğrultudaki ilk inceleme Saniye Dedeoğlu'nun kadın istihdamını artırmaya yönelik Türkiye'nin AB üyelik süre- 


41 


cinde sağlanması gereken kriterlerden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının potansiyelini tartışan makalesidir. 
Günümüze kadar Türk refah devleti toplumda kadınların temel rolünün annelik ve eş olmak genel kabulüne dayanmıştır. 
Bu durum kadınların düşük işgücüne katılım oranı ve kadınlarla erkekler arasındaki diğer yapısal eşitsizlikler olarak kendini gösterdi. Nasıl kavramsallaştırıldığına bağlı olarak, eşitlik politikaları, kadınlar ve erkeklerin nihai aynılığını veya farklı katkıların eşit değerlenmesini veya toplumsal cinsiyet ilişkilerinin dönüşümünü sağlayabilir. AB'nin uygulamasında eşitlik politikaları geleneksel cinsiyetçi işbölümünü dönüştürmekten ziyade kadın işgücünün istihdama yönlendirilmesine yönelik bir araçtır. Refah devletinin kadınları ev kadını olarak konumlandırdığı Türkiye'de, Dedeoğlu cinsiyet eşitliği politikalarının kadın istihdamını arttırmak için tek başına yeterli olmadıgını ve hatta bazı durumlarda kadınlara karşı çalıştığını gösteriyor. Yani, eşitlik politikaları eğer kadının toplumdaki konumunu yükseltmek için yeterli politik önlemlerle desteklenmiyorsa, kadınların sadece küçük bir bölümüne ulaşmaya ya da kâğıt üzerinde hukuk metinlerinde kalmaya mahkümdur. 

Sosyal güvenlik sisteminin yapısı kadının toplumdaki rolünün ve esenliğinin en temel belirleyicilerinden biridir. Türkiye'de on yılı aşkın bir süredir devam eden sosyal güvenlik reformu sosyal devletin küçültülmesi anlamında tipik bir neoliberal yeniden yapılandırma programıdır. Bu reformun üç temel unsuru vardır. İlk olarak, 1990'ların başından bu yana artmakta olan açıkları azaltmaya yönelik birtakım parametrik önlemler getirmiştir. İkinci olarak, daha piyasa odaklı bir kamu sağlık sistemine geçiş söz konusudur. Son olarak, özel emeklilik sistemini teşvik etmektedir. Reformun bu temel bileşenleri üç bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, Mustafa Şahin, 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun getirdiği zorunlu sigortalılık kapsamını, sosyal sigorta yardımlarını ve yararlanma koşullarını inceleyerek reformun kadınların esenliği üzerine etkisini ortaya koymaktadır. Sosyal güvenlik reformu tarım kesiminde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm sigortalıları tek bir çatı altında topladı, sosyal fayda-prim bağını güçlendirdi ve kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşının yükseltilmesi ve eşitlenmesinde olduğu gibi tüm sigortalılara “eşit muamele yapılmaya başlandı. Aynı zamanda, reformun bazı yanları ekmeği kazanan erkek modeli anlayışını da sürdürmektedir. Şahin ayrıca, bazı kazanımlara rağmen, tarım çalışanlarının sosyal güvenlik sistemine girmesinin zorlaştırılması ve büyük bir çalışan grubun kapsam dışında bırakılması nedeniyle cinsiyet uçurumunun derinleşeceğini savunmaktadır. Son olarak, Şahin reformdaki düzenlemelerin kadınları formel işgücü piyasasına katılmaktan caydırıcı bir eğilim taşıdığını belirtmektedir. 

Tuba İnci Ağartan, sosyal güvenlik reformunun diğer kritik bileşenini, yani 2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı (SDP) tartışmaktadır. Ağartan SDP'nin ne kadar toplumsal cinsiyet duyarlı olduğunu ve kadınların refahını artırıp artıramayacağını incelemektedir. Ağartan sağlık reformunun üç temel unsurunu, yani finansmanını, sunumunu ve düzenlemesini daha yakından ele alarak reformun kadınlar için yarattığı çelişkili sonuçlarını tartışmaktadır. Yazarın da belirttiği gibi her ne kadar hükümetin politik ajandasında toplumsal cinsiyet politikalarının ana akımlaştırılması (gender mainstreaming) bulunsa da bunun tam anlamıyla uygulanması pek olası görünmemektedir çünkü kavramın reform paketi ile yani SDP ile güçlü bir bağlantısı yoktur. Yazar, sağlık reformunda- ki ‘saglik hizmetlerinin sunumunun primlerin ödenme kosuluna bağlanması ve her düzeyde sağlık hizmeti sunumu için katkı payı alınması” gibi bazı düzenlemelerin kadınlar için oldukça olumsuz sonuçlar yaratacağını savunmaktadır. Ağartan, kadınların erkeklere tabi olarak görüldüğü bu programın hem kendisinde hem de uygulamasında açık bir cinsiyetçi sapma oldugunu belirlemektedir. 

Sosyal güvenlik sistemindeki devam eden reformun üçüncü bileşeni ise 2003 yılında oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemi'dir (BES). Şule Şahin ve Adem Yavuz Elveren bu özel emeklilik sisteminin toplumsal cinsiyetçi yapısını inceleyerek Türkiye'de sosyal güvenlik reformunun önceki iki bölümde çizilen büyük resmini tamamlıyor. Çalışma üç temel soruyu cevaplamaktadır: Sistemin şu anki halinde bir cinsiyet eşitsizliği var mı? Sistemin doğasında bir cinsiyetçi farklılaşma var mı? Ve potansiyel toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliğe karşı ne yapılabilinir? Bu bağlamda Şahin ve Elveren iki önemli noktaya işaret etmektedir. İlk olarak, yazarlar, hükümet yetkililerinin demeçlerinin aksine BES'i Türkiye'de refah rejimindeki piyasalaşma sürecinin bir parçası olarak görmekte ve sistemi kamu sosyal güvenlik sistemine bir tehdit olarak değerlendirmektedir. 
İkincisi, her ne kadar halihazırda kadınlar ve erkekler arasında sisteme yapılan düzenli katkılarda önemli bir fark olmasa da bu özel emeklilik sistemi doğası gereği kırsalda yaşayanlar, eğitim düzeyi düşük olanlar ve yaşlılar için daha da fazla olmak üzere oldukça büyük bir cinsiyet uçurumu barındırmaktadır. Kadınların emeklilik yıllarındaki potansiyel geliri doğrudan sisteme yaptıkları katkıya, hayatta kalma beklentisine ve çalışma döneminin uzunluğuna bağlı olduğundan daha düşük gelir elde eden ve erkeklere göre daha kısa ve kesikli bir çalışma hayatı olan kadınlar özel emeklilik sistemlerinde daha düşük refah düzeyine sahip olurlar. Yazarlar, sistemde emeklilik gelirindeki cinsiyete bağlı bu farkı azaltmak için asgari gelir garantisi uygulamasını önermekte; ancak bu garanti uygulamasının farklılığın kaynağına değil sadece ortaya çıkardığı sonuca yönelik olduğunu vurgulamaktadirlar, çünkü eşitsizliğin kökleri bütün kitap boyunca tartışıldığı üzere kadının sosyo-ekonomik hayattaki dezavantajlı konumudur. Yazarlar, işgücü piyasasında kadın-erkek arasındaki farklılığın üstüne bu özel emeklilik sisteminin genişlemesinin emeklilik geliri bağlamında uçurumun daha da derinleşeceğini savunmaktadırlar. 

Helga Rittersberger-Tılıç ve Sibel Kalaycıoğlu on yıl arayla yapılan iki alan çalışmasıyla gündelikçilerin çalışmasını ele almaktadırlar. Türkiye'de değişen refah rejimi ile aileler her türlü bakım hizmeti için kadınların işgücüne daha çok dayanır oldular. Nüfusun yaşlanması ve bakım hizmetlerinin özelleştirilmesine doğru bir eğilim ile artan gündelikçi talebi taşradan göçen ve eğitim ve beceri düzeyi düşük kadınlar tarafından enformel sektörde karşılanmaya başlandı. Yazarlar hem yaşlı bakımının gelişiminin sosyal dinamiklerini hem de 2000'li yılların başında AB üyelik süreci ile ortaya çıkan Özel İstihdam Büroları'nın rolünü incelemektedirler. Bu büroların amacı enformel istihdamı düzenlemek ve işsizliği azaltmaktır. Ancak Rittersberger-Tılıç ve Kalaycıoğlu, emek piyasasındaki yüksek derecede kayıtdışılık dolayısıyla bu yeni yapının düzgün iş yaratmada bir etkisi olsa dahi bunun ancak çok küçük düzeyde olabileceğini belirtmektedirler. Aslında, yazarlar, bu istihdam bürolarının sadece işgücü piyasasında gündelikçilerin emeğinin sömürüsünü dönüştürdüğünü savunmaktadırlar. 

Son olarak, Şerife Gözde Yirmibeşoğlu devletin patriarkal ideolojisinin kamusal alandaki yansımaları ile ilgilenmektedir. Bu bağlamda, Yirmibeşoğlu, on yıl arayla yaptığı iki alan çalışmasına dayanan yazısında kadınların sendikalara düşük katılımlarını ve ikincil konumlarını incelemektedir. Makalenin karşılaştırmalı yapısı İslam'ın artan etkisi ve neoliberal paradigma çerçevesinde kadınlar açısından hem kamusal hem de özel alandaki değişimi açık bir şekilde sunmaktadır. Yazar, AKP hükümetlerinin sendikalar bağlamında birbiri ile çelişen yaklaşımlarını ortaya koymaktadır: AKP, bir yandan temel İslamcı ideolojisinin doğal bir sonucu olarak kadınları ikincil konumda görerek kadınların sadece anne ve eş olmasını istemek- te, diğer yandan AB üyelik sürecinde kadın haklarının savunucusu olduğunu iddia etmektedir. Yirmibeşoğlu, kadının değişmeyen ailesel rolünün onun kamusal alana daha çok girmesini engelleyen en büyük etken olduğunu belirtmektedir. Ancak, sendikacı kadınlar arasında küreselleşmenin olumsuz etkilerine ve cinsel tacize karşı farkındalık anlamında gelişme söz konusudur. 
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Türkiye'nin Değişen Refah Rejimi: 
Neoliberalizm, Kültürel Muhafazakârlık ve 
Yeniden Tanımlanan Toplumsal Dayanışma 
AYŞE BUĞRA 


Türkiye'nin refah rejiminin yeni ve hâlâ tamamlanmamış dönüşümü hakkındaki bu bölümde, refah rejimi terimi, bireyin toplumsal olarak korunmasının sağlanmasına yönelik devlet, aile ve emek piyasası arasındaki topluma-özgü eklemlenmeyi belirtmek için kullanılmaktadır. Esping-Andersen'in (1990) önerdiği özgün tipolojide üç farklı refah rejimi görüyoruz: (1) En tipik örneği Almanya olan muhafazakâr korporatist tip; (2) iskandinav ülkelerini, özellikle de İsveç'i örnek verebileceğimiz sosyal demokrat tip; (3) ABD ve Birleşik Krallık'ta gözlenen —kalıntısal— liberal tip. İlk modelin en önemli özelliği tabakalandırılmış bir sosyal koruma sistemine dayanmasıdır ki bu sistemin hakları temelde erkek hane reisinin işteki konumuna göre belirlenir. Çocukların ve yaşlıların bakımındaki rolleri ışığında, kadınlara yönelik sosyal koruma genelde erkek akrabalarının üzerinden gerçekleşir. İşteki konumdan ziyade yurttaşlık statüsüne dayanan evrensel haklar, sosyal demokrat sistemin en temel özelliğidir. Liberal model ise piyasa temellidir; sosyal politika müdahalelerinin sadece dışlanmışlara yönelik asgari destekler sağlayacağı varsayılır. 

1990'larda, Güney Avrupa'daki sosyal koruma sistemi, bu üçlü modele eklenmesi gereken ayrı bir tip olarak tartışılmaya 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başlandı (Leibfried 1993, Ferrera 1996). Esping-Andersen'in de aralarında bulunduğu bazı yazarlar ayrı bir Güney Avrupa modeline karşı çıktılar. Nitekim bu modele atfedilen en önemli özellik yani ailenin dayanışmanın temel mecrası olma şeklindeki merkeziliği, korporatist muhafazakâr tipoloji ile büyük oranda örtüşür gibi görünür. Yetişkin erkeklere yönelik iş ve gelir güvencesinin yanında, kadınlar ve gençlere yönelik daha sınırlı ve eğreti istihdam imkânlarının da korporatist modele yakın bir başka özellik olduğu iddia ediliyordu. Öte yandan, Güney Avrupa refah rejimlerinin göz ardı edilemeyecek kadar belirgin, ayrı nitelikleri de vardı ve dördüncü model ilgili yazındaki yerini korudu. Bu farklı özellikler, öncelikle, serbest mesleklerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve enformel sektörün önemi göz önüne alındığında, emek piyasası yapılarına dairdir. İşsizlik sigortası veya sosyal destek araçlarının iptidai niteliği, güçlü bir refah rejiminin eksikliğini ikame etmek için aile dayanışmasını gerekli kılıyordu. Bu sosyal güvenlik ağlarının zayıflığına rağmen, “refah yanaşmacılığı” da Güney Avrupa modelinin ve bununla özdeş devlet-toplum ilişkilerinin özgün nitelikleri arasında yer alır (Ferrara 1996; Karamessini 2008). 

Mingione'nun (2002) öne sürdüğü gibi, Güney Avrupa'nın özgünlüğünün büyük kısmı; İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın ortak nitelikteki emek piyasalarının temelindeki geç sanayileşme tecrübesi ışığında, tarihsel bir bakış açısından çözümlenebilir. Bu tarihsel bakış açısı, Güney Avrupa modeli ile Latin Amerika'daki ya da Türkiye gibi diğer geç sanayileşen ülkelerdeki sosyal koruma sistemleri arasındaki benzerlikleri tespit ederken de çok kullanışlıdır. Nitekim, hem Latin Amerika'daki (Barrientos 2004), hem de Türkiye'deki refah rejimleri (Eardley vd. 1996; Gough 1996 ve 2001; Saraceno 2002) Güney Avrupa modeli ile karsilastirilmistir. Fakat geç sanayilesme bağlamında refah rejimi çözümlemesine başvurulurken ihtiyatlı olunmalıdır, çünkü, ilkin, akde dayalı istihdam ilişkilerinin genel geçerliliğini varsaymak güç olabilir. İkinci olarak, yeniden dağıtım ilkesine dayanan kural temelli devlet müdahalesi, devlet-toplum ilişkilerinin değişik kayırmacılık (clientelism) biçimlerinin izlerini taşıdığı kuramsal bağlamların, asli bir unsuru olmayabilir. Avrupa dışında, bir bireyin toplum içindeki konumunun ekonomik ve toplumsal koordinatları belirlenirken, hem emek piyasasının enformelliği, hem de kayırmacı ilişkileri, kişisel ve enformel mütekabiliyet ilişkilerinin merkezi bir önem kazandığı bir bağlamın özellikle belirgin nitelikleri olur. Böylesi bir bağlamda, sadece modern çekirdek aile değil, etnik ve dini mütekabiliyet ağları da, bireye istihdam ve toplumsal koruma sağlamada önem kazanır. Koşut biçimde, mütekabiliyet ilişkileri, devlet-toplum ilişkileri alanına nüfuz edebilir ve siyasi otoritelerin (tabii ki hiçbir zaman bedava olmayan) ‘hediyelerinin’ resmi sosyal politika müdahalelerinin yerine geçtiği belli alanlardaki yeniden dağıtım mantığını ikame edebilir. 

Türk refah rejiminin önceki hali ile yaklaşık son yirmi yıldır devam eden yeni dönüşümlerini işte bu analitik zeminde tartışacağım. Türkiye'deki refah rejiminin değişimi, sosyal güvenlik sistemlerinin süregiden küreseldönüşümü bağlamında yer alır. 
Bu açıdan, neoliberal küreselleşmenin tetiklemesinin beklenebileceği “sosyal refah devleti harcamalarının kısıtlanmasının” özellikle Avrupa bağlamında gerçekleştiğini söyleyemiyoruz. 
Kurumsallaşmış bir refah devletinden yoksun ülkelerde dahi, devlet tarafından sunulan refah uygulamalarının az değil, daha çok vurgulandığını görüyoruz ve bu ülkelerde sosyal politika müdahaleleri artık daha fazla önem kazanıyor. Yine de, refah yönetişiminin günümüzdeki biçiminin belirgin özellikleri arasında, sosyal yardım, bakım ve kamu hizmetlerinin sunumunda devlet ve sivil toplum aktörleri arasında kurgulanan muhtelif ortaklıkların bir sonucu olarak, devletin dağıtım eylemlerini değişikliğe uğratan yeni bir eğilim de buluyoruz Jessop 1999; Bode 2006). Böylece, “sosyal girişimci” gibi terimler, farklı hayırseverlik faaliyetleriyle uğraşarak sosyal politikanın değişik alanlarında yarı-kamusal işlevler üstlenenleri niteleyerek, çok yaygın bir popülerlik kazanıyor. Bu yeni eğilim, sosyal politikanın günümüz uluslararası çevrelerince yoksullukla mücadele çabalarındaki prime dayanmayan sosyal yardıma şimdilerde atfedilen öneme paraleldir. 

Bu yeni refah yönetişim biçimlerinin, sosyal güvenlik sistemleri Güney Avrupa modeline referansla çözümlenmiş olan geç sanayileşmiş ülkelerde kendilerini açık etme şekilleri, hem iç, hem de dış unsurlara dayanır. Avrupa entegrasyonunun etkisi, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Avrupalı üyelerindeki refah rejimi değişikliklerinde asli bir rol oynadı. Öte yandan, Latin Amerika ve Türkiye'de değişim, ekonomik liberalleşme ve serbestleşmeye dönük gelişmeler kadar, siyasal hayatta ortaya çıkan degişikliklerle de tetiklendi. Birçok Latin Amerika ülkesinde seçim demokrasisine geçiş önemli bir unsurdu. Bu ülkelerde, nüfusun büyük bir kısmını kapsamayan resmi sosyal güvenlik sistemi, sosyal ödemeler ve farklı amaçlara yönelik nakit transferleri gibi prime dayanmayan bir dizi sistemle tamamlanarak korporatist ve kalıntısal liberal özellikleri karıştıran ikili bir sisteme mahal vermiş oldu (Barrientos 2004; Ferreira ve Robalino 2010). 

Türkiye'de, 1980'deki askeri müdahalenin ardından, piyasaodaklı ve dışa dönük bir ekonomik strateji uygulamaya kondu. 
Yine de, sendikal düzenlemeler gibi alanlarda askeri rejimin izleri sürmüş olsa dahi, Türkiye de, eski siyasi liderlere yönelik siyasi yasakların kaldırıldığı 1987'den sonra, seçim demokrasisine döndü (Adaman vd. 2009). Türkiye'de gerçekleşen refah rejimi değişikliği bağlamının önemli bir ayırt edici özelliği ülkede İslami muhafazakârlığın yükselmesi oldu. Bu bağlamda, geleneksel İslami hayırseverlik biçimlerine başvurulması- nın, devlet dışı aktörlere ve bunların devletle refah hizmetleri konusunda işbirliğine girmesine dair küresel düzlemde gözlenen vurguyla eklemlendiğini gözlüyoruz ve bu yönelim uluslararası finans kuruluşlarının teşvik ettiği siyasa araçları ile de uyum gösterir. En azından bugün için, bu özel siyasa yönelimi, hem resmi güvenlik sistemi içinde kısıtlanmış hakları savunmaya çalışan gruplara, hem de yoksulluk ve toplumsal dışlanmayla mücadelede hak temelli siyasa müdahaleleri savunan siyasal taleplerin dile getirilmesine destek verebilecek AB ile ilişkilerin etkisi ile dengelenmiş gözükmüyor. 
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Aşağıdaki bölümde, Türkiye'nin refah rejiminin evrimini, hem sosyal güvenlik sistemindeki, hem de -resmi ve enformel bileşenleri ışığında— sosyal yardım alanındaki gelişmeleri inceleyerek tartışacağım. Bu tartışmada, sosyal politika bağlamının iki niteliğinde -değişik biçimlerde de olsa önemini koruyan aileselcilik ve kayırmacılık— gözlenen devamlılık ve değişim öğelerini öne çıkaracağım. 


Güney Avrupa sosyal modelinin bir türevi olarak Türk refah rejimi 


Güney Avrupa modeli, Türk refah sistemini tartışmak adına çok kullanışlı bir analitik bakış açısını temsil eder. İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde hayata geçirilen Türkiye'nin resmi sosyal güvenlik sistemi, Güney Avrupa'da da gözlendiği gibi katmanlı ve eşitsiz bir destek kurgusu ile korporatist bir nitelikteydi. Özünde bu sistem, memurlara (Emekli Sandığı, ES) ve resmi olarak istihdam edilen işçilere (İşçi Sigortaları Kurumu) yaşlılık ve sağlık desteklerini birlikte sağlayan iki kurumdan oluşmuştu. İşçi Sigortaları Kurumu daha sonra Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) olarak yeniden örgütlendi. Sistem şekillenirken, bazı yazarlar bu iki kurumun çalışan nüfusun sadece kısıtlı bir kısmını kapsadığını ve büyük bir kesimin resmi sosyal korumanın dışında kaldığını fark etti (Talas 1955) .' İzleyen dönemin ardısıra gelen hükümetler sistemin kapsamını genişletmeye çalıştı. Üçüncü bir sosyal güvenlik örgütü, Bağ-Kur, 1970'lerde serbest meslek sahiplerini, sonra da 1980'lerde bagımsız çiftçileri sisteme katmak için teşkil edildi. 

Resmi istatistiklere göre, 1990'larda nüfusun yüzde sekseninden çok daha fazlası ya prim ödeyerek, ya da bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler olarak sosyal güvenliğin kapsamı altındaydı. Fakat bazı etmenleri göz önünde bulundurarak bu sayılara ihtiyatla yaklaşılmalı. Böylesi etmenlerden biri, sosyal güvenliğe erişimde belirleyici olan aile bağlarının önemine dair bağımlılık oranının yüksekliğidir. Toplam emek- 


l Daha detaylı bir tartışma için bkz. Buğra (2007) ve Buğra (2008: 157-178). 
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li maaşı alanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin toplam sayısının, sigortalı aktif kişi sayısına bölünmesinden oluşan bu oran, Türkiye'de 2000 yılı için 4:1'e yakındı (Adaman 2003). Bu, 1988'de yüzde 12,7, 2000'de yüzde 15 ve bugün bile yüzde 17 civarında olan çok düşük tarımdışı kadın istihdam oranıyla uyumludur (TÜİK 2008; Buğra ve Yakut-Çakar 2010). Gerçekten de, kadınların emek piyasasının dışında kalacakları ve erkek akrabalarına bağımlı olacakları önkabulü, açıkça kadın korumacı korporatist sosyal güvenlik sisteminde hayati bir önem taşırdı. Kadınlar, sağkalanlara yönelik cinsiyete dayalı yardımlardan olduğu kadar, sağlık ve yaşlılık yardımlarında da ayrıcalıklı haklara sahiptiler (Kılıç 2008). 

Dahası, sosyal güvenlik sistemi, her üç kurumun kapsamındaki kişilere yönelik emeklilik ve sağlık katkılarındaki önemli dengesizlikler sonucu büyük ölçüde eşitsizdi. Sosyal güvenlik sisteminin bu eşitsiz korporatist niteliği sonucunda, sağlık hizmetlerine erişim birçokları, özellikle de zaman zaman primlerini ödeyemeyip, haklarından mahrum kalan serbest çalışanlar için sorunlu hale geliyordu. Ekonomik kriz dönemlerinde bu sorun çok daha ciddileşebiliyordu.? Memurlarınkiler dışında, emeklilik maaşları da hak sahiplerine nezih bir yaşam sağlamaktan uzak bir düzeyde kaldı. Birçok insan, yaşlılığında mahrumiyet yaşamamak için aile destek mekanizmalarına dayanmak zorundaydı. 

Aile desteğinin önemi, 1976'da yürürlülüğe sokulan, çok dar kapsamlı ve küçük yardımlar içeren, ihtiyaç tespitine dayalı bir yardım programının doğasında da gözlenebilirdi. Programın hedef kitlesi, herhangi bir gelir ya da sosyal güvenceden yoksun ve kendilerine bakacak yakınları olmayan yaşlılar ve engellilerdi. Yakın akrabaları olanların bu sosyal destekten yararlanamayacakları gerçeği, ülkenin refah rejimine hâkim aileselci yaklaşımın gücünü açıkça ortaya koymaktadır. 


2 1992'de, yoksullara ihtiyaç tespitine dayalı sağlık hizmeti sunmak için yürürlüğe sokulan Yeşil Kart sistemine rağmen, 2001'deki ekonomik krizin ardından gerçekleştirilen bir araştırma, nüfusun yaklaşık üçte birinin herhangi bir sağlık güvencesine sahip olmadığını ortaya koydu (World Bank/SIS, 2005). 
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Türkiye'nin refah rejiminin buraya kadarki özeti, Güney Avrupa modelinin birçok özelliğini sergiler. Yine de, Türkiye örneğine özgü addedilebilecek bir farklılık var. Türkiye'de, köylü tarımı ve sonuç olarak tarım sektöründeki istihdam, diğer Güney Avrupa ülkelerinin herhangi birine göre kıyaslanamayacak kadar uzun bir dönem boyunca önemini korumuştur. 1988'de, tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 46,5 iken, İspanya, Yunanistan ve İtalya'da sırasıyla yüzde 14, 26,6 ve 9,9'du. 2007'de, tarım sektörü, Türkiye'deki toplam istihdamın yüzde 23'ünü teşkil ediyorken, bu oran İspanya, Yunanistan ve İtalya için sırasıyla 4,6, 11,6, 11,7 ve 9,9'du (bkz. Tablo 2.1). 


TABLO 2.1. 
Türkiye'deki İstihdamın Sektörel Dağılımının Seçilmiş OECD Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Olarak Tarihsel Gelişimi (yüzde) 


Tarım Hizmet sektörü Sanayi istihdamının istihdamının istihdamının toplam istihdam toplam istihdam toplam istihdam içindeki payı içindeki payı içindeki payı 
1988 2000 2007 1988 2000 2007 1988 2000 2007 
İspanya 14,0 6,7 4,6 53,1 62,2 66,1 32,9 31,2 29,4 Yunanistan 26,6 17,4 11,6 46,2 60,0 66,0 27,2 22,6 22,4 Italya 99 54 4,0 57,7 62,2 65,55 32,4 32,4 30,5 Turkiye 46,5 36,0 23,5 31,2 40,0 49,8 22,3 24,0 25,5 Portekiz 11,5 12,8 11,7 55,3 52,5 57,6 33,2 34,7 30,7 OECD toplam* 88 7,0 60 62,9 66,1 70,2 28,3 26,9 26,3 


Kaynak: OECD (2008). 


Nitekim aralarında E. Hobsbawm’un da (1995: 291) oldugu bazı yazarlar, Türkiye'nin benzer sanayileşme ve kalkinma düzeylerine sahip ülkeler arasında, bu kadar uzun bir dönem boyunca köylü tarımına devam etmesi bakımından istisnai bir örnek olduğuna dikkat çeker. Türkiye'nin bu tarihi özgünlüğünü, devletin köylü tarımını ekonomik değişim aracılıgıyla sürdürmedeki rolünü göz önünde bulundurmadan açıklayabilmek mümkün olamazdı. Bu açıdan, 1980'lere kadar birbirini izleyen hükümetler tarafından değiştirilmeden sürdürülen tarımsal destek politikaları kuşkusuz önemli bir rol oynadı. 
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Fakat bir başka önemli unsur da, Türkiye'de kente göçün kırsal alandan mutlak bir kopuş anlamına gelmemesi ve birçok ailenin köylüdeki tarım kazançları ile kentsel gelir kaynaklarını birleştiren farklı yaşam stratejilerini sürdürebildiği gerçeğiydi (Buğra ve Keyder 2006). Göçmenlerin köyde kalan aile üyelerine yolladıkları nakit destekler de aile çiftliklerinin ayakta kalmasına katkı sağladı ve bu para yardımları köylü ekonomisinden sağlanan ayni ya da nakdi destekle mukabele edildi. 
Yoğun bir devlet müdahalesinin olduğu korumacı bir ekonomi içinde uygulanan İthal İkameci Sanayileşme stratejisi bağlamında, kamuda ve özel şirketlerdeki istihdam imkânları, göçmenlerin kırsal alanlardan, kentsel ekonomiye eklemlenmesi için önemliydi. Yine de, varlığını, devlet müdahalesi ya da müdahalesizliğinin biçimlerine borçlu iktisadi imkân alanının bir başka boyutu daha vardı. Düzensiz konutların Türkiye'deki örneği olan gecekondular bu açıdan özel bir öneme sahipti. Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki benzer biçimleri gibi, Türkiye gecekonduları da düşük gelirlilere yönelik yasadışı ve düzensiz nitelikte bir konut türünü oluşturdu. Öte yandan, bu yöntem, kentsel ekonominin son dönemdeki neoliberal dönüşümüne kadar Türkiye'ye özgü iki etmenden dolayı nüfus için benzersiz bir ekonomik ve sosyal önem kazandı. Bu etmenlerden biri, kentsel arazi piyasasının nitelikleriyle ilgilidir. Bu bakımdan, şehirler ve civarlarındaki kamu arazilerinin tarihi önemi, arazi işgallerine izin veren görece kolaylığa mahal verdi ve çarpık yerleşmelerin çoğalmasının önünü açtı. Gecekonduların çok önemli bir yüzdesi kamu arazilerinin üzerine inşa edilirken, kentsel arsalar ile nihayetinde kentlere katılan çevrelerindeki tarım arazileri arasındaki belirsiz sınırlar, tapulu arsalara ruhsatsız olarak inşa edilen evlerden oluşan çarpık yerleşimlerin mantar gibi çoğalmasına katkıda bulundu. İşgal edilen kamu arazileri ya da bölünmüş tarım alanlarındaki bu yerleşimlerin ekonomik ve sosyal anlamını anlamak için önemli bir ikinci etmen siyasiydi. Kentsel arazilere erişimin düzensiz biçimleri, hükümet yetkililerinin yanaşma siyasetine girebilmeleri için olağanüstü bir imkân yarattı. Dolayısıyla, gecekondu sahipleri, dönem dönem çıkarılan af kanunları aracılığıyla tapularını aldılar ve çarpık yerleşimler de, genelde seçimlere yakın tarihlerde oy karşılığında yapılan lütuflar olarak sunulan belediye hizmetleri üzerinden yasallaştı. Burada vurgulanmasında büyük önem olan nokta, gecekondunun, bu yasallaştırma süreçleri üzerinden kentsel yoksullar için sadece bir mesken olmanın ötesinde, ilk yapıya eklenen yeni katlar sayesinde yaratilan rant ve bu yerleşimlerin civarında gelişen ekonomik faaliyetler sayesinde kentsel topluma entegrasyona yönelik bir mekanizmaya dönüşmüş olmasıydı (Öncü 1988; Buğra 1998; Işık ve Pınarcıoğlu 2001). 

Bu kısa yazıda, Türkiye'nin eski refah rejiminin aileselci karakterine dair bazı noktalara dikkat çekmemiz mümkün. Eski sosyal güvenlik sistemini niteleyen erkek hane reisi modelinin haricinde, devlet geleneksel ailenin ekonomik işlevi bağlamında korunmasına dolaylı olarak katkı sağladı. Tarımsal destek politikaları ve kentsel kamu arazilerine ya da inşaat izinsiz arazilere enformel erişimin hoşgörülmesi bir araya gelince, aile bağlarının merkezi olduğu bir kırsal-kentsel fırsat alanının şekillenmesi mümkün oldu. Aile çiftlikleri ayakta kaldı ve gecekondu yerleşimleri ailelerin belli mekânlarda ve genelde ekonomik bir ilişki içinde bir arada kalabilmelerini sağladı. 

Türkiye'nin bu bağlamında, bireye ekonomik ve toplumsal koruma sağlayan kişisel ve enformel ilişkilerin hayati bir önem taşıdığı açıktır. Bu ilişkiler sadece nüfusun resmi sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan kısmını değil, aynı zamanda sahip oldukları hakları; işsizlik, hastalık, sakatlık ve yaşlılık durumlarında yeterli korumayı sağlamayanlar için de önemliydi. Resmi bir sosyal konut politikasının olmamasından dolayı, farklı mütekabiliyet ağları konut sektöründe de işledi. Resmi emek piyasası ve hak temelli sosyal politika ilişkilerinin dışında sürdürülen yaşam ve geçim stratejileri bağlamında ailenin yanında devlet de önemliydi. Bu stratejilerin etkisi, ekonomi ve siyasetteki son dönem gelişmelerle ciddi anlamda azalmış olsa da, aileyi içeren ve hatta devlet-toplum ilişkilerine uzanan enformel mütekabiliyet ilişkileri Türkiye'nin değişen refah rejimi içinde önemini korudu. 
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Piyasa ekonomisine geçişte sosyal güvenlik reformu, yoksulluk ve sosyal yardım 


Türk refah rejiminin enformel öğesinin önemi, sosyal kamu harcamalarının düşüklüğüne koşut gitti. 1980'de sosyal kamu harcamaları GSMH'nın sadece yüzde ünü teşkil ederek sadece OECD bölgesinin (yüzde 16) değil, Güney Avrupa ülkelerinin karşılaştırmaya müsait oranlarının da (Yunanistan ve Portekiz için yüzde 10,2, İspanya için yüzde 15,5 ve İtalya için yüzde 18) çok altında kaldı. 1995'te Türkiye'nin bu oranı yüzde 7,5'e çıksa da, OECD (artık yüzde 20,6) ve Güney Avrupa ülkeleriyle olan fark değişmedi: 1995'te sosyal kamu harcamalarının GSMH'ya oranı Yunanistan'da yüzde 17,3, Portekiz'de yüzde 17, İtalya'da neredeyse yüzde 20 ve İspanya'da yüzde 20'nin üzerinde oldu (bkz. Tablo 2.2). 


TABLO 2.2. 
Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Toplam Sosyal Kamu Harcamalarının GSMH'ya Oranı (%) 


1980 1985 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 


Türkiye* 43 42 7,6 75 10,4 10,5 11,5 12,2 13,7 Yunanistan 10,2 16,0 16,5 17,3 20,6 20,0 19,9 19,9 20,5 Portekiz 10,2 10,4 12,9 17,0 19,9 21,3 22,9 23,1 md İspanya 15,5 17,8 19,9 21,4 20,4 208 21,5 21,6 21,8 Toplam OECD 16,0 17,7 18,1 19,9 19,8 20,3 20,8 20,7 20,6 


(*) OECD veritabanı Türkiye'nin 2000-2004 arası dönemine dair istatistikler içermediği için, bu tablodaki Türkiye verileri Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Forumu tarafından SOCX yöntemi kullanılarak yapılan hesaplamalara dayanır. Bkz. Buğra ve Adar (2007). 
Türkiye'ye dair 2005 verileri OECD veritabanından alınmıştır. 

Kaynak: Türkiye haricindeki ülkelere dair veriler OECD’den (2008) alındı, Social Expenditure 

Database (Sosyal Harcamalar Veritabanı-SOCX), 1980-2005, http://stats.oecd.org/WBOS/ 

index.aspx. 


Bu duruma rağmen, sosyal güvenlik reformu, 1990'larda, sosyal güvenliğin kamu bütçesi üzerindeki yükünü azaltma amacıyla, esasen uluslararası finans kuruluşlarının baskıları sonucu gündeme geldi. Reform denemesi, farklı sosyal güvenlik kurumlarının Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkisinde birleştirilerek, idari etkin- 


56 


liğinin arttırılmasını da hedefliyordu. Reform, mali ve idari gerekçelerin yanı sıra, mevcut sistemin, resmi ve enformel öğeleri ile ekonomik liberalleşme ile bağlantılı olarak artan işsizlik ve yoksulluk risklerine karşı güvence sağlama konusundaki yetersizlikleri ile de güdülenmişti. 1980 sonrası dönemde Türkiye dışa-dönük, piyasa odaklı bir iktisadi stratejiye yöneldi. Sonuç olarak, tarımsal destekler peyderpey kaldırıldı, kamu şirketleri çalışanlarını işten çıkarmaya başladı ve özel sektörde artan rekabet, özel şirketlerde de emek maliyetlerini düşürme yönünde baskılar oluşturdu. Eşzamanlı olarak, ülkenin küresel ekonomiye eklemlenmesine bağlı kentsel gelişmeler eski gayrimenkul rejimini ve bu rejimin bir parçası olan çarpık yerleşimleri de zorlamaya başladı. Piyasa toplumunun resmi yasal çerçevesinde özel mülkiyetin daha sağlam temellere oturması zorunluluğu doğdu. 

Bu gelişmelerin bir sonucu, tarımın ticarileşmesi ve bununla bağlantılı olarak hızlanan kırdan kente göç oldu. 1980'lerin ortalarında, kentsel nüfus, kırsal nüfusla eşitlendi ve hatta artan bir hızda onu geçmeye başladı. Karşılaştırmalı olarak hâlâ çok yüksek bir düzeyde de olsa, toplam istihdam içinde tarımın payı da 1980'lerden itibaren hızla düşmeye başladı (Tablo 2.1). Aynı zamanda, kirdan gelen göçmenlere açık fırsat alanı da, 1980 öncesi döneme nazaran, çok daha kısıtlı bir hal aldı. Bir başka deyişle, kentsel ve kırsal kaynak ve imkânları birleştiren bilumum geçim stratejileri yeni politik ekonomi içinde ciddi bir baskıya maruz kaldı ve sonuç olarak yeni bir yoksulluk biçimi gözlenmeye başlandı. 1980'lerde yeni yoksulluğun ortaya çıkışı, Güneydoğu'daki ayrılıkçı Kürt hareketi ile güvenlik güçleri arasındaki silahlı mücadeleyle de bağlantılıdır çünkü bu sorun öncekilerden tamamıyla farklı kırdan kente göç kalıplarına sebep oldu. Daha önceki göç dalgalarından farklı olarak, halihazırda kente taşınmış yakınların ya da hemşehrilerin destek ağlarından mahrum Kürt göçü, şehirdeki daha iyi bir hayatın çekiciliğinden ziyade neredeyse tamamıyla itici etmenlerden kaynaklandı. Bu Kürt göçmenlerin inkâr edilemez mahrumiyetleri ile, yoksulluk da ayrı bir etnik boyut kazandı (Buğra ve Keyder 2006; Buğra 2007). 
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Yaşlılara ve engellilere yönelik 1976 yılında yürürlüğe giren yukarıda zikredilen program dışında hemen hiçbir sosyal destek unsuru içermeyen Türkiye refah rejimi, bu yeni yoksulluk biçimleri ile başedebilecek neredeyse hiçbir donanıma sahip değildi. Resmi bir refah kurumundan ziyade devlet tarafından idare edilen bir hayırseverlik kurumu olarak 1986'da oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, yoksulluğu kontrol altında tutmaya yönelik erken bir denemeyi temsil eder. 1992'de sosyal güvenlik kapsamı dışındaki yoksul nüfusun sağlık hizmetlerine ihtiyaç tespitine dayalı olarak erişimini sağlamaya yönelik hayata geçirilen Yeşil Kart uygulaması ile resmi sağlık sistemi tamamlandı. Hem Yeşil Kart uygulaması, hem de Dayanışma Fonu'ndan sağlanan destek, yoksulluğun boyutlarını ve mevcut sosyal koruma mekanizmalarının muhtaçlara yardım konusundaki yetersizliğini açıkça ortaya koyan 2001'deki büyük ekonomik krizden sonra özellikle önem kazandı. Yine bu kriz döneminde, şartlı nakit transferleri? sağlamak ve yerel girişimleri desteklemek amacıyla Sosyal Riski Azaltma Programı da Dünya Bankası'nın desteğiyle hayata geçirildi. Program, Dayanışma Fonu'nun tüm illerde bulunan 900'den fazla yerel vakfı aracılığıyla, genelde acil ayni yardım sunan diğer programların yanı sıra yürütüldü. 


Toplumsal olarak muhafazakâr ve ekonomik açıdan liberal bir hükümetin elinde refah yönetişimi: Aileselciliğin ve kayırmacılığın yeni biçimleri 


2002'de, büyük bir ekonomik krizin ardından iktidara gelen, toplumsal olarak muhafazakâr, ekonomik açıdan liberal Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yönetiminde, sosyal güvenlik reformları ve sosyal yardım hizmetlerine dair önceki eğilimlere sadık kalındı. 2001 ekonomik krizinin etkisinin izlerini taşıyan ekonomik şartlarda, yeni hükümetin IMF ve Dünya Ban- 


3 Şartlı Nakit Transferleri, çocuklu yoksullara, çocuklarını okula gönderme ve 
daha küçükleri için sağlık kontrollerini ve aşılarını aksatmamaları koşulu ile küçük meblağlarda ama düzenli verilen nakit ödemelerdir. 
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kası'nın dayattığı mali tasarruf tedbirlerine razı olmaktan başka pek bir şansı yoktu ve AKP, reform programını, daha önceki hükümetlerden daha istekli ve kararlı bir şekilde uygulamaya koyuldu. Üç sosyal güvenlik kurumunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkisinde birleştirilmesi tamamlandı. 
Sağlık ve yaşlılık hizmetlerine erişim koşullarında bazı değişiklikler olsa da, sistem korporatist niteliğini korudu ve finansmanı hâlâ çalışanların ve işverenlerin ödediği primlere dayanma- ya devam etti. Resmi ücret istihdamında olsunlar ya da olmasınlar, tüm hak sahiplerinin primlerini ödemeye devam etmesi beklendi. Gelirleri resmi asgari ücretin üçte birinin altında olan bireyler, Genel Sağlık Sigortası adı verilen yeni sistemin yürürlüğe girmesinden sonra da yürürlükte kalan Yeşil Kart uygulaması üzerinden sağlık hizmetlerine ihtiyaç tespitine dayalı erişim hakkı sahibi olmaya devam etti.* 

Örgütlü çalışanlar, mevcut hakların kısıtlanmasını içeren bazı değişikliklere direnebildiler. Nitekim, mali kısıtlamalara verilen öneme rağmen, kamu sosyal harcamalarının GSMH içindeki payı 2005'te yüzde 13'ün üzerine çıktı; emeklilik katkıları toplam sosyal harcamalar içindeki en büyük kalemi teşkil ediyordu (bkz. Tablo 2.2). Resmi sosyal güvenlik sistemi söz konusu olduğunda, gelişmelerin, hak sahiplerinin örgütlü eylemlerinin, refah devletine dair önemli kısıtlamaları büyük oranda engelleyebildiği kurumsallaşmış refah devletlerindeki sosyal politika siyaseti ile paralellik gösterdiği iddia edilebilir (Pierson, 1996). Fakat sosyal güvenlik reformunun nasıl gerçekleştirildiğinden bağımsız olarak, resmi sektörün sosyoekonomik koordinatlarında çok önemli bir değişikliğe yol açan bir başka gelişme daha vardı. Esnek istihdam uygulamalarının, özellikle de taşeronluk ilişkilerinin yaygınlaşması ile, resmi ve enformel istihdam arasındaki sınırlar belirsizleşmeye başladı. Birçok şirkette, üretim faaliyetleri hem resmi olarak istihdam edilmiş işçiler, hem de taşeronlar üzerinden enformel olarak istihdam 


4 Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası hakkında 5510 sayılı kanun. 
Bkz. Resmi Gazete, 16 Haziran 2006, http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/ 2006/06/20060616-1.htm. 
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edilmiş işçiler üzerinden yürütülmeye başlandı. Dışarıdan hizmet alımı ve taşeronluk kamu sektöründe de kural haline geldi; özellikle belediyeler çöplerin toplanmasından, toplu taşıma- ya kadar birçok hizmeti dışarıdan temin eder hale geldiler. Bu enformel istihdamın, şimdiye kadar olmadığı alanlarda ortaya çıkmasına sebep oldu ve sendikalaşmayı, resmi olarak istihdam edilmiş ama işlerinin taşerona devredilmesi tehdidinin varlığını daima hisseden çalışanlar için olağanüstü zorlaştırdı. Dışarıdan hizmet alımına dair korku, sendikalaşma adına gerçekten de önemli bir caydırıcı olarak belirir ve toplu sözleşme kapsamındaki formel sektör işçilerinin, 1985'te yüzde 46,9'dan, 2003'te yüzde 15'in altına düşen oranının arkasındaki temel etmen olarak görülür (Adaman vd. 2009). Formel sektör çalışanlarının önceden kazanılmış haklarının ne kadarlık kısmı korunursa korunsun; bu haklar artık çalışan nüfusun hiç olmadığı kadar azalan bir kesimini ilgilendirir hale geldi. 

Dezavantajlı gruplar resmi sistemden dışlandıkça, bu kesimlerin sorun ve ihtiyaçları da sendikaların ve diğer örgütlü grupların gündeminde yer almaz oldu ve prime dayanmayan sosyal yardımların Türkiye sosyal politika alanındaki tarihi eksikliği yüzünden, yoksulluk tehdidine maruz korunmasız gruplar, hiçbir zaman sahip olmadıklarını talep etme konumunda gerçekten bulunamadılar. Yine de, yoksulluğun inkâr edilemez önemi, hem hükümetin, hem de uluslararası aktörlerin bu alanda harekete geçmesi yönünde baskı oluşturdu. Bu açıdan, Türkiye'nin AB ile ilişkileri özellikle önemlidir. Türkiye, 1999'daki Helsinki Zirvesi'nde aday ülke oldu ve AB üyeliği süreci, Avrupa sosyal içerme politikaları platformuna katılımın arka planını oluşturan Ortak İçerme Belgesi'nin (Joint Inclusion Memorandum- OİB) hazırlanmasını da kapsadı. Türkiye'nin OİB'sinin hazırlanmasına 2004'te birkaç bakanlığın ve kamu kurumunun işbirliğinde başlandı. Türkiye bu süreci tamamlayıp, sosyal içermeye dair Ulusal Eylem Planı'nın hazırlığına geçemedi, ama bu yöndeki ilk çabalar, ülkedeki yoksulluk ve sosyal dışlanma sorunlarının boyutlarının karşılaştırmalı olarak ortaya konmasına eşsiz bir katkı sağladı. Ülkenin medyan gelir düzeyinin yüzde 60'ından daha düşük bir gelirle yaşayan nüfus oranına bağlı olarak hesaplanan göreli yoksulluğun yüzde 26 ile tüm Avrupa ülkeleri içindeki en yüksek oran olduğu meydana çıkarıldı. Yakın zamana kadar, TÜİK göreli yoksulluğa dair böylesi, uluslararası karşılaştırmalara izin veren veriler yayınlamıyordu, fakat 2009'da yayınlanan istatistikler, 2006'da göreli yoksulluğun yüzde 22,8 ile 2003'ten düşük ama yine de Avrupa'daki en yüksek oran olduğunu gösterdi (TÜİK 2009; EuroStat 2009). 

AB'ye üyelik süreci, Türkiye'nin yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele etmeye dönük, siyasi girişimlerde bulunmasını gerektiriyordu fakat Avrupa düzeyindeki sosyal politika alanında kullanılan Açık Koordinasyon Yöntemi çerçevesinde, bu amaca yönelik olarak kullanılacak mekanizmalar ve araçlar belirlenmemişti. Dolayısıyla, siyasa alanı, hükümetin kültürel olarak muhafazakâr ve ekonomik açıdan dışadönük liberal yani neoliberalizm ile İslami toplumsal dayanışma kavramlarının uyumlu bir sentezini yansıtan yaklaşımı bağlamında şekillenmeye devam edebildi. Sonuçta ortaya çıkan sosyal içerme yaklaşımı üç öğeden oluşuyordu. İlk olarak, sosyal harcamaların bütçe disiplininin gereklilikleri ile sınırlı olacağı net olarak ortaya kondu ki Türkiye bugüne kadar, hatta son 2008 krizi sürecinde bile buna riayet etmeyi başardı. İkincisi, ailenin toplumsal dayanışmanın ana dayanağı olarak sahip olduğu temel önem güçlü bir şekilde vurgulandı. Nitekim 2002'de kurulan ilk AKP hükümetinin programında, ülkenin karşı karşıya kaldığı ağır ekonomik zorluklara rağmen toplumsal birlikteliğin korunabilmesinin Türk ailesinin gücü sayesinde mümkün olduğu açıkça ifade edilmişti.” Üçüncü olarak, İslami hayırseverlik gelenekleri hatırlandı ve refah, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin sunumunda kamu otoriteleri, sivil girişimler ve özel sektörün arasında şimdilerde çokça vurgulanan ortak- 


5 Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (18 Mart 2003), 
59. Hükümet Programı, http//www.byegm.gov.tr/icerikdetay.aspx?Id=59 (Erişim tarihi 8 Mart 2010.) Aynı konuda, AKP Parti Programı 5.8 (2 Şubat 2007), Aile ve Sosyal Hizmetler, http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme. 
html#5.8 (Erişim tarihi 8 Mart 2010.) 
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lık bağlamında canlandırılan yeni biçimleri ile yeniden tedavüle sokuldu. 

Mali kısıtlamalar, AKP hükümetinin sosyal politika yönelimlerinin önemli bir öğesi olsa da, bu yönetim risk altındaki grupları korumaya yönelik bir dizi politikayı da uygulamaya koydu. Bu gruplar arasında engelliler özellikle ayrıcalıklı bir konumdaydılar çünkü muhafazakâr dünya görüşü bu kesimleri açıkça “gerçekten muhtaç kişiler” kategorisinde sayıyordu. Muhtemelen en kapsamlı kurumsal ve mali sosyal politika çabaları engellilere yönelikti. Çocukların korunması ve yaşlıların bakımı alanlarında olduğu gibi, burada da tercih edilen politika seçeneği, ailenin maddi olarak desteklenmesi ve aile içinde verilen bakıma kıyasla açıkça yetersiz görülen kurumsal bakımın ağırlığının indirgenmesi yönündeydi (Yazıcı 2008). Korunmaya muhtaç çocukların bakımı için biyolojik ya da üvey ebeveynlere sağlanan nakit desteklerinin yanı sıra engellilere yapılan transferler, ülkenin refah rejimine yeni bir aileselci biçim kattı. Böylelikle yeni sistem, aileyi bakımın temel birimi olarak varsayarak, kadınların bakımdan sorumlu konumlarını zımnen ama bariz biçimde güçlendirdi. 

Ortaya çıkan durum bir şekilde çelişkiliydi çünkü AKP'nin yürürlüğe koyduğu sosyal mevzuattaki değişiklikler kadınların, uluslararası emek yönelimlerini karşılamak için yeniden düzenlenen önceki sistemde sahip oldukları ayrıcalıkların birçoğunu törpülüyordu. Bir yandan, kadınların sağlık, yaşlılık ve dulluk yardımlarına erişimde sahip oldukları avantajları ortadan kaldıran değişiklikler, onların da emek piyasasına artık erkeklerle eşit koşullarda katılmalarının beklendiğine delalet eder gibi görünüyordu. Nitekim, hükümet son dönemde kadınların işgücüne katılımını teşvik eden bazı politika önlemleri aldı.” Öte yandan, yeni bakım rejiminin ailenin kadın üyelerini bakımdan sorumlu bir konuma getirmesi, çocuk bakımı ve 


6 Türkiye'deki engellilere yönelik politikalara dair detaylı bir analiz için bkz. Yılmaz (2010). 

7 5763 sayılı yasa için bkz. Resmi Gazete, 26 Mayıs 2008, http://rega.basbakan- 
lik.gov.tr/eskiler/2008/05/20080526-5.htm Kadın istihdamını özendirmek için yürürlüğe giren daha yeni bir düzenleme için, bkz. Resmi Gazete, 25 Mayıs 2010, http://www.resmi-gazete.org/tarih/20100525-12.htm 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erken çocuk gelişim hizmetlerinin genel yetersizliği ile birlikte düşünüldüğünde, kadınların emek gücüne artan katılımının önünde bir engel teşkil etti.8 Bugün için, yalnızca sosyal bakım politikaları değil, sosyal yardım politikaları da cinsiyet temelli bir nitelik sergiliyor. Engelliler gibi, kadınlar da sosyal yardım yetkilileri ile ilişkileri bağlamında ayrıcalıklı bir “gerçekten muhtaç” konumundalar. Şartlı nakit transferi gibi yoksulluğu azaltıcı az veya çok resmi araçlar özellikle kadınlara sunuldu. Farklı mekanizmalar ve merkezi hükümet ile belediyeler gibi kurumların yanında gönüllü örgütler ve hayırsever bireylerce, genelde ayni olarak sağlanan sayısız yardımın da hedefinde kadınlar var. Dolayısıyla, Türkiye'nin güncel refah rejimini düşünürken, C. Pateman'ın (1988) refah devletine dair eşsiz eleştirisinde sorunsallaştırdığı durumu hatırlayabiliriz. 
Nitekim, Pateman, refah devletinin, kadınların vatandaşlık statülerinin sosyal yardım alanı üzerinden tanımlanır hale geldiği, cinsiyet temelli bir kurum olduğunu iddia eder, ki Türkiye'deki manzara da bu çözümlemeyi doğrular nitelikte gibi görünüyor. 

Günümüz Turkiye’sindeki sosyal yardım alanını niteleyen ilişkilere baktığımızda ise, bunların devletin yeniden dagitim mekanizmalarının resmi mantığı ile kurgulanmadıklarını gözlüyoruz.? Güncel refah yönetişimindeki küresel eğilimlerin Türk toplumuna özgü tezahürü bağlamında, gönüllü örgütlerin sayısı arttı ve özel hayırseverlik toplumsal alanda çok önemli bir hale geldi. Örneğin, bugün şemsiye bir platform olan TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı), örgütsel stratejilerinde dini referanslar kullanan yaklaşık yüz STK'yı bir araya getiriyor.'° Bu STK'lar arasında, gerçekten hayırsever örgüt- 


8 Çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliğinin kadın istihdamını zorlaştıran bir etmen olduğu hem kadın örgütleri, hem de Dünya Bankası gibi uluslararası örgütler tarafından vurgulanmıştır. Bkz. KEIG (2008) ve World Bank (2009). 
Ayrıca bkz. Buğra ve Yakut-Çakar (2010). 

9 Merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin sunduğu ihtiyaç tespitine bağlı yardimlar zaman için artmış olsa da, yardımların oranı GSYİH'nın yüzde 0,#'ünü geçmiyor (Yakut-Çakar ve Yılmaz, 2009) ve nüfusun en yoksul yüzde 20'si tüm sosyal yadımların ancak 3 ,8'ini alıyor (TurkStat 2009). 


10 Bkz. http//www.tgtv.org/web/guest/hakkimizda 
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lerin yanı sıra yardımseverlik faaliyetleri de düzenleyen iş örgütleri ve düşünce kuruluşları da yer almaktadır. Dini saiklerle girişilen hayırseverlik, İslami canlanışın izlerini taşıyan sosyal çevrenin önemli bir yönü olsa da, AKP hükümeti gönüllülük ve hayırserverliği resmi sosyal politika süreçlerine dahil etmeye de çaba gösteriyor. Örneğin 2004'te, Eğitime 96 100 Destek olarak bilinen özel bir proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Başbakanlığın öncülüğünde hayata geçirildi. Projenin amacı Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri ile “sosyal devlet ve sosyal toplumu” okullara yapılan ve tümü vergiden düşülebilir özel bağışlarla bir araya getirmekti. 2005'te benzer bir proje, Gökkuşağı Projesi, engellilerin rehabilitasyonunu ve emek piyasasına katılımlarını sağlayacak hizmetleri finanse etmeye yönelik bağış toplamak amacıyla Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Başlangıçta basının yoğun ilgisini gören bu iki proje, yine de, çok uzun ömürlü olamadı. 
Birincisi hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sayfasındaki bilgiler 2004'ten sonra güncellenmedi."' İkincisine ise, bagışların görevli kamu görevlileri tarafından amaç dışı kullanıldığına dair basında bazı haberlerin çıkmasından sonra, 2007'de son verilmiş gibi görünüyor. ? Yine de, sosyal politika alanındaki böylesi kamu-özel ortaklıkları sürdürüldü ve yardımsever bireylerin Sosyal Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün yerel vakıflarının yönetim kurullarında görev alabildiği ve yoksullara sunulan desteklerin finansmanı için bağış toplamak için belediyelerin oluşturduğu “sosyal fonların” bulunduğu yerel düzeyde özellikle dikkat çekici bir hale geldi. Bu bağışların, yerel kamu otoritelerinin düzenlenmesine ya da iznine tabi ekonomik faaliyetlerde ayrıcalıklı bir muamele şeklinde karşılık bulup bulmadığını söylemek tabii ki güç. 

Sosyal destek sahnesinde mevcut olanın, sadece dini motiflerle hareket eden hayır kuruluşları ya da bireyler ile bunların özel projeler ve kurumsal düzenlemeler üzerinden hükümetle girdikleri işbirlikleri olduğunu düşünmek yanlış olur. Ara- 


11 http//www.egitimedestek.meb.gov.tr/index.php Son erişim 7.06.2010. 
12 http//www.ntvmsnbsc.com/news/412171.asp Son erişim 7.06.2010. 
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larında dezavantajlı kadınlar ve çocuklarla çalışan ve bazı sosyal hizmetleri sağlayan birçok başka köklü, seküler STK'lar da var. Bu STK'ların bazılarının faaliyetlerine, Dünya Bankası'nın, çocuk yoksulluğu ve bunun sonuçları hakkında yakın zamanda yayınladığı ve erken çocuk gelişiminin (EÇG) öneminin vurgulandığı bir raporda özellikle değinildi. Raporda, ‘Turkiye'nin EÇG hizmetlerinin hükümet dışı kanallarla sunumundaki, dünyanın her yerinden takdirle izlenen yenilikçi ve ilham verici tecrübelerine’ göndermeler buluyoruz (World Bank 2010: 26). Yine de, söz konusu rapor, sunulan böylesi hizmetlerin kapsamının çok dar olduğunu teslim etmekte ve dezavantajlı çocuklara yönelik kaliteli hizmetlerin daha yaygın olabilmesi için, daha ciddi kamu kaynakları ve hizmetlerinin gerekebileceğini, çekingence de olsa, ifade etmektedir. 

Hayırseverlik ve devletin yeniden dağıtım siyasetinin arasındaki belirsizleşen sınırları ile yeni refah yönetişimi modeli, ulaşılan sonuçların doğasından bağımsız olarak, Türkiye'de çok popüler olmaya devam ediyor. Bu özel sosyal politika yönelimi küresel ölçekte gözlenen eğilimlere uysa da, devlet ve toplum ilişkilerindeki kayırmacı eğilimleri, başka biçimlerde de olsa sürdürmeye meyillidir. Hayırseverlik mantığının kamusal refah kurumlarının faaliyetlerine, sadece kaynak yaratma süreçlerinde değil, aynı zamanda “gerçekten muhtaç” olanları belirlerken ve destekleri şeffaflık ve düzenden yoksun biçimde ihtiyari olarak sunarken, nüfuz etmeye başladığı bir ortamda, bu yeni kayırmacılık biçimleri daha da pekişti. Bu ilişkilerin siyasi sonuçları, 2009’daki yerel seçimlerden önceki dönemde, Sosyal Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün yerel vakıflarının dağıttığı desteklerin artan hacmi ve değişen biçimleri kamuoyunda yaygın bir endişeye sebep olduğunda, oldukça açık bir hal aldi"? Türk kamuoyu, gecekondu sahiplerinin tapulandırılması 


13 Sağ partilerin seçim kazanma şanslarının tarihi olarak düşük olduğu doğuda- 
ki yoksul bir kasabada, yerel sosyal yardım yöneticileri, sosyal yardım olarak yoksullara dayanıklı tüketim malzemeleri dağıtmaya başladığında, özerk seçim kurulu uygulamayı durdurmak için devreye girdi. Fakat, kurulun kararı, iktidardaki hükümet tarafından atanan kaymakamca dikkate alınmadı ve Başbakan da bu kaymakama destek çıktı.: Milliyet, 2 Ocak 2009. Yine, önde gelen 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ve çarpık yerleşmelere belediye hizmetlerinin sunulması gibi, oylarla karşılık verilmesi beklenen devlet lütuflarının her seçimden önce artmasına çoktan alışmıştı. İnsanlar artık sosyal politikanın da, bundan böyle kayırma ilişkilerinin gerçekleşeceği önemli bir saha haline gelmiş olduğunu görebildiler. 


Sonuç 


Türkiye'nin resmi bir korporatist bileşen ile hem aileyi hem de devleti çevreleyen bir dizi enformel ilişkiden oluşan refah rejimi, devlet müdahalelerinin önemli olduğu korumacı bir ekonomi bağlamında yer alıyordu. Küresel ekonomiye eklemlenmiş bir piyasa ekonomisine geçişin yaşandığı 1980 sonrası dönemde, eski sosyal güvenlik sisteminin hem resmi, hem de enformel bileşenleri baskı altında kalmaya başladı. Mali kaygılar sosyal güvenlik reformunu gündeme getirirken, yoksulluk ve sosyal dışlanma sorunları, sistematik politik müdahale gerektiren sorunlar olarak algılanmaya başlandı. Ekonomik açıdan liberal, sosyal açıdan muhafazakâr AKP hükümetinin yürürlüğe soktuğu mevcut sosyal bakım ve yardım mekanizmaları, toplumsal dayanışmanın temel yörüngesi olarak aileye yönelik güçlü bir vurgu ve İslami hayırseverlik geleneklerine ısrarlı göndermeler barındırır. Yine de, hükümetin sosyal politika yönelimi, refah yönetişimindeki küresel eğilimler, özellikle de bu eğilimler içindeki kamu-6zel-STK ortaklıklara verilen önemle uyum içinde gözükmektedir. 

Bu yeni siyaset bakışı, Türkiye'de, bugün için temel sosyoekonomik ve politik kaygıların kaynağı gibi gözüken aileselcili- 


İslami yardımsever örgütlerinden biri olan ve aynı isimli Almanya'daki bir örgüte fiili olarak bağlı, Deniz Feneri derneğinin, topladığı büyük miktarda bağışı usulsüz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla yaşanan skandal da hayırseverliğin İslami ekonomi politik boyutlarının ortaya konmasında önemli bir rol oynadı. Skandal Almanya'da patlak verdi ve birkaç mahkümiyetle sonuçlandı. Aynı konuda Türkiye'de de, duruşmaları gizli yapılan bir dava devam ediyor. Bkz. http//www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType-HaberDetay&Ar ticlelD-1068082 (Son erişim 10.06.2010) ve http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/ goster/haber.aspx?id-14131955&yazarid-148&tarih-2010-03-17 (Son erişim 10.06.2010) 
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gin ve kayırmacılığın yeni biçimlerine yol açtı. Mevcut sosyal bakım ve yardım rejiminin, kadının emek piyasasına düşük katılımını arttırmaya yönelik siyasalarla olan uyumluluğu son zamanlarda acil bir sorun olarak belirdi. Aynı zamanda, hayırseverlik mantığının izlerini taşıyan sosyal yardım sisteminin gittikçe belirginleşen siyasi sonuçları da demokratik sürece yönelik güveni zayıflatmaya başladı. Mevcut sosyal dayanışma modeli, dolayısıyla, hiç de istikrarlı bir model değil. Siyasi muhalefet ve KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi) gibi kadın örgütlerini de içeren örgütlü gruplar bu modeli gittikçe daha fazla eleştirmeye başladı. Mevcut sosyal politika yöneliminin geliştirilip, daimi kılınıp kılınamayacağı, dolayısıyla, ülkedeki siyasi gelişmelerin cevap vereceği bir soru olarak kalıyor." 


Çeviren ULAŞ BAYRAKTAR 


KAYNAKÇA 


Adaman, F., Social Protection in the Candidate Countries: Country Study Turkey, 2003, Berlin: GVG. 


Adaman, F., A. Buğra ve A. İnsel, “Societal Context of Labour Union Strategy: The Case of Turkey”, Labor Studies Journal, 2009, 34(2): 168-188. 


Barrientos, A., “Latin America: Towards a Liberal-Informal Welfare Regime”, I. 
Gough ve G. Wood (ed.), Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America içinde, Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge, 2004. 


Bode, I., “Disorganized Welfare Mixes: Voluntary Agencies and New Governance Regimes in Western Europe”, Journal of European Social Policy, 2006, 16 (4): 346-359. 

Buğra, A., “Immoral Economy of Housing in Turkey”, International Journal of Urban and Regional Research, 1998, 22:303-317 

Buğra, A., “Poverty and Citizenship: An Overview of the Social Policy Environment in Republican Turkey”, International Journal of Middle East Studies, 2007, 39: 33-52. 

Buğra, A., Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika, İletişim, İstanbul, 2008. 

Buğra, A. ve A. Candaş (yayınlanacak), “Change and Continuity under an Eclectic Social Security Regime: The Case of Turkey”, Middle Eastem Studies. 

Buğra, A. ve B. Yakut-Çakar, “Structural Change, Social Policy Environment and Female Employment: The Case of Turkey”, Development and Change, 41 (3), 
2010. 


Buğra, A. ve Ç. Keyder, “The Turkish Welfare Regime in Transformation”, Joumal of European Social Policy, 2006, 16(3): 211-228. 


14 Bu sav Buğra ve Candaş (2011) tarafından tartışıldı. 
67 


Buğra, A. ve S. Adar, “An Analysis of Social Protection Expenditures in Turkey in a Comparative Perspective”, Bogazici University Social Policy Forum Working Paper, 2007. 


Eardley, T., J. Bradshaw, J. Ditch, 1. Gough ve P. Whiteford, Social Assistance Schemes in OECD Countries: Volume I Synthesis Report, Department of Social Security, Research Report No. 46. Londra, 1996, HMSO. 


Esping-Andersen, G., Social Foundations of Post-Industrial Societies. Oxford University Press, 1999. 


Esping-Andersen, G., Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge, 1990. 


EuroStat, Online Database on Population and Social Conditions - Living Conditions and Social Protection. Available from: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/por- tal/page/portalV/living_conditions_and_social_protection/data/database, 2009. 


Ferreira, F.H.G. ve D. Robalino “Social Protection in Latin America: Achievements and Limitations”, Policy Research Paper No. 5305,World Bank-Latin America and the Caribbean Region. http//bit.ly/alr7to 


Ferrera, M., “The ‘Southern Model’ of Welfare in Social Europe”, Journal of European Social Policy, 1996, 1996, 6 (1): 17-37 

Gough, I., “Social Assistance in Southern Europe”, South European Society and Politics, 1996, 1(1): 1-23. 

Gough, L., “Social Assistance Regimes: A Cluster Analysis”, Journal of European Social Policy, 2001, 11(2): 165-70. 

Hobsbawm, E. The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991, Abacus, Londra, 1995. 

Işık, O. ve M. Pinarcioglu, Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulasma ve Kent Yoksulları: Sultanbeyli Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001. 


Jessop, B., “The Changing Governance of Welfare: Recent Trends in Primary Functions, Scale, and Models of Coordination”, Social Policy and Administration, 1999, 33(4): 343-359. 

Karamessini, M., “Continuity and Change in the Southern Europen Social Model”, International Labour Review, 2008, 47( 1): 43-70. 

KEIG, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl Bir “Sosyal Güvenlik’ Vaat Ediyor?”, 2008, ReportPrepared by KEİG. http://www. 
keig.org/yayinlar/SSGSS, 10mart2008, web.pdf 

Kılıç, A., “The Gender Dimension of Social Policy Reform in Turkey: Towards Egual Citizenship?”, Social Policy & Administration, 2008, 42(5): 487-503. 

Leibfried, S., “Towards a European Welfare State?”, Ferge, Z. ve Kberd, J.E. (Ed.) 
Social Policy in a Changing Europe içinde, Westview Press, Boulder, 1993. 


Mingione, E., “Labour market segmentation and informal work”, H.D. Gibson (ed.), Economic transformation, democratization and integration into the European Union. Southern Europe in a comparative perspective içinde, Palgrave MacMillan, Basingstoke, Hants, 2002. 


OECD, Source OECD Employment and Labour Market Statistics - Employment by Activities and Status - Release, 2008, 01. http://puck.sourceoecd.org/ vl=1554166/cl=28/nw= 1/rpsv/i/oecdstats/16081161/v125n 1/s1/p1 


68 


Öncü, A., “Politics of the Urban Land Market in Turkey: 1950-80”, International Journal of Urban and Regional Research, 1988, 12 (1):38-64. 

Pateman, C. “The Patriarchal Welfare State” in A. Gutmann (ed.), Democracy and the Welfare State, içinde, Princeton University Press, Princeton 1988. 

Pierson, P., “New Politics of the Welfare State”, World Politics, 1996, 48(2): 143- 
179. 

Saraceno, C., Social Assistance Dynamics in European Welfare States, Policy Press, Bristol, 2002. 

Talas, C. “Sosyal Güvenlik Meselemiz”, İçtimai Siyaset Konferansları, c. VII, 1955. 

TurkStat, Database on Household Labour Force Statistics, http://www.tuik.gov.tr/ isgucueng/Baslal .do (son erişim 19 Aralık 2009). 

TURKSTAT, ‘Gelir ve Yaşam Koşulları, Araştırması Sonuçları 2006-2007 (17 Arahk 2009), http://www. tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8369 (son erişim 
18 Aralık 2009), 

World Bank, Female Labor Participation in Turkey: Trends, Determinants and Policy Framework, 2009 Report No: 48508-TR. 

World Bank Turkey: Expanding Opportunities for the Next Generation, 2010, Report No: 48627-TR. Human Development Sector Unit. 

World Bank/SIS (State Institution of Statistics), Turkey: Joint Poverty Assessment Report (Report No. 29619-TU), 2005, World Bank: Washington DC. 

Yakut-Cakar, B. ve V Yilmaz, “Social Assistance in Turkey: On the Margins of Redistributive Justice”, Annual International Conference “Beyond Social Inclusion: Towards a More Equal Society?” Centre for Research in Social Policy at Loughborough University, UK 22-23 Ocak 2009. 

Yazıcı, B, “Social Work and Social Exclusion in Turkey: An Overview”, New Perspectives on Turkey, 38 İlkbahar 2008, s. 107-134. 


69 


—— 


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Taleplerini 
Anlamak: Türkiye'de Kadın Hareketinin 
Temelleri ve Sınırları 


FERİDE ACAR - GÜLBANU ALTUNOK 


Yakın dönem siyasi tarihine baktığımızda, farklı siyasi kimliklerin ve sosyal, kültürel ve cinsel varoluşların tanınması yönünde siyasi talepleri dillendiren ve bu talepleri gündeme getiren hareketlerin dünyanın her yerinde yükselişe geçtiklerini görmekteyiz. Iris Marion Young'a (1990; 2007) göre “farklılık siyaseti olarak adlandırılabilecek bu yeni eylem türleri tartışma temelli siyaset için iyi bir zemin teşkil edebilirler. Bu hareketler içinde yer alanlar, toplumsal statü, iş bölümü, yasal, kültürel ve tarihi nedenler ile eşitsizliğe maruz kaldıkları iddiası içinde olan, kendilerini bu gerekçelerle siyasi sistemden yabancılaşmış ve dışlanmış hissedenlerle iş birliğine gitmeyi, bu grupların anlaşılmalarını ve haklarını arama ve almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Young'a göre farklılık siyaseti'nin önem ve etkilerini anlamak için “konumsal farklılık siyaseti’ ve “kültürel farklılık siyaseti” ayrımını yapmak gerekir. 

“Konumsal farklılık siyaseti' yapısal eşitsizlik ve adaletsizlikle ilgilidir. 1980'lerde gündeme gelen ve siyasal alanda eşitlik ve sisteme dahil edilme talebinde bulunan feminist, ırkçılık karşıtı ve gey özgürleşme aktivistlerinin tartışmalarının merkezinde yer almıştır. ‘Kültürel farklılık siyaseti’ ise 1990'larda güncelliğini ve etkisini arttırmış milliyet, etnisite ve din farklılıklarına odaklanarak “kültürel çeşitliliği vurgulayan siyasal eylem biçimlerini tanımlamaktadır. Young’a göre iki “farklılık siyaseti” de eşitliği 'aynılık'la özdeşleştiren anlayışa karşı çıkmakta ve “kamu kurumlarını ve sivil kuruluşları bireysel veya grup farklılıklarını göz önüne almak, eşitlik ve özgürlüğün sağlanması için onlara farklı davranmak” (Young 2007: 62-63) hususunda ahlaki müdahalelerde bulunmaya çağırmaktadır. Yani, yasalar karşısında bireylerin eşit olduğunu varsayan siyasal perspektife yapısal ve tarihsel eşitsizlik eksenlerini işaret etmekte, aynı zamanda bunların dönüştürülmesi ve gerçek anlamda eşitliğin sağlanması için farklılıkların tanınması ve hesaba katılması gerektiğini savunmaktadır. 

Ancak, Young ‘kültürel farklılık siyaseti'nin bazı sakıncaları bulunduğuna da değinmektedir. Bu sakıncalardan ilki, kültürel farklılıkların üzerinde yükseldiği yapısal adaletsizliklerle ilgilidir. Öncelikle, “kültürel farklılık siyaseti’ ve onun özgürleşmeye yönelik vurgusu yapısal eşitsizlik sorunlarını [toplumsal cinsiyet ve sınıf gibi] yeterince görünür kılmaz” (Young 2007: 86). İkinci olarak, ‘kültürel farklılık siyaseti? çok defa devlet politikalarına ve devletin yasakladığı, izin verdiği ya da sessiz kaldığı kültürel farklılıklara odaklanma eğilimi göstermekte, böylece de kimi zaman “sivil toplumun adaletsizliğe karşı mücadele edilen önemli bir alan olduğunu da göz ardı etmektedir” (Young 2007: 89). 

Türkiye'de 1980'lerden bu yana artan bir biçimde siyasi, kültürel ve dini hakların tanınması ve genişletilmesi konusunda gündeme gelen talepler, devletin geleneksel eşitlik yaklaşımını ciddi şekilde tartışmaya açmıştır. Devletin laik ve üniter niteliği, ulusal kimlik ve vatandaşlığın anlamı farklı hareketlerce sorgulanmaya başlanmıştır. Bu hareketlerin kimileri politik arenada etkinleşmiş, kimileri taleplerinin tanınması hususunda istedikleri sonucu alamamış, kimi zaman ise birbirleri ile çatışan talepleri dillendirmişlerdir. Bu bağlamda siyasi taleplerini dini kimlik ve muhafazakâr hayat tarzına referansla dile getiren islami-İslamcı muhalefet etkin bir güç olarak ortaya çıkmış ve politik toplumsal düzlemde gücünü arttırmayı başarmıştır. Diger yandan, farklı kadın hareketleri (feminist veya diğer kimlik talepleri ile örgütlenmiş halde) devam eden eşitlik tartışmaları içerisinde kendilerine önemli alan açabilmişlerdir. 

Bu yazı kapsamında ele alınan soru, Türkiye'de Islami-İslamcı ve giderek muhafazakâr! sıfatı ile tanımlanan hareketin politik alandaki görünürlük ve güç artışının feminist kadın hareketinin sürdürdüğü, ancak farklı kadın hareketlerinden de destek bulan toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi ile ilişkisi; diger bir deyişle, bir “kültürel farklılık siyaseti” olarak dini kimliğin tanınması talebinin “konumsal farklılık siyasetine zemin teşkil eden toplumsal cinsiyet ile olan etkileşimidir. Bu soruya yanıt, tarihsel kuruluş biçimi ile cinsiyet rejimi, İslami-İslamcı hareket, bu hareket içinde siyasallaşan kadınlar ve feminist kadın hareketini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden ele alarak aranacaktır. Bu bağlamda, Islami-İslamcı-muhafazakâr harekete ve onun toplumsal cinsiyetle kesişimi olarak ele alınan “başörtüsü meselesinin analizlerine dair eleştirel bir bakış açısı da yazı kapsamında sunulmaya çalışılacaktır. 


Türkiye koşulları 


Türkiye'deki güncel söylemde İslami-İslamcı ya da muhafazakâr diye anılan hareketin gelişiminde uluslararası politikadan demografiye, kırdan kente göçten çarpık gelir dağılımına ve seçmen tercihine dayalı politik sisteme kadar pek çok dinamiğin rol oynadığı savunulsa da, gelinen noktada, tartışmaların, kültür ve hayat tarzı farklılıklarını önemli boyut olarak ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu siyasetin belirleyici özelliği- nin, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları mese- 


l Dini kimlik ve pratiklerin siyaseten tanınması ve toplumsal, politik düzleme etkenliklerini arttırmaları için verilen siyasi mücadele kimi düşünürlerce ‘Islami, kimilerince 'İslamcı' olarak tanımlanmakta, hareketlerin içinde aktif olanların çoğu kendilerini 'muhafazakâr' ve/ya ‘dindar’ olarak adlandırmaktadırlar. 
Bu çalışmada mümkün olduğunca objektif tanımlarla hareket edebilme adına, olanaklı olan her durumda bu terimler birlikte kullanılmaya çalışılmış; anlamın ayrım gerektirdiği bazı hallerde ise kimi zaman “İslami-İslamcı' kimi zaman 'muhafazakâr-dindar' olarak kullanılmıştır. 
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leleri ekseninde ifade bulan ve “başörtüsü tartışmalarında sembolleşen toplumsal muhafazakârlık” olduğu da söylenebilir. 

Türkiye'de hem farklı grupların politik argümanlarını temellendirmekte kullandıkları, hem de bu tartışmaların söylem ve pratik analizlerini yapan akademik çalışmalarda öne çıkan yaklaşımın ‘devlet merkezci’ olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaklaşım, devleti toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı da dahil olmak üzere, ekonomik, toplumsal ve siyasal düzene ait değer ve normların kaynağı ve düzenleyicisi olarak görmüş ve siyasal soru ve talepleri de hep bu açıdan okumuştur. 

Bu bağlamda ‘laik’ veya ‘Kemalist’ olarak adlandırılan görüş, toplumsal cinsiyet eşitliği ve Türkiye'de kadınların statüsünün yükseltilmesi konularında Cumhuriyet reformlarını “tek belirleyici’ olarak görmüş, bu reformları toplumun ve kurumların modernlesmesindeki büyük etkileri nedeniyle koşulsuz yüceltmiştir.? 1980'lerden bu yana, bu bakış açısı, devletin genel olarak (ve özelde toplumsal cinsiyete dair) eşitlik anlayışının farklı kültürel, dini, etnik ve cinsel kimlikleri tanımakta ve bu kimliklerin taleplerine cevap vermekte, gönülsüz olmasa da, yetersiz kaldığı argümanlarıyla eleştirilmeye başlanmıştır. 

Ancak, devletin yaptığı veya ihmal ettiği faaliyetlerin eleştirisinden temellendikleri ölçüde bu eleştiriler de devlet odaklıdır. 
Her ne kadar devlet ve onun toplumdaki rolüne odaklı bir bakış, Türkiye'nin tarihsel gerçeklikleri göz önünde tutulduğunda, haklı görülse de bu yaklaşım, doğası gereği, içinde sivil toplumu analizlerin dışında bırakma riskini taşımaktadır. Dolayısı ile, uzun zaman, sivil toplumun var olan eşitsizlikler ile mücadele ve bu eşitsizleri ortadan kaldırma konularındaki potansiyelinin yanı sıra bu eşitsizliklerin sürmesi ve hatta meşrulaştırılması hususunda oynadığı rol ne araştırılmış, ne de aktivistlerce ele alınmıştır. 

Türkiye ortamında “kültürel farklılık siyaseti'nin toplumsal 


2 Aynca bazı araştırmacılar günümüz kadın hareketinin köklerini Osmanlı toplumunda aramaktadır. Bakınız Çakır, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul, 1994; Durakbaşa, Ayşe, “Kemalism as Identity Politics in Turkey”, Zehra Arat (ed.), Deconstructing Images of the Turkish Woman, St. 
Martin's Press, New York, 1998, s. 139-153. 
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cinsiyet eşitsizliğini gizlemek ve normalleştirmek yönünde taşıdığı risk, ‘toplumsal cinsiyet ve 'din'in kesiştiği noktada kolayca gözlemlenebilmektedir. Örneğin, (yakın zamana kadar uygulanan) ‘başörtüsü’ yasağı nedeniyle ‘dindar’ veya İslamcr erkekler üniversitelere ve kamu hizmetine sorunsuz girebilirken, benzer kimlik ve tercihlerdeki kadınların görece olumsuzluk yaşadığı bilinmektedir. Yakın geçmişte bu durum, (İslami-İslamcı-muhafazakâr ve diğer bazı kadın grupları dahil) pek çoklarınca, devletin uyguladığı yanlış bir politika olarak eleştirilmiş ve bu bağlamda “başörtüsü yasağı' bir toplumsal cinsiyet ayrımcılığı olarak degerlendirilmistir. Bizatihi “başörtüsü'nün anlamı ise toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği açısından tartışılmamıştır. “Örtünme yükümlülüğü'nün? kutsal bir emre referansla neredeyse dokunulmaz kılınması, Türkiye'de bu pratiğin toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği açısından tartışılmasını imkânsız hale getirmiş; konu İslami-İslamcı-muhafazakâr siyasetin gündeminde bu açıdan hiç yer almamış, birçok feminist tarafından “şüpheci bir sessizlik’le karşılansa da, laik çevreler de *başörtüsü'ne konunun toplumsal cinsiyet eşitliği boyutundan ziyade “siyasal İslam'ın sembolü' olma niteliği ile karşı çıkmıştır. Buradan hareketle, bir sonraki bölüm Türkiye'de devletin toplumsal cinsiyet rejiminin temel hatlarını ve bu rejimin 1980'lerden itibaren kadın hareketinin ortaya çıkmasıyla karşılaştığı eleştirileri sunmayı amaçlamaktadır. 


Cumhuriyetin toplumsal cinsiyet rejimi 


Kadınların modern ulus-devlet projelerine eklemlenmesi, birçok feminist akademisyenin de dikkat çektiği üzere ulusal kimliklerin oluşmasında ve yeniden üretilmesinde her zaman önemli bir rol oynamisur.* Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası süreci için de geçerli bir saptamadır. 


3 Bu çalışmada ‘başörtüsü’ terimini kadınların dini anlamdaki her türlü örtünmesini (örn. türban, tesettür vb.) ifade etmek için kullandık. 


4 Örneğin Anthias ve Yuval-Davis'a göre kadınlar, etnik/ulusal grupların biyolojik üretenleri, ulusal/etnik sınırların üreticileri, etnik/ulusal sınırların göstergeleri ve ulusal, ekonomik, siyasi ve askeri mücadelelerin katılımcıları olarak 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Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönemi modern ve laik bir ulus-devlet yaratmayı amaçlayan temel reformlar dönemi olarak nitelendirilebilir. Yeni düzenin kurulmasında Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasından radikal bir sosyo-politik ve kültürel kopuş gerekli koşul olarak görülmüştür. Bu bağlamda, İslami eğitim ve dini kurumların kaldırılması, Osmanlı İmparatorluğu'nda geçerli olan Şeriat temelli şahıs hukukunun Batı kökenli yasalarla değiştirilmesi; Batılı giyim kuşam, Miladi takvim ve Latin alfabesine geçiş gibi değişiklikler ile ülkenin toplumsal, siyasi ve kültürel temellerinin toptan dönüşümünü hedefleyen reformlar gerçekleştirilmiştir. Dinin toplumsal ve siyasi hayatta etkisinin azaltılması ve özel alanla sinirlandirilması anlayışı ile Cumhuriyet'in yeni ideal vatandaşı olan rasyonel bireylerin ortaya çıkacağı tasavvur edilmiştir. Bu süreçte, modernleşme ve aydınlanma idealinin yanı sıra devletin laik ve üniter karakterine özel bir vurgu yapılmış, laiklik modernleşmenin temelini teşkil ederken üniter birlik de ulusal kimliğin temel yapı taşı olarak görülmüştür. Ulusal kimlik yaratma çabasında dini ve etnik kimlikler önemsiz, ilkel (primordiyal) hatta tehlikeli bağlılıklar olarak görülmüş, eşit haklara sahip modern vatandaş ideali ise yeni gerçeklik olarak sunulmuştur. İlerleyen yıllarda da süren bu anlayış çerçevesinde toplumsal cinsiyet, din, etnisite veya sınıftan kaynaklanan farklılıklar veya eşitsizlikler temel olarak kır-kent ekseninde kavramsallaştırılmış ve özünde eğitim ve kalkınma ile aşılacak geçici sorunlar olarak algılanmıştır. 

Bu bağlamda, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği” Türkiye Cumhuriyeti'ni ‘modern’ bir ülke olarak tanımlayan unsurlar içinde önemli bir boyut olarak ortaya çıkmış, kadınların güçlendirilmesi söylemi, Kemalist kadrolar tarafından eski düzeni tasfiye etme aracı olarak sıkça kullanılmıştır. Kadınlar, örtünme, tecrit ve çok eşlilik gibi İslami pratikler nedeniyle en çok ezilen grup olarak tanımlanmıştır (Tekeli 1981). “Türk kadını imgesi aynı 


milli kimlik kurulum projelerince kurgulanmakta ve kullanılmaktadırlar. bkz. 
Bkz. Yuval-Davis, Nira ve Anthias, Floya. (eds), Woman - Nation - State, Macmillan, Londra 1989. 
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zamanda ulusal bilinç yaratma amacıyla da kullanılmış, kadınlar, Kurtuluş Savaşı'nın cesur ve fedakâr kahramanları olarak resmedilmiş ve ulusal kurtuluş hareketindeki etkin destekleri nedeniyle yüceltilmişlerdir. Kadınların geleneksel toplumsal cinsiyet rol beklentilerinin dışına çıkmaları, artan eğitim düzeyleri ve kamusal alana etkin katılımları, Cumhuriyet'in Batı ülkeleri arasında almayı hedeflediği yerin simgesi olarak görülmüştür. Bu çerçevede, Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam hukuku temelli şahıs hukukunun Medeni Kanun'la değiştirilmesi, kadın haklarının gelişmesi konusunda en önemli reform olmuş, çok eşliliğin kaldırılması ve kadınlara boşanma, çocukların velayeti ve miras konularında erkeklerle eşit hakların verilmesi, o dönemde kadınlar için gerçekten önemli bir statü atlayışı olmuştur. 1930 ve 1934 yıllarında kadınlara yerel ve ulusal seçimlerde seçme ve seçilme hakkının verilmesi de Cumhuriyet rejimine itibar kazandıran ilerlemelerdendir. 

Erken Cumhuriyet döneminde kadınlara sadece toplumsal, medeni ve siyasi haklar verilmemiş aynı zamanda bu hakları kullanmaları yönünde devlet ve kamu otoriteleri tarafından destek sağlanmıştır. Eğitim, bilim, tıp ve hukuk gibi kadınların geleneksel olarak hiç bulunmadıkları alanlarda başarı gösteren kadınlar, rejimin, ülkeyi “muasır medeniyet seviyesine” çıkarmak için yan yana çalışan kadın ve erkek idealinin resmi olmuslar ve rol modelleri olarak topluma sunulmuslardir. 

Her ne kadar örtünmek yasalarca engellenmemiş ise de, ideal Cumhuriyet kadınının imajı ‘açık’ olarak resmedilmiş ve bu imaj toplumun her seviyesinde siyasi ve idari önderler tarafından teşvik edilmiş, medya ve eğitim sistemi tarafından da desteklenmiştir. Yeni kadın modelini desteklemek amacıyla, gazete ve dergilerde, saçları özenle yapılı, Batılı kıyafetler içinde, çalışma hayatında ya da sosyal etkinlikler içinde aktif kadınlara yer verilmiştir (Arat 1998). Bu dönemde siyasi liderlerin, sivil ve askeri memurların eşlerinin ve okul çağındaki kız çocuklarına model olan meslek sahibi kadınların (özellikle de öğretmenlerin) bu modern kadın imajına uygun olması beklenmiştir. 

Cumhuriyetçi toplumsal cinsiyet eşitliği politikası, muhafazakâr ideolojilerden farklı olarak, kadınların kamusal alanda bulunmaları ve profesyonel alanda başarılı olmalarında ısrarcı olup, bu amaçları desteklemiş ancak kadınlardan aynı zamanda eğitimli, aydınlanmış iyi anneler, mükemmel ev kadınları, itaatkâr ve sadık eşler olmalarını da beklemiştir (diğerlerinin yanı sıra bkz. Acar 1983; Durakbaşa 1998; Kadıoğlu 1998; Arat 1998; Toktaş ve Cindoğlu 2006; Bora, 2001). Diğer bir deyişle, toplumsal cinsiyet kurgusu kadınların kamu alanındaki toplumsal rolüne vurgu yaparken onların ailedeki geleneksel ‘bakıcı rollerinin önemini de hep gündemde tutmuştur. Böylece, uzun bir süre dönemin egemen yaklaşımına da paralel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ‘toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramsallaştırması resmi düzlemde kadın ve erkeğin biçimsel eşitliği anlayışı ile sınırlı kalmıştır. Bir başka deyişle, bu anlayış kamusal alanda kadınlar da dahil, tüm vatandaşların hayali 'aynılığı'nı varsaymış; kültürel, dini ve sosyal sınıf farklılıklarını ve toplumsal cinsiyet kimliklerini görmemiştir. 

Ülkede özellikle muhafazakâr dindar gruplar arasında var olan sessiz hoşnutsuzluk bir yana bırakılırsa, 1980’lere kadar Cumhuriyet'in toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına yönelik aktif ve etkili bir muhalefetin olduğunu söylemek zordur. Bu tarihe dek ne kadın hareketi,” ne başka bir muhalif hareket, ne de ülkede faaliyet gösteren siyasi partiler tarafından Cumhuriyet'in toplumsal cinsiyet eşitliği algısına yönelik ciddi bir sorgulama ya da kamusal alanda dikkate değer bir eleştiri geldiği söylenemez. Bu durum, birçoklarınca Cumhuriyet reformlarının eğitim ve kamu istihdamı aracılığıyla, kadınların kamusal alana çıkışlarını ve bu alanda varlıklarını önemli ölçüde desteklediği argümanı ile açıklanmıştır (diğerlerinin yanı sıra bkz. Öncü 1981; Acar 1991b; Günlük-Şenesen ve Özar 2001). Nitekim, ülkede 


5 Cumhuriyet'in erken yıllarında kadın hareketinin şu ya da bu nedenlerle yönetenlerce'meşru' görülen amaçlarla sınırlı olduğu ve o dönem ulusal önceliklerine uygun olmayan bir söylem ekseninde örgütlenip faaliyet gösterdiklerinde kadınların etkili bir şekilde kısıtlandığı da öne sürülmüştür. Bkz. Toprak, Zafer, “Cumhuriyet Halk Fırkasından Önce Kurulan Parti: Kadınlar Halk Fırkası”, Tarih ve Toplum 51/9, Mart 1988; Toprak, Zafer, “1935 İstanbul Uluslararası Feminizm Kongresi ve Barış”, Düşün, Mart 1986. 
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daha sonraları gelişen kadın hareketlerini inceleyen birçok düşünür de, devletin benimsediği toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile feminizmin birçok erken hedeflerine ulaşıldığı için Türkiye'de çoğu profesyonel ve akademik kadın için feminist bilince varmanın uzun süre gereksiz kılındığını öne sürmüştür. 

Türkiye'de, Cumhuriyet reformlarının olumlu etkilerinden faydalanmış kentli, orta sınıf ve meslek sahibi kadınlar reformların ateşli savunucuları olmuşlar ve seslerini Cumhuriyetçi ideolojiyi pekiştirmek amacıyla kullanmışlardır. Hatta 1960'lara ve 1970'lere gelindiğinde bu eğitimli çevreden gelen bazı kadınlar sol siyaset içinde yer alıp, kapitalist sistemin eleştirisini yaparken dahi Cumhuriyet'in toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının kendi genel amaçlarıyla uyum içinde olduğunu savunmuşlardır. 1960 ve 1970'lerin sosyalist hareketi siyasi gündemine ataerkil yapının eleştirisini dahil etmemiş, kadınları ve erkekleri sınıf mücadelesi adına kamusal alana davet ederken Cumhuriyet'in toplumsal cinsiyet yaklaşımını onaylama yönünden ayrılmamıştır (Tekeli 1990; Berktay 1990). 


1980 sonrası dönem 


1980'ler, Türkiye'de sosyo-ekonomik düzenin iktisadi ve siyasi liberalleşmeyle, siyasetin ise daha önce görülmemiş biçim ve derecede uluslararası etkilere açılmasıyla çok hızlı bir dönüşüm geçirdiği dönemdir. Bu dönemde otoriter askeri rejimi müteakip parlamenter demokrasiye geçilmiş, neo-liberal politikaların uygulanması ile birlikte Türkiye'nin küresel sermayeye entegrasyonu hız kazanmıştır. Yine bu dönemde eskiden beri toplumda var olan bazı güç odaklarını temsil eden aktörlerin siyasi sahnede bir kez daha yeni unsurlar olarak yerlerini aldıkları da görülmektedir. İktisadi liberalleşme ekonomik alanda devletin düzenleyici gücünün azalmasına neden olurken, siyasi liberalleşme bazılarınca devlet iktidarının “devlet elitinden siyasi elite’ geçişi olarak yorumlanan sürecin önünü açmıştır? Ye- 


6 Bazı yazarlara göre ise 1980'lerdeki liberalleşme politikalarına rağmen devletin 
iktidarı değişerek farklı bir formda devam etmiş ve devlet-vatandaş ilişkisi sini siyasi elit, Cumhuriyetin Batılılaşma, rasyonalite, laiklik ve ulusal birlik vurgulu söyleminden farklı olarak gelenek, inanç, yerellik gibi temalara atıfta bulunmuş, İslami değerleri pragmatik rasyonellikle sentezleyerek ulusal kimliği yeniden kurmaya çalışmıştır (Göle 1994; Acar 1991a; 2002). 

Bu dönüşümlerin oluşturduğu 1980'ler, siyasi İslam, Kürt milliyetçiliği gibi yeni siyasi muhalefetlerin ve bağımsız bir kadın hareketinin ortaya çıkışının arka planını oluşturmuştur.” 
Her ne kadar bu hareketler devletle ilişkileri, siyasi stratejileri ve başarı ve/veya başarısızlıkları göz önüne alındığında farklı yollar izlemiş olsalar da, Cumhuriyet modernleşmesinin temel yapı taşları olan laiklik ve ulusal kimliğin kavramsallaştırmasına getirdikleri eleştiriler nedeniyle ortak bir zemini paylaşmışlardır. 


Feminist hareket 


Türkiye'deki feminist hareketi anlamak ve açıklamak için önemli olduğu belirtilen bazı faktörlere literatürde sıkça atıf yapılmaktadır. Bu bağlamda, İkinci Dalga Feminizm'in Türkiye'de eğitimli tabakadaki kadınlar üzerindeki etkisi birçok düşünürün analizinde yer bulmaktadır. Bu çalışmalar İkinci Dalga Feminizm'in Türkiye'de eğitimli kadınların siyasi ufuklarını genişleterek onların ataerkilliğe ve ataerkil mekanizmaların farklı bağlamlardaki isleyişine dikkatlerini çekmekte etkili olduğuna işaret eder (diğerlerinin yanı sıra bkz. Kandiyoti 1987; Tekeli 1981 ve 1986; Sirman 1989; Acar 1983). Diğer yandan, özellikle 1970'lerde sol örgütlerde edinilen bilgi ve siyasal ey- 


vil modelden bir tür hemşericiliğe dönüşmüştür. Bkz. Öniş, Ziya, 1992. “Redemocratization and Economic Liberalization in Turkey: The limits of state autonomy. Studies in Comparative International Development”, Yaz 92, Cilt 27, Sayı 2. 

7 Türkiye'deki İslami, Kemalist, Kürt kadın hareketleri ve feminizm tarihine 
ilişkin bir yorum için bkz. Acar, Feride ve Gülbanu Altunok, Paths, Borders and Bridges: Impact of Ethnicity and Religion on Women's Movement in Turkey, OUING Konferansı'nda sunulan çalışma, Budapeşte, 2-3 Ekim 2009. Online: www.guing.ew/files/2009/Acar. Altunok ÇUING, Paper. Budapest revisedll.doc 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lem tecrübesi, birçok kadını, bu hareketleri feminist bir bakış açısıyla eleştirmeye ve buralarda edinilen eylem bilgi ve deneyimini feminizme kanalize etmeye yöneltmiştir. Bu bağlamda, 1960'lar ve 70’lerde toplumda etkin olan sol siyaset ve diger muhalefet biçimleri 1980'lerin başında askeri idarece etkin biçimde bastırılırken, kadınların, toplumsal cinsiyet kimlikleri temelinde örgütlenmeleri ve toplumsal, politik ve ekonomik sorunlar gündemiyle faaliyet göstermelerini görece kolaylaştırdığı yorumu da dile getirilmiştir (Tekeli 1990; Berktay 1990). 

1980'lerin feminist hareketi, Cumhuriyet'in elli yılı devirmiş toplumsal cinsiyet eşitliği kavrayışını sorgulamis ve ona 6nemli eleştiriler getirmiştir. Akademik ve sivil toplum çevrelerinde başlayan feminist eleştiri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ataerkil yapının bir sorunu olarak yaklaşmış ve Kemalist modernleşme projesini de bu açısından eleştirmiştir. Nitekim bu yaklaşım içinde bazı analistler Cumhuriyet rejimini, kadın hareketlerinin devlete bağımlılığının artması sonucunu doğuran bir tür ‘devlet feminizmi' yaratılmasından sorumlu tutmuşlardır (Tekeli 1986; White 2003). 

Öte yandan, feminist hareket Cumhuriyet'in toplumsal cinsiyet eşitliği? perspektifini, bu yaklaşım kadın ve erkeğin yasal düzlemde ve kamusal alanda “aynılığı varsayımına dayandığı için de eleştirmiştir (Arat 1990). Bu bağlamda, toplumsal cinsiyete dayalı ilişkilerin en önemli alanlarının (örneğin, özel alan ilişkileri) sorgulanmadığı ve onlara dokunulmadığı öne sürülmüş; cinsellik konusunda çifte standart, kalıplaşmış toplumsal roller, ev içinde iş bölümü gibi toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki eşitsizliklerin kristalize olduğu alanların Cumhuriyet reformlarının yarattığı toplumsal dönüşümün dışında kaldığı savunulmuştur (diğerlerinin yanı sıra bkz. Kandiyoti 1987; Arat 1990; Arat 1998). 

Bu eleştiriler ekseninde gelişen feminist düşünce 1980'ler ve 1990'larda Türkiye'de İkinci Dalga Feminist hareketin ana hatlarına sadık bir yaklaşımla ülke koşullarında daha önce ele alınmamış konuları ve alanları tartışmaya açmıştır. Bu bağlamda feminist eleştiri, ülkede yasalar ve gerçek hayat pratikleri arasındaki uçuruma da dikkat çekerek Cumhuriyet'in toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının özünü sorgulayan ve sonuçlarını eleştiren bir bakış açısı getirmiştir. 

Feministler, bir yandan devletin sınırlı toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının güçlü bir kavramsal eleştirisini yaparken, öte yandan özellikle büyük şehirlerde yürüttükleri aktivizm ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumda görünürlük kazanmasını ve kavramın genişlemesini sağlamıştır. Feminist kadın hareketi, farkındalık yaratma, eşitlik bilincini arttırma ve kadınları siyasi eyleme çağırma çabaları ile Türkiye'de sivil toplum aktivizmi için örnek teşkil edecek çok başarılı sayılan strateji ve taktikler geliştirmiştir. 1990'larda feminist kadın hareketi öncülüğünde öteden beri var olan ve toplumca içselleştirilmiş ataerkil değerleri, kadınların özel ve kamusal alanlarda karşılaştığı günlük eşitsizlikleri ve ev içi şiddet, cinsel taciz ve bekâret testi gibi hak ihlallerini protesto etmek için çok sayıda sokak gösterileri, oturma eylemleri ve toplumsal kampanyalar organize edilmiştir. Aynı dönemde Medeni Yasa ve Ceza Yasası gibi hukuki metinlerde yer alan kimi hükümler geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini onaylayıp, pekiştirdikleri için feministlerce, kamusal alanda, açıkça tartışılıp eleştirilmiştir. Ayrıca o yıllardan başlayarak kadın akademisyenler ve aktivistler kadınların insan hakları konusunda var olan uluslararası standartlara ülkede aşinalık sağlamak ve bu konularda farkındalığı arttırmak için de sistemli gayret içinde olmuşlardır.? 


8 2001 ve 2004'te Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu kadın örgütlerinin eleştirileri ve önerileri büyük ölçüde dikkate alarak değiştirildi. Bkz. Anıl, Ela, vd. 
2005. Turkish Civil and Penal Code Reforms from a Gender Perspective: The Success of Two Nationwide Campaigns. İstanbul: Women for Women's Human Rights (WHHR)-New Ways. 


9 1986'da Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CE- 
DAW) onaylanması da toplumsal cinsiyet konularının daha görünür olmasına yardımcı olmuştur. Bkz. Acar, Feride, Turkey in The First CEDAW Impact Study, M. McPhedran (ed.), York University and the International Women’s Rights Project (2000) ve Arat, Yesim, Women’s Rights as Human Rights: The Turkish Case, Human Rights Review, 3/1: (Ekim-Kasim 2001). 


82 


İslami-İslamcı/muhafazakâr/dindar kadın hareketi 


Türkiye'de kadın hareketlerinin bir kolunu da yakın geçmişte görünürlüğünü ve etkinliğini bariz biçimde arttıran İslami-İslamcı (ya da muhafazakâr-dindar) kadın grupları oluşturmaktadır." Bu hareketlerin farklı unsurları, aslında, 1990'lardan itibaren pek çok bağlamda Türkiye'de siyaseti etkileyen izler bırakmışlardır. Hareket içinde kadınlar üniversitelerdeki “başörtüsü yasağı'na karşı sokak protestolarinin görünür aktörleri, pek çok İslami-İslamcı eğilimli siyasi partinin iktidara gelmesinde temel destek sağlayıcılar (Arat 2005; Ayata ve Tütüncü 2008) ve İslami-İslamcı kültürel-entelektüel cephenin Türkiye'deki laik rejime getirdiği eleştiriye önemli katkı sağlayan unsurlar olarak yer bulmuşlardır. Bu grupların çoğunun muhalefeti dini kimliğe dayalı siyasi hassasiyetlerden beslenirken ‘başörtüsü’ sorunu da İslami-İslamcı kadınların siyasi aktivizminde kilit rol oynamıştır. 

Önceki bölümde de belirtildiği gibi, Türkiye'de dini grupların siyasal memnuniyetsizlikleri, Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana süregelen bir muhalefetin temelini oluşturmuştur. 
Cumhuriyet'in erken yıllarından itibaren devletin laik karakterine itiraz olarak çeşitli biçimlerde ifade bulan muhalefet o dönemlerde çok sert tepkilerle karşılaşmış, bu da bazı radikal İslami grupların gizlilik içine girmesi, radikal İslami-İslamcı muhalefetin de uzun süre örtülü ve gizil bir biçimde yürütülmesi- ne neden olmuştur. 

Çok partili sisteme geçiş (1946) ve Demokrat Parti'nin (DP) 1950'de iktidara gelmesiyle, her ne kadar devletin laik yapısı 


10 Bu dönemde, diğer kimlik temelli hareketler de siyasal arenaya çıkmıştır. 
1990'larda ve 2000'lerde Kürt muhalif hareketinin siyasi mücadelesinde kadınlar giderek artan bir biçimde etnik kimliğin önemli sembolleri ve hareketin aktörleri haline gelmişlerdir. Kürt hareketinin erken dönemlerinde devlet politikalarından doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan mağduriyetler vurgulanmış, topluluk içi ataerkil pratiklerden kaynaklanan ve kadınları mağdur eden ayrımcılık ve eşitsizlikler ikinci planda kalmıştır. Bazı analistler, 1990'lardan itibaren kadınların siyasi aktivizmle edindikleri tecrübenin Kürt hareketi içinde kadınların özerkliğinin artmasına yol açtığını da savunmaktadır. Bkz. Çağlayan, 
Handan, Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007 
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tartışılmaz kalsa da, dini hassasiyetleri olan bazı gruplar devlet bünyesinde çeşitli konumlara gelme imkânları bulmuş, bu gruplar devlet elitleriyle kısmi ittifaklar kurarak devletin o zamana kadar radikal laik olan politikalarında dönüşümlere yol açmışlardır. Bazı analistler bu süreci “Kemalist devletin ideoloji ve uygulamalarına İslami unsurların dahil edilmesi” (Gülalp 2001: 434) olarak adlandırmaktadırlar. Takip eden yıllarda Türk siyasetine yön veren temel mücadele laik” ve “İslamiislamcı” olarak adlandırılan gruplar arasında süregelmiştir. İki grup arasındaki çatışma devletin dini ne ölçüde kontrol ettiği ve/veya hangi İslami-İslamcı yaklaşımların devletin zihniyet ve faaliyetlerine sızdığı üzerine devam edegelmiştir. 

1980'lerden itibaren kendini dini kimlik ekseninde tanımlayan grupların, iktisadi ve siyasi alanlara, o zamana dek görülmemiş bir biçim ve derecede nüfuz ettikleri ve toplumda önemli bir bağımsız harekete etme kapasitesi kazandıkları görülmektedir. Dini kimliklerini ön plana çıkaran bireyler devlet kurumlarında, önemli siyasi ve bürokratik karar verme pozisyonlarında daha önce olmadığı şekilde yer almaya, sermaye birikimini gerçekleştiren dindar iş adamları ticari faaliyetlerini ve etkilerini hem ülke çapında hem de küresel düzeyde genişletmeye başlamışlardır (Ayata 1996; Narlı 1999; Göle 1997; Öniş 1997). 

1990'lara gelindiğinde İslami-İslamcı partiler ideolojik söylemlerinin etkinlik alanını dindar destek gruplarının ötesine taşımış ve tabanlarını başarıyla genişletmişlerdir. Bu partilerin dini/muhafazakâr söylemi, var olan iktisadi koşullardan veya siyasi ve sosyal yönetim biçiminden çeşitli sebeplerle memnun olmayanlar için cazibesi giderek artan bir siyasi davet haline gelmiştir. Nitekim insanların gündelik hoşnutsuzluklarını modernist/Kemalist/laik rejim eleştirisine eklemlemekte başarılı olan Refah Partisi, 1990'larda, Türkiye siyasetinde önemli bir yerin sahibi olmuştur." 


11 İslami/İslamcı hareketin ve partilerin yükselişiyle Türk siyasi sahnesindeki degisimlerin detaylı gösterimi için Bkz. Metin Heper, 1997, “Islam and Democracy in Turkey: Toward a Reconciliation”, Middle East Journal, Cilt 51, Sayı 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Yükselen bu siyasal aktivizm içinde bir yandan muhafazakâr kadınlar kendileri için bir hareket alanı bulmuş diğer yandan bu kadınların aktivizmi siyasi İslamın toplumda iktidar alanını genişletmesinde önemli rol oynamıştır. Bu kesim kadınların mobilizasyonu 1980'lerden bu yana sürdürdükleri ve dini bilgi alış-verişinde bulundukları, dini konulardan bahsettikleri ve (kendi deyişleriyle) İslamla ilgili “bilinç arttırdıkları “ev toplantıları'nda şekil bulmuştur (Şişman 2000: 155-165). 1980'lerin özel ev toplantıları, zaman içinde yerlerini, gelişen dernekler ve STK'lar gibi sivil toplum platformlarına bırakmış, böylece dindar/muhafazakâr/İslami-İslamcı kadınların kamusal alanda bir araya gelerek kolektif eylem stratejileri geliştirmesine olanak sağlamıştır (Göle 2002; Kadıoğlu 2005). Sokağa çıkan kadın aktivistler partilerin yerel kollarında seçmen tabanının genişletilmesi için çalışma, hayır için para toplama kampanyaları yürütme ve ihtiyaç içindeki vatandaşlara parti adına veya dini kimlik ekseninde yardım götürme faaliyetleri yürütmüşler, eylem alanlarını bu çerçevede genişletmişlerdir (Arat 1999; Ayata ve Tütüncü 2008). Bu kadınların 1980'lerde bir anlam arayışı ile cevap verdiklerini savundukları varoluşsal “çağrı, 1990'larda İslami mesajı kitlelere iletme görevi ile üstlendikleri dünyevi bir çağrıya dönüşmüş, kadınlar için aktivizm bir anlamda bir “siyasi meslek” (Weberci anlamda Beruf) halini almıştır. Bu evrimde “başörtüsü İslami-İslamcı kadın hareketinin kimlik işareti (alamet-i farikası) olmuştur. 


‘Başörtüsü’ tartışması ve söylemler 


Türkiye'de ‘başörtüsü’ sorununun anlamı, işlevi ve onun etrafında gelişen tartışmaları analiz etme amaçlı olarak yapılacak her çaba bu olgunun çok yönlü ve çok katmanlı niteliğini göz önünde bulundurmak zorundadır. Aslında, çok karmaşık olan sosyal, iktisadi ve kültürel bir gerçekliği basite indirgeme paha- 


1: 32-45; Binnaz Toprak, Islam and the Secular State, Çiğdem Balım vd. (ed.), Turkey: Political, Social and Economic Challenges in the 1990s, E. J. Brill, Leiden, 1995. 
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sına da olsa, Türkiye'de “başörtüsü'nün birçok insana çok ayrı anlamlar ifade ettiğini söylemek gerekir. 

‘Başörtüsü’ kimileri için ‘gelenek’ iken kimileri için ‘modernlik’; bazılarının gözünde “toplumsal baskr, diğerlerinin değerlendirmesinde ise kadınların “bireysel tercih'idir. Keza, pek çoklarının “kadınların kamusal alana çıkabilme izni’ olarak degerlendirdikleri başörtüsü, aynı zamanda 'kadınların evlilik yolunu açan bir araç' da olabilmektedir. Pek çok kişinin gözünde ‘mazbut bir yaşamın göstergesi” olan başörtüsü, başkaları için ise bir 'moda gereği' ve 'şıklık göstergesi'dir. Ancak belki de en önemlisi, ‘başörtüsünün uzun zamandır ulusal düzeyde süregiden bir siyasi tartışma ve çekişmenin alanını belirleyen sembol olmasıdır. Her ne kadar sahnedeki baş aktörler onlar olmasa da muhafazakâr/dindar kadınların İslami-İslamcı siyasal aktivizmi de bu zemin üzerinde yükselmiştir. 

Kimi araştırmacılara göre Cumhuriyet'in ilk yıllarında, “başörtüsü, kırsal ve geleneksel hayat tarzıyla özdeşleştirilmiş ve Türkiye'de kültürün folklorik bir yönü olarak romantize edilmiştir. 1950'lerde başlayan ve zamanla kapsamı ve boyutu büyüyen köyden kente göçle birlikte ise sınıf ayrımının belirleyenlerinden biri olmuş ve giderek kente göç etmiş kırsal-alt sınıf kadınlarının sembolü haline gelmiştir (White 2002; White 2003). 

Bir sonraki evrede, artan kentleşme, İslami-İslamcı grupların sermaye birikimi ve iktisadi ve siyasi sisteme eklemlenmeleriyle “başörtüsü” toplumda yeni bir anlam kazanmaya başlamıştır. Artık Cumhuriyet'in ideal kadın imajıyla özdeşleşen nitelikleri yansıtmayan bazı yeni orta ya da üst-orta sınıf kadınlarının da ‘başörtüsü’ taktıkları görünür olmuştur. Zamanla bu olgu bir yandan alternatif elit statüsüyle özdeşleşirken, öte yandan, “aydınlanmış” Müslüman bilincini yansıtan bir sembol olarak da algılanmaya başlanmıştır (Saktanber 2002; Saktanber ve Çorbacıoğlu 2008: 526; Göle 1996; White 2002). Bu çerçevede, “başörtüsü” Cumhuriyetçi öznelliğe karşı ‘kurgulanan’ ve ‘yaşanan’ İslami öznelliğin simgesi olarak toplumda yeni bir anlam kazanmıştır. ‘Başörtüsü’ ile görsel olarak vurgulanan İslami-İslamcı kadın kimliği, kadınları yüzeysellikten, modern hayat, iş/şehir yaşamı sorunları ve karmaşasından kurtarma vaadi ile, modern elitlerin kadın hakları ve kadın kurtuluşu vurgusu yapan toplumsal cinsiyet eşitliği retoriğini, bir bakıma, ters yüz etmiştir (Acar 1991c; 1995). Kadınların ‘başörtüsü’ takarak kendilerini ailelerine ve Allah'a adama iradelerini ifade ettiklerini ve bu dışavurumun Allah ile kurulan otantik bir ilişkinin yanı sıra, alternatif modern bir yaşam tarzının sembolü haline geldiğini savunanlar da vardır (Göle 1996).'? 

Böylece, muhafazakâr/İslami-İslamcı kadın hareketinin kırsal kadınlığın simgesi “başörtüsü'nü yeni şehirli kadının dini kimliğinin göstergesi haline çevirdiğini söylemek mümkündür. Bu süreçte, 1980'lerin dindar kadınlarınca tercih edilen birörnek, donuk renkli, geniş ve gevşek bağlı ‘başörtüsü’ ve aynı renklerdeki uzun pardesülerden oluşan kıyafetler, giderek yerlerini parlak ve çok renkli, bedene oturan modaya uygun tayyor ve onu tamamlayan boynun etrafına sıkıca dolanan “başörtüler'e bırakmış ve bu görüntü pek çok kentli kadının kıyafeti haline gelmiştir." 


12 Jenny White, tarih boyunca örtünme ve inzivanın statü sembolleri olarak kullanıldığını belirtmektedir. Buna göre tarihte örtünme, solgun deri ve yumuşak eller bir kadının refahını, toplumsal değerini ve çalışmak zorunda olmayışını göstermekteydi. Bu emekten özgür olma hali onun dua etmek ve çocuk yetiştirmek gibi dünyevi olmayan, saf ve yüce eylemlerle ilgilenmesine olanak sağlamaktadır. Bkz. White, Jenny B. 2003, “State Feminism, Modernization, and the Turkish Republican Woman, Feminist Formations”, Cilt 15, Sayı 3:145- 
159. Acar'ın 1990'larda üç İslami dergi incelemesi de Türkiye bağlamında da benzer hatlarda ilerleyen bulgular sunmaktadır. Acar, Feride, “Women in the Ideology of Islamic Revivalism in Turkey: Three Islamic Women's Journals,” Islam in Modem Turkey: Religion, Politics and Literature in a Secular State (ed. 
Richard Tapper, s. 280-303, 1.B. Tauris, Londra, 1991. 

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'nun ideal örtünmüş Müslüman kadın tasviri ve bu idealin Türkiye'deki kadınlar tarafından tecrübe edilişinin dönüşümü üzerine açıklamaları da konuyu ele almaktadır. Bkz. Şişman, Nazife, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu ile Söyleşiler, Müslüman Kadın Kimliği Kamusal Alanda Başörtülüler, Timaş Yayınları, İstanbul, 2000. 

13 Bu geçişin din-piyasa etkileşimi ve tüketici seçimleri açısından bir tartışması 
için bkz. Sandıkçı, Özlem ve Güliz Ger, Aesthetics, Ethics and Politics of the Turkish Headscarf. Susanne Küchler, ve Daniel Miller (ed.), Clothing as Material Culture, s. 61-82. Berg, Oxford ve New York, 2005; Sandıkçı, Özlem ve Güliz Ger, “Veiling in Style: How Does a Stigmatized Practice Become Fashionable? Journal of Consumer Research”, 17 Kasım 2009. 
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Yine 1990'larda, dini kimliklerini 'başörtüsü'nü kullanarak ifade etmekte ısrarlı bazı eğitimli kadınların ve üniversite öğrencilerinin kamusal alana taşıdıkları üniversiteye ‘başörtüsü’ ile girme talebi bu kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü hızla arttırmıştır. Bu kadınlar, yaptıkları sokak protestolarında ve gösterilerde, hemen her zaman, önemli sayıda İslamcı erkek tarafından da açıkça desteklenmişlerdir. Türkiye'deki kadın hakları mücadelesinin tarihine ve kadınların (şiddet, aile reisliği veya boşanmada mal paylaşımı gibi konulardaki) hak taleplerini dillendirdikleri başka eylemlere bakıldığında başörtüsü eylemlerinde sergilenen erkek desteğinin ne kadar istisnai bir durum olduğu açıkça görülecektir. Keza başka kadın hakları talepleri siyasal gündemde hiç yer almazken 1990'larda, sokakta da karşılığını bulan bu ‘başörtüsü’ talepleri, ülkedeki tslami-İslamcı siyasi partilerin gündeminde de en tepelerde yer alan ve en ateşli biçimde dile getirilen bir talep olmuştur. 

Bu taleplerin dillendirilmesinde kullanılan söylem de, tıpkı başörtüsü'nün anlam ve kullanımının geçirdiği dönüşümler gibi, zaman içerisinde farklılıklar göstermiştir. Örneğin, kadınların üniversitede ve devlet kurumlarında “başörtüsü yasağı'na karşı çıkışları, önceleri, bu yasağın dindar kadınlara yönelik bir “ayrımcılık” olduğu argümanından temellenirken, zamanla, “başörtüsü yasağı'nı, ülkedeki kadınların eğitim ve çalışma haklarının ihlali olarak gören ve konuyu insan hakları ve liberal söylem çerçevesinde tartışan yaklaşım ağırlık kazanmıştır. “Başörtüsü'nün görünümünde ve anlamında görülen dönüşümle birlikte tartışmada kullanılan argümanlar da ‘başörtüsü’ takmanın ‘dini zorunluluk’ olduğu iddiasından, “kişisel tercih’ olduğu yönüne kaymıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli dönüm noktaları niteliğindeki yargı kararlarının (örneğin AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları) bu dönüşümde önemli rol oynadığı açıktır."* 


14 Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yüksek öğrenimde ve kamu görevinde “başörtüsü kullanımına dair düzenlemeleri içeren bir dizi yasal girişim olmuştur. 
1980'lerden bu yana yüksek öğrenim sistemi için yönetmelik ve kıyafet düzenlemeleri (1981 ve 1986) yapılmış, kanunlar yürürlüğe konmuş (1988) en sonunda ise bir anayasa değişikliği girişiminde bulunulmuştur (2008). Bu dü- 


Üniversitelerde ve kamu hizmetindeki “başörtüsü yasağı'nın kaldırılması yönünde başlatılıp, yıllardır sürdürülen siyasi ve yasal mücadelenin yasağın kaldırılması sonucu verdiği söylenemese de, bu eylemliliğin ülkedeki muhafazakâr kadın hareketinin varlığını pekiştirmek açısından araçsal bir rol oynadığı açıktır. “Başörtüsü yasağı ile mücadele amacıyla çıktıkları kamusal alan içerisinde zamanla siyasal aktörlere dönüşen muhafazakâr kadınlar olduğu da bir gerçektir. Bu mücadele, Türkiye'de muhafazakâr kadınlar için meşru bir siyasi kimlik oluşturulmasına, kadınların bu kimliğin özneleri olarak toplumun diğer kesimlerince tanınmasına da katkıda bulunmuştur. Öte yandan, zaman içinde, laik gelenekçilerden liberal demokratlara ve feministlere kadar toplumun birçok farklı kesim ve katmanında ‘başörtüsü yasağı'nın kaldırılmasına yönelik destek de artmıştır. ” 

Bu dönüşüme karşın, günümüzde Türkiye'de pek çok kişinin “başörtüsü'nü siyasi İslam'ın simgesi olarak görmeye devam ettiği de bir gerçektir. Bu çevreler, ‘başörtüsü yasağı'nın kaldırılmasına yönelik hareketleri laik devletin kurum ve pratiklerine ters düşen, rejimin yapısı ile bağdaşmayan, toplumda islamcı kimliğin hâkim kılınması için yürütülen bir mücadele ve rejime yönelik bir tehdit olarak değerlendirmeye devam etmektedir. 


zenleme ve girişimler yargıda çeşitli mahkemeler tarafından reddedilmiştir. 
2008'de, Anayasa Mahkemesi AKP hükümetinin üniversitelerdeki başörtüsü yasağını kaldırma yönünde anayasayı değiştirme girişimini reddetmiştir. Mahkeme bu değişikliğin kendisinin anayasaya aykırı olduğuna, değişikliğin Türkiye Anayasası'nın “değiştirilemez? maddelerinden olan devletin laik niteliği ve farklı türlerdeki özgürlüklerin eşit korunma garantisi ilkeleriyle çeliştiği- ne karar vermiştir. Bu davalarda, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Leyla Şahin v. Türkiye-başvuru no. 44774/98) hem de CEDAW Komitesi (Rahime Kayhan v. Türkiye, 8/2005) farklı gerekçelere dayandırarak verdikleri kararlarda şikâyetçilerin taleplerini haklı bulmamış, böylece yasağın uygulanmasında devletin pozisyonunu güçlendirmiştir. 

15 2000'de yapılan bir araştırma üniversitelerde yasağı kaldırmaya destek oranı % 
66.6 olarak belirlemiştir. Bkz. Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak, Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, TESEV Yayınları, İstanbul, 2010. 2008 yılında ise akademisyen, aktivist, yazar, muhafazakâr, laik, feminist ve birçok kesimden kadın bir araya gelerek “Birbirimize Sahip Çıkıyoruz” isimli bir platform oluşturmuş ve başörtüsü yasağını protesto etmiştir. 
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Bu bağlamda, konuya özellikle Kemalist kadınların yaklaşımı dikkat çekicidir. Temel olarak orta sınıf, orta yaşlı ve eğitimli kadınlardan oluşan bu grup (aynı çevrenin çoğu erkeği gibi) laik-ulus-devlete ve Cumhuriyet'in reformlarına sadakatle bağlı oldukları gerekçesiyle “başörtüsü yasağı'nın kaldırılması talebine muhalefet etmektedirler. Kemalist kadınlar, eğitimin kadınların güçlenmesinde ve özgürleşmesinde en önemli etken olduğu fikrini savunmaya devam ederken, ülke genelinde yayılmış dernek ve örgütleriyle de bu amaca yönelik pek çok faaliyet içinde yer almaktadırlar. Bu çevrelere göre, ‘başörtüsü’, neredeyse her zaman modernlik karşıtı bir duruşu temsil etmektedir ve İslami hukukun toplumsal hayatı düzenlediği bir devlet yapısını yeniden kurmaya çalışan hareketin göstergesidir.'9 Dolayısıyla, bazı Kemalist kadın grupları ortaya çıkış, gelişme ve etkinleşme sürecinde İslami kadın hareketine en uzak duran ve hatta çoğu zaman onlarla karşı karşıya gelen örgütler olmuşlardır. 

Her ne kadar İslami-İslamcı-muhafazakâr-dindar kadın hareketinin en görünür ve genel olarak paylaşılan “dava'sı ‘basortüsü yasağı ise de, hareketin içindeki bazı grupların, ulusal veya uluslararası düzlemde diğer konularda da etkin oldukları görülmektedir. Örneğin, bu gruplar Filistin'i desteklemek için İsrail'e karşı protestolarda yer almışlar, 2004'te Malezya ve Endonezya'daki tsunami felaketi ve 2011 Pakistan depremi gibi doğal afetlerin mağdurları için yardım kampanyaları organize etmişlerdir. Burada açık olan, bu grupların eylem ve çabalarının dini bir eksende yürütüldüğü ve faydalanıcılarının, hemen her zaman, Müslüman topluluklar olduğudur. Hayır ve yardım söylemiyle yürütülen bu kampanyalar küresel ve ulusal siyasal islam'ın gündemiyle örtüşmüş ve din-temelli bir seçiciliği açıkça yansıtmıştır. 

Öte yandan, Türkiye'de, yakın geçmişte, bazı muhafazakâr kadın örgütlerinin laik ve feminist kadın grupları ile aynı amaçlara yönelik çabalar sergiledikleri ve ortak eylemler için- 


16 2007'nin baharında kısmen bu nedenle eşi başörtüsü takan Abdullah Gül'ün 
cumhurbaşkanlığı adaylığı en ateşli katılımcıları laik-Kemalist kadınlardan oluşan geniş kitlelerce protesto edildi. 
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de yer alma, hatta onlarla birlikte eylem üretme deneyimleride olmuştur." Her ne kadar bu “koalisyonlar” ve çabaları istisnai işbirliği örnekleri olsalar da, ele aldıkları konular açısından önemlidirler ve Türkiye'deki kadın hareketlerinin niteliğini açıklayıcı bir mesaj taşırlar. Bu tür birlikte hareket etme deneyimlerinin en bariz örnekleri, 2001'de Türk Medeni Kanunu ve 2004'te Türk Ceza Kanunu yapımı süreçlerinde ve 2004 ve 2010'da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi'ne rapor vermesi nedeniyle sivil toplum tarafından yazılan CE-DAW Gölge Raporların hazırlanması süreçlerinde ortaya çıkan geniş tabanlı ‘kadın koalisyon'larıdır. Kemalist, feminist ve muhafazakâr kadın örgütlerinin yer aldığı bu koalisyonlar söz konusu yasalarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesini amaçlamışlar ve bu hususta yeni yasalarda önemli kazanımlar elde edilmesini de sağlamışlardır. Bu süreçler söz konusu ‘koalisyonlar’ içinde yer alan kadınlara, taleplerini uluslararası kadın hakları standartları bağlamında dile getirmek ve devlet kurumları ile, bu yolla, yapıcı bir diyaloğa girme deneyimi kazandırmıştır. Ancak farklı kimlik eksenlerinde mücadele sürdüren kadın hareketlerinin ortak eylem geliştirmesinin sınırları da bu deneyimlerle açıkça ortaya çıkmıştır. Kadınların uğradıkları temel bazı insan hakları ihlalleri konusunda (örneğin kadına yönelik şiddet; eğitim) sağladıkları uzlaşma ve geliştirdikleri ortak taleplerin oldukça sınırlı bir alanda kaldığı, bu ‘koalisyonların deneyiminde gözlemlenmektedir. 

Young'un ‘kültürel farklılık siyaseti? olarak adlandırdığı dini kimliğin tanınması ve dinin toplumsal hayattaki rolünün artması için mücadele veren siyasal pozisyon içinde yer alan kadınlar, siyasi gündemlerinde kültürel farklılık taleplerine öncelik veremedikleri gibi kimi noktalarda toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini dahi arka plana itmekte ve içinde yer aldıkları grupları bu açıdan eleştirmekte zorlanmaktadırlar. Bu nedenle de toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde bir araya geldikleri diğer kadınlarla, kendileri için sorgulanmamış konular söz konusu olduğunda, yolları ayrılmaktadır. 


17 Başkent Platformu bunların arasında en dikkat çekenidir. 
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Bu bağlamda, Türkiye'de kadın hareketi Türk Ceza Kanunu reformu sürecinde ilginç bir deneyim yaşamıştır. Yeni ceza yasası yapımı sürecinde, ‘zina’nin suç sayılması yönünde iktidar partisinin bir milletvekili önerge verince feministler ve laik kadın grupları, söz konusu eylemin eski ceza yasasında dahi bir süre önce suç olmaktan çıkarılmış olduğunu da belirterek, bunu bir geriye dönüş olarak nitelemiş ve bu girişime şiddetle karşı çıkmışlar, hükümeti sert şekilde elestirmislerdir (İlkkaracan 2007). O noktaya kadar koalisyon içerisinde diğerleriyle ortak hareket eden İslami-İslamcı-muhafazakâr-dindar kadınlar ise bu hassas konuda açık bir duruş almaktan kaçınmışlar ve koalisyondan ayrı düşmüşlerdir (Acar ve Altunok 2009). Nitekim bu gruplar, geçtiğimiz yıllarda hükümetin gittikçe artan ‘aile’ vurgusu, kadını aile içinde ve annelik rolü ekseninde tanımlayan, hatta toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarını reddeden söylemleri karşısında da herhangi bir muhalefet gostermemislerdir.'® Benzer bir biçimde LGBT bireylerin cinsel yönelim ve cinsel kimlik üzerinden giden eşitlik taleplerine de muhafazakâr-dindar kadınlar mesafeli durmuş, hükümet kanadından gelen ayrımcı söylemlere dahi, bunlar diğer grupların açık eleştirisine konu olurken, tepkisiz kalmışlardır. "° 


18 19 Temmuz 2010'da demokratik açılım projesini anlatmak için düzenlediği 
toplantıya kadın örgütlerini davet eden Başbakan Erdoğan, kadın örgütlerinden gelen aile konusunda yapılan vurgunun kadın erkek eşitliğini ikinci plana atabileceği eleştirisine, kendisinin kadın erkek eşitliğine değil fırsat eşitliğine inandığını söyleyerek cevap vermiştir. Başbakan daha sonra çeşitli platformlarda bu görüşünü ve kadınların aile içinde ve anneler olarak değerli ve kutsal varlıklar olduğuna dair fikrini muhafazakâr görüşünün yansıması olarak tekrar etmiştir. Yine 2012 yılında “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'nın tartışıldığı adalet komisyonun- da CHP'li komisyon üyelerinin “toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının tasarıya eklenmesi talebi AKP milletvekillerinin, kavramın farklı cinsel yönelimlere referans verebileceği gerekçeleri ile reddedilmiştir. 

19 Bu bağlamda, 2010 yılında dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı 
Selma Aliye Kavafin kendisi ile yapılan bir röportajda “eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir hastalık” olduğunu söylemesi ile kamuoyunda başlayan tartışmada feministler ve LGBT örgütlerince özür dilemeye (hatta istifaya) çağrılan Bakan'a bazı İslami-İslamcı sivil toplum örgütlerince açık destek verilirken muhafazakâr kadın hareketi sessizliği yeğledi. 
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Devlet, kadın hareketleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine 


Türkiye'deki kadın hareketine dair değerlendirmelerde sıklıkla rastlanacak ve geleneksel olarak görülebilecek yaklaşımın daima Cumhuriyet reformlarını ülkedeki toplumsal eşitlik rejiminin temeline yerleştirdiğini belirtmiştik. Bu yaklaşımın doğal sonucu ise gerçekleşmeyen bütün emeller ve yörüngesinden çıkan her türlü dönüşümün sorumluluğunu da devlette arama eğilimidir. Türkiye'de hem siyasi düzlemde birçok paydaşın eleştirisinde, hem de literatürdeki erken analizlerin çoğunda benimsenen de bu devlet odaklı yaklaşım olmuştur. (örn. 
Abadan-Unat 1981; Arat 1986). 

Kemalist ve laik kadın hareketi tarafından da paylaşılan ve laik devleti değişimin temel aracı ve kadınların ‘velinimeti’ olarak gören bu anlayışın toplumsal cinsiyet eşitliği söylemi ise, büyük ölçüde, dönemin egemen anlayışı olan liberal feminizmin kamusal alanla sınırlı, kadın ve erkeğin “aynılığı' üstünden giden vizyonu ile belirlenmiştir. Bu yaklaşımda “başı açık kadın’ imajı Cumhuriyet'in laik yapısının tescili ve ‘başörtüsü’ de siyasi İslam'ın sembolü olarak görülmüş; böyle görüldüğü ölçüde de rejime yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır (Saktanber ve Çorbacıoğlu 2008). 

Nitekim, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde, sadece siyasi sistem, ordu ya da yargı gibi devlet kurumları değil aynı zamanda Kemalistler, laik kadın STK'ları gibi sivil toplumun önemli bazı kesimleri de bu tehdit algısına güçlü bir savunmacı tepki vermiştir.? Yıllardır, Cumhuriyet'in politikalarından duydukları gururu her fırsatta dile getiren ve bütün taleplerini devlete yönlendiren bu kesim siyasi İslam'dan gelen meydan okuma- 


20 Bazı araştırmacılar Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın başörtüsünü yasaklama konusunda verdikleri kararların konuyu “güvenlik” ekseninde okuma eğiliminin yansıması olduğunu öne sürmüştür. Dolayısıyla, mahkemeler laikliği bir “hayat tarzı başörtüsünü de bir tehdit olarak yorumlamıştır. Bkz. Tok, Gül Ceylan, “The Securitization of the Headscarf Issue in Turkey: ‘The Good and Bad Daughters’ of the Republic”, The International Studies Association of Ritsumeikan University: Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 2009, Cilt 8, s. 113-137 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larla başa çıkma yollarını da aynı şekilde, öncelikle devlet üzerinden aramıştır. 

Bu perspektifin eleştirisi olarak ortaya çıkan bir diğer yaklaşım ise günümüz feminist hareketinin benimsediği siyasi aktivizminin temelinde yer almaktadır. Cumhuriyetçi politikanın eleştirisini yaptıktan sonra devletle arasına mesafe koyan feminist hareket, toplumu kendisine çalışma alanı ve hedef olarak almıştır. Kadına karşı şiddet, cinsiyetler arası iş bölümü, bekâret gibi kadınların insan hakları ve özel alanda ilişkilere dair daha önce pek de üzerinde durulmamış konular üzerinden erkek egemen toplum yapısını eleştirmiş, bu sorunlar hakkında bilinç arttırma çabaları içine girip, “aşağıdan yukarıya’ aktivizme önem veren bir yaklaşım geliştirmiştir. 

Kemalist ve laik gruplarca temsil edilen devlet odaklı yaklaşıma ve devletin toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışına eleştiri getiren bazı feminist analistler, 1990'larda ve 2000'lerin başında, kadınlar tarafından İslam adına dillendirilen bireysel hak talepleri ve girişimlerini de kadınlar için “kamusal alanı genişlettikleri” savı ile olumlu değerlendirmişler (Arat 1999; 1990), islami-İslamcı hareketler içinde siyasallaşmanın da kadınlar için özgürleştirici bir potansiyele sahip olduğuna işaret etmişlerdir. Nitekim, literatürde bireysel hakların tanınması yönünde mücadele eden bazı İslami-İslamcı ve feminist grupların yakınlaşmalarına dikkat çekilmiş; bu eksenlerde siyasallaşan kadınların eylemliliklerinin güçlü devlet geleneğinin dönüşümüne ve Türkiye'de siyasi liberalleşmeye katkıda bulundukları ileri sürülmüştür (örn. Arat 1999; Göle 1996; Özdalga 1998). 
Hatta, İslami-İslamcı ve feminist kadın hareketleri, devlete karşı paylaştıkları muhalefet zemini ve devletin “ortak iyi? tanımı nedeniyle uzun süre görmezden gelinen kadınların öznelliklerine, onların kendi seçim ve tercihlerine yaptıkları vurgu açısından benzer olarak değerlendirilmişlerdir (Arat 1995; 2008). 

Devlet-merkezci perspektifi ve onun dışlayıcı siyaset kavrayışını eleştiren bu yaklaşım, tabandan gelen toplumsal ve siyasal hareketlere daha fazla güven duymuş ve bu tür siyasal aktivizmin özünde demokratik ve özgürleştirici olabileceğini savunmuştur. Her ne kadar bu bakış açısı, devlet-odaklı yaklaşımın görmediği veya görmezden geldiği farklı eşitsizlik eksenlerine daha açık bir tavır sergilese de, o da “farklılık siyaseti”nin temsilcisi olan değişik toplumsal hareketleri “devlete karşı” ve özgürleştirici” olmaları ortak başlığı altında türdeş görme eğilimindedir. Burada göz ardı edilmemesi gereken nokta farklı kadın hareketlerinin üzerlerinde yükseldikleri toplumsal ve ideolojik temellerin birbirleri ile ne kadar özde bağdaşır olduğu ve her hareketin amaç ve değerlerinin “kadınların insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği'ne ilişkin çağdaş evrensel norm ve standartları ile ne ölçüde uyumlu olduğudur. 

Bu bağlamda unutulmaması gereken bir diğer boyut da “kültürel farklılık siyaseti”nin grup için kültürel özgünlük tanınmasını talep ederken “konumsal farklılık siyaseti”nin “yapısal grup farklılıkları'na adalet istediği olgusudur (Young 1990). 
Bir diğer deyişle, toplumlarda cinsiyet, ırk ve sınıf gibi yapısal eşitsizlik eksenleri, etnisite, ulus ve din gibi kimlik eksenlerini, bunların çoğunluk ya da azınlık kültürü olup olmadıklarına bakmaksızın, kesmektedir. Bir etnik veya dini kimliğin toplumsal ve siyasal olarak “deneyimlenmesi” bu kimliğin sahibinin cinsiyeti veya sınıfına bağlı olarak farklılaşır ve “kültürel farklılık siyaseti'nin talep ettiği tanınma hakkı cinsiyet veya sınıf ekseninde yaşanılan eşitsizliği ortadan kaldırmaz. Hal böyleyken, “kültürel farklılık siyaseti'ni ‘konumsal farklılık siyaset? olarak analiz etmek veya ikisini birbirine indirgemek yapısal eşitsizlikleri ve grup içi adaletsizlikleri göz ardı etmek anlamına gelecektir (Young 2007). Bu durum özellikle dini gruplar için geçerlidir; çünkü bu gruplar çoğu zaman dinin doktriner veya törensel boyutlarını ve sembollerini sadece kendi kimliklerini tanımlamak için değil, aynı zamanda, bunların birer zorunluluk olarak algılanıp yaşanması için de kullanmaktadırlar (Young 2007). 

Bu nedenle, Türkiye bağlamında, “başörtüsü'nü yalnızca, muhafazakâr kadınlar tarafından rahatça kullanılması gereken dini bir özgürlük (diğer bir deyişle, bir “kültürel farklılık siyaseti) olarak okumaya odaklanmak çok kısıtlayıcı ve dar ufuklu bir yoruma yol açabilmektedir. Zira “başörtüsü'nün dini bir yükümlülük olarak algılanması bu pratiğin kadınların bedenleri ve cinsellikleri üzerinde kurulmuş ataerkil toplum kontrolünün bir belirtisi olduğunun sorgulanmasını engellemektedir. 
Böylesi bir anlayışı benimseyen kadın hareketlerinin ise kadınların insan haklarının bireysellik gibi en temel nitelik ve standartlar ile uyumlu ve barışık olup olmadığı sorgulanabilir. Ayrica, 'başörtüsü'nün salt “kültürel farklılığa’ bağlı eşitsizlik sebebi olarak algılanması toplumda kadınlara karşı ataerkillik veya sınıf farklılıkları üzerinden üretilen başka adaletsizlik mekanizmalarının da göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Türkiye'de “başörtüsü'nün her kadın için, her ortamda eşitsizlik ve adaletsizlik getirdiği çok tartışılabilir olduğu gibi, bu olgunun farklı ortam ve gruplarda ‘yapisal’ ve “konumsal farklılıklara bağlı olarak değişik yansımaları da olabilmektedir. Nitekim, “başörtüsü yasağı'na karşı argümanlar sunan bazı çalışmalar bile içinde yaşanan ortamda bu yasağın muhafazakâr çevreler tarafından da istismar edilebileceği olgusuna değinmiş ve bu çevrelerin kontrolündeki iş piyasalarında da ‘başörtüsü nün kadınların konumunu ve pazarlık güçlerini zayıflattığına dikkat çekmiştir?! Bu tür veriler, Türkiye'de yıllardır ‘başörtüsü yasağı üzerinden, bir tür ‘kültürel farklılık’ siyaseti olarak irdelenen kadın erkek eşitsizliği ve kadınlara karşı adaletsizliklerin sınıf ve toplumsal cinsiyet gibi “yapısal farklılık'larla olan kesismesine de dikkati çekmeleri açısından önemlidir. 

Bu yazıda sunmaya çalıştığımız kısa analiz Türkiye'deki İslami-İslamcı-muhafazakâr-dindar kadın aktivizminin temelde ‘başörtüsü’ ve dini yükümlülükler ekseninde ilerlediğini, bu hareketler içindeki kadınların toplumdaki farklı ayrımcılık ve eşitsizlik konularına (örneğin cinsellik ve eşcinsellik) yönelik olarak göze çarpan bir şekilde sessiz kaldığına işaret etmektedir. Muhafazakâr-dindar kadınlar, bu konularda çok çekingen 


21 Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, Türkiye'de ‘başörtüsü’ yasağının kadınların ticari sektörde istihdamları ve terfi etmelerinde olumsuz rol oynadığı öne sürülmüştür. Bkz. Dilek, Cindoğlu, Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Mesleklerde Başörtülü Kadınlar, TESEV Yayınları, İstanbul, 2010. 


96 


ve suskun davranmışlar, özgürlükler ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının sınırlarını dinin bu konularda getirdiği kısitlamalar ve ‘yasak’larla tanımlamaktan öteye geçmemişlerdir. 

Öte yandan, Türkiye'de İslami-İslamcı-muhafazakâr-dindar kadın hareketleri tarafından dile getirilen 'eşitlik” talebinin, yakın coğrafyada etkin olan benzerlerinden farklı olduğu söylenebilir. Bu kadınlar, İslami yasaların geçerli olduğu ülkelerde yaşayan Müslüman kadınlar gibi öncelikle erkeklerle eşit yasal haklar arayışına girmemişlerdir (Merçil 2007; Tekeli 1980). 
Nitekim, bu kadınların Cumhuriyet reformlarının kadınlara sağladığı temel hak ve güvenceleri sorgulamadıkları hatta bunları her zaman açıkça olmasa da destekledikleri söylenebilir.?? 
Ancak feministlerden farklı olarak, onlar, bu eşitliği fiili seviyeye getirmek ve kadınların kamusal yaşamın her alanında etkin olmaları, her alanda erkeklerle eşit oran ve biçimlerde yer alabilmeleri gibi konularda ısrarcı değildirler. Her ne kadar bu kesim (“başörtüsü yasağı'na referansla) kadınların eğitim ve siyasi hayata katılımlarını vurgulamış ve konuyu kadınlara bu alanlarda yapılan ‘ayrımcılık’ olarak ortaya koymuş ve mücadeleyi bir “kültürel farklılık siyaseti” olarak yürütüp amaçlarını topluma insan hakları ve demokrasi meselesi olarak sunmuşsa da, hareketin topyekün bir toplumsal cinsiyet eşitliği amacı ile mobilize olmadığı açıktır. ‘Cinsiyetlerin tamamlayiciligy ve ‘cinsiyete dayalı adalet/hakkaniyet' taleplerini vurgulayan, ‘fitrat’ gibi İslami prensiplere uyarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine seçici bir destek veren bu gruplar ‘topluluk temelli” bir anlayıştan güç almış, bireyselliği vurgulamamış, ataerkil baskılar, kadınların özgür ve eşit iradesi ve özellikle de, kendi bedenleri üzerindeki hakları konularında belirgin şekilde sessiz kalmıştır. Geçmişte ‘başörtüsü’ talepleri üzerinden bu hareket- 


22 Muhafazakâr bir gazeteci ve AKP'nin kurucularından olan Ayşe Böhürler, on 
üç ülkede Müslüman kadınların hayatları üzerine yaptığı (“Behind Walls: Women in Islamic Countries”), belgeselinin tamamlanmasından sonraki bir röportajında Türkiye'nin kadın hakları ve statüsü açısından daha liberal ve gelişmiş olması açısından bu ülkeler içinde benzersiz bir yeri olduğunu ve bu ülkede yaşamaktan mutlu oldugunu dile getirmiştir. http//arsiv.sabah.com. 
tr/2006/10/03/cp/gnc112-20061001-102.html 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lerce ‘kadın hakları “eşitlik ve ‘demokrasi‘ başlığı altında yürütülen kadın aktivizmi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar- da olduğu son on yılda giderek sahneden çekilmiş görünmektedir. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin olarak devlet politikasının da olumlu yönde evrildiği ve bazı önemli yasal gelişmelerin olduğu? gerçeğine karşın, çözümden uzak olunduğu ve konunun Türkiye'de kadın hareketinin gündeminde hâlâ en üst sırayı işgal ettiği düşünülürse, İslamiislamcı-muhafazakâr-dindar kadın gruplarının bu alana olan mesafeleri dikkat çekicidir. 
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Neoliberal Piyasa, Ozel ve Kamusal 
Patriarka Cikmazinda Kadın Emeği' 


GÜLAY TOKSÖZ 


Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamın cinsiyet dağılımı arz ve talep faktörlerinin karmaşık bir bileşenidir. Kalkınmakta olan ülkelerde kadın işgücünün arzı ve kadınların çalışma koşulları büyük ölçüde o ülkede egemen olan patriarkal sisteme ve patriarkanın kapitalist üretim tarzıyla nasıl eklemlendiğine bağlıdır. Özel patriarkanın güçlü olduğu ülkelerde hane içinde toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün devamından baba veya koca olarak yarar sağlayan erkek, kadınların hane dışında çalışıp çalışmayacağına ilişkin kararları verir. Bu sistemde kadınlar kamusal alandan dışlanmış olup, kadınların istihdama katılımları ya çok sınırlı ya da erkeklerin otoritesini sarsmayacak biçimlerdedir. Kamusal patriarkada ise kadınlar kamusal alan- 


l Bu makalenin ilk versiyonu 2009'da “Neoliberal Piyasa ve Muhafazakâr Aile Kıskacında Türkiye'de Kadın İşgücü” başlığıyla S. Sönmez ve N. Mütevellioğlu tarafından derlenen Küreselleşme, Kriz ve Türkiye'de Neoliberal Dönüşüm adlı kitapta yayınlanmıştır (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul). Daha sonra yazarın kadın işgücüne talebin düşük kalmasının izlenen kalkınma modeli ve sanayileşme stratejisi ile ilişkisini ayrıntılı biçimde analiz eden bir çalışması “Kalkınmada Farklı Yörüngeler-Kadın İstihdamında Farklı Örüntüler Işığında Türkiye'de Kadın İstihdamı” başlığıyla A. Makal ve G. Toksöz tarafından derlenen Geçmişten Günümüze Türkiye'de Kadın Emeği başlıklı kitapta yer almıştır (Ankara Üniversitesi Yayınları, 2012). Bu makalenin son bölümü yazarın Kalkınmada Kadın Emeği (Varlık Yayınları, İstanbul, 2012) başlıklı kitabından yararlanarak güncellenmiştir. 
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dan dışlanmış değillerdir ancak tabi konumlarda katılırlar. Hane özel patriarkanın önemli bir alanı olmaya devam etse de, kadınlar sadece hane içine kapatılmış değillerdir. Devlet kadınların işgücü piyasasındaki ikincil konumunu pekiştiren düzenlemeleri ve uygulamalarıyla kamusal patriarkanın başlıca temsilcisi olarak, kadınların sadece işverenler karşısındaki değil, aynı zamanda erkekler karşısındaki pazarlık gücünü de azaltarak özel patriarkanın gücünü korumasını destekler. Kadın işgücüne artan talep nedeniyle özel patriarkanın tarihsel olarak güç yitirdiği ülkelerde ücretli işgücüne katılım kadınlar için özgürleştirici bir boyut içerebilir. Kadın hareketlerinin devletin kadınların tabi konumunu sermaye ve erkekler lehine muhafaza eden politika ve uygulamalarından vazgeçmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını benimsemesi doğrultusunda- ki mücadeleleri kamusal patriarkanın zayıflamasına yol açabilir Walby 1986, 1996, 1997). 

Belirli bir ülkede özel ve kamusal patriarkanın zayıflamasına yol açan koşullar büyük ölçüde o ülkede var olan kapitalist üretim tarzına ve onun küresel piyasalara dahil olma biçimlerine bağlıdır. Kapitalizm ve patriarka arasındaki eklemlenme Güneydoğu Asya'nın ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika'nın kalkınmakta olan ülkelerinde kadınların istihdam oranlarındaki büyük farklılaşmanın gösterdiği gibi çok değişik biçimler alabilir. 
Kadınların küreselleşme sürecinde kuralsızlaştırılan işgücü piyasalarında istikrarsız ve korunmasız işlerde istihdamı, çalışmanın özgürleştirici boyutunu zayıflatsa ve elde edebilecekleri kazanımlar sınırlı kalsa da, kadınlar istihdamın olumsuz koşullarını değiştirmek için aktif mücadele eden özneler olabilirler (Lim 1990, Lie 1996, Wolf 1997, Kabeer 2004). 

20. yüzyılın son çeyreğinde kalkınmakta olan ülkelerin büyük kısmında izlenen ihraç yönelimli sanayileşmenin kadın istihdamını artıran özellikleri göz önünde tutulduğunda Türkiye'yi onlardan ayıran temel özellik, kadınların işgücü ve istihdama katılım oranlarındaki düşme ve istihdamdaki büyük toplumsal cinsiyet açığıdır. Bu makalenin amacı, Türkiye'de benzer bir kalkınma stratejisi benimsenmiş olduğu halde neden 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benzer bir artışın ortaya çıkmadığı sorusuna cevap aramak ve bu duruma yol açan faktörleri araştırmaktır. Türkiye'de kapitalist üretim tarzının hangi özellikleri kadın işgücüne talebin düşük kalmasında etkilidir? Özel ve kamusal patriarka kadın işgücü arzı üzerinde ne tür kısıtlayıcı bir rol oynamaktadır? Hangi koşullar altında makroekonomik faktörler özel ve kamusal patriarkayı zayıflatmakta veya ona uyum sağlamaktadır? Diğer bir deyişle, neoliberal işgücü piyasası ile patriarkal aile, toplum ve devlet kadın işgücü üzerinde karşılıklı nasıl bir etki yapmaktadır? Ailenin erkek üyelerinin kadınların gelir getirici çalışmasına yönelik olumsuz tutumları ne kadar etkili olmaktadır? Hükümetlerin toplumsal cinsiyet eşitliği retorikleri ne ölçüde kamusal patriarkanın zayıflamasının bir işareti olarak alınabilir? 

Bu sorulara cevap bulmak için önce kadın işgücüne talebin makroekonomik belirleyicileri karşılaştırmalı bir perspektiften kısaca tartışılacaktır. Ardından özel patriarkanın ifadesi olarak patriarkal aile yapılarının ve kamusal patriarkanın ifadesi olarak devletin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin devamındaki rolü ayrıntılı biçimde ele alınacaktır. 


İhracat yönelimli sanayileşme ve kadın işgücü 


ihracat yönelimli sanayileşmeye dayanan büyüme modeli kalkınmakta olan dünyanın değişik bölge ve ülkelerinde farklı yörüngeler izlemiştir. Kadın işgücüne talep büyük farklılık gösterdiği için kadınların işgücüne ve istihdama katılım oranları en yüksek Asya'da ve en düşük Latin Amerika'da olmak üzere farklı hızlarda artmıştır (UN 1999: 27, Joekes 1999). Güneydogu Asya ülkeleri ihracat yönelimli kalkınmanın en başarılı örnekleri olarak addedilmekte ve bölgenin büyümesinin belirleyicileri üzerine geniş bir tartışma bulunmaktadır. Farklı yaklaşımlar ekonomik açıklık, kolaylaştırıcı devlet kurumlarının aktif rolü, teknik ilerleme, insan sermayesine yatırım, gelir dağılimi eşitliği gibi çeşitli faktörlere vurgu yapmakla birlikte yabancı teknolojiye erişimde ihracatın oynadığı pozitif role ilişkin görüş birliği mevcuttur. Seguino (2000: 51) bu yaklaşımların büyümenin toplumsal cinsiyet boyutunu ve ihracat sanayilerinde istihdam edilen kadın işçilerin düşük ücret düzeylerinin bu süreçteki rolünü göz ardı ettiğini belirtir. Bu ülkeleri rekabetçi yapan, ihracat satışlarını artıran, modern teknolojiler için gerekli dövizin teminine katkı sunan, kadınların düşük ücret düzeyleridir. İhracata yönelik sanayileşmeye geçiş, 1960'lardan başlayarak ucuz işgücü kaynağı olan kadın işgücüne talebi artırmıştır. Ancak hızlı büyümenin ucuz kadın emeğine dayandığı bu ülkelerde kadınların pazarlık gücü devlet tarafından korunan patriarkal toplumsal cinsiyet normlarıyla sınırlanmıştır. Doğu Asya ülkelerinde kapitalizm ve patriarka arasındaki eklemlenme, hane ici patriarkanın kısmen zayıflaması ancak kamusal patriarkanın müdahalesiyle kadınların erkeklere kıyasla daha düşük ücretlere mahküm edilmesi üzerinden sağlanmıştır. 

Karshenas ve Moghadam'ın (2001) kadınların işgücüne ve istihdama katılımı itibariyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesini (OKA) Doğu ve Güneydoğu Asya bölgesiyle karşılaştıran çalışması, 1960-70'lerde piyasa ekonomisine geçiş sürecinde OKA ülkelerinin petrol gelirleriyle desteklenen kişi başına göreli yüksek milli gelirinin ve ücret düzeylerinin rolüne dikkat çekmektedir. Geçiş döneminde tarım dışı sektörlerde kişi başına milli gelirin göreli yüksek olduğu ülkelerde geleneksel kültürün kısıtlayıcı öğelerinin öne çıktığını, buna karşılık kişi başına milli gelirin düşük olduğu ve erkeğin tek kazanan olarak ailenin geçimini sağlayamadığı toplumlarda kadınların işgücüne katılımına imkân tanıyan yeni kültürel normların ortaya çıktığını belirtmektedirler. OKA ülkelerinde göreli yüksek gelir düzeyi erkeklerin çalışıp kadınların gelir getirici çalışma dışında kaldığı patriarkal aile yapılarının muhafazasında ve dolayısıyla kadınların işgücüne katılım oranlarının çok düşük kalmasında etkili olmuştur. Ancak petrol gelirlerinden kısmen ya da tamamen yoksun olan Fas ve Tunus gibi ülkeler bunun istisnası olup ihracat yönelimli sanayileşme kadınların imalattaki oranının artışına yol açmıştır. Bu ekonomik bağlamda Moghadam 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(2001) OKA ülkelerinde erkeğin aileyi geçindirdiği, kadınların ev ve bakım işlerinden sorumlu ve erkeğe ekonomik açıdan bagımlı olduğu bir ‘patriarkal toplumsal cinsiyet” sözleşmesinden söz eder. Bu patriarkal toplumsal cinsiyet sözleşmesi işgücü piyasasına giren kadınlar için hangi işlerin ve mesleklerin uygun olduğunu da belirlemektedir. Bu sözleşme, yasalar, özellikle aile yasaları aracılığıyla sistemli hale getirilmektedir. OKA bölgesinde patriarka ve kapitalizm arasındaki eklemlenme özel ve kamusal patriarka işbirliğiyle kadınların işgücüne katılmaktan alıkonması üzerinden sağlanmıştır. 

Moghadam açıklamalarında sadece “kültür'e yer veren yaklaşımları eleştirmekte ve kadınların istihdam örüntülerinin nasıl bölgedeki makroekonomik faktörler ve sınırlı sanayileşme tarafından biçimlendirildiğini göstermektedir. OKA ülkelerinde ekonomik kalkınma ve kadın istihdamına ilişkin karşılaştırmalı bir diğer analizinde Türkiye'yi bölgenin en çok sanayileşmiş ülkesi olarak değerlendirse de, kadınların tarım dışındaki düşük istihdamını yine sınırlı sanayileşme bağlamında ele almaktadır (Moghadam 2003). 


Türkiye'de kadın işgücüne talebi etkileyen makroekonomik stratejiler ve demografik eğilimler 


Türkiye petrol kaynaklarına sahip olmamakla birlikte kadınların işgücüne katılımı ve istihdam örüntüleri OKA bölgesinde- ki diğer ülkelerle benzeşmektedir. 1960-70'lerdeki ithal ikameci sanayileşme döneminden sonra Türkiye 1980'lerde ihracata yönelik sanayileşme strate jisini benimsemiş ancak bu büyüme süreci kadınların istihdamında kayda değer bir artışa yol açmamıştır. Türkiye'nin OKA ülkelerinden önemli bir farkı, 1923'te Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Türkiye'nin Batılılaşma sürecinin bir parçası olarak benimsediği toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten yasalar ve düzenlemelerdir. Ayrıca AB ile üyelik görüşmelerinin başlaması, Türkiye'nin mevzuatının ve kurumsal yapısının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını başlatmıştır. Ancak yasalarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi kendiliğinden işgücü piyasalarında ve istihdamda eşitliği getirmemektedir. Eşitliğin gerçekleşmesi ekonomik ve sosyal kalkınma için seçilen yollara ve refah rejiminin tipine, yani dünya piyasalarına yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, istihdam artışının toplumsal bir hedef olarak benimsenmesi ve düzgün işlerin hem erkekler hem kadınlar için erişilebilir olması üzerinden dahil olmayı öngören büyüme stratejisinin seçilmesine ve kamusal bakım hizmetleri altyapısının sağlanmasına bağlıdır. 

Türkiye'de uygulanan makroekonomik politikaların istihdam üzerindeki etkilerine tarihsel açıdan bakıldığında, 1950'lerden itibaren kapitalist piyasa ilişkilerinin ve mekanizasyonun tarıma girmesiyle geçimlik üretimin dönüşüme uğradığı ve işgücüne duyulan ihtiyacın azaldığı görülür. Bu durum kadın emeğinin durumunu da etkilemiştir. Kadın emeğinin kullanım yoğunluğu toprakta mülkiyet yapılarına, tarımda mekanizasyonunun derecesine, üretilen ürünün niteliğine ve üretim sürecinde emeğe duyulan ihtiyaca bağlı olarak değişmektedir (Kandiyoti 1997a). Özellikle tahıl üretiminin yapıldığı bölgelerde yaygınlaşan makine kullanımı işgücü fazlasını açığa çıkarmış ve tarımsal üretim aracılığıyla geçinme imkânları azalan kitlelerin kirdan kente göçü hızlanmıştır. Hane temelli özel patriarkanın gücüne bağlı olarak kentte erkekler aileyi geçindirmekten esas sorumlu görülmüş, kadınlardan evde kalması ve ev işi ile bakım hizmetlerini yerine getirmesi beklenmiştir. Türkiye'de 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kadınların işgücüne katılım oranlarının düşmesi, tarımsal üretim sürecinin dışında kalmalarına bağlıdır. Buna karşılık imalat sanayi açısından girdi niteliği taşıyan pamuk, tütün, çay, şekerpancarı gibi emek yoğun ticari ürünlerin üretiminde kadın işgücü küçük ölçekli çiftçi hanelerinde ücretsiz aile işçisi veya topraksız hanelerde ücretli tarım işçisi konumunda en ucuz girdi olarak çalışmaya devam etmiştir. Ancak son yıllarda uluslararası finans örgütlerinin empoze ettiği tarımsal politikaların tarımsal üretim ve istihdamı hızla azaltmasıyla, kadın emeği erkek emeginden daha hızlı bir şekilde üretim dışında kalmaktadır. 
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Tarımda açığa çıkan kadın emeğinin tarım dışı ekonomik faaliyetlerde istihdamı ise çok sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir. Ithal ikameci sanayileşme döneminde kadınların sanayide istihdamı dokuma, tütün, gıda gibi belirli işkollarında olmuş, kadınların toplam sanayi istihdamındaki payı beşte biri hiç geçmemistir. Bu dönemde iç talebi desteklemek üzere ücret ve maaşların göreli yüksek tutularak satın alma gücünün artırılmasına çalışılması, hane reisi olan erkeğe aileyi tek başına geçindirme imkânı vererek patriarkal aile yapısının muhafazasında etkili olmuştur (Toksöz 2012). İzleyen dönemde ihracata dayalı sanayileşmeye geçiş de kadınların geleneksel işkolları dışında istihdam edilmeleri ve istihdamdaki paylarının artışı doğrultusunda kayda değer bir etki yaratmamıştır. İşgücü piyasasının dışında kalan kadınların işgücüne girebilmesi için yeni yatırımların yapılması ve kadın işgücüne talep olması gerekir. Ancak Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan yapısal uyum programlarının ve ihracata dayalı sanayileşme modelinin ücretlerdeki gerilemeye rağmen istihdam artışı yaratma potansiyeli zayıf kalmıştır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Burada öncelikle Türkiye'de üretken alana yapılan ve dolayısıyla istihdam yaratması beklenen yatırımların sınırlı oluşuna dikkat çekilebilir. Yapısal uyum programları kapsamında kamu ekonomisinin faaliyet alanları daraltılmış, özelleştirmeler aracılığıyla kamu işletmeleri özel sektöre devredilmiş, kamunun sabit sermaye yatırımları gerilemiştir. Kamunun sabit sermaye yatırımları gerilerken özel sektör yatırımlarının aynı ölçüde artmaması, Türkiye'de artan işgücü arzını karşılayacak işgücü talebinin yaratilamamasinda etkilidir (Senses 1990, 1996; Kepenek ve Yen- türk 2010). Aynı şekilde Türkiye'ye üretken alana yatırım yapmak üzere gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da sınırlı kalması işgücü talebinin artmamasinda etkilidir (Sak ve Acar 2007; TEPAV 2007). Türkiye'de ihracata dayalı sanayinin büyük ölçüde ithalat girdilerine bağımlı olması, ara ve yatırım malları alanında yatırım yapılması yerine bu malların ithal edilmesi de istihdam yaratma kapasitesinin zayıf kalmasında etkilidir. Bütün bunların sonucunda ithalata dayalı ve sermaye yoğun sanayileşme kendini “istihdam yaratmayan büyüme” olarak ortaya koymuştur (Bulutay 2009; Durmuş 2009; MAR 2009). 

Öte yandan ihracata yönelik sanayilerin uluslararası pazarlarda rekabet etmek zorunda olması maliyetleri düşürmek için üretim sürecinde taşeron ve fason ilişkileri öne çıkarmıştır. Kayıtdışına çıkması kolay olmayan büyük işletmeler çözüm yolunu üretim sürecinin emek yoğun aşamalarını küçük işletmelere fason üretim yaptırmada bulmaktadır. Fason iş alabilmek için kendi aralarında yoğun rekabet yaşayan küçük işletmeler maliyetleri esas olarak işgücünün kayıtdışı istihdamı üzerinden düşürmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak istihdam formel sektörden ziyade enformel sektörde ve enformel ekonomik faaliyetlerde artmaktadır. Ekonomik koşulların zorlamasıyla işgücü piyasasına giren vasıfsız kadınlar gerek sanayi gerek hizmet sektörlerinde kayıtdışı işler üzerinden istihdama katılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin seçtiği ekonomik kalkınma modeli, yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımları, düzgün işlerde istihdam artışını, kadınların güvenceli ve istikrarlı işler üzerinden işgücü piyasasına katılımını sağlayan bir model olmamıştır. 

Türkiye'de düşük yatırım düzeyinin yanı sıra işgücü piyasasında durumu ağırlaştıran bir diğer faktör demografik yapı olup, kadın işgücüne talebin düşük kalmasında etkilidir. Dogurganlık hızındaki azalmaya bağlı olarak Türkiye'de nüfus artış hızı düşmektedir. Ancak yetişkin nüfusun hacmi nüfus projeksiyonlarına göre 2041'e kadar artacaktır (Hoşgör ve Tansel 2010: 69). Bunun anlamı giderek yükselen potansiyel bir işgücü arzı ve istihdamın sağlanamadığı koşullarda yüksek işsizlik oranlarına ulaşılması demektir. Türkiye'de şimdiye kadar çalışma çağındaki nüfusun ve işgücüne katılanların artış hızı istihdamın artış hızından daha yüksek olmuştur. Bu durumun henüz işsizlikte büyük artışlara yol açmaması özellikle çalışma çağındaki genç kız ve kadınların işgücü arzları üzerindeki patriarkal denetime bağlı olarak işgücü piyasası dışında kalmalarına bağlıdır. 
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İşgücü piyasasının katı yani işgücüne talebin yüksek ancak işgücü arzının sınırlı olduğu ülkelerde kadınların işgücü piyasalarına katılımı desteklenmektedir. Kamusal patriarkanın temsilcisi olan devletin tutumunda işverenlerin işgücü talebine ve kadınların mücadelesine bağlı olarak cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar nedeniyle kırılmalar ortaya çıkmaktadır. Devletin bakım hizmetlerine yönelik kamusal politikalar geliştirdigi, işgücüne olan talebin ücretlerin yükselmesine yol açtığı koşullarda kadınları ev içinde tutan patriarkal yapıların çözüldügü ve kadınların işgücü piyasasının asli unsurları haline geldiği gözlenmektedir (Walby 1996). Türkiye'de ise her koşul altında çalışmaya hazır geniş bir genç erkek kitlesinin varlığı nedeniyle işveren tercihleri çoğu kez iş yasalarının kadınları koruyucu hükümlerine tabi olmamak için erkeklerden yana olmaktadır. 
İşgücü piyasasının toplumsal cinsiyet temelinde belirlenen yapısında kadınlara ve erkeklere özgü işkolları ve meslekler bulunmakla birlikte başka bazı gelişmekte olan ülkelerden farklı olarak Türkiye'de işverenlerin ucuz ve uzun süre çalıştırabilecekleri işgücü kaynağı erkekler olmaktadır. 

Sonuç olarak Türkiye'de ihracata yönelik sanayileşmeyi temel alan kalkınma süreci yeterli düzeyde istihdam imkânı yaratmamış ve özellikle kadın istihdamı düşük düzeyde kalmıştır. Kadın işgücüne talebin fazla olmaması, sermayeyi patriarka karşısında bir meydan okumaya zorlamamış ve kadınların kamusal alanın büyük ölçüde dışında kalması, cinsiyete dayalı işbölümünün ve patriarkal aile yapısının muhafazası noktasında bir uzlaşma sağlanmıştır. 


Özel ve kamusal patriarkanın kadın işgücü arzı üzerindeki etkileri 


Türkiye'de aile yapısında özel patriarkanın ve toplumsal yapıda kamusal patriarkanın ifadesi olan kültürel pratikler ve ideolojiler güçlüdür. Kandiyoti'nin klasik patriarka örneği olarak verdiği Anadolu köylü hanesinde kocanın erkeklik iddiası kendisine bağımlı olanları, öncelikle eşini ve çocuklarını koruyup geçindirme yeteneğine bağlıdır. Erkekler baba ve koca olarak ailelerinin güvenliğinden, şerefinden ve itibarından sorumlu addedilir. Erkeğin şerefi kadınların davranışına bağlı oldugu için, kadının buna uygun davranması beklenir. Kırdan kente göçle birlikte kadınların hane dışında çalışmaya başlaması, kadının girebileceği ‘uygunsuz’ davranışlarla erkeğin otori- te ve denetiminin aşınmasına yol açma potansiyeli taşır (Özyeğin 2004:101-103). Bunun önünü almak için, kız çocuklarının ilkokuldan sonra eğitim-öğretim olanaklarından yoksun bırakılmasında ve çalışma hayatına girmekten alıkonmasında patriarkal zihniyet etkili olur. İslamiyet dini üzerinden şekillenen mekânsal ayrışmanın ve hemcinsler arası toplumsallaşma- nın egemen olduğu muhafazakâr ve geleneksel çevrelerde karma toplumsallaşmaya imkân tanıyan eğitim kurumları ve işyerleri kuşkuyla karşılanır. Çalışmaya izin verme durumundaki erkekler kadınların erkeklerle aynı mekânlarda çalışmasını, cinsel taciz veya zinaya yol açabileceği endişesiyle olumsuz değerlendirir, erkeğin şerefini sarsabilecek bir risk durumu olarak görür.? Kadının kendine ait bir gelir sahibi olmasını erkeğin hane içindeki otoritesini sarsan, onun kadın üzerindeki egemenliğini zayıflatan bir tehdit unsuru olarak görmesi ölçüsünde kadının çalışmasına izin vermez. Bu nedenle kadının dışarıda gelir getirici bir işte çalışması ancak kocanın bu görevini ifa edemediği zorunlu durumlarda kabul görür, sırf kadınlardan oluşan iş ortamlarında ya da evde çalışmayı onaylama eğilimi ağır basar. 

Kuşkusuz bu tutum bölgelere göre ve kır, kent ve metropol arasında farklılık gösterse de, kadının ev dışında gelir getirici çalışmaya katılımı genel olarak kendi bireysel kararının ötesinde ailenin erkek bireylerinin kararına bağlıdır. İstanbul'da 90'lı yıllarda işsiz kadınlarla yapılmış bir araştırmanın bulgularına göre işsiz kadınlar arasında ilkokul mezunu olanların dörtte üçü çalışmak için kocasından izin alması gerektiğini düşü- 


2 Evli kadınların evin dışında gelir getirici bir işte çalışmalarına yönelik direnç 
1960'lardan itibaren çeşitli Anadolu kent ve kasabalarında yapılan sosyolojik araştırmalarda ortaya konmuştur (Kandiyoti 1997b, s. 30-31). 
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nürken, eğitim düzeyinin artışıyla birlikte oran düşmekte ancak yüksek öğretim mezunlarında bile kadınların beşte biri izin almaları gerektiği görüşünü taşımaktadır. Kocanın izin vermemesi durumunda kadınların dörtte üçü onu ikna etmeyi deneyeceğini söylese de, ikna edememeleri durumunda kadınların üçte ikisi çalışmaktan vazgeçeceklerini belirtmektedir (Demirel vd. 1999, s. 211-214). Dolayısıyla evliliğin ve aile içindeki işbölümünün işgücüne katılım bakımından çok belirleyici ve sınırlayıcı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 1990'ların ortasında dört büyük ilde yapılan bir araştırma bir dönem çalışıp sonra işten ayrılan kadınların yarısının ailevi nedenlerle ayrıldığını, bu nedenler arasında ilk sırada evlenmenin geldiğini, onu hamile kalmanın ve çocuk sahibi olmanın izlediğini göstermektedir (Eyüboğlu vd. 2000, s. 42). 

Özel ve kamusal patriarkanın kadınların işgücüne katılması üzerindeki etkisi toplumsal sınıf, dini inanç ve etnisiteye göre farklılık göstermektedir. Kuşkusuz özel ve kamusal patriarkanın 20. yüzyıl boyunca kendi içinde çeşitli kırılmalara uğradığını, özellikle ait olunan toplumsal sınıf temelinde kadınlar açısından özel patriarka karşısında farklı güçlenme ve pazarlık olanaklarının doğduğunu belirtmek gerekir. Büyük kentlerde eğitim fırsatlarından yararlanan ve uzman mesleklerde çalışan orta ve üst sınıflardan kadınlar için evlilik, onların iş yaşamından ayrılmasına yol açmamaktadır. İcra ettikleri yüksek ücretli meslekler dayanılmaz evlilikleri sonlandırma şansını kendilerine sunmaktadır. Ancak alt sınıflardan kız çocukları ilköğretim veya ortaöğretimden sonra yüksek öğrenime geçme fırsatı bulamadığında evlilik ve ev kadınlığı kaçınılmaz kader olmaktadır. Kırda kadınlar eğitim düzeyinden bağımsız olarak tarımsal üretime ücretsiz aile işçisi olarak katılırken, kentlerde düşük eğitimli kadınlar işgücü piyasasının dışında kalmaktadır. 
Erkeğin aileyi geçindirememesi gibi ekonomik zorunluluklara bağlı olarak gelir getirici işlerde çalışmak durumunda kalırlarsa, bulabildikleri işler çoğunlukla imalat sanayiinin daha çok atölye tarzı küçük işletmelerinde veya hizmetler sektöründe düşük vasıflı, düşük ücretli kayıtdışı işler olmaktadır. Bu tür 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işlerin sunduğu gelir düzeyi kadınların hane içindeki egemenlik ilişkilerine karşı çıkmasına ve erkek otoritesini sorgulamasına izin vermemektedir. 


Eğitim-işgücü arzı ilişkisi 


Türkiye'de nüfusun belirgin bir özelliği eğitim ve vasıf düzeyinin düşüklüğüdür. Toplumsal sınıf, cinsiyet ve etnisite düzey düşüklüğünü belirleyen ve birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde kadınların durumunu ağırlaştıran unsurlar olmaktadır. Toplumsal cinsiyet açısından bakılınca okullaşma oranları ve eğitim düzeyleri kadınlarda erkeklere göre daha düşüktür. Toplumsal sınıf ve yoksulluk açısından bakıldığında eğitime katilim ile hane halkının gelir ve dolayısıyla refah düzeyi arasında yakın bir ilişki olduğu görülür. En yoksul refah düzeyindeki hanelerde yer alan erkeklerin % 35'i, kadınların 96 60'ı ya hiç eğitim almamış ya da ilkokulu bitirmemiştir. Lise ve üzeri eğitime sahip olanların oranı ise erkeklerde 96 6'yı, kadınlarda % 2'yi geçmemektedir (HUNEE 2008: 23-25). 

Yoksulluk, okul çağındaki çocukların okullasamamasinda önemli bir etkendir.? Okuldan yoksun kalma olasılığı kırsal kesimde kentlere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde diğer bölgelere daha yüksektir (Kavan ve Ergen 2007, aktaran ERG 2008: 32). Çocukların okula devam etmeme nedenleri arasında öncelikle dile gelen neden, okul masraflarının yüksekliğidir (Şahabettinoğlu vd. 1999). Bu nedenin hem kırda hem kentte kız çocukları için erkek çocuklarından daha yüksek oranda belirtilmesi, alt sosyoekonomik gruplardaki hanelerde kıt kaynakların kullanımında işleyişin kız çocukların aleyhine olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı şekilde ev işlerine yardım etmek, kardeşlerine bakmak zorunda olmak, ailenin izin vermemesi gibi nedenler kız çocuklar için erkek çocuklara kıyasla çok daha sık dile getirilmektedir. Bu durum cinsiyet- 


3 2006-2007 öğretim döneminde ilköğretim çağı nüfusunda olup da ilköğretime 
devam etmeyen 1.111.000 çocuk vardır ve bunların 667.000'i (96 60) kız çocugudur (TUSIAD-KAGIDER (Mine Tan) 2008: 35). 
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çi işbölümünün ve patriarkal zihniyetin çocukluktan başlayarak kızların eğitimin getirebileceği toplumsal fırsatlardan erkeklerle eşit şekilde yararlanmasını engellediğini göstermektedir. Kalaycıoğlu ve Toprak'ın (2004) araştırmaları üniversiteye devam eden öğrencilerin 96 70'inin en üst % 20'lik gelir grubundan ailelerin çocukları olduğunu ortaya koymaktadır. Yoksul hanelerden genç kızların yüksek öğrenime erişme şanslarının hemen hiç olmaması ve işgücü piyasası dışında kalmaları, kadın yoksulluğunun bir kuşaktan diğerine aktarılması anlamına gelmektedir. 

Kadınların eğitim düzeyinin düşüklüğü, kadınların işgücü arzının düşük düzeyde kalmasında etkilidir. Ülke genelinde erkekler eğitim düzeylerinden bağımsız olarak işgücüne katılırlarken, kadınların eğitim düzeyi ile işgücüne katılması arasında güçlü bir ilişki vardır. Kadınlar düşük eğitim düzeylerinde işgücüne çok sınırlı katılmakta, ancak yüksek öğretim düzeyinde erkeklerinkine yakın katılım oranlarına ulaşmaktadırlar.* Eğitim düzeyinin düşüklüğü, kadın işgücü arzını sınırlayıcı etkide bulunmaktadır. Yüksek eğitimli kadınların işgücüne katılım oranlarının yüksekliğini onların iş ve aile yaşamını uzlaştırma olanaklarının varlığına bağlayan İlkkaracan'a göre aldıkları göreli yüksek ücretler piyasa üzerinden ev ve çocuk bakım hizmeti temin etmelerini mümkün kılmaktadır. İstihdam edildikleri formel sektör işyerlerinde hamilelik ve doğum durumunda yasaların sunduğu haklardan yararlanmakta, iş yaşamına ara vermeden emeklilik hakkına kavuşmaktadırlar. Daha düşük eğitim düzeylerindeki kadınlar ise çoğunlukla enformel nitelikteki işlerde çalışmaları ve ücretlerinin göreli düşüklüğü nedeniyle bu tür uzlaştırma imkânlarından yoksun bulunmaktadır.” 

Kamusal harcamaların kısılmasını dayatan neoliberal politikalar sonucu Türkiye'de devletin eğitim-öğretime gereken dü- 


4 2010'daişgücüne katılma oranı lise altı eğitimli kadınlarda % 23,8, lise eğitimlilerde, 96 30,4, yüksek öğretimlilerde 96 71'dir (HHIA, www.tuik.org). 


5 Yazar 2009'da kentsel istihdamda ilköğretim ve altı eğitimli kadınların % 
64 unun kayıtdışı işlerde istihdam edildiğine, bu oranın lise mezunu kadınlarda 
% 24, üniversite mezunlarında % 6 olduğuna dikkat çekmektedir (2010, s. 35). 
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zeyde yatırım yapmaması, bir yandan öğretimin tüm kademelerinde nitelik açısından ciddi sorunlara yol açmakta, diğer yandan eğitimin toplumun alt gelir gruplarından çocukların toplumsal hareketliliğini teşvik etme ve toplumsal adalete katkı sağlama işlevi zayıf kalmaktadır. Bu durum toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde esas olarak yoksul kız çocuklarının aleyhine işlemektedir. Devletin sınıfsal eşitsizliklerin ve toplumsal cinsiyet açığının aşılması için kapsamlı politikalar geliştirmemesi, kamusal patriarkanın dışavurumu olarak alınabilir. 


Bakım hizmetlerindeki açık 


Kentlerdeki kadınların işgücünü arz etmemesinde, arz etse bile bir süre sonra işgücü piyasasından ayrılmak zorunda kalmasında kamusal çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin yetersizliğinin, daha yerinde bir ifadeyle neredeyse hiç olmamasının büyük rolü vardır. Özellikle düşük vasıflı, düşük ücretli işlerde çalışan kadınlar için kamusal hizmet kurumlarının yokluğu, sorunu bireysel düzeyde aile büyüklerinin yardımını alarak çözebilenlerin dışındakilerin çocuklarına bakmak üzere evde kalmasına yol açmaktadır. Çocuk bakım hizmetlerinin aile merkezli olmasının kadın istihdamı önünde ciddi bir engel oluşturduğuna dikkat çeken Ecevit Türkiye'de 0-3 yaş grubundaki çocuklar için sunulan kurumsal bakım hizmetinin yok denecek kadar az olduğunu, 3-5 yaş grubu çocuklarında okullaşma oranının çok düşük olduğunu, bu oranın esas olarak 6 yaş grubu çocuklar için artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir. Kamu kuruluşları bünyesinde açılmış olan ve kurum personelinin çocuklarına hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısında son yıllarda ciddi bir gerileme gözlenirken, İş Kanunu hükümlerine tabi işyerlerinde açılması gerekli emzirme odaları ve çocuk yuvalarına ilişkin hiçbir bilgi bulunmaması, devletin bu konudaki ilgisizliğinin ve bakım yükümlülüğünü aileye bıraktığının somut göstergesidir." 


6 Resmi ve özel anaokullarında eğitim gören 3 yaş grubu çocuklarının okullasma oranı sadece % #tür. 4-5 yaş çocuklarında okullaşma oranı 96 16, 6 yaş gru-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Türkiye'de kentlerde çalışan ve 6 yaşından küçük çocuğu olan kadınların dörtte üçü çocuk bakımını aile içinde bizzat kendileri veya başta büyük anneler olmak üzere yakın akrabalar aracılığıyla çözmeye çalışmakta, özel bakıcı tutabilen veya kurumsal bakım hizmetlerinden yararlanabilenlerin oranı beşte biri bulmamaktadır. Özel veya kamusal hizmetlerden yararlanabilenler kentte yüksek gelirli işlerde çalışan kadınlardır.” 
Aynı şekilde yaşlı ve hasta bakımına yönelik huzur ve bakım evlerinin sayısının ve kapasitesinin çok yetersiz olması sonucu3 çalışma yaşamındaki kadınlar büyük güçlüklerle karşılaşmakta, ya iş yaşamından ayrılmak zorunda kalmakta ya da uzman mesleklerde yüksek ücretlerle çalışıyorlarsa göçmen kadın emeği istihdamına yönelmektedir. Cinsiyet temelli işbölümünde kadınlar ev ve bakım işlerinden sorumlu görüldükleri için gelir getirici bir işte çalıştıkları zaman bile bu yükümlülük onların omuzlarında kalmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra kadınların bakım hizmetlerini hane içinde sürdürmelerini teşvik eden çeşitli düzenlemeler çıkarılmaktadır. Kamunun yaşlı ve özürlülerin bakımına ilişkin kurumsal sorumluluklarından çekilerek, hizmetin sınırlı bir kısmının piyasadaki özel sektör kuruluşlarından sağlanması, büyük kısmının aile içinde kadınlar tarafından üstlenilmesini teşvik etmeye yönelik uygulamaları giderek yayginlasmaktadir.? 


bunda % 61'dir. Bu gruptakiler esas olarak ilköğretim okullarının bünyesinde- ki ana sınıflarında eğitim görmektedir (2010, s. 95-100). 

7 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün 2008 Nüfus ve Sağlık 
Araştırması'na göre çocuk bakımını çalışan kadınların 96 29'unda kendisi, % 33'ünde kadının veya kocasının annesi, % #ünde büyük kız çocuk gerçekleştirmekte, kadınların % 8'i para karşılığı yardımcıdan, 96 10'u kurumsal bakımdan yararlanmaktadır (s. 195). 

8 SHCEK’in verilerine göre 2011 yılı başında kuruma bağlı 97 huzurevinden 
9.287 kişi, özel kesime ait 158 huzurevinden 9.168 kişi yararlanmaktadır. Bu sayıların 65 yaş üzerindeki nüfusun payının giderek arttığı Türkiye'de çok yetersiz olduğu açıktır. (http//www.shcek.gov.tr/yasli-bakim-hizmetleri.aspx) 

9 Bunun çarpıcı bir örneği yoksul hanelerdeki bakıma muhtaç ve özürlü kişilerin aile içinde bakımı karşılığı yapılan nakit transferleridir. SHÇEK'in Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı'nda (2011-2013) bu alanda kurumsal bakım hizmetlerinden hepten çekilme ve tümüyle aileye bırakma söz konusudur (www.shcek.gov) 
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TÜİK'in ilk kez 2006'da yaptığı Zaman Kullanım Anketi'nin 
sonuçları bu açıdan çarpıcıdır. Çalışmayan kadınlar günde 5 
saat 43 dakikayı hane halkı ve ev bakımına ayırırken, bu süre çalışan kadınlarda 4 saat 3 dakikadır. Erkekler açısından bu tür faaliyetlere ayrılan zaman çalışmayanlarda 1 saat 12 dakika, çalışanlarda 43 dakikadır. Çalışan kadınlar çalışan erkeklerin 5-6 kat fazla zamanı ev ve bakım işlerine harcamaktadır (bu konuda kapsamlı bir inceleme için bkz. Memiş, Öneş ve Kızılırmak'ın makalesi). Kayıtdışı işlerde çalışan işçi kadınlarla yapılan bir araştırmanın ortaya koyduğu gibi erkeklerin ev işlerini paylaşması söz konusu değildir, eşlerinin çalışmasına ancak evdeki işleri aksatmaması kaydıyla izin vermektedir ve kadınlar evde çatışma yaratmaktansa insan-üstü iş yükünü yüklenmeyi tercih etmek zorunda kalmaktadır (Kümbetoğlu vd. 2012). Bu durum, özellikle düşük ücretli ve ağır çalışma koşulları olan işlerde istihdam edilen kadınların neden işten ayrılmak ve ev kadını olmak istediğini açığa çıkarmaktadır. 

Bakım hizmetlerine yönelik kamusal kurumların yetersizliği ve devletin bu konudaki sosyal politikasının kadınların omuzlarındaki yükü hafifletecek kurumsal hizmet sunumu yerine hane içinde kadınların üstlenmesini teşvik yönünde olması, cinsiyete dayalı işbölümünü destekleyen kamusal patriarkanın varlığının bir diğer ifadesi olarak görülebilir. 


Çalışmanın anlamı ve güçlenmeyle ilişkisi 


işgücünün dışında tutulan veya istihdama katılan kadınlar açısından gelir getirici çalışmanın anlamı ve çalışmanın kadınların güçlenmesindeki rolü, farklı toplumsal sınıf ve tabakalardan kadınların yüz yüze oldukları farklı istihdam biçimleri ve çalışma koşullarıyla yakından bağlantılıdır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana illerinde 1990'ların ortasında yapılmış ve yukarıda atıfta bulunulmuş araştırma iş arayan veya hayatının bir döneminde çalışmış kadınlar açısından çalışmanın, toplumsal yaşama katılımı ve ekonomik özerkliği simgelediğini ortaya koymaktadır. Özellikle çocuklu kadınlarda ev yaşamı, ev işleri, çocuklarla ilgilenme bir “kapatılmışlık” duygusu uyandırmaktadır. Çalışma bu sıkıntılı ortamdan çıkıp “insan içine katılma”yla bir görülmekte, özellikle genç kız ve kadınlar bu nedenle evde çalışmaya olumsuz yaklaşmaktadır (Eyüboğlu vd. 2000: 156). İstanbul'da işsiz kadınlar arasında yapılmış diger araştırmanın bulguları da benzerlik taşımaktadır. Buna göre çalışmak işsiz kadınlar için öncelikle üretkenlik ve para kazanma, ikinci olarak ekonomik özgürlük ve aileye katkı anlamına gelmektedir. İşsiz kadınların çalışmaya atfettiği bir diğer özellik “kendine güven”dir. Eğitim düzeyi arttıkça çalışmayı üretkenlik olarak tanımlayanların oranı artmaktadır. İşsiz kadınlar “iş” deyince eğitimi yapılmış, donanımlı bir mekânda icra edilen, mesai saatleri belli, güvenceleri olan işleri anlamaktadır. Daha çok evlerde kendi gündelik işlerinin uzantısı olarak yaptıkları diğer çalışma biçimlerini dışlamaktadırlar (Demirel vd. 1999: 163-169). Bu durum kadınların iş olarak kabul ettikleri çalışma biçimlerinin insan onuruna yakışan düzgün işlerin özellikleriyle uyumlu olduğunu göstermektedir. Ekonomik özerkliğe ve kendine güvene yapılan vurgu ise kadınların gelir getirici çalışma üzerinden güçlenmeye önem verdiğini ve aile içindeki patriarkal güç ilişkilerini zayıflatmak istediğini ortaya koymaktadır. 

Enformel istihdamda olan kadınlar açısından gelir getirici çalışma güçlenme potansiyeli taşımakta mıdır? Ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan kadınlarla onların işverenleri konumundaki kadınların çalışma algılarını karşılaştırmalı olarak ele alan bir araştırma, enformel çalışan ev hizmetlisi kadınların evin geçimini esas olarak erkeğin sağladığı düşüncesiyle kendi kazandıkları parayı ek gelir olarak görüp fazla önemsemediklerini ortaya koymaktadır. Ancak kadınlar işlerini iyi yaptıkları için kendilerini başarılı bulmakta, kendine yüksek düzeyde güven duymakta, bu yolla toplumda aşağı görülen bir işi yapıyor olmayı dengelemeye çalışmaktadır. Buna karşılık genellikle üniversite mezunu ve uzman mesleklerde çalışan işveren kadınlar kendi yaptıkları işi önemsemenin yanı sıra kazançlarına büyük değer atfetmektedir (Kalaycıoğlu ve Rittersberger-Tılıç 2000). 
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İşgücü piyasasına katılımları engellenen yoksul kadınlar açısından evde parça başı veya kendi hesabına yapılan çalışma, koşulları ne denli elverişsiz olursa olsun kadınlar ve aileleri açısından en temel ihtiyaçları karşılama noktasında önem kazanmakta, bu tarz çalışmaya bile kadınlar tarafından olumlu değer atfedildiği ve kimi durumlarda kadınları güçlendirdiği görülmektedir. Özellikle büyük kentlerde imalat sanayinin çeşitli işkollarına parça başı üretimde bulunan kadınların, aracılar karşısında pazarlık gücü kazanmak için bir araya gelmeleri ve kooperatif şeklinde örgütlenmeleri durumunda bunun emeklerinin değeri konusunda ciddi bir bilinçlenme ve güçlenme sağladığı görülmektedir (Ev Eksenli Çalışan Kadınlar 2002). Güneydoğu bölgesinde yeni bir uygulama olarak gündeme gelen mikro kredi ise çok yoksul kadınların aldıkları krediyi kendilerinin kullanarak gelir getirici bir faaliyette bulunmaları durumunda ailenin günlük gıdasını temin ettiklerini, grup içindeki kadınlar arası dayanışmanın kadınları güçlendirdiğini ve kadınların kendilerine duydukları özgüvenin arttığını ortaya koymaktadır. Ancak kredi erkekler tarafından da kullanılabilmek- te, geri ödeme yükümlülüğünün kadında olması gerilim yaratsa da, yine de ağır yoksulluk koşullarında böyle bir fırsatın sunulmuş olması kadınlar tarafından olumlu değerlendirilmektedir (Adaman ve Bulut 2007). 

Sanayide ve hizmetler sektöründe kayıtdışı çalıştırılan kadın işçilerle yapılan araştırma ise olumsuz istihdam koşullarında çalışmanın anlamının, insani olmayan koşulların yarattığı memnuniyetsizlik, mutsuzluk, çaresizlik ve bunlara zorunluluk nedeniyle boyun eğme olduğuna dikkat çekmektedir. “Kayıtdışı çalışan kadınlar için çalışma koşullarının insana yakışır hale getirilmesini talep edecek, bunun için mücadele edecek bir örgütlülük halinden tamamen uzakta olmaları seslerinin tamamen kısılması sonucunu getirmektedir.” (Kümbetoğlu vd. 
2012). Kadının güçlenmesi, çalışması sonucu para kazanması- nın ötesinde feminist sosyal bilimci ve aktivistlerin vurguladığı gibi eylemlilik içinde olmasına yani diğer çalışanlarla birlikte örgütlü davranabilmesine, hakkını arayabilmesine bağlıdır. 
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Kadın istihdamına yönelik kamusal politikalar 


Türkiye'de 1980 sonrası dönemde istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele hükümetlerin öncelikli politikası olmamış, istihdam artışı piyasa güçlerinin işleyişine bırakılmıştır. Bunun kadın istihdamına yansıması, devletin bu istihdamı artırmak için genel ifadelerin ötesine geçmeyen ve somut politikalar belirlemeyen tutumudur. Devletin kadın işgücü ve istihdamına ilişkin tutumunu yansıtan belgeler olarak kabul edebileceğimiz kalkınma planlarına kadınların girmesi ilk kez 1990-94 dönemine ilişkin 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı'yla olmuştur. Planda Aile-Kadın-Çocuk başlığı altında kadınların tarım dışı sektörlerde istihdamını yaygınlaştırmak için gerekli ortamın oluşturulacağı şeklinde genel bir ifadeye yer verilmiştir. Kadın istihdamı konusuna kalkınma planında yer verilmesinde muhtemelen 80 ve 90'lı yıllarda Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerin etkisi vardır. 1985'te Birleşmiş Milletler'in Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne taral olunmuş, ardından Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansı sonucunda kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu imzalanarak bu ve izleyen Birleşmiş Milletler toplantıları- nın belgelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak taahhüt edilmiştir (KSSGM 2000, 2001). Pekin Deklarasyonu'nu imzalayan hükümetler aynı zamanda cinsiyete dayalı bakış açısını bütün politika ve programlara yansıtmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kadın erkek eşitliğine ilişkin olan ve ayrımcılık karşıtı sözleşmelerini de kabul etmiştir. Ancak resmi metinlerde kadınların işgücüne katılımlarının düşüklüğünün bir sorun olduğunun saptanması ve kadın istihdamının artırılması hedefine çok daha sık vurgu yapılmaya başlanması, Türkiye'nin 1999'da AB'ye aday ülke statüsü kazanması ve uyum sürecine ilişkin müzakerelerin başlamasından sonradır. 

Bu vurgu, kamusal patriarkanın çözülmesi yönünde bir gelişme olarak yorumlanabilir mi sorusuna olumlu cevap vermek zordur. Bunun iki nedeni vardır. İlk olarak, kalkınma ve istihdamla ilgili resmi metinlere bakıldığında, kadın istihdamı düşüklüğü sorununun çözümüne ilişkin önerilerin istihdamla ilgili ana başlıklar yerine sosyal içerme ve yoksullukla mücadele başlıkları altında ele alındığı ve esas olarak iki önlem paketi üzerinde odaklanıldığı belirtilmelidir. Bunların ilki esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve kadınların bu tarz çalışmaya teşvik edilmesi, diğeri kadın girişimciliğinin desteklenmesidir.'9 Esnek çalışma biçimleri büyük ölçüde geçici, kısmi zamanlı ve istikrarsız çalışma biçimlerine denk düşen ve bu tarz çalışan kadınları sosyal güvenlik imkânlarından yararlanmaktan alıkoyan çalışma biçimleridir. Aynı durum kadın girişimciliği için de söz konusudur; kendi hesabına çalışma, sosyal güvenlik kapsamı dışında kalmanın en yaygın olduğu, gelir düzeyi en düşük çalışma biçimlerindendir. Bu doğrultuda yaygınlaştırılan mikro kredi uygulamaları kadının hane içinde küçük ölçekli gelir getirici faaliyetlerde bulunması ile yoksulluğu azaltmayı hedeflemektedir. Kadınlar için önerilen istihdam biçimlerinin kadınların esas olarak hane içinde kalarak, ‘ek gelir’ temin ettiği ve ev ile bakım işleriyle birlikte yürütebileceği nitelikte olması dikkat çekicidir. İşgücü piyasasında tam zamanlı, sosyal güvenlik ve örgütlenme haklarına sahip düzgün işlerin yaygınlaşması ve kadınların erkekler gibi bu tarz istihdama eşit koşullarda katılması gibi bir hedefin benimsenmesi söz konusu değildir. İkinci olarak, başta Anayasa ve yasalar olmak üzere resmi metinlerde yer alan eşitlikçi düzenlemelere karşın hükümet yetkililerinin ve onların bakanlık ve kamu kurumu düzeyindeki temsilcilerinin cinsiyetçi işbölümünün sürdürülmesinden yana olan muhafazakâr zihniyet yapıları eşitlikçi söylemin büyük ölçüde kâğıt üstünde kalmasında etkilidir." 


10 DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2006-2008), 2006 ve 
2007 Yılı Programları. Dünya Bankası'nın, Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması da (2006) aynı nitelikte çözüm önerileri getirmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Toksöz 2007 


11 Başbakan Erdogan 18 Temmuz 2010 tarihinde kadın örgütleriyle yaptığı ‘Demokratik Açılım' toplantısında kadın-erkek eşitliğine inanmadığını şu sözlerle ifade etmiştir: “Ben zaten kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum. Onun için fırsat eşitliği demeyi tercih ediyorum. Kadınlar ve erkekler farklıdır, birbirinin mütemmimidir.” 
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Kamusal patriarkanın ifadesi olarak görülebilecek bir diger alan, kadınların hane içindeki karşılıksız emeklerini varsayan ve bunun devamını temel alan sosyal politika önlemleridir. 
Türkiye'de yalnızca kayıtlı istihdamda olanlar ve onların aile üyeleri sosyal güvenlik sistemi içinde yer aldığı için kayıtdışı istihdamda olan veya istihdam dışında kalan geniş bir toplum kesimi bu sistemin dışındadır. Aile ve akrabalık bağları bireylere büyük ölçüde koruma sunmaya devam etmekte, kadının aile içindeki karşılıksız emeği ve akrabalık ilişkilerinin canlı tutulmasındaki rolü bu süreçte önem taşımaktadır. Hükümetlerin çeşitli sosyal yardım uygulamaları olmakla birlikte hak temelli bir asgari gelir politikası yoktur. Yoksullara yönelik yardımlar merkezi hükümet, yerel yönetimler, gönüllü hayır kuruluşları gibi çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından esas olarak işgücü piyasasına katılmayacağı düşünülen kadınlara yapılmakta, yardımdan yararlanma kriterleri şeffaflık taşımamakta, yardım miktarları düşük olmakla birlikte çok başlılık mükerrerli- ge yol açabilmektedir (Buğra ve Yakut-Çağlar 2010: 531-532). 

Türkiye'nin neoliberal politikalar çerçevesinde izlediği kalkınma stratejisinin düzgün işlerde istihdam yaratma potansiyeli zayıf kalmıştır ve işgücü piyasasına katılabilen az sayıda kadının önemli bir kısmı güvencesiz, eğreti işlerde çalışmaktadır. Kapitalist üretim tarzı bu tarz işler üzerinden kadınların işgücü piyasasına ve gelir getirici faaliyetlere erişimini kısıtlayan özel ve kamusal patriarka ile eklemlenmiştir. Devlet, hükümetlerin benimsediği neoliberal ekonomik politikalarla kadınlar için korunmasız istihdam biçimlerini yaygınlaştırarak kamusal patriarkanın başlıca aktörü olmaya devam etmektedir. Türkiye'de makro ekonomik politikalar işsizlikle, yoksullukla bölgesel eşitsizliklerle ve özellikle korunmasız istihdam biçimleriyle mücadele etmediği sürece ve bu politikalar eğitim-öğretim- de, istihdamda ve bakım hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemediği sürece kadınların işgücü piyasasından dışlanmasını önlemek mümkün değildir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadın örgütleriyle işbirliği içinde kadınları destekleyen bir politik irade gereklidir. Çeşitli Avrupa ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerde genellikle sosyal demokrat nitelikte hükümetlerin işbaşına geçmesiyle birlikte kadın hareketlerinin taleplerine kulak verilmiş, feministler hükümetlerde ve kamu kurumlarında üst düzeyde görevlendirilerek, hükümet politikalarının oluşumuna somut katkıda bulunmaları sağlanmıştır. Kadınların karşılıksız emeğini azaltan kurumsal bakım hizmetlerinin sunumu ve eşitlikçi istihdam politikaları aracılıgıyla kadınların formel sektör işlerindeki istihdamlarının teşvik edilmesi, kamusal patriarkanın zayıflatılmasında etkili olmuştur. 2 Türkiye'de ise hükümetler kadın örgütlerinin bu konudaki taleplerine karşı duyarsızdır.'? 
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Türkiye'de Gelir Dağılımının ve 
Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Boyutları’ 
MELTEM DAYIOĞLU - CEM BAŞLEVENT 


Giriş 

Geçtiğimiz on yılda sağlanan önemli iyileşmelere karşın Türkiye'de gelir dağılımı hâlâ çok eşitsizdir. 2007 yılında nüfusun en alttaki yüzde 20'lik kesimi toplam gelirden yüzde 5,8 pay alırken, en üstteki yüzde 20'lik kesimin payı yüzde 48,4 olmuştur. 
Bir başka ifadeyle, en zengin yüzde 20'nin gelir payı nüfus içindeki payının 2,5 katına yakındır. Aynı yıl için Gini katsayısı 0,41 olarak tahmin edilmiştir (TürkStat, 2009). Bu derece yüksek gelir eşitsizliğine paralel olarak yoksulluğun da yaygın olması beklenir. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tahminine göre göreli yoksulluk (ortanca gelirin yarısına göre) yüzde 18 düzeyindedir. 

Gelir eşitsizliği ve yoksulluk bağlamında ilginç bir soru, toplumsal cinsiyet açısından kayda değer farklılıkların olup olmadığıdır. Kadınların Türkiye'de gelir dağılımının alt ucunda yer aldıklarını ve dağılımın erkeklere göre kadınlar arasında daha 


l Bu makalenin orijinali İngilizce yazılmış olup Gender and Society in Turkey adlı kitabın (editörler Saniye Dedeoğlu ve Adem Y. Elveren, 2012) 5. Bölümü olarak yayınlanmıştır. Makaleyi Türkçeye çeviren Metin Çulhaoğlu'na teşekkür ederiz. 
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bozuk olduğunu düşündüren nedenler vardır. Kadınların işgücüne katılımının çok düşük olması, işgücü piyasasından kazandıklarının azlığı ve erkeklere göre kadınların becerilerinin daha az türdeş özellikler taşıması, gelir dağılımındaki olası konumlarının başlıca işaretleri arasındadır. Durumda payı olan bir başka etken de varlıkların temel olarak erkeklerin elinde yoğunlaşmış olmasıdır. Kuşkusuz, gelir haneler içinde hakkaniyetli paylaşılıyorsa, daha düşük gelirler ve gelir dağılımının daha bozuk olması zorunlu olarak kadınların yaşam standardı- nın daha düşük, kadınların yoksulluğunun da daha yaygın olacağı anlamına gelmez. TÜİK, hanehalkı tüketim harcamalarına dayanarak, (mutlak) yoksulluk durumunun kadınlar arasında (2006'da yüzde 21) erkeklere göre (yüzde 20) çok az daha yaygın olduğunu tahmin etmektedir. Ne var ki, bu bulgunun, kişisel tüketim harcamalarına ulaşmada kullanılan yöntemlerin bir sonucu olması olasılığı da vardır. Kişisel tüketim harcamalarıyla ilgili bilgilerin olmaması durumunda, hane içindeki her kişiye, hanehalkı büyüklüğü ve bileşimine göre düzeltilmiş toplam hanchalkı harcamaları üzerinden eşit tüketim miktarı atfedilmektedir. Kadınlar için yoksulluk riskini artıran etmenler olarak ne kadının tek ebeveyn durumunda olması ne de hanehalkı reisliği Türkiye'de yaygın olmadığından, TÜİK yöntemleriyle ölçülen kadın yoksulluğu hanehalkı yoksulluğundan sapma gösteremez. 

Bu çalışmada, her yıl yapılan Hanehalkı Bütçe Araştırmaları'nın 2008 yılına ait mikro verilerinden hareketle, kadınların mali açıdan daha kırılgan durumda olduklarına dikkat çekilmektedir. Çalışma, bu bağlamda aşağıdaki hususları ortaya koymaktadır: (1) Kadınların kazançları erkeklere göre daha azdır ve daha eşitsiz biçimde dağılmaktadır; (2) kadınların faaliyet gelirleri erkeklere göre önemli ölçüde azdır ve burada da dağılım daha eşitsizdir ve (3) transferler ise ağırlıklı olarak erkeklerin elinde toplanmaktadır. Kadınların gelir dağılımındaki konumunu belirlemede rol oynayan kamu kaynaklarından yapılan transferleri inceleyerek, aynı zamanda, kadınların bu maddi kırılganlığının ne ölçüde telafi edilebildiğini anlamaya 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çalıştık. Daha sonraki yoksulluk analizinde ise, işgücü piyasasına erişimi ve ellerindeki kaynaklar sınırlı olan kadınların erkeklere göre yoksulluk riskine daha fazla maruz kaldıkları varsayımından hareket ettik. 

Bölümün geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: Girişi izleyen bölümde kullanılan veriler hakkında bilgi verilmekte ve kişisel gelirlerle ilgili temel betimleyici istatistikler sunulmaktadır. Bunu izleyen bölüm çeşitli dağılımlarda kadının konumunu ortaya koymak ve kadınların erkekler ölçüsünde yararlanamadıkları gelir kaynaklarını belirlemek üzere kişisel gelir dağılımına ve bunun bileşenlerine bakmaktadır. Daha sonra, herhangi bir geliri olmayan kadınlara daha yakından bakılmakta ve bu kesim faaliyet ve faaliyet dışı geliri olan diğerleriyle karşılaştırılmaktadır. Çalışmadaki yoksulluk analizi ise kadınların göreli refah durumlarını, eğitim düzeyini, işgücü piyasasına erişimi ve geliri dikkate alan bileşik bir ölçümle değerlendirmektedir. Kanımızca, hanehalkı temelli veri setlerinin niteliği dikkate alındığında bu ölçüm, kadınların göreli yoksulluk riskini göstermenin daha iyi bir yolunu oluşturmaktadır. 


Veriler 


Ampirik çalışma, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 2008 Hanehalkı Bütçe Araştırması'nı (HBA) temel almaktadır. HBA tüm ülke ölçeğinde olmak üzere 8.549 
haneden 33.287 kişiyi, gerek hanelerin tüketim harcamalarını gerekse hanehalkı üyesi kişilerin elde ettikleri gelirleri kapsamaktadır. Gelirle ilgili olarak toplanan veriler arasında yıl içinde yapılan birincil ve ikincil işlerden elde edilen kazançla birlikte, kamusal ve özel kaynaklardan elde edilen faaliyet dışı gelirlerle transferler de yer almaktadır. Tüm gelir verileri, vergiler ve primler dışı net gelirleri yansıtmaktadır. Bu çalışmada, analizlerimizi, 15 yaşından küçükleri bir yana bırakarak, tüm bireylerin yüzde 58,3'ünü oluşturan temel çalışma çağındaki nüfusla, yani 25-54 yaş grubuyla sınırladık (kadınların yüzde 57'si, erkeklerin ise yüzde 59,6'sı). Bu yaş grubunun alt sınırı, 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çocukları ve öğrencileri dışarıda bırakacak şekilde belirlenmiştir.? Yaş grubunun üst sınırı ise, yakın zamanlara kadar başta kadınlar olmak üzere çalışanlara elverişli emeklilik olanakları sunan sistemle de ilişkili olan erken emeklilik eğilimi nedeniyle 50'li yaşların başı olarak belirlenmiştir.? 

Tablo s. l'de, 25-54 yaş grubundan kadınların ve erkeklerin farklı kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin dağılımıyla ilgili bilgi verilmektedir. Toplam kişisel gelir beş kategoriye ayrılmıştr: Ücret ve maaş şeklinde işgücü piyasasından elde edilen gelirler* ve kendi hesabına çalışarak elde edilen gelir,” eldeki finansal ve fiziksel varlıklardan elde edilen gelir, emekli maaşı ve emekli maaşı dışındaki transferler. Yıllık faaliyet geliri, yapılan veya verilen bir iş karşılığındaki düzensiz ödemeler dahil olmak üzere, belirli bir yıl içinde çalışılan birincil ve ikincil işlerden elde edilen nakit ve ayni kazançları içermektedir. Varlık gelirleri kapsamında faiz ve kira gelirleri ile reel veya finansal varlıkların getirileri yer alır. Akışkan bir değişken olmasına karşın bu gelir kaynağı varlık stoku için bir gösterge olarak düşünülebilir. Yukarıda değinildiği gibi, transfer gelirleri kategorisinde emekli maaşı ile diğer transferler arasında bir ayrım yapmaktayız. Emekli maaşını ayrı ele almamızın nedeni bu gelir türünün transfer gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturmanın ötesinde aynı zamanda düzenli bir gelirin göstergesi olması ve geçmişteki işgücü piyasası faaliyetini yansıtmasıdır. 
‘Diğer transferler alt kategorisi, kamu kaynaklarından yapılan sosyal yardımları, işsizlik yardımlarını, dul ve yetim maaşlarını, 


2 Türkiye'de çalışmak ve okula devam o kadar bağdaşmaz iki durumdur ki aynı 
zamanda çalışıp gelir elde eden çok az sayıda öğrenci vardır. Öğrenci kesimini de analizimize katmak herhangi bir geliri olmayanların oranını yersiz biçimde artıracaktır. 

3 Çok yakın zamanlara kadar, kadınlar 20, erkekler 25 yıl çalışma sonucunda 
tüm haklara sahip olarak emekli olabiliyorlardı. Sosyal güvenlik yasasında yapılan bir dizi değişiklikle prim ödenmesi gereken yıl sayısı artırılmış ve emeklilik için asgari bir yaş getirmiştir. Yapılan bu son değişiklikler, kadınlarla erkeklerin emeklilik yaşlarını 2048 yılına kadar 65 yaşta eşitleme amacına yöneliktir (Süral, 2007). 

4 Gelip geçici işlerden elde edilen gelir de buraya dahil edilmiştir. 

5 Kendi hesabına çalışma işverenleri ve kendi işlerini yapanları kapsar. 
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tarım reformu politikası kapsamında çiftçilere yapılan transferleri ve özel kişiler ve kurumlarca yapılan transferleri içerir. 


TABLO 5.1. 
Kişisel Gelir Kaynaklarının Dağılımında Cinsiyet Farklılıkları (25-54) 


Kendi 

Ücret hesabına 
Toplam vemaaş çalışma Varlıkların Emekli Diğer gelir gelirleri gelirleri getirisi maaşı transferler 


Kadınların % payı 


Elde 


92,0 70,6 56,2 52,3 51,9 59,4 etmeyenler 
Elde edenler 28,3 23,3 17,2 19,1 24,8 24,9 

Elde edenlerin % payı 
Erkekler 94,6 67,1 27,0 11,7 11,2 41,5 
Kadınlar 37,5 20,4 5,7 2,8 3,7 13,8 
Genel 66,1 43,8 16,4 7,3 7,5 27,7 
Kaynağın toplam gelir içindeki % payı 
Erkekler 100,0 55,9 30,5 4,1 7,0 2,5 
Kadınlar 100,0 58,6 12,1 3,4 11,3 14,6 
Genel 100,0 56,3 27,6 4,0 7,7 4,5 
Erkekler ve kadınlar tarafından elde edilen ortalama miktarların oranı 

Elde etmeyenler 5,16 4,93 13,07 6,25 3,17 0,89 dahil 
Elde etmeyenler 2,05 1,50 2,74 1,49 1,05 0,30 hariç 


Not: Hâlihazırdaki birincil ve ikincil işlerdeki ve/veya geçmişteki işlerdeki statü farklılıkları nedeniyle örneklemin yaklaşık yüzde 3,5'i hem ücret/maaş gelirli hem de kendi hesabına çalışma gelirli olarak kaydedilmiştir (erkekler arasında yüzde 6,3, kadınlar arasında yüzde 0,6). 


\ 

Tablo 5.1’deki belki de en çarpıcı olgu, çalışabilir yaşlardaki kadınların yüzde 62,5'inin herhangi bir kişisel gelirinin olmamasıdır (erkeklerde aynı oran yalnızca yüzde 5,#tür). Bu bulgu, en başta, Türkiye'de kadınların çoğunluğunun işgücü piyasasına katılmamasından —katılım yalnızca yüzde 35,4— katılanların da önemli bir bölümünün (yaklaşık yüzde 30’unun) 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ücretsiz aile işçisi durumunda olmasından kaynaklanmaktadır. Bu olguların bir sonucu olarak erkeklerin yüzde 12,3'ünün herhangi bir kazancı (faaliyet geliri) yokken bu oran kadınlar arasında yüzde 75’tir. Yalnızca bu bulgular bile kadınların maddi anlamda daha kırılgan durumda olduklarına işaret etmektedir. Dahası, reel ve finansal varlıklardan gelir elde eden kadınların oranı da yüzde 2,8 gibi çok düşük bir değerdir (erkeklerde yüzde 11,7). İşgücü piyasasına katılımları çok düşük olduğundan erkeklere göre emeklilik maaşı alan kadın oranı da düşüktür. Erkeklere göre daha erken yaşlarda emekli olabilmelerine karşın durum gene de böyledir. Nitekim kadınlarda emeklilik maaşı alanların oranı yüzde 3,7 iken erkeklerde bu oran yüzde 11,2'dir. Kadınların durumu, diğer transferler kategorisinde de erkeklere göre daha olumsuzdur. Kadınların yalnızca yüzde 13,8'i çeşitli transferlerden (emeklilik gelirleri hariç, ancak dul ve yetim maaşları dahil) yararlanabilirken erkekler arasında bu oran yüzde 41 ,5'tir. 

Kadınların üçte birinden azının gelir getiren işlerde çalışması gerçeğine karşın, işgücü piyasası kaynaklı gelir (faaliyet geliri), özellikle ücret geliri, kadınlar açısından en büyük (yüzde 70) gelir kaynağıdır. Eldeki varlıklardan elde edilen gelirin toplam kişisel gelir içindeki payı yüzde 3,4’te kalırken, emekli maaşı ve diğer transferlerin payı sırasıyla yüzde 11,3 ve yüzde 14,6'dır. Emekli maaşı dışında diğer transferlerden yararlanan kadın oranı çok düşük olmakla birlikte, bu gelir kaynağı kadınların toplam geliri içinde görece daha büyük paya sahiptir. Bunun nedeni, kadınların toplam gelirinin erkeklere göre çok daha az, buna karşılık transfer olarak elde edilenlerin kadınlarda daha yüksek olmasıdır. Ortalama olarak alındığında erkeklerin kişisel geliri kadınların iki katı iken, erkeklerin transfer olarak elde ettikleri (emeklilik maaşı dışında), kadınların bu kaynaktan elde ettiklerinin yalnızca yüzde 30'u kadardır. 

Kadınların belirgin biçimde düşük gelirlerinin ortaya çıkardığı sonuç, gelir dağılımının dibinde ağırlıklı olarak temsil edilmeleridir. Şekil 5.1, toplam yıllık kişisel gelir bazında en alttaki yüzde 10'luk gelir diliminde yer alanların yüzde 80'inin ka-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ŞEKİL 5.1. 
Yüzde Onluk Gelir Dilimlerinde Kadınların Payı 


0.9 pre a = = 


=- Toplam gelir 


Not: Sadece gelir elde edenleri içerir. 


dınlar olduğunu göstermektedir. Kadınların payı, kişisel gelir artıkça neredeyse tekdüze biçimde azalmakta, en üst gelir grubuna gelindiğinde bu pay yüzde 10'a inmektedir. Bir sonraki kesimde kadınların gelir elde ettikleri farklı kaynaklara ve bu kaynaklardan elde edilen gelirlerin dağılımına daha yakından bakacağız. 


Gelir eşitsizliği 


Kişisel kazançlarda eşitsizlik 


Daha önce de işaret edildiği gibi, çalışabilir çağlardaki kadınların (25-54 yaş) önemli bir bölümü işgücü piyasasına katılmamaktadır. Bu kesimde, erkeklere göre, işgücü piyasasına katılan kadınların kazançlarına ve dağılım içindeki konumlarına odaklanacağız. 

Kadınların ortalama yıllık kazancı erkeklerin kazancının yaklaşık yüzde 55'i kadardır. Dahası, kazançların dağılımında 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en altta yer alan kadınlar erkeklere göre çok daha kötü durumdadır (bkz. Şekil 5.2).5 Örneğin, en alttaki yüzde 25'lik dilimde kadınların elde ettikleri kazanç erkeklerin elde ettikleri kazancın yüzde 20'sinden azdır; kadın-erkek kazanç oranı 90. yüzdede yüzde 80'in üzerine ulaşmaktadır (Şekil 5.2). Elde edilen kazanç arttıkça, iki cinsiyet arasındaki kazanç açığı da daralmaktadır, bununla birlikte, asıl ivmenin 25. yüzdeden sonra geldigine dikkat etmek gerekir. Daha yüksek kazanca sahip kadınların durumunun daha iyi olduğu genel sonucu saklı kalmak üzere, en üstte yer alanların (en üstteki yüzde 10°luk dilim) hem kadınlar olarak kendi aralarında hem de erkeklere göre daha büyük kazanç eşitsizlikleri içinde oldukları görülmektedir. 99. yüzdeye gelindiğinde kadınların kazançları erkeklerin kazançlarının yüzde 60'ından azdır. 


ŞEKİL 5.2. 
2008 Yılında, İlgili Dağılımların Çeşitli Noktalarında Değerlendirilen 
Kadın/Erkek Kazanç Oranı 


%1 %5 %10 %25 %50 %75 %90 %95 %99 


— Toplam kazanç Ücret & maaş = = Kendi hesabına 


Faaliyet gelirindeki cinsiyet eşitsizliği istihdamdaki statüye göre değişkenlik göstermektedir. Erkeklerin ücret/maaş gelirle- 


6  Dağılımın farklı bölümlerindeki kadın/erkek kazanç oranları önce erkek ve kadın kazanç dağılımlarını ayrı ayrı elde ederek, sonra da dağılımın farklı yerlerinde kazanç oranlarını alarak hesaplanmıştır. Bu işlem işgücü piyasası gelirlerinin iki alt kategorisi için de tekrarlanmıştır. 
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ri ortalama olarak kadınlardan 1 5 kat fazla iken, kendi hesabına çalışma söz konusu olduğunda bu farklılık 2,7 kata çıkmaktadır (bkz. Tablo 5.1). Şekil 5.2, en dipteki grup dışında, ücret/ maaş geliri elde edenler arasındaki cinsiyet temelli eşitsizliğin, yalnızca ortalama olarak değil dağılımın tümünde daha az olduğunu göstermektedir. Faaliyet geliri elde edenler arasındaki yüksek payları nedeniyle, ücret geliri olanlar arasındaki cinsiyet temelli eşitsizlik, yukarıda faaliyet geliri elde eden kadınların toplamı için anlatılanla benzer bir örüntü izlemektedir: Kadın-erkek kazanç oranı kazanç artıkça tedricen düzelmekte, bu düzelme 25. yüzdeden sonra hız kazanarak 95. yüzdede yüzde 
85 ile en üst noktasına çıkmakta, ardından inişe geçmektedir. 
Kendi hesabına çalışanlar söz konusu olduğunda ise kadın-erkek kazanç oranı 25. yüzdeye kadar azalmakta, bu noktadan sonra düzelmekte ve en yüksek değerine yüzde 60 ile en üstteki yüzde llik dilimde ulaşmaktadır. Ne var ki, kendi hesabına çalışanlar söz konusu olduğunda kadın-erkek gelir oranının dağılımın üst ucunda gösterdiği bu önemli iyileşme, 90. yüzdeden sonra artmaya başlayan cinsiyete dayalı eşitsizliği telafi etmeye yetmemektedir. Bunun iki nedeni vardır: (1) Kendi hesabına çalışıp kazanç düzeyi yüksek olan kadınlar (dağılımlarının 
10. yüzdesinde yer alanlar) bir gelir karşılığı çalışan kadınların yalnızca yüzde 4,4#'ünü oluşturmaktadır ve (2) kendi hesabına çalışıp dağılımın üst ucunda yer alan erkeklerin kazançları, kazanç dağılımında benzer bir konumda yer alan ücretli kadınlara göre önemli ölçüde daha yüksektir. 95. (50.) yüzdede yer alan kendi hesabına çalışan erkekler, benzer konumdaki ücretli kadınlara göre 2,3 (1,6) kat daha fazla gelir elde etmektedir. 
Cinsiyete dayalı bu eşitsizlik bir dizi etkene bağlı olabilir. 
Örneğin kadınlar, ortalama olarak, erkeklere göre haftada daha az saat, yılda ise daha az hafta çalışmaktadır. Bir gelir karşılığı çalışanlar (yani ücretsiz aile işçisi durumunda olmayanlar) arasında haftalık çalışma saatleri açısından erkekler ve kadınlar arasında 12 saatlik, yıl boyu çalışma açısından ise 3 hafta fark vardır. Bununla birlikte, gözlemlenen çalışma saatlerinin kadınların gerçek tercihlerini yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir netlik yoktur. Ücretsiz ev içi faaliyetlerinin (ev işleri) çoğunun ‘kadın işi sayıldığı ve kadınlar tarafından yapıldığı geleneksel iş bölümü göz önüne alındığında, ev dışındaki çalışma saatlerinin kısmen de olsa evdeki iş yükü tarafından belirlendiğini tahmin etmek güç değildir.” Arz tarafıyla ilgili etmenlerin yanı sıra, talep tarafıyla ilgili etmenlerin de gerek çalışma saatlerinin gerekse elde edilen gelirin belirlenmesinde rol oynadığı söylenebilir. Nitekim ampirik veriler eğitim süresi, iş deneyimi ve meslek farklılıklarının ücret eşitsizliğinin yalnızca küçük bir bölümünü açıklayabildiğini göstermektedir (örnegin bkz. Kasnakoğlu ve Dayıoğlu, 1997; Ercan ve Tunalı, 1998; Tansel, 1994, 1999; Dayıoğlu ve Tunalı, 2003; Kara, 2006; İlkkaracan ve Selim, 2007). Ayrıca, kadınlar ortalama olarak her ne kadar daha az eğitimlilerse de, ücretli işlere giren kadınlar ortalama olarak kendi konumlarındaki erkeklerden daha eğitimlidir. Buna karşılık, kendi hesabına çalışan kadınların daha düşük gelir elde etmeleri muhtemelen daha az sermaye kullanabilmelerinin, ücretsiz aile işçisi kullanma imkânlarının sınırlı oluşunun, ayrıca finansman ve pazarlama fırsatlarından daha az yararlanabilmelerinin sonucudur. HBA veri seti sermaye ile ilgili herhangi bir bilgi içermese bile, soru yöneltilen kişinin yürüttüğü işletmenin ölçeği hakkında bilgi vermektedir ve bu da kadınların mikro işletmelerde (10'dan az işçi çalıştıran işletmeler) yoğunlaştığını göstermektedir. Daha büyük (25’ten fazla işçi çalıştıran) işletmeleri olan erkeklerin oranı da düşük olmakla birlikte (kendi hesabına çalışanların yüzde 1,5'i), bu kategoride kendi hesabına çalışan kadın bulunmayışı anlamlıdır ve böyle durumların hanehalkı araştırmalarında pek rastlanmayacak kadar nadir olduğuna işaret etmektedir. Bunlar bir yana, kazanç eşitsizliğinin bir bölümünün verimlilik farklılıklarından da kaynaklanabileceğini gösteren kanıtlar vardır. Ücret- 


7 Zaman kullanım araştırmaları Türkiye'de cinsiyete göre hanehalkı üretimine 
yönelik zaman girdilerinin büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
Bkz. Kasnakoğlu ve Dayıoğlu (2002) ve TürkStat (2007). 

8 Kendi hesabına çalışma gelirlerinin incelenmesinde karışıklık yaratan bir husus 
daha vardır: Elde edilen gelir hem sermayenin hem de emeğin (ki buna çoğunluğu kadın olan ücretsiz aile işçileri de dahildir) getirisini temsil etmektedir. 
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li ve kendi hesabına çalışan kadınları inceleyen Tunalı ve Başlevent (2001) Türkiye'de ücretli işçiliğin en vasıflı işçileri cezp ettiği sonucuna varmaktadır. Gerçekten de, ortalama olarak alındığında kendi hesabına çalışan kadınlar ücret karşılığı çalışan kadınlara ve kendi hesabına çalışan erkeklere göre daha az eğitimlidir (bkz. Tablo 5.2). 

Çeşitli faaliyet geliri yüzdelerinde kadınların payını gösteren 


TABLO 5.2 
Faaliyet Gelirinde istihdamdaki Duruma ve Cinsiyete Göre Eşitsizlik, 2008 


Erkekler Kadınlar 


Toplam Ücret Kendi Toplam Ücret Kendi faaliyet ve maaş hesabına faaliyet ve maaş hesabına 


geliri geliri çalışma geliri geliri çalışma 
Eide denier 87,7 o 671 O 270 25,5 o 204 5,7 payı (90) 
Gini katsayısı 
(elde edenler 0,42 0,37 0,56 0,57 0,54 0,70 arasında) 
Yıl olarak ortalama eğitim 8,2 8,4 7,5 8,1 8,7 5,7 süresi 


Not: Kişiler her iki kaynaktan da gelir elde edebildiklerinden, gelir elde edenlerin toplam payı ücret/maaş gelirleri ile kendi hesabına çalışmadan elde edilen gelir toplamını aşabilir. 


Şekil 5.3, kazanç dağılımında kadınların nerede olduklarını daha açık biçimde ortaya koymaktadır.? Daha önceki bulgular ışığında, bir gelir karşılığı çalışan kadınların kazanç dağılımının daha altlarında kümelenmeleri şaşırtıcı bulunmayacaktır. Bununla birlikte, kazanç dağılımında en düşük yüzde onluk dilim içinde kadınların yüzde 72 gibi bir ağırlık oluşturduğu bulgusu, özellikle kadınların bir gelir karşılığı çalışanlar arasında yalnızca yüzde 22 ,#lük bir paya sahip oldukları dikkate alındığında gerçekten çarpıcıdır. Kazançlar arttıkça kadınların yüzde 10’luk her dilim içindeki payı azalmakta, en üstteki yüzde 


9 Bu işlemde önce kadınları ve erkekleri tek bir grupta toplayarak faaliyet gelirleri temelinde yüzde onluk dilimler (ve alt bileşenleri) elde edilir ve ardından yüzde onluk her dilim için kadın çalışanların payı gözlenir. 
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ŞEKİL 5.3 
Yüzde Onluk Faaliyet Geliri Dilimlerinde Kadınların Payı 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


— Toplam kazanç Ücret & maaş = = Kendi hesabına 


Not: Yalnızca faaliyet geliri elde edenleri içerir. 


onluk dilimde yüzde 10,3 değerine ulaşmaktadır. Bir gelir karşılığı çalışan kadınların konumu istihdam statüsüne göre analiz edildiğinde, kadınların görece ağırlıklı temsili gerek ücretli/ maaşlılar gerekse kendi hesabına çalışanlar arasında altlardaki yüzde onluk dilimlerde devam etmekte, ücretli/maaşlılar için yüzde 67, kendi hesabına çalışanlar için de yüzde 56,2 değerlerine ulaşmaktadır. Ucret/maas karşılığı istihdam söz konusu olduğunda, özellikle en alttaki yüzde onluk dilimden ikinci dilime doğru kazanç arttıkça kadınların payı azalmakta, dağılımın üstteki yarısında yüzde 15 civarına yerleşmektedir. Kendi hesabına çalışanlar söz konusu olduğunda azalma 70. yüzdeye kadar devam etmekte, en üstteki üç yüzdede yüzde 5 gibi düşük bir değere ulaşmaktadır. 

Cinsiyete göre kazanç eşitsizliğinin kazanç düzeyi ve istihdamdaki statüye göre değişkenlik gösterdiği bulgusu, kendi içinde hayli farklılaşmış bir işgücünün varlığına işaret eder. 
Gerçekten de, erkeklerin ve kadınların kazançlarının basit bir dağılımsal analizi kadınlar arasındaki eşitsizliklerin daha fazla olduğunu göstermektedir: Erkekler arasında 0,42 olarak tahmin edilen Gini katsayısı kadınlarda 0,57'dir (bkz. Tablo 5.2). 
Emek gelirlerinin bileşenlerinin, yani ücret/maaşların ve kendi hesabına çalışma gelirlerinin, dağılımı da kadınlar arasında ciddi ölçülerde daha eşitsizdir. Örneğin ücret/maaş gelirlerinde Gini katsayısı kadınlar için 0,54 iken erkekler için 0,37'dir. 
Kendi hesabına çalışma gelirlerine geldiğimizde ise, Gini katsayısı kadınlar için 0,56, erkekler için 0,70'tir. Kadın işgücünün kendi içinde daha ileri düzeyde farklılaşmasının bir başka göstergesi de ücretli/maaşlı çalışanlar ile kendi hesabına çalışanların ortalama okul süreleri arasındaki eşitsizliktir. Erkekler söz konusu olduğunda eğitim süresi açısından eşitsizlik 1 yıldan azken, kadınlarda 3 yıla kadar çıkmaktadır. 

Bu bulgular, kadınların işgücü piyasasına erişim ve kazanç açısından dezavantajlı konumuna işaret etmenin ötesinde aynı zamanda kazanç dağılımının alt ucunda yer alan kadınların daha güç konumlarına da dikkat çekmektedir. Bu konumdaki kadınlar gerek kendi konumlarındaki erkeklere, gerekse dağılımın üst kısımlarındaki hemcinslerine göre çok daha kötü durumdadırlar. 


Faaliyet dışı gelirlerde eşitsizlik 


Bu bölümde, faaliyet dışı (emek dışı) gelir ve bunun bileşenlerini kullanarak önceki bölümdeki analizleri tekrar edeceğiz. 
Faaliyet dışı geliri olan kadınların oranı yüzde 23,5'tir; oysa bu oran erkekler arasında yüzde 51,6'dır (bkz. Tablo 5.3). Başka bir deyişle, faaliyet dışı gelir elde edenler arasında kadınların payı yalnızca yüzde 25,5'tir. Faaliyet dışı gelirin bileşenleri ayrı ayrı analiz edildiğinde, varlık geliri elde eden kadınların payı yüzde 19,1'e düşmekte, ancak emekli maaşı ve diğer transferler söz konusu olduğunda bu pay yüzde 25'e yükselmektedir (bkz. Tablo 5.1). 

Kazanç dağılımının alt uçlarındaki ağırlıklı temsil durumlarından farklı olarak, faaliyet dışı gelir elde edenler arasında kadınların payı gelirle birlikte artma eğilimindedir. Örneğin, en alttaki yüzde 20'lik dilimde faaliyet dışı gelir elde edenler için-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ŞEKİL 5.4 
Yüzde Onluk Faaliyet Dışı Gelir Dilimlerinde Kadınların Payı 


— Toplam faaliyet dışı gelir Varlıklar = = Emeklilik — Transferler 


Not: Yalnızca faaliyet dışı gelir elde edenleri içerir. 


de kadınların payı yaklaşık yüzde 12 iken, bu pay sekizinci yüzde onluk dilimde yüzde 37'ye ulaşmaktadır. En üstteki iki yüzde onluk dilimde kadınların payı azalsa bile, sonuçta gene yüzde 25 civarında kalmaktadır. 

Kadınların payı yalnızca faaliyet dışı gelir düzeyleri bakımından değil, bunun bileşenleri açısından da değişkenlik göstermektedir. Emekli maaşında -faaliyet dışı gelirler arasında en büyük paya sahip gelir türü— kadınların payı “M” şeklinde bir çizgi izlemekte, 3. ve 7 yüzde onluk dilimlerde tepe noktaya ulaşmaktadır. Ancak, bu tepe noktalarda bile, kadınların payı yüzde 35'i aşmamaktadır. Varlık geliri elde edenler arasında kadınların payı gelirle birlikte azalmaktadır. Bu tür geliri olanların alttaki yüzde 30’luk diliminde kadınların payı yüzde 20 
ile yüzde 30 arasında değişirken, daha yukarıdaki dilimlerde bu değişkenlik yüzde 10 ile yüzde 20 arasındadır ve en alt degerine en üstteki yüzde onluk dilimde ulaşmaktadır. Bu, şaşırtıcı bir bulgudur ve varlık geliri elde edenlerin büyük çoğunlukla erkekler olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, transfer gelirleri elde edenlerde kadınların payı gelirle birlikte artmaktadır. En alttaki yüzde onluk üç dilimde kadınların payı yüzde 10'un altında iken, en üst dilimde bu pay yüzde 62'ye çıkmaktadır. Bu artış asıl olarak aşağıda daha ayrıntılı biçimde ele alınacak dul ve yetim maaşlarına ve transfer gelirleri içinde bu maaşların görece daha fazla ortalama ağırlığa sahip olmasına bağlıdır. 


İlgili Dağılımların Çeşitli Noktalarında Değerlendirilen Kadın/Erkek Gelir Oranı 
(Toplam ve transferler sağ eksende ölçülmektedir) 


-r 8 
7 
- 6 
+5 
+ 4 
r 3 
2 
1 
0 e -r—-— ot ——— - Ec r -+ 0 
%1 %5 %10 %25 %50 %75 %90 %95 %99 
— Toplam faaliyet dışı gelir Varlıklar = = Emeklilik — Transferler 


Kadınların daha küçük bir bölümü faaliyet dışı gelir elde etmekle birlikte, elde ettikleri bu gelir ortalama olarak erkeklerinkinden daha yüksektir. 2008 yılında kadınların elde ettikleri faaliyet dışı ortalama gelir erkeklerin elde ettikleri faaliyet dışı ortalama gelirden yüzde 20 daha fazla idi. Bu sonuç, büyük ölçüde transfer gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Gene ortalama olarak bakıldığında kadınların elde ettiği transfer gelirleri erkeklere göre 3,3 kat daha fazladır. Emekli maaşı ayrı bir kategori olarak ele alındığından, transfer gelirleri emekli maaşlarını içermemekte, ancak esas olarak kadınların elde ettikleri dul ve yetim maaşlarını içermektedir. Örneğin, yaşları ne olursa olsun evli olmayan kadınlara vefat etmiş ebeveynleri dolayısıyla maaş bağlanabilmektedir ve dul kadınlar da (kimi istisnalar dışında) hem yetim maaşı hem de vefat etmiş eşlerinin maaşını alabilmektedir. Emek gelirine veya kendi primleri sonucu emekli maaşına sahip olunması dul ve yetim maaşı alınmasına engel değildir. Teknik açıdan dul erkeklere de maaş bağlanabilir; ancak hem kadınların yaşam beklentisinin daha uzun olması hem de işgücü piyasasına katılan kadın sayısının azlığı nedeniyle bu nadir görülen bir durumdur. İstihdam durumları ne olursa olsun evlenmemiş yetişkin erkekler yetim maaşı alamazlar.'' Ne var ki, kadınlarla ilgili sosyal güvenlik hükümleri- nin bu elverişliliği, ana-babası veya kocası ölmüş, hiç evlenmemiş veya dul tüm kadınların maaş alabilecekleri anlamına gelmemektedir. Türkiye'de kayıtdışı sektörün genişliği, çok sayıda erkeğin ve kadının sosyal güvenlik kapsamı dışında çalışması anlamına gelir ve dolayısıyla burada dul-yetim maaşı söz konusu olamaz. Nitekim kadınların ancak yüzde 3'ü, erkeklerin de yüzde 0,2’si bu gelirlerden yararlanabilmektedir. Aradaki açı, sosyal güvenlik düzenlemelerinin kadınlar açısından daha “koruyucu” olmasının sonucudur. 

Şekil 5.5 kadın-erkek faaliyet dışı gelir oranlarını alt kategorilere göre göstermektedir. Varlık gelirleri ve emekli maaşı söz konusu olduğunda toplumsal cinsiyete göre eşitsizlik dağılımın her yerinde genel olarak erkekler lehinedir. Bununla birlikte, dağılımın iki ucuna göre ortada bu eşitsizlik görece azdır. İlginç olan bir başka husus da varlık gelirleri ve emekli maaşı için hesaplanan cinsiyet eşitsizliklerinin, kazançlar için hesaplanan eşitsizliklere göre çok daha az olmasıdır. Buna karşıhk transfer gelirlerindeki eşitsizlik en alttaki yüzde lik kısım dışında dağılımın her yerinde kadınların lehinedir. Kadınların 


10 Dul-yetim maaşları ile ilgili yasa Ekim 2008'de değiştirilmiş, yeni yararlanıcılar için çeşitli kaynaklardan bu türde gelir elde edilmesi olanaksız hale getirilmiştir. Bununla birlikte yeni yasal düzenleme gene de faaliyet geliri olan veya emeklilik haklarından yararlanan dul kadınlara, ana babalarından olmasa bile vefat etmiş eşlerinden maaş bağlanmasına olanak tanımaktadır. 

11 Bağımlı durumdaki genç erkeklerin hukuksal statüsü yaşlarına ve eğitim durumlarına bağlıdır. Bununla birlikte gençler, öğrencilikleri sürüyor olsa bile 25 
yaşını aştıklarında bağımlı sayılmazlar ve yetim maaşı alamazlar. 
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lehine olan bu durumun en belirgin olduğu yer 75. yüzdedir ki burada kadınların elde ettikleri transferler erkeklerin elde ettiklerinden 7,3 kat daha fazladır. Transferlerdeki ters “U” şeklindeki kadın-erkek gelir oranı, dul ve yetim maaşı dağılımın alt ve üst kısımlarında daha az önem taşımasıyla ilgili olmalıdır. Nitekim transferlerin dağılımının alttaki yüzde 20'lik bölümünde dul ve yetim maaşı elde eden kadınların oranı yüzde 0,3'le sınırlıdır. Buna karşılık dağılımın üstteki yüzde 20'lik bölümünde kadınların yüzde 48,3'ü bu gelirlerden yararlanmaktadır. Dul-yetim maaşı elde eden kadınların oranının transfer gelirleriyle birlikte artmasına karşın, en üstteki yüzde 10'luk bölümde kadın-erkek oranı erkeklerin elde ettiği diğer transferlerdeki hızlı artışlar sonucunda azalmaktadır. Nihayet, toplam faaliyet dışı gelir açısından kadın-erkek gelir oranı da ters “U” şeklinde bir örüntü sergilemektedir: Oran önce artmakta, 25. yüzdede 3,6 ile en üst noktaya çıkmakta, ardından azalmaktadır. 75. yüzdeden başlayarak erkeklerin ve kadınların eli- ne geçen faaliyet dışı gelir hemen hemen eşittir. 


TABLO 5.3 
Gelir Türüne ve Cinsiyete Göre Faaliyet Dışı Gelirlerde Eşitsizlik Erkekler Kadınlar 
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069 059 019 0,75 0,59 0,57 0,19 0,64 


Not: Kişiler çeşitli kaynaklardan gelir elde edebildiklerinden gelir elde edenlerin toplam payı bileşenlerinin toplamını aşabilir. 


Bu bölümü, Tablo 5.3'te özetlendiği şekliyle, faaliyet dışı gelir elde edenler arasındaki eşitsizliğin derecesini nicel olarak ifade ederek kapatıyoruz. Gelir dağılımıyla ilgili daha önceki ampirik çalışmalar doğrultusunda, Türkiye'de faaliyet dışı gelirin faaliyet gelirinden daha eşitsiz biçimde dağıldığını görüyoruz. Hesaplamalarımız ayrıca kadınlara göre erkekler arasında daha fazla eşitsizlik olduğunu göstermektedir ki bu durum kazançlarla ilgili elde ettiğimiz sonuçlara ters düşmektedir. Bu sonucun temelindeki başlıca neden, transferlerin dağılımıdır. 
Varlık gelirleri ve emekli maaşları ile ilgili Gini katsayıları her iki grup için de birbirine yakın olmasına karşın, transferler söz konusu olduğunda katsayılar farklılaşmaktadır: Gini katsayısı erkeklerde 0,75, kadınlarda ise 0,64’tur. 


Kişisel geliri olan ve olmayan kadınların hane gelirleri 


Buraya kadar, kadınların hanedeki ‘pazarlık güçlerinin kişisel gelire dayandığını düşünerek herhangi bir geliri olan kadınlara odaklandik.'* Ne var ki, daha önce de değinildiği gibi, kadınların yüzde 62,5inin herhangi bir geliri yoktur. Bu kadınların yaşam standartlarıyla ilgili bilgi vermek (daha önce belirtilen çekinceleri dikkate alarak) ve diğer kadınlar için daha eksiksiz bir tablo ortaya koymak için şimdi kadınların hane gelirlerine döneceğiz.'? Bu bölümün amaçları açısından kadınları üç kategoriye ayırıyoruz: Herhangi bir kişisel geliri olmayan kadınlar; yalnızca faaliyet dışı geliri olanlar ve aralarında faaliyet dışı gelir elde edenlerin de olabileceği faaliyet geliri olan kadınlar. Bu kategorilerden ilki çoğunluğu oluştururken, diğer iki kategorinin toplam içindeki payları sırasıyla yüzde 12,1 ve yüzde 25,4tür. 

Şekil 5.6, yukarıda tanımlanan üç kategoriye giren kadınların eşdeğer hanehalkı gelirlerinin ampirik kümülatif dağılım- 


12 Bu görüş pazarlık modelleri (bargaining models) ile tutarlılık taşımaktadır. Örneğin bkz. Manser ve Brown (1980) ve McElroy ve Horney (1981). 


13 Hanehalkı gelirleri bir eşdeğer ölçeği kullanılarak hanehalkı büyüklüğü ve bileşimine göre düzeltilmiştir. Bu çalışmada kullandığımız ölçek, yenilenmiş OECD ölçeğidir. Buna göre hanedeki ilk yetişkin kişi 1, ek yetişkinler 0,5 ve 
14 yaşından küçük çocuklar da 0,3 yetişkin sayılmaktadır. Dolayısıyla, bu bölümdeki işlemde eşdeğer gelirler, hanehalkı gelirini (ki bu gelir hanede yaşayan kişilerin kişisel gelirleri ile kendi evlerinde oturanların evlerini kiraya vermeleri durumunda sağlayacakları gelirden oluşmaktadır) eşdeğer kişi sayısına bölerek ve bu geliri hanedeki tüm kişilere atfederek hesaplanır. 
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ŞEKİL 5.6 
Gelir Statüsüne Göre Hanehalkı Geliri Kümülatif Dağılımları 


Kişinin kendi geliri dahil hanehalkı geliri 


— Geliri olmayan kadınlar 
Faaliyet geliri olan kadınlar 
= = Yalnızca faaliyet dışı geliri olan kadınlar 


larını göstermektedir. Herhangi bir kişisel geliri olmayan kadınlar açık biçimde faaliyet geliri olan kadınlardan daha kötü durumdadır; herhangi bir gelir düzeyinde, bu geliri veya daha azını elde eden kadınların oranı, kişisel faaliyet geliri olan kadınların durumunun tersine, hiç kişisel geliri olmayan kadınlar arasında daha yüksektir. Bir örnek verelim: Hiç kişisel geliri olmayan kadınların yüzde 28,5'i 5.000 TL'nin altında eşdeğer hane gelirine sahipken, faaliyet geliri olan kadınların payı yüzde 21,4 ile bundan çok daha düşüktür. Karşılaştırma amacıyla hangi gelir düzeyi seçilirse seçilsin bu sonuç değişmemektedir. Bir diğer ifadeyle, faaliyet geliri olan kadınların eşdeğer hane gelirleri, herhangi bir kişisel geliri olmayanlara birinci derecede baskın çıkmaktadır. Başka bir deyişle, ilkinin kümülatif dağılım fonksiyonu her gelir düzeyinde daha küçük değerler almaktadır. Bu bulgudan çıkarılabilecek sonuçlardan biri yoksullukla ilgilidir: Yoksulluk sınırı olarak hangi gelir düzeyi belirlenirse belirlensin her durumda, yoksul olarak sınıflandırılacak, herhangi bir kişisel geliri olmayan daha yüksek oranda kadın olacaktir.'4 Ortalamalar alınarak bakıldığında ise, faaliyet geliri olan kadınların eşdeğer hane gelirleri, herhangi bir kişisel geliri olmayanların hane gelirlerinin yüzde 37 üzerindedir. 

Hiç kişisel geliri olmayan kadınlarla yalnızca faaliyet dışı geliri olan kadınları karşılaştırdığımızda farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Çok düşük gelir düzeylerinde (5.100 TL hane geliri eşdeğerine kadar) herhangi bir kişisel geliri olmayan kadınların durumu yalnızca faaliyet dışı geliri olan kadınlara göre daha iyidir. Buna karşılık daha yüksek gelir düzeylerine çıkıldığında herhangi bir kişisel geliri olmayan kadınların durumu diğer kadınlara göre kötüleşmektedir. Bu iki grubun ortalama gelirlerinin karşılaştırılması ikinci grubun gelir düzeyinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Aradaki farklılaşma yüzde 
20 kadardır. Ancak, Şekil 5.6'da açıkça görüldüğü gibi, aradaki 
farklılaşma daha yüksek gelir düzeylerinde çok daha büyüktür. 

Şekil 5.7 kadınların hane gelirlerine göre dağılımını daha açık biçimde göstermektedir. Kadınların çoğunluğu (yüzde 62,5) herhangi bir gelire sahip olmadığından bu kesim doğal olarak her gelir grubunda açık biçimde baskındır. Bununla birlikte, ilginç olan nokta, geliri olmayan kadınların payının hane geliri ile birlikte azalma eğilimi içinde olmasıdır. Gerçekten de, en alttaki yüzde onluk dilimde bu kadınların toplam içindeki payı yüzde 64 iken en üstteki yüzde onluk dilimde yüzde 41'e düşmektedir. Buna karşılık, faaliyet geliri olan kadınların payı hane geliri ile birlikte artmaktadır. Bu kadınların tüm kadınlar içindeki payı en alt yüzde onluk dilimde yüzde 21 iken (ki bu da kendi ortalama payları olan yüzde 25,5'in altındadır) en üstteki dilimde yüzde 40'ı aşmaktadır. Faaliyet geliri dışında geliri olan kadınların payı yaklaşık beşinci yüzde onluk dilime ka- 


14 Ortanca gelirin yansı (veya tercihe göre üçte ikisi) bazında ölçülmek üzere, hiç 
kişisel geliri olmayan kadınların yüzde 19'u (32) yoksul olarak siniflandinhrken, kazancı olan kadınların yüzde 14'ü (23) bu sınıfa girmektedir. Faaliyet dışı geliri olan kadınlar içinse bu rakam yüzde 20'dir (31). 
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ŞEKİL 5.7 
Üç Grup Kadının Hanehalkı Gelirine Göre Dağılımı 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dar tedricen azalmakta, ancak bundan sonra artarak en üstteki dilimde yüzde 17'lik tepe noktasına ulaşmaktadır. En alttaki iki dilime baktığımızda, geliri olmayan kadınlarla yalnızca faaliyet dışı geliri olan kadınların bu iki dilimde (ortalama paylarına göre) daha ağırlıklı, faaliyet geliri olanların ise daha az temsil edildiklerini görüyoruz. 

Kayda değer bir başka nokta da, (eşdeğer) hanehalkı gelirlerinin üç kategoriye mensup kadınlar arasında hayli eşitsiz dagılımıdır. Şekil 5.6'da verilen kümülatif dağılım fonksiyonları bu durumu göstermektedir. Hiç kişisel geliri olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında faaliyet geliri olan kadınlarla yalnızca faaliyet dışı geliri olan kadınların hanehalkı gelirleri daha eşitsiz dağılmıştır. Hiç kişisel geliri olmayan kadınlar için hesaplanan Gini katsayısı 0,361 iken bu katsayı az önce belirtilen iki grup için sırasıyla 0,404 ve 0,403'tür. Önceki bölümde gösterildiği gibi, faaliyet ve faaliyet dışı gelirlerin kadınlar arasındaki hayli eşitsiz dağılımı kuşkusuz hanehalkı gelirleri arasındaki eşitsizliğe de katkıda bulunmaktadır. 

Şekil 5.8 kadınların hane gelirlerinin kümülatif dağılımının, kişinin kendi gelirlerinin tümü hane geliri rakamından çıkar-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ŞEKİL 5.8 
Kadınların Gelirleri Hariç Tutulmak Üzere 
Hane Geliri Kümülatif Dağılımı 


Kişinin kendi geliri dahil hanehalkı geliri 


— Geliri olmayan kadınlar 
Faaliyet geliri olan kadınlar 
= = Yalnızca faaliyet dışı geliri olan kadınlar 


tıldığında nasıl değiştiğini göstermektedir. Bu işlemin bulguları şudur: Yalnızca faaliyet dışı kişisel geliri olan kadınlarla faaliyet geliri olan kadınların durumu, hiç geliri olmayan kadınlara göre kötüleşmektedir. Bu düşüşün miktarı özellikle dikkat çekicidir. Sözü edilen kadın gruplarının hane gelirleri o kadar keskin bir düşüş göstermektedir ki, alt hane geliri düzeylerine inildiğinde bu iki grubun durumu hiç kişisel geliri olmayan kadınlara göre daha olumsuz duruma gelmektedir. Düşüş, faaliyet geliri olan kadınlarda özellikle çarpıcıdır; öyle ki, bu kadınların hane gelirleri artık hiç kişisel geliri olmayan kadınlardan da düşüktür. Aslında, gelir aralığının hemen hemen bütününde (en üst hariç) kişisel geliri olmayan kadınların hane gelirlerinin dağılımı, faaliyet geliri olan kadınların gelir dağılımına baskındır. Toplam hane geliri içinde kadınların kazançlarının yüksek payı (ortalama yüzde 26,7) kısmen de olsa bu çarpıcı değişmede pay sahibi olmalıdır." Bu pay —cinsiyete bağlı kazanç eşitsizliğine karşın- daha önce değinilen, eğitim alanında görülen görece daha dar açıyla ve daha eğitimli kadınların işgücü piyasasına daha fazla katılma eğilimleriyle de tutarlıdır. Hane geliri içinde kadınların kazançlarının daha yüksek bir paya sahip olmasının olası bir başka nedeni de tasniflerdeki eşleştirme (assortative mating) olabilir. Eğer eğitim düzeyi bu tür tasnif toplulaştırmalarında bir gösterge olarak kullanılırsa, veriler böyle bir eşleştirme olduğunu göstermektedir; başka bir deyişle, kadın ve eşinin eğitim süreleri arasındaki korelasyon (0,69) kadının çalışmadığı evliliklere göre (0,46) işgücü piyasasında yer alan karı kocalarda daha yuksektir.'® İlginç olan bir başka nokta da dağılımın alt ucunda kadınların kazançlarının taşıdığı önemdir; burada, kişisel gelirleri hariç tutulduğunda kadınların göreli konumundaki kötüleşme en uç noktasına varmaktadir. Bu durum -yaptığımız geniş varsayımlara rağmen- kadınların gelir dağılımındaki konumlarını işgücü piyasasına katılarak iyileştirme imkânına sahip olduklarının göstergesi olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte aynı durum belirli bir kuramı da destekler görünmektedir: İşgücü piyasasına katılmayan kadınlar referans ücretleri —ki bu kısmen hane geliri tarafında belirlenmektedir— daha yüksek olan kadınlardır. 

Yalnızca faaliyet dışı kişisel geliri olan kadınların gelirleri hane gelirlerinden düşüldüğünde ise bu kadınların konumlarında meydana gelen kötüleşme, alt gelir düzeylerinde faaliyet geliri olan kadınlara göre daha belirgindir. Bununla birlikte, bu kadınların durumu tedricen iyileşme göstermekte, daha üst gelir düzeylerinde faaliyet geliri olan kadınların durumundan daha ileriye ulaşmaktadır. Bir bütün olarak alındığında bu işlemler, hane gelirinin düşük olduğu hanelere mensup kadınlar açı- 


15 Faaliyet geliri olan kadınların yüzde 27'si aynı zamanda faaliyet dışı gelire sahiptir. Dolayısıyla, bu kadınların durumlarındaki kötüleşme, kısmen, toplam kişisel gelirde ortalama yüzde 8,3'lük paya sahip faaliyet dışı gelirden kaynaklanabilir. 

16 Duygan ve Güner de (2006) Türkiye'de tasnifçi eşleştirmenin (assortative mating) varlığına işaret etmekte, bunun gelir eşitsizliğiyle ilgili sonuçlarını ele almaktadır. 
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sından faaliyet dışı gelirlerin önemini ortaya koymaktadır. Ancak gene de dikkate alınması gereken bir nokta vardır: Kadınların gelir dağılımındaki konumunu daha iyiye taşıma açısından faaliyet dışı gelirler hiçbir şekilde faaliyet gelirleri kadar etkili değildir. 


Yoksulluk 


Yoksulluğun toplumsal cinsiyet boyutuyla ilgili yazın hayli zengindir. Bununla birlikte, yoksulluğun erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlar arasında daha yaygın olup olmadığına ilişkin tartışma henüz bir çözüme bağlanmaktan uzaktır. Bunun başlıca nedeni, bu durumu test etmek için gerekli verilerin bulunmamasıdır. Yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu, tüketim harcamaları ile ilgili bilgileri haneyi bir birim olarak ele alıp toplamaktadır. Kişisel tüketim hakkında bilgi olmadıkça veya toplam hane gelirinin ya da tüketim harcamalarının hanehalkı üyeleri arasındaki dağılımı bilinmedikçe, hane yoksullugu ile kişinin yoksulluğu arasında bir ayrıma gitmek çok güçtür. Nitekim genel olarak bakıldığında, tüketim yoksulu hanelerde kadınların görece daha ağırlıklı olduklarını gösteren bulgulara rastlanmamaktadır (gelişmekte olan birçok ülkeye ilişkin kanıtlar için bkz. Lipton ve Ravallion (1995)). Bir yandan konunun toplumsal cinsiyetle ilgili yönünü ele alırken diğer yandan kişisel yoksullukla hanehalkı yoksulluğu arasındaki ayrım sorununu aşmak için kimi araştırmacılar hanehalkı reisinin erkek olduğu hanelerle kadın olduğu hanelerde yoksulluk durumunu karşılaştırma yoluna gitmiştir. Bu yöndeki çalışmalardan elde edilen ampirik bulgular da karışıktır (örneğin bkz. 
Bibi ve Chatti, 2010; Buvinic ve Gupta, 1997). Bununla birlikte, Türkiye örneği ile ilgili olarak bu araştırmanın bulgularının da buraya kadar gösterdiği gibi, kadın ve erkeklerin yoksulluk oranlarının benzer olmadığına inanmak için pek çok neden vardır: Daha az sayıda kadın işgücü piyasasına katılmaktadır ve katılanlar da hem erkeklere göre daha az kazanmaktadır hem de ellerinde (varlık gelirlerinin daha düşük oluşunun gösterdiği gibi) daha az üretken varlık bulunmaktadır. Beslenme ve sağlık araştırmaları temelinde başka ülkelerden elde edilen kanıtlardan da söz edilebilir. Buna göre, daha yoksul hanelerde yaşayan kadınlar yoksullukla ilgili sağlık sorunlarıyla daha fazla karşılaşmaktadır (Lipton ve Ravallion, 1995; Strauss ve Thomas, 1995). Kişisel tüketim harcamaları ile ilgili bilgi bulunmayınca, kadın yoksulluğunu değerlendirmede farklı bir yaklaşıma yönelmek zorunlu olmaktadır. 

Bu bölümde, kadının konumunu değerlendirirken Amartya Sen tarafından geliştirilen ve UNDP'nin İnsani Kalkınma Raporlarında kullanılan bir yaklaşımdan hareket edeceğiz. Sen insani kalkınmayı özgürlüklerin ve yapabilirliklerin gelişmesi olarak görmektedir — “sağlıklı olmak, iyi beslenmek, bilgili olmak ve toplum yaşamına katılabilmek gibi, bir kişinin olabileceklerinin ve yapabileceklerinin kapsamı' (Fukuda-Parr, 2003, s. 303). İnsani Kalkınma Endeksi!” (UNDP, 2007) —İnsani Kalkınma Raporlarında kullanılan başlıca endeks— ve bu çalışmanın konusu doğrultusunda, bileşik bir endeks üzerinden erkek ve kadınların yoksulluk durumunu karşılaştıracağız. Bu endeksin üç temel bileşeni vardır: Eğitim (veya bilgili olma), işgücü piyasasına erişim ve gelir durumu. Erkeklerin ve kadınların eğitim alanında geldikleri yer iki gösterge aracılığıyla ölçülmektedir: Okuryazarlık oranı ve okulda geçen ortalama süre. İşgücü piyasasına erişim, işgücü piyasasına katılımla, kazanç sağlayan ve sosyal güvenlik şemsiyesi sunan işlerde çalışmakla ölçülmektedir. Endeksin gelir boyutu ise, faaliyet dışı geliri olan kadınların oranını, ortalama faaliyet ve faaliyet dışı geliri ve hane gelirini (eşdeğer gelir olarak) hesaba katmaktadır. Endeksin elde edilme- 


17 İKE (İnsani Kalkınma Endeksi) ülkeleri üç kazanımı temel alarak karşılaştırmaktadır: Yaşam süresi, bilgi ve gelir. UNDP ayrıca başka ölçüler de geliştirmiştir. Bunlardan İnsan Yoksulluğu Endeksi başlıca göstergeler olarak 40 yaşından önce ölme olasılığı, okuryazar olmama; sağlık hizmetlerine, temiz su- ya ve beslenme imkânlarına sınırlı erişimi kullanmaktadır. Toplumsal Cinsiyet Bağlantılı Kalkınma Endeksi, İKE'yi seçilmiş göstergelerde görülen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine göre düzeltmektedir. Toplumsal Cinsiyet Güçlülük Endeksi ise ekonomik katılıma, siyasal katılıma ve kazanca bakmaktadır. Bizim başvurduğumuz endeks ise, sayılan göstergelerin metodolojisini benimsemekle birlikte, seçilen göstergeler açısından bunlardan farklılaşmaktadır. 
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sinde, sürekli değişkenlerin 0 ile 100 arasında değerler alabilen göstergelere dönüştürülmesi gerekir. Eğitimde geçen ortalama yıl için, veride görülen minimum ve maksimum değerler kullanılmıştır. Gelirlerde ise 1. ve 75. yüzdelerde gözlenen değerler kullanilmistir.'® Nihai endeks değerinin elde edilmesinde endeksin tüm boyutlarına eşit ağırlık tanınmıştır. 


TABLO 5.4 
Erkek ve Kadınlar İçin Bileşik Endeks Değerleri 


Ağırlıksız Ağırlıklı 

Erkekler o Kadınlar Erkekler o Kadınlar 

endeks endeks endeks endeks 
Boyut değeri değeri değeri değeri 
Eğitim 70,3 61,2 58,9 48,9 
Işgücü piyasasına erişim o 83,0 46,2 81,1 g 41,2 a Gelir 66,7 50,7 63,3 37,7 
Bileşik endeks 733 527 67,8 42,6 
Yalnizca hane gelirine 81,1 80,4 81,1 80,4 


dayalı endeks 


Erkeklerin ve kadınların refah durumlarını hane gelirlerine dayandıracak olursak, kadınların durumunun erkeklerden ancak biraz daha kötü olduğu sonucuna varırız — endeks değeri erkekler için 81,1, kadınlar için de 80,#tür (bkz. Tablo 5.4). 
Bununla birlikte, erkeklerin ve kadınların yaşamlarının diğer yönleri, örneğin eğitim, işgücü piyasasına erişim ve kişisel gelir dikkate alındığında, kadınların durumunun erkeklerin önemli ölçüde gerisinde olduğu görülecektir. Gerçekten de, bileşik endeks değeri erkekler için 73,3 iken kadınlar için 52,7'dir (bakınız, Tablo 5.4’te 2 ve 3. sütunlar). Bileşik endeksin tekil bileşenleri, en başta işgücü piyasasına erişimde olmak üzere, kadınların erkeklerden önemli ölçüde geride kaldığını göstermektedir. Örneğin endeksin geneline bakıldığında kadınların 


18 Maksimum değerin 90. yüzde olarak değiştirilmesi bu kesimdeki genel bulguları değiştirmemekte, ancak metinde ele alınan genel bileşik endeksteki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini biraz daha artıran bir etki yaratmaktadır. 
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konumu erkeklerin yüzde 72'si düzeyinde iken, işgücü piyasasına erişim söz konusu olduğunda bu yüzde 56'ya düşmektedir. Buna karşılık eğitim bakımından kadınların durumu görece daha iyidir. Herkese temel eğitim sağlanması yönünde yıllardır süren çabalar sayesinde, eğitim söz konusu olduğunda kadınların konumu erkeklerin yüzde 87'si düzeyindedir. Gelir boyutuna bakıldığında, kadınların ortalama durumu erkeklerin yüzde 76'sı düzeyindedir. Bu boyutta kadınların durumunun işgücü piyasasına erişim boyutuna göre daha iyi olması, daha önce de değinildiği gibi, muhtemelen işgücü piyasasına girişte söz konusu olan pozitif seçimin (selection) sonucudur. 

Az önce de değinildiği gibi, durumla ilgili bu tahminler endeksin her bileşenine eşit ağırlık tanıyan basit ortalamaları temel almaktadır. Bununla birlikte, endeks hesaplaması erkeklerin ve kadınların geride kaldıkları alanlara daha fazla ağırlık tanıyacak şekilde değiştirilirse, ortalama durum bakımından iki cinsiyet arasındaki fark büyüyecektir: Bu durumda, kadınların durumu, erkeklerin durumunun yüzde 63'ü düzeyinde olacakur.'? Kadınların durumu endeksin üç boyutunun üçünde de kötüleşirken, en büyük gerileme bu alandaki durumların çok farklılaştığını gösterir biçimde, gelir boyutunda ortaya çıkacaktır. Verilecek uygun ağırlıkların neler olabileceği —dolayısıyla ortaya çıkan cinsiyetçi farklılaşmanın büyüklüğü- tartışmaya açık olmakla birlikte, gerek daha önce gerekse bu bölümde söylenenlerden hareketle bir hususun net olması gerekir: Endeks değerlerinin elde edilmesinde yapılan ağırlık tercihleri, kadınların ortalama durumlarının erkeklere göre daha kötü olduğu sonucunu değiştirmez; başka bir deyişle, yoksullar arasında kadınlar daha ağırlıklı temsil edilmektedir. 


19 Kazanımlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini olumsuzlayan Toplumsal Cinsiyet Kalkınma Endeksini (TCKE) benimseyerek, metinde belirlenen üç boyutta erkekler ve kadınlar için ayrı göstergeler hesaplanmasında daha düşük kazanımlara daha fazla önem veren ağırlıklandırmaları devreye sokmuş olduk. 
Bu durumda, kazanımı ölçmek üzere iki gösterge kullanan endeks şöyle hesaplanmaktadır: I= ((X}* + X}*)/2)""*. TCKE için kullanılan ve benimsemiş oldugumuz e=2 için bu formülasyon X, ve X,'nin harmonik ortalamasını vermektedir. Daha kapsamlı bir tartışma için bkz. UNDP (2007) ve Anand ve Sen (1995). 
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Sonuç 


Bölüme, Türkiye'de gelir dağılımı ve yoksulluk bağlamında cinsiyete göre kayda değer farklılıklar olup olmadığı sorusuyla başlamıştık. Temsil niteliği olan, hanehalkı temelli geniş bir bütçe araştırmasından hareketle, cinsiyet temelli farklılıkların yalnız gerçek değil, aynı zamanda hayli büyük oldugu sonucuna vardık. Özellikle, şu hususlar saptandı: (1) Kadınların önemli bir bölümü (yüzde 62,5) herhangi bir kişisel gelire sahip değildir ve bu da çalışabilir yaşlarda olup hiç kişisel geliri olmayan yetişkinlerin yüzde 90'ından fazlasını kadınların oluşturduğu anlamına gelmektedir; (2) faaliyet gelirleri açısından kadınlar erkeklerin önemli ölçüde gerisindedir ve bunun sonucu olarak kadınlar kazanç dağılımının alt ucunda görece daha ağırlıklı temsil edilmektedir; (3) kadınların elde ettikleri kazancın erkeklere göre daha eşitsiz biçimde dağılması, ortalamaların ötesine bakılması gerektiğine işaret etmektedir; (4) faaliyet dışı gelir elde edenlerin çoğunlugunu (yüzde 74,5) erkekler oluşturmaktadır; (5) eldeki varlıklardan gelir elde edenler arasında kadınların payı özellikle küçüktür (yüzde 19,1) ve bu payın yüzde onluk gelir dilimleriyle birlikte giderek daha fazla küçülmesi varlıkların büyük ölçüde erkeklerin denetiminde olduğunu göstermektedir; (6) emekli maaşı ve diğer transferlerden yararlananlar arasında kadınların payı ortalama olarak daha yüksektir (yaklaşık yüzde 25) ve bu pay gelirle birlikte artmaktadır; (7) kadınların (eşdeğer) hane gelirlerinin dağılımı, bir gelir karşılığı çalışan kadınların, kişisel geliri olmayan kadınlara göre dagılımın her noktasında daha iyi durumda olduklarını gösterirken, yalnızca faaliyet dışı gelire sahip kadınlar yalnızca üst gelir dilimlerinde daha iyi konumdadır; (8) kadınların hane gelirlerinden kişisel gelirlerinin düşülmesi en fazla bir gelir karşılığı çalışan kadınların durumunu etkilemekte ve bu kadınları hiç kişisel geliri olmayan kadınların da altına yerleştirmektedir ve son olarak (9) kadınlarla erkeklerin durumunu eğitim, işgücü piyasasına erişim ve gelir itibarıyla ölçen bileşik 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endeks, kadınların erkeklerden önemli ölçüde geride kaldığını, bu geride kalışın en fazla işgücü piyasasına erişimde öne çıktığını göstermektedir. 

Metinde de ele alındığı gibi, kadınların işgücü piyasasına sınırlı erişimi, koruyucu yasal düzenlemelerden toplumsal degerlere, hanehalkı sektörünün genişliğinden (dolayısıyla referans ücretin yüksekliğinden) faaliyet gelirlerinin düşüklüğüne kadar çeşitli nedenlerle ilişkilidir. Kadınların işgücü piyasasına düşük katılımının bir sorun olduğu AKP Hükümeti tarafından son yıllarda dile getirilmeye başlanmıştır. Bu sorunu gidermeye yönelik sıklıkla tartışılan konu çocuk bakımını sübvanse ederek kadınların işgücü piyasasına girişlerini ve piyasayla bütünleşmelerini kolaylaştırmaktır. Ayrıca, erken emeklilik ve birden çok kaynaktan dul-yetim maaşı alınabilmesi gibi koruyucu yasal düzenlemelerin tedricen ortadan kaldırılmasının da kadınların işgücü piyasasına yönelmelerini sağlaması beklenmektedir. Ancak, kadınların önündeki fırsatların artırılması, işgücü piyasasına girişle ilgili maliyet düşürücü politikalarla sinırlı kalmamalı, bunun ötesine geçerek istihdam karşılığı elde edilen geliri artırıcı gelir ve eğitim politikalarını da kapsamalıdır. Eğitim alanındaki eşitsizlikler kamuoyunun dikkatini yeterince çekerken, iki cinsiyet arasındaki ücret eşitsizlikleri, varlıkların erkeklerin elinde toplanması ve transferlerdeki eşitsizlikler gibi sorunlar gözlerden kaçmaktadır. Bundan sonra yapılacak akademik çalışmalar, bu konulara daha fazla ilgi gösterilmesini sağlamada işlevsel olabilir. 

Gelir dağılımının alt ucunda yer alan kadınların ihtiyaçları özel dikkat gerektirmektedir. Metinde de değinildiği gibi, hiç kişisel geliri olmayan kadınlarla yalnızca faaliyet dışı geliri olan kadınlar hane geliri düşük başlıca grupları oluşturmaktadır. Geliri olan kadınların görece daha iyi konumda olmaları dikkate alındığında, kadınların gelir getirici istihdam kapsamında yer almaları da bulundukları konumu daha iyiye götürecek bir çare olarak görülebilir. Ne var ki, özellikle işgücü piyasasında yer alan kadınların pozitif tasnifi dikkate alındığında, kadınlar arasında kazanç eşitsizliklerinin büyük olması, tek 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başına gelir getiren istihdamın da çare olamayabileceğine işaret etmektedir. İşgücü piyasasında kadınların katılımını artırmaya yönelik politikaların daha büyük gelir eşitsizliğini beraberinde getirmemeleri için arz ve talep taraflarındaki çeşitli etmenleri dikkate almaları gerekmektedir. 
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—__ 6 


Kadınların Ev-Kadınlaştırılması: 
Ücretli ve Karşılıksız Emeğin Toplumsal 
Cinsiyet Temelli Bir Analizi 


: 1 
EMEL MEMİŞ - UMUT ÖNEŞ - BURÇA KIZILIRMAK 


Dünya çapında yapılan çalışmalar göstermiştir ki genellikle erkekler çoğunlukla piyasa işlerinde çalışırken kadınlar çalışma zamanlarının çoğunluğunu karşılıksız emeğe ayırırlar? (Gershuny, 2000; Beneria, 2003). Zamanın ücretli ve karşılıksız emek arasında tahsis edilmesinde gözlemlenen bu toplumsal cinsiyet farklılıkları kadın ve erkeklerin gündelik zaman deneyimleri hakkında bilgi vermenin yanı sıra, kadınlar, erkekler, çocuklar, hastalar ve yaşlılar da dahil olmak üzere bir bütün olarak toplumun refahına dair önemli çıkarımlar sunmaktadır (Floro, 1995; Elson, 2005; Antonopoulos ve Hirway, 2010; Kızılırmak ve Memiş, 2009). Cinsiyete göre değişen karşılıksız ve ücretli emek dağılımı, bekârlık, evlilik ve ebeveynlik gibi yaşamın önemli evreleri arasındaki geçişte, özellikle kadınları sos- 


l Yazarlar bu çalışmanın önceki bir versiyonunda yaptıkları önemli katkılar nedeniyle Saniye Dedeoğlu ve Adem Y. Elveren'e ve bu çalışma için sağladığı mali destek için TÜBİTAK'a (109K127 kodlu proje) teşekkürlerini sunar. Tüm hata ve eksikler yazarlara aittir. 


2 Karşılıksız emek, çocuk ve ihtiyaç sahibi başka hane üyelerinin bakımından temizlik, alışveriş, ev işleri, gönüllü işler ve toplumun diğer üyelerine yardıma kadar bir dizi farklı faaliyetleri kapsar. Bazı gelişmekte olan ülkelerde, hizmetlerin yetersiz kaldığı yerlerde, karşılıksız iş, hane halkı için hayati öneme sahip su ve akaryakıt gibi bedava ürünlerin umumi arazilerden toplanması gibi faaliyetleri de kapsar. 
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yal ve ekonomik kırılganlığa (Elson ve Çağatay, 2000; Elson, 2009) ve zaman yoksulluğuna itmektedir (Bittman ve Folbre, 2004; Antonopoulos ve Memiş, 2010). Cinsiyetçi emek zaman dağılımı kalıplarının önemi dikkate alındığında, mevcut farklılıkları ve bunların zaman içinde nasıl değiştiğini açıklamaya yönelik geniş bir yazın vardır. Bazı teoriler bireysel karar verme süreçlerine odaklanıp uzmanlaşmayı rasyonel seçimin etkin bir sonucu olarak görürken (Becker, 1981), diğerleri kurumlara odaklanmakta (Hartmann, 1979; Jaggar, 1988; Brines, 1993; Coltrane, 2000) veya bireysel karar verme süreçlerinin karmaşık sosyal bağlamdan soyutlanamayacağını dikkate alarak iki alan arasındaki bağlantılara odaklanan bütünlükçü bir yaklaşım sağlamaktadırlar (Bittman vd. 2003; Hook, 2010, 2006; Fuwa 2004; Geist, 2005). 

Türkiye'deki ilk ulusal düzeyde derlenen zaman kullanımı anketine ait veriler, karşılıksız emeğin çalışan kadınlar için bile toplam çalışma sürelerinin yarısından fazlasını oluşturdugunu ortaya koymaktadır. İşgücü piyasasına katılım, kadınlar için, eşlerine ve ekonomik olarak aktif olmayan diğer kadınlara kıyasla, daha büyük bir çalışma yükü (karşılıksız ve ücretli çalışma süresinin toplamı) getirmektedir. Bu sonuç Türkiye'de kadınların iş gücüne düşük katılımının arkasında yatan nedenlerden birinin altını çizmektedir. Karşılıksız emeğin zorlayıcı miktarı kadınları ücretli çalışmaktan alıkoymaktadır. Bize göre, karşılıksız çalışma süresindeki toplumsal cinsiyet farklılıklarını dikkate almadan sadece emek sektöründe ortaya çıkan neticelere odaklanan tezler, talep yönünden veya arz yönünden yaklaşmaları fark etmeksizin, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin tam olarak anlaşılmasını sağlayamazlar. 

Bu çalışmada, özellikle kadınların istihdamının mevcut koşullarda zaman kullanım biçimlerine etkisine odaklanarak, Türkiye'de kadın ve erkeklerin zaman kullanımını incelemeyi amaçlamaktayız. Elde ettiğimiz sonuçlar, Türkiye'de önemli yaşam evreleri arasındaki geçişlerde kadınların ev-kadınlaştırıldığını göstermektedir. Bu durum özellikle evlilikten ebeveynliğe geçişte daha belirgindir. Temel araştırma sorularımız şunlardan 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oluşmaktadır: Kadınlar ve erkekler arasında karşılıksız ve ücretli emeğe ayrılan zaman bakımından farklılıklar var mıdır? Varsa, bu farklılıklar haneden haneye değişir mi? Yetişkin kadın piyasada çalıştığında/ev kadını olduğunda resim nasıl değişir? 
Medeni halin toplumsal cinsiyetçi işbölümüne bir etkisi var mıdır? Çocuk sahibi olmanın etkisi nedir? Amaçlarımız doğrultusunda, ilk olarak haneler arasında kadın ve erkekler tarafından ücretli ve karşılıksız emeğe ayrılan zamanın ortalama seyrinde- ki farklılıkları inceliyoruz. Akabinde, karşılıksız ve ücretli emek kalıplarını araştırmak için, bir hane yaşamındaki üç önemli aşamayı sırasıyla (a) bekârlık, (b) çocuksuz evlilik/birlikte yaşama ve son olarak (c) çocuklu evlilik/birlikte yaşama olarak tanımlayarak, bir yaşam seyri yaklaşımını benimsiyoruz.” 

Bu çalışmada elde edilen cinsiyete dayalı zaman kullanımı kalıpları, Türkiye ekonomisinin ücretli ve karşılıksız emek alanları arasındaki bağlantıları tanımlayarak, her nevi politik değişimin sosyal ve ekonomik etkilerini, özellikle yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmaya yönelik politikaları daha iyi değerlendirmemize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Daha da önemlisi, ücretli ve karşılıksız emek alanları arasındaki bu bağlantılar toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sosyal reformların etkilerinin değerlendirilmesinde önemli bir rehber olacaktır. Çünkü kadınların ekonomik ve sosyal kırılganlığı ile çalışma yükü öncelikle, kadınların, eğer mümkünse, zamanlarını ücretli emek, karşılıksız emek ve boş zaman arasında nasıl özgürce paylaştırabildiğine bağlıdır. 
Zira kadınlara işgücü piyasasında daha fazla fırsatlar sunan herhangi bir sosyal politika, eğer kadınlar karşılıksız emek sürelerinde esnek olamazlarsa, kadınların toplam çalışma yüküne ya hiç etki etmeyecektir ya da bu yükü arttıracaktır. 


Ücretli ve karşılıksız emekte eşitsizlikler ve politik çıkarımlar 


Zaman kullanımında toplumsal cinsiyet temelli farklılıkların bir açıklaması rasyonel seçim teorisinden gelmektedir. Bu yak- 


3 Kullanılan yöntem ileride 3. Bölüm'de açıklanmaktadır. 
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laşıma göre kadınlar ve erkekler ücretli ve karşılıksız emek arasında karşılaştırmalı üstünlüklerindeki farklara göre zaman kullanımında uzmanlaşmaya giderler, bu uzmanlaşma eğilimi maksimize etme davranışıyla birleştirildiğinde, hane halkı için ekonomik olarak etkin sonuçlar verir (Becker, 1981). Dolayısıyla, piyasada erkeklerin kadınlardan daha yüksek ücret aldığı dikkate alınırsa, çiftler arasındaki artan geleneksel uzmanlaşma sayesinde hane halkı daha yüksek bir parasal gelir düzeyine ve aynı zamanda yüksek bir hane üretim seviyesine ulaşır. Ancak, rasyonel seçim teorisinin öngördüğünün tam aksine, dünya ölçeğinde kadınların ücretli emeğe katılımında artışlar gözlemlenmektedir. Ayrıca, kadınların işgücü piyasasındaki çalışma sürelerinin artmasına rağmen çalışan kadınların hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde halen karşılıksız emek cephesinde uzmanlaştığını da gözlemlemekteyiz (örneğin Bittman, 1999; Addabbo, 2003; Baxter, 2002; Antonopoulos ve Hirway, 2010). 

Yapılan zaman kullanım anketleri, çoğu gelişmiş ülkede kadınların karşılıksız emeğe günde ortalama 6 saat ayırırken erkeklerin bunun sadece yarısı kadarını ayırdıklarını göstermektedir. Yine bu çalışmalara göre bazı gelişmekte olan ülkelerde kadınların karşılıksız emeğe harcadıkları zaman ile erkeklerin harcadığı zaman arasındaki fark günde 5 saati aşmaktadır (Gauthier vd. 2004). Analizler çalışanlarla sınırlandığında da, ikinci vardiya veya çifte mesai tezlerinde de ortaya konduğu üzere, çalışan kadınların erkeklere nazaran karşılıksız emeğe yine daha fazla zaman ayırdığını göstermektedir (Hochschild ve Machbung, 1989; Schor, 1991). Bu bulgular, hane içi eşitsiz işbölümü ve piyasadaki eşitsizlikler arasında ters yönde bir nedenselliğin varlığına işaret eder. Hane içindeki eşitsizlik, evdeki işi yükü nedeniyle kadınların iş hayatında daha da fazla dezavantajlı duruma gelmelerine neden olur, böylece işgücü piyasasındaki eşitsizliği geri besler (Hersch ve Stratton, 1997; Bryan ve Sevilla-Sanz, 2010). Bu sonuçlardan yola çıkarak, rasyonel seçim yaklaşımının, en fazla kadınların kendilerini içinde buldukları kısır döngüyü betimleyebildiği savunulmaktadır. 
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Karşılıksız emeğin kadın ve erkek arasındaki paylaşımında- ki eşitsizlikler ekonomik etkinlik getiren rasyonel bir iş bölümünün sonucu olsalar bile bunların devamlılık göstermesi birçok araştırmacıyı rasyonel seçim yaklaşımının sunduklarından farklı açıklamalar aramaya sevk etmektir. Bir alternatif yaklaşım ise, ilk önce evde daha sonra piyasadaki eşitsiz emek bölüşümünün kaynaklarını anlamak için hiyerarşik yapıları ve güç ilişkilerini araştırmakta ve incelemektedir. Eşitsiz işbölümü için öne çıkan bir açıklama erkeklerin kadınların emeğini kontrol etmesini sağlayarak hem doğrudan hem dolaylı olarak toplumsal cinsiyet ayrımını etkileyen ‘ataerkilliktir’ (Hartmann, 1979; Jaggar, 1988). “Bağımlı emek modeli'nde (dependent labor model) betimlendiği üzere kadınların istihdamı ataerkil ilişkilerle yakından ilişkili bulunmuştur. Sonuç olarak, kadının işgücü piyasasına katılımı erkeklerin karşılıksız emek süresini arttırmaktan ziyade kadınlardan beklenen emek miktarını arttırır (Meissner vd. 1975). Bir başka açıklama kaynakların göreli dağılımına odaklanır; gelir, itibar, beceri ve eğitim gibi kaynaklara sahip olan bireyin bu kaynakları karşılıksız emekten kurtulmak için pazarlıkta kullandığı görüşünden yola çıkar (Brines, 1993). Farklı bir araştırma çizgisi ise tüm bireysel kararların sosyal normlar, düzenlemeler, yasalar ve hatta politikalar da dahil olmak üzere sosyal, ekonomik ve kurumsal yapılarda gömülü olduğunu savlayan bütünlüklü bir yaklaşım sunmaktadır (Bittman vd. 2003; Hook, 2010, 2006; Fuwa 2004, Geist, 2005). Buna göre, ulusal bağlamdaki herhangi bir değişimin kararlar üzerinde doğrudan bir etkisi varken kararın bağlı olduğu normatif bağlamın kendisini ise dolaylı olarak etkilediği düşünülmektedir (Hook, 2010). 

Zaman kullanımı anketlerinin olmaması ve rasyonel seçim ya da yapısal faktörlerin karşılıksız emekte toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri anlamaya ne derece yardımcı olduğunu ampirik olarak ölçmenin zorlukları da dikkate alınınca, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bilim insanları çoğunlukla işgücü piyasasında ortaya çıkan, ücretli emek kalıplarındaki farklılıklar ve ücretli işgücüne katılım kalıplarında zaman içinde 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gözlemlenen değişimler gibi olguların incelenmesine odaklanmışlardır. Çalışmalar göstermiştir ki 1960'lardan bu yana kadının işgücü piyasasına katılımı, özellikle gelişmiş ülkelerde, ünlü U-biçimli kadınlaşma (feminization) eğrisini destekler şekilde artmaktadır. Boserup'ın 1970'lerdeki ilk çalışmasına dayah olarak, U-eğrisi kadının ücretli emeğe katılımının ilk olarak toplum sanayi öncesi evreden sanayiye dayalı ekonomiye? geçtiğinde azaldığını ve akabinde sanayileşmenin ilerlemesiyle arttığını saptamaktadır. Fakat Türkiye'deki durum da dahil olmak üzere gelişmekte olan bazı ülkelerin deneyimleri göstermektedir ki U-eğrisi, bazı ülkelerin deneyimine iyi bir açıklama getirirken benzer ekonomik gelişmeye sahip başka ülkelerde neden kadının işgücüne katılımının düşük seviyede kaldığını ve eğrinin yükselen kısmına geçilemediğini açıklayamamaktadır. 
Türkiye'de kadının işgücü piyasasına düşük katılımını açıklamaya yönelik yapılan pek çok çalışma, eğitimsel kazanım, beceri ve nitelik bakımından toplumsal cinsiyet farklılıkları gibi arz faktörlerine odaklanmaktadır (bu çalışmaların bazılarının bir incelemesi için bkz. Gündüz-Hoşgör ve Smith, 2008; ve Kızılırmak, 2008). Az sayıda da olsa talep faktörlerine odaklanan, özellikle istihdamda sektörel ve mesleki farklara dikkat çeken çalışmalar da vardır. Bu çalışmaların ana odak noktası farklı sektörel bileşimlerle farklı ekonomik büyüme kalıplarının istihdam esnekliğidir. Talep temelli çalışmalar ayrıca, kadının işgücüne düşük katılımının arkasındaki nedenin gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşmenin ve ihracata dönük stratejilerin özellikleri arasındaki farklılıklar olup olmadığını incelemişlerdir. 
Diğer gelişmekte olan ülkelere benzer bir şekilde Türkiye'de de kentleşme ve tarımdan sanayiye geçiş, kadınların işgücüne katılımını azaltmıştır. Ancak diğer deneyimlerden farklı olarak, 


4 Kadınların ücretli çalışmaya katılımının sanayileşmeyle birlikte neden azaldığı farklı faktörlerle açıklanmaktadır: Sanayide teknolojinin toplumsal cinsiyet bakımından taraflı doğası ve makineye dayalı üretim, erkekler tarafından kazanılan ve kadınları evde bağımlı emekçi haline getiren yüksek ücretler, eve bagimli tarım işinin aksine endüstrinin doğasından ötürü ücretli ve karşılıksız iş yerinin ayrılması, bunların tümü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tecrübe edilen faktörler arasındadır. 
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Türkiye'de ihracata dönük stratejilerin uygulanması kadının işgücüne katılımını arttırıcı bir etki göstermemektir. Bu durum, Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası'nın bir raporunda (2009) ‘Turk bilmecesi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın ortaya çıkmasının bir nedeni de ücretli emeğe katılma kararlarının sadece ücretli emek ve boş zaman arasındaki bir karar olduğu şeklindeki örtük varsayımdır. Bu senaryoda karşılıksız emek faaliyetlerine ayrılan zaman görünmezdir. Raporda kadınların ev kadını olarak rollerinden önemli bir faktör olarak söz edilse de Türkiye'de karşılıksız emek süresinin paylaşımındaki eşitsizliğin kadınlar üzerindeki bağlayıcılık derecesi araşturılmamıştır. Aslında, diğer gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılan çalışmalar, karşılıksız emeğin dünya nüfusunun çoğunlugu için yaşam standartlarının belirlenmesinde çok kritik bir rolü olduğunu ve karşılıksız emeğin gerektirdiği zamanın kısıtlayıcı olduğunu göstermektedir. Kamudan ve piyasadan ürün ve hizmetlere erişimin yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerde özellikle yoksul haneler arasında, altyapı eksikliklerinden dolayı belirli bir yaşam standardını karşılamak yalnızca uzun süreli karşılıksız emekle mümkündür ve bu zaman gerekliliklerini karşılamak çok önemlidir (Antonopoulos ve Memiş, 2010). 
Ancak, zaman gereksinimi bakımından eşitsizlikler, görünmez oldukları için, toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırma ve yoksulluğu azaltma politikaları da dahil olmak üzere, politika tartışmalarının dışında bırakılmaktadır. 

Karşılıksız emeğin ekonomideki önemine ve politikaların sonuçlarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin ipuçları, yapısal uyum programlarının (YUP) etkileri üzerine yapılmış olan araştırmalarda bulunabilir. Bilindiği gibi Dünya Bankası ve IMF tarafından 1980'lerden itibaren neoliberal dönemde pek çok gelişmekte olan ülkede uygulamaya konmuş olan YUP bu ülkelerde kamu harcamalarında önemli kesintilere yol açmıştır. Araştırmalar göstermektedir ki dünya ölçeğinde pek çok gelişmekte olan ülkede, kamu hizmeti ve sosyal güvenlik yetersiz kaldığında, kadınlar, çocuk, hasta ve yaşlıların birincil bakıcıları olarak, hükümetleri sübvanse ederek yapısal uyum programlarının yarattığı yükün en önemli taşıyıcıları olmaktadırlar. Neoliberal politikalar nedeniyle üretim faaliyetlerinin karşılıksız emeğe bağımlılığının, birçok yönden” arttığını tespit eden pek çok çalışma vardır. Elson'ın (1993) ifade ettiği gibi kadınların daha fazla çalışıp sınırlı gelirle idare ederek' istikrar programlarının şok etkilerini bertaraf edebilmesi bir gizli dengeleyici faktör oluşturmuştur (s. 241). Beneria'nın (1995) belirttiği gibi, YUP üzerine yapılan çalışmalar aslında iktisadi politikaların ne derece salt piyasaya ve ücretli üretim alanına odaklandıgına ve karşılıksız ekonomik faaliyetleri ve yeniden üretim alanını nasıl görmezden geldiğine açıklık getirmektedir (s. 1845). 

Bu çalışmanın bir amacı da ekonomik ve sosyal politikaların ücretli ve karşılıksız emek kalıpları üzerindeki etkilerinin degerlendirilebilmesine yönelik çalışmalar için bir altyapı sağlamaktır. Bu amaçla, ulusal düzeyde mevcut ilk zaman kullanım verilerini kullanarak, mevcut eşitsizliklerin kaynaklarının anlaşılmasını sağlayacak şekilde, hem ücretli hem karşılıksız emek süresindeki toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin doğasını araştırıp tanımlamayı hedeflemekteyiz. Ancak bu çalışmada, tartışmamızı zaman kullanım kalıplarının tanımlanması ve bu kalıpların farklı temel yaşam seyri evrelerinde nasıl değiştiğini göstermekle sınırlandırmaktayız. 


Veri ve analiz 


Çalışmada kullandığımız veriler, TÜİK tarafından yürütülen Türkiye'deki ilk ve tek ulusal zaman kullanım anketi sonuçlarından alınmıştır. 2006'da yapılmış olan bu anket 4.345 hanede yaşayan 10.893 ferde ait zaman kullanım verisi sağlamaktadır. 


5 YUP’lan diğer heterodoks ekonomi yaklaşımlarıyla beraber feminist bir bakış 
açısından değerlendirip eleştiren geniş bir yazın bulunmaktadır. Konu bu makalenin kapsamının ötesinde olduğundan bu çalışmalar burada incelenmemiştir, fakat okuyucular detaylı bir tartışma için Çağatay ve Ertürk (2004)’e başvurabilir. Yazarlar, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve liberal politikalar arasındaki karmaşık ilişkiye dair geniş bir literatür taraması sunmaktadır. 


6 Araştırma için rastgele seçilen 5.070 hane halkı ile temas kurulmuştur. Yanıtlama oranı 4.345 haneye tekabül eden yüzde 85,7 gibi oldukça yüksek bir degerdir. 
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Veriler yüz yüze görüşme yöntemi yanı sıra hanehalkı fertlerinin 24 saat boyunca yaptığı tüm günlük faaliyetlerini hazırlanan günlüklere kaydetmeleri yoluyla derlenmiştir. Zaman kullanım bilgisi 15 yaş ve üzeri tüm hane halkı üyeleri için elde edilmiştir. Katılımcılardan, biri hafta içi diğeri hafta sonu olmak üzere haftanın iki günü, 24 saat boyunca faaliyetlerini 10 
dakikalık aralıklar halinde kaydetmeleri istenmiştir. Hafta sonu ve hafta içi günler arasındaki fark çalışma ve izin günlerini ayrıştırmak için iyi bir girişim olsa da, hafta sonu ücretli çalışan bireyler de olduğundan, bu çalışmada çalışma-izin günü ayrıştırmasına yer verilmemiştir. Dolayısıyla, bu çalışmada tüm hafta ortalaması kullanılmıştır. Veriler kırsal ve kentsel alanlara dair bilgi de sağlamakla birlikte biz burada, tüm örneklem için sonuçları bildirdik. Kentsel alana yönelik sonuçlar genellikle tüm örnekleme dair elde edilen sonuçlarla benzerdirler. Farklılıklar olması durumunda bu sonuçlar ayrıca bildirilmiştir.” 
Cinsiyete göre elde edilen verilerin betimleyici istatistikleri Tablo 6.1'de verilmektedir.8 Hem kadınların hem erkeklerin medyan yaş aralıklarına göre hesaplanan yaş ortalaması 37'dir.” 
Hane halklarının yüzde 63'ünden fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadırlar ve 16 yaşın altında ortalama çocuk sayısı da 3,4dur. Tablo 6.1, kadınların ve erkeklerin işgücü piyasasinda- ki konumlarında oldukça çarpıcı bir farklılaşmayı ortaya koymaktadır: Kadınların yüzde 2'si ve erkeklerin yüzde 5'i işsizken, kadınların yüzde 24'ü ve erkeklerin yüzde 70'i işgücü piyasasında çalışmaktadırlar. Birlikte alındığında, bu istatistikler kadınların Türkiye'de işgücü piyasasına katılımının çok düşük olduğunu göstermektedir. Tablo ayrıca kadınların çoğunluğunun (yüzde 59) emek piyasasındaki statülerini ev kadını olarak belirttiğini, statüsünü evi çekip çeviren kişi olarak tanımlayan erkeğin bulunmadığını göstermektedir. Tablo genel olarak, ka- 


7 Kentselalanların verileri 2.251 hanede yaşayan 8.102 yetişkini (4.244 kadın ve 
3.858 erkek) kapsamaktadır. 


8 Bu çalışmada kullanılan veriler, tüm nüfusu temsil etmesini sağlamak amactyla, veri setinde bulunan ‘faktör’ değişkeni ile ağırlıklandırılmıştır. 

9 Verilerde katılımcının yaşının bulunduğu yerde, gerçek yaş bilgisinin yerine, 
sadece yaş grupları mevcuttur. 
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dınların evle ve çocuklarla ilgilendiği, erkeklerin ise evin geçimini sağladığı toplumsal cinsiyete dayalı geleneksel iş bölümünün Türkiye'de geçerli olduğunu göstermektedir. 

Sektörel dağılım ve işteki durum işgücü piyasasının toplumsal cinsiyete göre yüksek düzeyde ayrışmış olduğunu göstermektedir. Çalışan kadınlar halen tarımda yoğunlaşırken erkeklerin çoğunluğu hizmet sektöründe istihdam edilmektedirler. 
Çalışan kadınların büyük bir kısmı ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta (yüzde 11), bunu düzenli ücretliler takip etmektedir (yüzde 10). Erkeklerde ise düzenli ücretliler yüzde 35'lik bir payla en kalabalık gruptur. Bu grubu yüzde 19 payla kendi hesabına çalışan erkekler takip etmektedir. 


TABLO 6.1 
Verilerin Betimleyici İstatistiği 
Kadınlar Erkekler 

Gözlem sayısı 5.739 5.154 
Yaş 2,83 2,83 
Hane halkı 

Kent 63 63 

16 yaşın altında çocuk sayısı 3,41 3,41 
Çalışma durumu (%) 

Çalışan 24 70 

İşsiz 2 5 

Ev kadını 59 0 

Öğrenci 6 8 

Emekli 3 11 

Ekonomik olarak faal değil (yaşlı/malul) 5 3 

Diğer 2 3 
Sektör 

Tarım 13 15 

Imalat 4 16 

Hizmet 9 42 
İşteki durum (%) 

Düzenli ücretli 10 35 

Yevmiyeli 2 9 

Ücretsiz aile işçisi 11 5 

İşveren 0 5 

Kendi hesabına çalışan 3 19 
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Kadınlar ve erkekler arasında toplumsal cinsiyetçi işbölümü kalıplarını incelemek ve betimlemek için öncelikle örneklemimizi yetişkin bekârlar, çocuksuz çiftler ve 16 yaşın altında çocuklu çiftlerle sınırlamaktayız. Burada geniş aileleri, 15 yaş üzeri çocuklu veya bakıma muhtaç yetişkin barındıran aileleri ve çocukları çalışan aileleri inceleme dışında tutuyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar, bazı hanelerde çocukların ve hatta bakıma muhtaç yaşlıların, ücretli olarak çalıştığını ortaya koymuştur. Böyle hanelerde çocuk ve bağımlı diğer hane bireylerinden bağımsız yalnızca çalışabilir durumdaki yetişkin kadın ve erkek hane fertleri arasındaki işbölümüne dair bir tespitte bulunabilmek mümkün olamayacağından, söz konusu aileleri dışarıda bırakarak çalışma yükünün diğer aile fertleri tarafından da paylaşıldığı haneleri inceleme dışı bırakmış oluyoruz. Bu elemeyle birlikte, örneklem 3.249 hanede yaşayan 11.798 yetişkinden (6.160 kadın ve 5.638 erkek) oluşmuştur. 

Günlük faaliyetleri şu kategorilerde grupladık: "° 


e Ücretli emek (istihdam:"' İş ve işle ilgili faaliyetler) 

e Karşılıksız emek (ev işi ve bakım —yemek hazırlama, bulaşık yıkama, temizlik, çamaşır, ütü, bahçe bakımı, tamirat, alışveriş vb.— ve hane halkı üyelerinin bakımı (çocuk bakımı, bağımlı yetişkin hane halkı üyesi vb. bakımı dahil) Diğer faaliyetler: Diğer karşılıksız işler (gönüllü iş ve toplantilar), kişisel bakım (yemek yeme, yıkanma ve giyinme, vb.), uyku, çalışma-eğitim faaliyetleri, boş zaman (sosyal yaşam ve eğlence, spor ve açık hava faaliyetleri, hobiler ve bilgisayar ve kitle iletişim), seyahat (seyahat ve belirtilmemiş zaman kullanımı) 


10 Zaman kullanımı faaliyet sınıflandırması için EUROSTAT günlük faaliyet sınıflaması (Activity Coding List) kullanılmıştır. 

11 Ekonomik faaliyetler ve meslekler sırasıyla Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırılması (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community- NACE Rev.1.1) ve Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması'na (International Standard Classification of Occupations-ISCO-88) göre sınıflandırılmaktadırlar. 
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İstihdam biçimine ve hane halkı özelliklerine göre ücretli ve karşılıksız çalışma 


Aşağıda zaman kullanım kalıplarını, öncelikle istihdam durumuna göre ve sonrasında medeni hal (bekâr, evli), hanede geliri olan yetişkin üye sayısı (geliri olmayan, tek geliri olan, çift gelirli) ve hanede çocuk sayısı (16 yaşından küçük çocuklu/çocuk- suz) gibi hane halkı özelliklerini hesaba katarak inceleyeceğiz. 

Tablo 6.2 kadın ve erkek tarafından karşılıksız ve ücretli çalışma faaliyetlerine ayrılan zamanın ortalama süresini sunmaktadır. 
İstatistikler, mevcut zaman kullanım kalıplarında çok açık bir şekilde büyük farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ücretli ve karşılıksız emeğe toplamda ortalama 7 saat ayıran kadınların 6 saatten az ayıran erkeklerden daha fazla iş yükü olduğu görülmektedir. Toplam çalışmaya ayrılan zamanın yüzde dağılımı farklılıkları daha açıkça göstermektedir; kadınlar toplam mesailerinin yüzde 87'sini karşılıksız çalışmaya ayırırken erkekler toplam mesailerinin yüzde 8#'ünü ücretli çalışmaya ayırmaktadırlar. Çalışan kadınlar için bile karşılıksız emek yükü toplam mesailerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Toplam çalışma zamanlarının sadece yüzde 12'sini karşılıksız çalışma faaliyetlerine ayıran çalışan erkeklerle kıyaslandığında bu oran çok yüksektir. 


TABLO 6.2 
Ücretli ve Karşılıksız Çalışma Faaliyetlerine Ayrılan Ortalama Zaman Kadınlar Erkekler 
Çalışan Toplam Çalışan Toplam 
Karşılıksız çalışma 4,7 6,2 0,8 1,0 
Ücretli çalışma 3,9 0,9 6,1 5,0 
Toplam çalışma yükü 8,6 7,1 6,9 5,9 
Karşılıksız çalışma (%) 55 87 12 16 
Ücretli çalışma (%) 45 13 88 84 


Not: İstatistikler, aksi belirtilmedikçe, ortalama günlük saat miktarını belirtmektedir. 


Aşağıda Tablo 6.3 ve Tablo 6.te çocuklu ve çocuksuz evli çiftler tarafından farklı çalışma faaliyetlerine ayrılan ortalama süre özetlenmektedir. Elde edilen bulgular, Tablo 6.2'de sunu- 


170 


lan resmi desteklemektedir. Toplamda, kadınlar erkeklerden daha uzun saatler çalışmakta ve kadın erkek arasındaki fark hane türlerine göre incelendiğinde bu fark daha da büyümektedir. Tablo 6.3, geliri olan yetişkin aile üyesi sayısı dikkate alınmaksızın, toplam iş yükünün kadınlar ve erkekler arasında eşit bölüşülmediğini belirtmektedir. Çift çalışanlı hanelerde dahi, kadın toplam çalışmaya erkekten iki buçuk kat daha fazla zaman ayırmaktadır: Kadınlar çalışmaya 9,1 saat ayırırken bu süre erkekler için 6,8 saattir. Bu fark esasen karşılıksız emek zamanı açısından farkı yansıtmaktadır. Tablo 6.3'te de görülebileceği üzere, çalışan kadınlar karşılıksız çalışmaya 3,8 saat ayırmaktadırlar. Öte yandan, hem kadın hem erkek yetişkin üyelerin ücretli çalışmaya oldukça büyük bir zaman ayırdıkları çift çalışanlı hanelerdeki erkekler karşılıksız çalışmaya sadece 0,7 saat ayırmaktadırlar, ücretli iş erkekler için 5,3 saat olarak, kadınlar için 6,1 saat olarak hesaplanmıştır. Bulgular, tek gelirli ve gelirden yoksun haneler için küçük farklılıklar dışında benzerdir. Ne kadınların ne de erkeklerin ücretli bir işte çalıştığı gelirden yoksun hanelerde toplam çalışma yükü bakımından kadınlar ve erkekler arasındaki fark daha da büyüktür. 

Tek çalışanlı hanelere baktığımızda, genellikle erkeklerin piyasada çalıştığını ve kadınların ev kadını olduğunu görürüz. 
Gelirsiz hanelere kıyasla karşılıksız çalışma için ortalama zamanın kadınlar için daha yüksek ve erkekler için daha düşük olduğu Tablo 6.3'te gözlemlenebilir. Ancak, kadınların ve erkeklerin ortalama ücretli çalışma saatleri arasındaki fark ortalama karşılıksız çalışma saatleri arasındaki fark kadar yüksek olmadığından, bu hanelerdeki kadınların toplam harcadıkları mesaileri yine de erkeklerinkinden daha fazladır. 

Ayrıca, düşük gelirli ve tek çalışanlı hanelerde erkeklerin karşılıksız mesaileri arasında sadece yarım saat fark olduğunu görmek de ilginçtir; erkekler piyasada gelir getirici işlerde çalıştıklarında; karşılıksız emek saatleri yarım saat kadar düşmektedir. Piyasada çalışan olmak kadınların zaman kullanımında gözle görülür bir değişime işaret etmektedir: Çift çalışanlı hanelerdeki kadınlar gelirden yoksun ve tek çalışanlı hanelerdeki kadınlara kıyasla karşılıksız çalışma faaliyetlerine üç saat daha az zaman ayırmaktadırlar. Eğer erkekler için piyasada çalışırlarken farklı aktivite türleri arasında bir zaman ikamesi varsa bu ücretli işle boş zaman arasındadır, karşılıksız emek zamanı ile değil. Fakat, kadınlar için karşılıksız çalışma, büyük oranda ücretli mesai tarafından ikame edilir. Tüm bu sonuçlar Tablo 6.4tekilerle oldukça benzemektedir. 


TABLO 6.3 
Ücretli ve Karşılıksız Çalışmaya Ayrılan Ortalama Zaman (Çocuksuz Evli Çiftler) 


Gelirden Tek Çift 

yoksun çalışanlı çalışanlı 
Karşılıksız çalışma Kadınlar 5,7 6,2 3,8 
Erkekler 1,4 0,8 0,7 
Ücretli çalışma Kadınlar 0,0 0,2 5,3 
Erkekler 0,0 5,5 6,1 
Toplam çalışma Kadınlar 5,7 6,4 9,1 
Erkekler 1,4 6,3 6,8 


Not: İstatistikler ortalama günlük saat miktarını belirtmektedir. Gelirden yoksun 151 ailenin, tek çalışanlı 183 ailenin ve çift çalışanlı 111 hanenin yetişkin üyelerinin verileri kullanılmıştır. 


TABLO 6.4 
Ücretli ve Karşılıksız Çalışmaya Ayrılan Ortalama Zaman (Çocuklu Evli Çiftler) 


Gelirden Tek Çift 

yoksun çalışanlı çalışanlı 
Karşılıksız çalışma Kadınlar 8,0 7,8 4,9 
Erkekler 1,5 0,9 1,0 
Ücretli çalışma Kadınlar 0,0 0,0 4,9 
Erkekler 0,7 6,5 6,6 
Toplam çalışma Kadınlar 8 7,8 9,8 
Erkekler 2,2 7,4 7,6 


Not: İstatistikler ortalama günlük saat miktarını belirtmektedir. Gelirden yoksun 63 ailenin, tek çalışanlı 813 aileye ve çift çalışanlı 193 haneye ait veriler kullanılmıştır. 


Özetle, istihdam durumu veya hane türü gözetilmeksizin karşılıksız çalışma yükü orantısız olarak kadına düşmektedir. 
Doğal bir sonuç olarak, hane özellikleri genelinde, erkeklere kıyasla kadınlar çalışma olarak tanımlanan faaliyetlere ortalamada daha fazla zaman ayırmaktadırlar. Buna tek istisna, çogunluğu çalışan bir koca ve ev kadını bir eş ile nitelenen, çocuksuz tek çalışanlı hanelerdir. Bu sonuç, kadınların neden işgücü piyasasında daha az aktif olduklarını ve kadınların kendi haneleri ve toplum için ve evde refah sağlayıcı rolünü üstlendiklerinin güçlü bir kanıtıdır. 


Yaşam evrelerinde ücretli ve karşılıksız çalışma 


Medeni duruma göre zaman kullanım kalıplarındaki farklılıkları incelemek ve ücretli ve karşılıksız emek arasında zaman paylaşımında çocuk sahibi olmanın etkilerini daha açık ortaya koymak için, hane halkı işgücü arzı ve tüketim yazınına dayanarak bir yaşam seyri analizi uyguladık.!? Fakat, geleneksel modelin tersine, karşılıksız emeğin boş zamanın yanı sıra ücretli çalışma arasında bir değiş tokuşun (trade-off) varlığını hesaba katuk." Bu amaçla, hanenin yaşam seyrinde (a) bekârlık, (b) çocuksuz evlilik/birlikte yaşama (c) çocuklu birlikte yaşama olmak üzere üç önemli evre tanımlayarak örneklemi birbirini karşılıklı dışlayan üç evreye ayırdık." 

Burada, istihdam durumunun etkilerinden kaynaklanan sonuçları dışarıda tutmak için, örneklemimizi piyasada çalışan bireylerle sınırlıyoruz. Bekârlık evresi çocuğu olmayan ve pi- 


12 Araştırmalar için bkz. Deaton (1992), Browning ve Lusardi (1996) ve Browning ve Crossley (2001). 


13 Bu modelin formel bir uygulaması ve daha fazla tartışma için bkz. Apps ve Rees (2001). 

14 Burada bizim ‘yaşam seyri” analizimizin yapay bir analiz olduğunu, kendi yaşam seyirlerinde farklı aşamalarda olan hanelerin analizine dayalı bir kurgu olduğunu özellikle belirtmek gerekir. İdeal olan seçilen hanelere ait farklı zamanlardaki gözlemlerin kullanılarak yaşam seyirlerinin izlenmesidir. Ancak veriler sadece bir yıla ait olduğundan bu tür bir analiz mümkün olmamıştır. 
Burada, Türk toplumunda nesiller arasında büyük farklılık olmadığı dolayısıyla bu durumun dikkate alınmayabileceğini varsaymaktayız. Yapay yaşam seyri analiz yöntemi, hane halkı verilerini kendi yaşam seyirlerinin farklı noktalarında kullanır ve farklı zamanlarda doğdukları ve söz konusu faktörlerin etkilerinin fazla veya eksik değerlendirilmesine neden olabilecekleri için, bireylerin özelliklerindeki farklılıkları dikkate almaz. 
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yasada çalışan bekâr bireyleri kapsamaktadır. Çocuksuz evlilik aşaması, çift çalışanlı, bağımlı çocuğu olmayan aileleri betimler. Çocuklu evlilik evresi haneleri, 16 yaşından küçük, hanede yaşayan en az bir çocuğu olan, çift çalışanlı haneleri kapsar. 

Tablo 6.5 üç yaşam evresinde kadınlar ve erkeklerin toplam çalışma sürelerinin ortalamasına dair bilgi vermektedir. Bu bilgiler, ortalama olarak, bekâr kadınların evli kadınlar gibi, erkeklere (bekâr ve evli) kıyasla karşılıksız çalışmaya belirgin biçimde daha fazla zaman ayırdıklarını göstermektedir (sırasıyla günde 2,5 ve 1,5 saat).'” Bu, kadınların ev işlerinden sorumlu oldukları ve çocukluktan bu değerlerle yetiştirildiklerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla, kadınlar yalnız yaşadıklarında bile erkeklerden daha fazla ev işi yapmaya eğilimlidirler. Bekâr kadının bekâr erkeğe kıyasla daha fazla olan karşılıksız çalışma yükünün başka bir nedeni olarak işgücü piyasasındaki, kadının dışarıdan yardım almasına izin vermeyen, toplumsal cinsiyetçi ücret farkı gösterilebilinir (bu kitapta bkz. Dayıoğlu ve Başlevent). Kadınlar erkeklere kıyasla işgücü piyasasında daha az gelir elde ettiklerinden, ev temizliği gibi karşılıksız çalışma faaliyetlerini kolayca piyasadan ikame edememektedirler. 

Ücretli çalışma ve toplam iş yükü kalıpları bekâr haneler ve çocuksuz evli hanelerde benzerdirler: Kadın ortalama olarak erkekten daha az ücretli iş, daha fazla toplam iş yapar. Ancak, bu farklılıklar istatistiki olarak bekârlar için anlamlı değilken evli çiftler için anlamlıdır. Bu sonuçlar, çalışan bekâr kadınların toplam iş yükünün erkeklerden çok da farklı olmadığı anlamına gelmektedir; ne var ki, çalışan evli kadınlar ücretli işlerde eşlerinden daha az çalışmalarına rağmen, eşlerinden daha fazla toplam iş yüküne sahiptirler. Evli kadınların ücretli çalışmaya ayırdıkları zamanı arttırdıklarında kocalarının karşılıksız çalışma yükünün arttığını belirten çalışmaların ® bulgularının aksine, biz burada olumsuz bir ilişki saptamaktayız. 


15 Toplam ve kentsel alanlar arasındaki temel fark bekâr erkeklerin toplam işinin 
bekâr kadınlarınkinden fazla olmasıdır, sırasıyla 7,9 ve 7,0 saat. Fakat, toplamda olduğu gibi, bu fark kentsel alanlarda istatistiki olarak anlamlı değildir. 


16 Örneğin bkz. Brines (1993); Blair ve Lichter (1991). 
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TABLO 6.5 
Kadınların ve Erkeklerin Çalışma Yükünün Karşılaştırılması 


Hane evresi Kadınlar (a) Erkekler (b) Fark (a-b) 
1. Bekârlık evresi 
Ücretli çalışma 5,3 6,6 
Karşılıksız çalışma 2,5 1,1 
Toplam çalışma 7,8 7,6 
2. Çocuksuz evlilik evresi 
Ücretli çalışma 5,3 6,1 ibis 
Karşılıksız çalışma 3,8 0,7 vas 
Toplam çalışma 9,1 6,7 hizi 
3. Çocuklu evlilik evresi 
Ücretli çalışma 4,9 6,6 KAR 
Karşılıksız çalışma 4,9 1,0 TER 
Toplam çalışma 9,8 7,7 kkk 


Not: 46 bekârlık evresindeki, 11 çocuksuz evlilik evresinde ve 193 çocuklu evlilik evresindeki hane verileri kullanılmıştır. 

a ve b sütunlarındaki istatistikler günlük ortalama saat miktarını belirtmektedir. 

*, **ve ***, bekâr haneler için Mann-Whitney testine ve evli haneler için ise ilişkili örneklem t testine göre, sırasıyla yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1 seviyesindeki istatistiki anlamlılığı belirtmektedir. 


Medeni durumun ve çocuk sayısının yaşam seyri üzerindeki karşılaştırmalı etkisi Tablo 6.6'da sunulmaktadır. İstatistikler, haneler bir yaşam seyir evresinden bir sonrakine geçtiğin- de gözlemlenen ücretli ve karşılıksız çalışmaya ayrılan ortalama mesai süresindeki oran değişimlerini göstermektedir. Birinci ve ikinci evredeki hanelerin karşılaştırması evliliğin kadınların ve erkeklerin zaman kullanımını nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Kadınlar evlendiklerinde karşılıksız çalışmaya daha uzun zaman ayırırlarken, bekârlarken ücretli çalışmaya ayırdıkları zamanla neredeyse aynı miktarda zaman ayırmaktadırlar. Karşılıksız çalışmaya ayrılan süredeki artış yüzde 49'dur. 
Buna karşılık, eşlerinin piyasada çalışmasına rağmen, erkekler tarafından hem ücretli hem de karşılıksız çalışmaya ayrılan süre düşmektedir. Değişim, ücretli işte yüzde -8 ve karşılıksız işte yüzde -38, böylece toplam mesaide yüzde 12'dir. Mann-Whitney testi, karşılıksız işteki değişimler hem kadınlar hem de erkekler için yüzde 1 seviyesinde anlamlı iken bunların ücretli işte anlamlı olmadıklarını göstermektedir. Toplam mesaideki degişim hem kadınlar hem de erkekler için sadece yüzde 10 seviyesinde anlamlıdır. 

Evli-çocuklu evresindeki haneleri ikinci evredekilerle kıyasladığımızda, karşılıksız iş yükünün eşitsiz bölüşümünde yine bir artış görürüz. Yaşam seyirlerinin üçüncü evresinde olan kadınlar evli-çocuksuz aşamasındakilere göre karşılıksız çalışmaya yüzde 31 daha fazla zaman ayırmaktadırlar. Erkekler için bu artış yüzde 59'dur. Toplamda, kadınların toplam mesaisi yüzde 8 artarken, erkeklerin ortalama toplam mesai süreleri yüzde 14 artmaktadır. Bu analiz, erkeklerin sadece bir çocuk mevzu bahis olduğunda evdeki işi paylaşmaya razı geldiğini göstermektedir.” 


TABLO 6.6. 
Bekârların, Çocuksuz Çiftlerin ve Çocuklu Çiftlerin Mukayesesi (96 değişim) 


Hane evresi Kadınlar Erkekler 


Evli çocuklu evresine karşı bekârlık evresi 


Ücretli çalışma 0 8 

Karşılıksız çalışma 49*** -38*** 

Toplam çalışma 16* -12* 
Evli çocuklu evresine karşı evli çocuksuz evresi 

Ücretli çalışma -8 9* 

Karşılıksız çalışma 31*** 59*** 

Toplam çalışma B*** 14*** 


Not: 46 bekârlık evresi ailenin, 11 çocuksuz evlilik evresi ailenin ve 193 çocuklu evlilik evresi ailenin verileri kullanılmıştır. 

*, ** ve ***, Mann-Whitney testine gore sirasiyla yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1 seviyesinde istatistiki anlamlılık belirtmektedir. 


17 Eğer kentsel nüfus izole olarak analiz edilirse, bekârlıktan ikinci yaşam seyir evresine geçtiklerinde kadınların ve erkeklerin ücretli işlerinde bir artış ve üçüncü evreye geçtiklerinde ise erkeklerin ücretli işlerinde bir azalma gözlemlemekteyiz. Anlamlılık seviyeleri birinci evre ve ikinci evre hane halkları kıyaslandığında da değişmektedir. Bu, araştırmada çok sınırlı sayıda bekâr, çalışan, kentli kadın olmasından (37 kentli, bekâr, çalışan hane arasından 10) dolayı olabilir. Öte yandan, çocuk sahibi olmanınetkisi kentli, çalışan hane halkı üyeleri üzerinde daha güçlü görünmektedir; kadınlar ve erkekler için sırasıyla ücretli işte yüzde 18 ve yüzde 10 kadar düşüşün yanı sıra karşılıksız işte sırasıyla yüzde 63,7 ve yüzde 108 kadar artış gözlemekteyiz. 
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Erkeklerin karşılıksız iş yüklerindeki artış, genellikle çocuksuz ailelerle sadece bir genç çocuklu ailelerin karşılaştırılmasında gözlemlenen bir durumdur. Tablo 6.7'nin gösterdiği gibi çocukların sayısı artınca erkekler evde iş yükünü paylaşmayı bırakmaktadırlar: Bu artış erkeklerin zaman kullanımını etkilememektedir. Öte yandan kadınlar, çocuk sayısındaki artıştan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilenmektedirler: Çocuk sayısı birden ikiye çıktığında ücretli mesaileri azalır ve karşılıksız mesaileri artar. Çocukların sayısı ikiden üçe veya daha fazla sayıya çıkarsa kadınların toplam mesaileri belirgin ve istatistiksel olarak da anlamlı biçimde artar. 


TABLO 6.7 
Çocuk Sayılarına Göre Yaşam Seyri Boyunca Evli-Çocuklu Evre Haneleri (96 değişim) 


Kadınlar Erkekler 


A. 2 çocuklu çiftlere karşı 1 çocuklu çiftler 


Ücretli çalışma -21** -3 
Karşılıksız çalışma 24*** 5 
Toplam çalışma -1 -3 


B. 3 ve daha fazla çocuklu çiftlere karşı 
2 çocuklu çiftler 


Ücretli çalışma 0 10 
Karşılıksız çalışma 10 -15 
Toplam çalışma S*ee 6 


Not: Çift çalışanlı ve 16 yaşın altında çocuklu hanelerdeki çiftlerin (1 çocuklu 79 çift, 2 çocuklu 80 çift ve 3 ve daha fazla çocuklu 34 çift) verileri karşılaştırılmıştır. 

*, ** ve ***, Mann-Whitney testine göre sırasıyla yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1 seviyesinde istatistiki anlamlılık belirtmektedir. 


Özetle, çalışan tüm kadınlarda oluşturulmuş üç yaşam evresindeki geçişlerde hem karşılıksız hem de toplam iş yükünün belirgin bir biçimde arttığı gözlemlenmektedir. Bekârlıktan çocuksuz birlikte yaşamaya geçişte, kadınlar ortalama olarak artan iş yükünü ücretli mesaiden değil, boş zaman, gönüllü çalışma, uyku gibi diğer faaliyetlere ayırdığı zamandan feragat ederek karşılamaktadır. Öte yandan, çocuk sahibi olmanın kadın için hem ücretli iş yükünü hem de diğer faaliyetleri düşürdüğü görünmektedir. Çalışan erkekler için birlikte yaşamak daha az 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ücretli, karşılıksız ve toplam çalışma anlamına gelirken çocuk sahibi olmak bu eğilimi tersine çevirmektedir. İlginç bir şekilde, bu V biçimindeki kalıp, erkeklerin yaşam seyrinin başlangıç (bekârlık) ve son (ebeveynlik) evreleri kıyaslandığında, iş yükü bakımından ortalama olarak anlamlı olmayan değişimlere yol açmaktadır. 


Sonuç 


Bu çalışma, hane içerisindeki gelir getiren işlerde çalışan birey sayısının, medeni durumun ve çocuk sahibi olmanın toplumsal cinsiyet temelli zaman kullanımı eşitsizliklerine etkisini açıklığa kavuşturarak ücretli ve karşılıksız emek arasında zaman tahsisindeki toplumsal cinsiyet farklılıklarını anlamayı amaçlamıştır. 
Elde edilen bulgular, geleneksel toplumsal cinsiyetçi iş bölümünün Türkiye'de halen hüküm sürdüğünü açığa çıkarmaktadır: Kadınlar toplam mesailerinin çoğunu karşılıksız çalışma faaliyetlerine ayırırken erkekler toplam mesainin çoğunu ücretli çalışmaya ayırmaktadırlar. Bu sonuç farklı hane türlerinde geçerlidir. Örneğin, bekâr kadınlar ortalama olarak, evli olanlar gibi, aynı medeni durumdaki erkeklerle kıyaslandıklarında, karşılıksız çalışmaya belirgin bir biçimde daha fazla zaman ayırmaktadırlar. Evli çiftlerde, kadın ve erkek yetişkin üyelerin ücretli çalışmaya oldukça büyük bir zaman ayırdıkları çift gelirli olanlar- da bile, kadınların karşılıksız çalışmaya eşlerinden çok daha fazla zaman ayırdıkları gözlemlenmektedir. Çalışan kadınların yine de ortalama olarak toplam mesailerinin yarısından fazlasını karşılıksız çalışmaya ayırdıkları genel bir gözlemdir. 

Elde ettiğimiz başka bir anlamlı sonuç ise kadınların ortalama olarak erkeklerden daha fazla toplam iş yüküne sahip oldugudur. Bu, tüm kadınlar için geçerlidir, yani, bekârlar, çocuklu veya çocuksuz evli olanlar ve çift gelirli, tek gelirli ve gelirsiz ailelerde yaşayanlar. Kadın erkek arasındaki bu fark günde 12 dakikadan (bekârlar için) 4,4 saate (aileler için) kadar değişmektedir. Gerçekten de bu bulgu kadınların aile geçimini sağlayarak, refah devletinin görece zayıf ve erişimin sınırlı olduğu Türkiye'deki tüm bireyler için esas sosyal güvenlik ağı olan kadının aile içerisindeki refah sağlayıcı rolünün açık bir göstergesidir. 

Gelir getiren bir işte çalışmanın karşılıksız çalışmaya ayrılan zaman üzerindeki etkisinin ise kadınlar ve erkekler arasında önemli farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Erkekler gelir getiren bir işte çalıştıklarında karşılıksız mesaileri yarım saat kadar düşmektedir. Buna karşılık, piyasada çalışıyor olmak kadının karşılıksız çalışmaya ayırdığı zamanı 2 veya 3 saat kadar düşürmektedir. Her ne kadar kadınlar için karşılıksız çalışma büyük oranda ücretli çalışmadan ikame edilse de, bu ikame onların toplam mesailerini düşürmek için yeterli değildir. İki gözlem, Türkiye'de çalışan kadınların çift mesai yaptıklarını doğrulamaktadır. Birincisi, evli çalışan kadınların eşlerine göre halen daha fazla toplam iş yüküne sahip olmalarıdır. İkincisi ise, çalışan kadınların toplam işinin ev kadınlarınınkinden anlamlı bir biçimde daha fazla olmasıdır. Türkiye'de evliliğin kadınların ve erkeklerin zaman kullanım kalıplarına asimetrik bir etkisi vardır. Erkekler tarafından karşılıksız çalışmaya ayrılan zaman evlendiklerinde, piyasada çalışan bir kadınla evlendiklerinde dahi azalırken, kadınların evlendiklerinde karşılıksız çalışmaya daha fazla zaman ayırdıklarını gözlemlemekteyiz. 

Çocuk sahibi olmak, yaşam seyrinde, Türkiye'de, çalışan kadın ve erkeğin harcadıkları karşılıksız çalışma süresini eşitleyen önemli bir geçiş olarak görünmektedir. Eğer evde yaşayan çocuklar varsa, erkeklerin evde karşılıksız çalışmaya daha fazla yardımcı olduklarını gözlemlemekteyiz. Ne var ki, bu gözlem tek çocuk sahibi hanelerle sınırlıdır. Çocukların sayısı arttıkça, erkekler evdeki iş yükünü paylaşmayı bırakmaktadırlar. Öte yandan kadınlar, Çocuk sayısındaki artıştan anlamlı bir şekilde etkilenmektedirler: Çocuk sayısı birden ikiye çıktığında ücretli çalışma saatleri azalır ve karşılıksız çalışma süreleri artar. Çocukların sayısı ikiden üçe veya daha fazlaya çıkarsa kadınların toplam mesaileri anlamlı ölçüde artar. 

Türkiye'de kadınların ve erkeklerin çalışma zamanlarını nasıl kullandıklarına dair analizimiz toplumsal cinsiyet temelinde geniş eşitsizlikleri ortaya çıkarmaktadır: Kadınların toplam çalışma süreleri erkeklerden çok daha uzundur ve bu fark büyük ölçüde ev işlerinin eşit paylaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, evlenmek ve çocuk sahibi olmak, kadınların karşılıksız iş yükünü arttırdığı gibi, kadınların piyasada istihdamı önünde de önemli bir engel oluşturmaktadır. Dolayısıyla, piyasada çalışma fırsatı olan evli kadınlar toplamda ücretli ve karşılıksız işte uzun saatler çalışmakla işgücü piyasasında çalışmamak arasında seçim yapmak durumunda kalmaktadır. Bunun özellikle işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sosyal reform programları bakımından çok önemli sonuçları vardır: Kadınlar için, çocuk bakımı gibi sosyal hizmetler sunmaksızın, ücretli çalışma olanaklarını arttıran tüm sosyal politikalar ve uygulamalar büyük olasılıkla etkisiz olacaklardır. 
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Ev İçi Emek ve Refah: Türkiye'de 
Evlatlık Kurumu ile İlgili Bir Durum Çalışması 


HANDE TOĞRUL 


Giriş 
Bu bölümde, Türkiye'de Evlatlık kurumu olarak adlandırılan, yasal ya da biyolojik olarak aile üyesi olmayan bireyler tarafından karşılıksız olarak sunulan ev içi emek incelenmektedir. 
Evlatlıklar üst ve orta sınıf hanelere evlat edinilmiş gibi getirilen ama getirildikleri ailelerle yasal ve/veya biyolojik bir ilişkileri olmayan, çoğunlukla öksüz, yoksul, kırsal kesimden ve gecekondulardan gelen kız çocuklarıdır. Birçok ülkede Evlatlık kurumuna benzer uygulamalar mevcuttur.' Rittersberger-T1- lig ve Kalaycıoğlu bu kitapta ev içi emeğin ücretli halini ele almaktadırlar. 

Tarih boyunca, Evlatlık kurumu çok yaygındı. Hayırseverlik adı altında, yoksulların korunmasına yönelik düzenlemeler ortaya çıkarken, ev işlerini ücretsiz yapması amacıyla, beş-altı 


1 Hindistan ve genel olarak Güney Asya'da ücretli veya ücretsiz eviçi emekçilerine “didi” denmektedir. Haiti'de ise ücretsiz eviçi emekçilerine “re jevak” denir. 
Nepal'de 50-60 yıldır devam eden Kamları sisteminde yoksul aileler kızlarını para karşılığı hizmetçi olarak verirler. Çin'de de aynı durum sözkonusudur ve kızlara “amah” adı verilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, iç savaştan önceki dönemde, “mammy”ler aynı görevi yapmaktaydılar. Başka ülkelerde de benzer örnekler vardır. 
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yaşlarında kız çocukları eve getirilmekte ve evleninceye kadar çalıştırılmaktaydı. Hayırseverliğin bir kısmı, kızların en azından ilkokul eğitimi alarak ve gelecekleri için ‘daha iyi fırsatlar’ elde ederek başarılı olacaklarına dair örtük bir tür sınıf pazarlığıyla ilintilidir. Bu ‘daha iyi fırsat'lardan biri de, kırsal alana göre daha çok olanaklar içerdiği varsayılan kentsel alanda yaşamaktır. Dolayısıyla geleceğe yönelik iyi bir hayat kurma beklentisi vardır. Fakat bu üstü kapalı pazarlık çoğunlukla gerçekleştirilemez. Aslında bu süreçte, kırsal alandan gelen kızların toplumsal cinsiyete dayanan rollerinin içselleştirilmesi sürdürülmüş olur. Yoksul hanelerden gelen kadınlar ve kızlar her zaman için evdeki ücretli veya ücretsiz yedek iş gücü ordusu olarak algılanmıştır. Tarih boyunca, kadınlar ve aileleri için eşit olanakların yokluğu, kadınların insan haklarının anlaşılamaması ve hepsinden önce, maddi birikime odaklanmak yerine toplumsal esenliği sağlayacak siyasal irade ve isteğin olmayışı, ev işlerinin değersiz, karşılıksız ve düşük ücretli işler olarak görülmesini sürekli kılmıştır. 

Bu çalışmanmn amacı, 2004 ve 2006 yılları arasında çoğunlukla Akdeniz Bölgesi'nde, evlat edinilmiş 22 kadınla gerçekleştirilmiş derinlemesine görüşmelere dayanarak Evlatlık kurumunun süreç ve sonuçlarını değerlendirmektir. Araştırmada, kartopu örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışmayı ilk olarak büyüdüğüm aile ve çevreden başlattım. Maddi destek bulunabilseydi ülkenin farklı bölgelerinde yer alan diğer evlatlıklara da ulaşmak mümkün olabilirdi. Görüşmeler, esenlik düzeyini ve/veya eksikliğini Evlatlık kurumunda yetişmiş kişinin açısından anlamamı sağlamıştır. Bugüne kadar bu alandaki tek çalışma, Osmanlı dönemi Türkiye'sini ele alan Ferhunde Özbay tarafından yapılmıştır (Özbay 1999). Bu çalışma ise Evlatlık kurumunu, cinsiyet ve sınıf ilişkilerinin halen önemli ölçüde dönüştürülemediği modern Türkiye Cumhuriyeti'nde araştırmaktadır. Modernleşme ekonomik ilişkilere yeni kalıplar getirmiş olmasına ve ayrıcalıklı sınıflardan gelen kadınlarına üretim sürecinde değişik sektörlerde yeni fırsatlar sağlamasına rağmen, olanakları olmayan ayrıcalıksız kadınlar, formel üretim sektörü dışında kalmışlardır. Kadınların işgücüne katılımı % 26 gibi oldukça düşük bir düzeydedir (bkz. bu kitapta dördüncü makale). Bu nedenle Evlatlık kurumu bozulmadan kalmış ve devam eden üretim ilişkileri bu kurumu, hayırseverlik nosyonu adı altında canlı tutmuştur. Aynı zamanda bu sürece örneğin Doğu Avrupa'dan gelen kadın emekçiler gibi yeni ev içi emek arzı da eklenmektedir. Eviçi emeği anlamak için üretim ilişkilerini neoklasik iktisadi analizinin ötesine taşımak şarttır. 
Toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk, etnik durum gibi farklılıkları göz önüne alan bir üretim analizi gerekmektedir. 

Bu çalışmada Yapabilirlik Yaklaşımı (YY - CA-Capabilities Approach) kullanılarak insanların izole edilmiş bir biçimde üretim sistemine katılımı yerine varoluş ve faaliyet potansiyelleri göz önüne alınmış ve böylelikle kadınlara yönelik daha geniş bir alana ve Türkiye'nin refah rejimine odaklanılmıştır. 
Toplumsal cinsiyete daha duyarlı bir analizin geliştirilmesi yalnızca iş gücü piyasasına katılan kadınlarla değil tüm kadınlarla ilgili bilgi toplamamızı gerektirir. Türkiye'de, ev işlerini ücretli ve karşılıksız biçimde yerine getiren azımsanmayacak bir oranda kadın bulunmaktadır. Eviçi emek gücü sürecinin sonuçları- nın daha iyi anlaşılması ve bu sonuçların politika oluşturulmasında ve refah tartışmalarında göz önüne alınması elzemdir. YY yaklaşımı kaynak ve sosyal hizmet yaratılması için daha bütünlüklü bir anlayış sağlayarak tartışmaları derinleştirir ve bazı sonuçlara daha açık bir şekilde ulaşılmasını sağlayabilir. 

Bu yazıda, YY yaklaşımıyla, hizmet ve kaynak yaratımına odaklanılmakta ve bu yaklaşım Evlatlık hikâyelerinin incelenmesinde bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. YY kavram seti söylem analizinin gerçekleştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Açık uçlu bir yaklaşım olarak YY, refahın anlaşılabilmesi için çoğul ve evrilen değişkenler ortaya çıkarır. Sabit ve/veya önceden belirlenen bir içeriği dayatmaz. Bu özellikler söylem analizinde kritik önem taşır. Bu inceleme ayrıca, Evlatlık kurumu ve ilişkileri ile ilgili farkındalık oluşturulmasını da amaçlamaktadır. Çalışma boyunca, Evlatlıkların hayatında üç aşama olduğu belirlenmiştir. 1) Doğduğu biyolojik hane; 2) Evlatlık olarak yaşadığı hane; 3) Kendisinin evlenmesiyle oluşan hane. Çalışmada öncelikli olarak, Evlatlıkların ücretsiz ev işlerini yaptıkları ve evlatlık olarak yaşadıkları hanehalkıyla olan yaşantıları değerlendirilmiştir. Bu kadar mahrem bir çalışma biçimini incelemek, tahakküm ilişkisinin sosyalizasyonu ve bu durumun nasıl içselleştirildiğini anlamayı gerektirir. Genel anlamda ezilenin kişiliğinin ve kendi emek gücünün kendinden nasıl sökülüp alındığının ve diğerlerinin çıkarı için nasıl kullanıldığının algılanabilmesi derin bir anlayış gerektirmektedir. Ayrıca kritik bir nokta, araştırmacının kendisinin evlatlıklar tarafından büyütülmüş olması ve bu süreç içindeki yolculuğu ve içselleştirdiği ayrıcalığı algılaması analizinin bir parçasıdır. 


Yapabilirlik Yaklaşımı 
(YY = CA-Capabilities Approach) 


YY, yalnızca maddi zenginliğin arttırılmasına yoğunlaşmak yerine insanları ve yeteneklerinin geliştirilmesini ön planda tutmaktadır. Çünkü YY, insanların mevcut durumları yanı sıra hayatta neler ‘yapabileceklerini’ ve ne ‘olabileceklerini’ ele almaktadır. Yani eldeki kaynaklarla ulaşılabilecekleri ve potansiyel olarak yapabilecekleri göz önüne alır. Yani bu yaklaşım, Evlatlıkların yaşam döngüsü sürecinde ne olduğunu, ne yaptığını ve eşit bir kaynak aktarımı olsaydı neler yapabileceklerini sorgular. Sen (1985, 1992, 1999) kapasiteyi ve işlevsellikleri ayırt etmektedir: Kapasite, potansiyel ‘yapma’ ve ‘olma’ durumlarıdır, bireyin başarabileceği sonsuz olasılıklardır. İşlevsellik ise bireyin sahip olduğu kaynaklarla başardığı ‘yapma’ ve ‘olma’ durumlarıdır (Robeyns 2005). “Yapabilirlik yaklaşımı yalnızca insanların becerilerinin değerlendirilmesini savunmamakta, aynı zamanda, ekonomik üretim ve sosyal etkileşimlerin yer aldığı genel durumun ve insanların fırsat kümelerinden seçtikleri koşulların etkinleştirici ve adil olup olmadığının da irdelenmesi gerektiği konusunda da ısrar etmektedir (Robeyns 2005: 99). 
Örneğin, temel ihtiyaçların karşılanması, işlevsellik olarak kabul edilmektedir. İktisadi takasa uyum sağlayabilme, eğitimde veya politik aktivitelerde yer alabilme yetenekleri de işlevselliktir. Örneğin bir çiftçinin toprağı işleme yeteneği olabilir (işlevsellik) ama ekinlerini ekecek toprağı olmazsa, o ve ailesi aç kalabilir, çünkü işlevselliği daha geniş bir kapasiteye ulaşmasını sağlayamamaktadır. Aynı şekilde Evlatlıkların birçoğu da temel okuma ve yazma becerilerini öğrenmeleri için okuma-yazma kurslarına gönderilmiştir, ancak gerçekte bu işlevselliklerini, kapasite kümelerini geliştirmek üzere etkin olarak kullanamamışlardır. Evlatlık alan aileler Evlatlıkların okuma yazma gibi belli işlevselliklerini yapıcı bir şekilde kullanıp kullanmadıklarına aldırış etmemişlerdir. Görüşmelerde bazı kişiler, hayatlarının sonraki evrelerinde, bazı işlevselliklerini kullanışlı kapasite kümelerine dönüştürme konusunda sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Mesela, evlat edinen aileler, evlatlıkların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan gurur duyuyorlardı ki bu durum, uluslararası seviyede, yoksulluğun azaltılması söylemine dönüşmekteydi. İşlevselliklerin bazıları, olumlu duyguların, özgüvenin ve iyimserliğin eksikliği, yetersizlik hissi, yaşam enerjisinin olmaması, özerklik ve güven yoksunluğu gibi davranışsal engellere bağlı olarak, kapasiteye dönüştürülememektedir. 

Politika belirlemede gelire dayalı ölçüm? hâlâ etkilidir (Aisbeitt 2004); ancak, gelir ve kaynaklar, yoksulluk ve refah analizi açısından gerekli fakat yetersiz unsurlardır. Gelire dayanan ölçüm yöntemleri ile YY yaklaşımı birbiri ile çelişmez; aksine birbirini tamamlayıcıdırlar. İnsanlar ‘yapabilmeyi’ ve ‘olabilmeyi başarabilmek için gelire ihtiyaç duymaktadırlar. Farklı yapabilirlikler ve olabilirlikler, insanlara mutluluk ve tatmin getirmektedir. İnsanlar, eksik boyutlarını kavrayıp başardıkça daha fazla gelişirler. Refah, maddi kazanımdan daha fazladır. 


2 Göreceli yoksulluğun tanımı bir ülkedeki genel gelir dağılımına ve tüketime 
göre yapılır. Örneğin yoksulluk sınırı bir ülkenin ortalama gelir ve tüketimi- nin yüzde otuzunun altında kalan grup olarak tanımlanabilir. Mutlak yoksulluk sınırı ise hanehalkının ihtiyacı olan temel gıda maddelerinin maliyeti üzerinden ölçülür. Bu ihtiyaçların arasında gıda maddesi olmayan temel ihtiyaçlar da olabilir. 
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..ne bolluk (gelir, mal kontrolü) ne de fayda (mutluluk, arzuların yerine getirilmesi) insanlığın refahını ve yoksunluğunu teşkil eder veya yeterli bir şekilde temsil eder. Onun yerine, değerli işlevselliği (işlevsellikleri) başarmak için, insan işlevselliğine ve yapabilirliğe odaklanan daha doğrudan bir yaklaşım gerekmektedir (Clark 2005: 4). 


YY çerçevesi, mutluluk, zevk veya fayda ile ilgili değil, sıradan günlük hayata ilişkindir. Bu yaklaşım bizi faydacılıktan uzaklaştırmakta ve kişisel ve sosyal aktiviteler üzerine inşa edilen pratik etiğe yönlendirmektedir Jackson, 2005). Alkire'e göre (2005, vurgu eklenmiştir): 


İşlevsellikler bir insanın değer vererek olmak ve yapmak istedikleridir. Başarılmış işlevsellikler bir insanın belli bir noktada tadını çıkardığı belirli oluşları ve faaliyetleridir. Başarılmış işlevsellikler önemlidir çünkü bazen ölçülebilirler. Yapabilirlik, insanın başarabildiği işlevselliklerin (oluşlar ve faaliyetler) değişik kombinasyonlarina işarcı eder. 


YY yaklaşımının araçları ve çerçevesi toplumsal cinsiyet ve sınıf ilişkilerini yeniden yapılandırırken daha derin bir anlayış kazanmamıza da katkıda bulunur. Yıllar boyunca, pek çok araştırmacı sınıf çıkarları yanı sıra cinsiyete göre farklılık gösteren ihtiyaç ve çıkarlar arasındaki karmaşık etkileşimleri incelemiştir (Molyneux, 1979; Young, 1981; Aslop, 1993; Moser 1989). İnsanlar yalnızca önemsedikleri işlevselliklerin peşinde mi koşarlar, eğer öyleyse, neden? Neden bazıları iyi bir eğitim alırken bazıları alamaz? Neden bazıları haz aldıkları işlerde çalışırken diğerleri çalışamaz? Benzer gelir-mal bileşimine sahip bireylerin benzer şartlara rağmen farklı deneyimlere sahip olmaları, “faaliyetler” ve “oluşlar”ın kazanım sürecinin ne kadar karmaşık olduğunu ortaya koymaktadır. Bu süreç tüm bireyler ve toplumsal gruplar için aynı değildir. Kazanım sureci her bir birey veya grup için aynı değildir. Bu nedenle, bazı işlevselliklerin elde edilmesi bir refah hikâyesi olurken, bazılarınki olamaz. Refah ve yoksunluk gibi her ikidurum da aynı bireyin yaşam sürecinde olabilir. Evlatlıkların hikâyeleri, değişik işlevselliklerin kazanılmasında başarının veya başarısızlığın karmaşıklığını ortaya koymaktadır. 

Çalışmada yer alan bazı katılımcılar, kendi kapasite kümelerini oluşturmak için bazı işlevselliklerden mahrum kalmak ve bunun yarattığı baskıya tahammül etmek zorunda kaldıklarını belirtirken neredeyse tüm katılımcılar fiziksel ve duygusal şiddeti içeren rahatsız edici davranışlara maruz kaldığını aktarmıştır. İlkokul eğitimlerini veya okuma-yazma kurslarını bitirebilmek uğruna günlük hayatta sürekli olarak hissettikleri olumsuz duygulara tahammül etmek zorunda kalmışlardır. Birçok katılımcı, ilkokul sertifikalarını almaları için evlatlık oldukları aileler tarafından desteklenmediklerini ancak bunun biyolojik ailelerinden alınırken yapılmış üstü kapalı bir anlaşma olduğundan bahsetmiştir. Onlara, sürekli olarak, okula gitmelerinin kendilerine herhangi bir fırsat yaratmayacağı (okuyup da ne olacaksın??) söylenmiş ve diğer yandan aynı zamanda Evlatlıklar ailelerin kendi çocuklarını okul hayatında nasıl desteklediklerine ve cesaretlendirdiklerine de şahit olmuşlardır. 

Katılımcıların çoğu okuma yazmanın önemini sezgisel olarak bildiklerini, bu nedenle, sıkıntılı sürece rağmen ilkokulu bitirdiklerini anlatmışlardır. Beş, altı, yedi gibi sözde-evlerine geldikleri yaştan itibaren sevgi, şefkat, sıcaklık ve nezaketten esirgenen çocukların biyolojik ebeveynleriyle iletişimleri de engellenmiştir. Biyolojik ebeveynler, genellikle aşağı görüldügünden evlatlıklar ne biyolojik ne de evlatlık oldukları ailelerle kendilerini özdeşleştirebilmişler. Evlatlıklar birey olma ruhunu kaybetmiştir. 

Cesareti yitirmek ve kendi başına ayakta kalmaya muktedir olmamak evlatlıkların uzun dönemde refahlarını etkileyen diger önemli sonuçlardır. Evlatlıklar güçlü bir duygusal kapasite geliştirememişlerdir. Bazı durumlarda kızgınlık ve öfkeyle birlikte derin bir içe kapanıklık yaşamışlar ve sıcak insan ilişkile- 


3 Bu muamele değişik sınıflardaki kızlar için geçerli olabilir fakat evlatlık olarak 
bu muameleye maruz kalmak çok daha farklı etkilere yol açmaktadır. 
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rini tecrübe edememişlerdir. Dolayısıyla sıcak ilişkiler kurmak- da zorluk çekmişlerdir. 

YY'nın bu çalışmada temel değerlendirme yöntemi olarak kullanılmasının iki temel nedeni bulunmaktadır: 1) YY, esenliğin gelir gibi tek bir boyutunu değil, birçok boyutunu ele alır ve 2) YY, gelir ve mal gibi unsurları işlevselliklere dönüştürerek kapasite kümelerini değiştirir (Robeyns 2008). Katılımcılar tarafından tanımlandığı gibi, Evlatlık deneyimlerinin süreçleri ve sonuçları, esenliğin değişik boyutlarını, özellikle benzer gelire ve mal varlığına erişmiş bireylerin deneyimlerinin nasıl değişik işlevsellikler ve kapasite kümeleri edinilmesine olanak sağladığını ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmada, Martha Nussbaum ve Ingrid Robeyn'in ‘faaliyetler ve oluşlar” listesi bağdaştırılmıştır. Nussbaum (2000)9 temel yapabilirlikleri şöyle tanımlamaktadır: Yaşam, beden sağlığı, beden bütünlüğü, duyusal hayal gücü ve düşünce, duygular, pratik yargı, bağlanma ve empati, diğer türlerle yaşama yeteneği, oyun oynamak, kişinin politik ve maddi çevresi üzerindeki kontrolü. Jackson'a göre (2005), Sen kapasite kavramını belirli beceriler ve yetiler şeklinde değil, tüm yaşamdaki fırsatlar olarak daha geniş bir biçimde ele almayı tercih etmektedir. Sen, kişisel kapasite üzerindeki sosyal ve yapısal etkilerden bahsetmektedir ama ne yazık ki çalışması bu bağlamda sıra dışı kalmış ve yeterli ölçüde kuramlaştırılmamıştır. Jackson (2005) ise sosyal yapının ve insanlık kimliğiyle olan bağımlılığının araştırılması gerektiğini söylemektedir. Evlatlıklar nasil değişik kapasite kümelerine ve sonunda da değişik refah seviyelerine ulaşmayı başardılar? Neden diğerleri yapamazken, bazı katılımcılar belirli bir kombinasyonda “faaliyetler” ve “oluşlar” denebilecek işlevsellikleri geliştirmeyi başardılar? Bazıları kapasitelerini genişletmeyi beceremezken, bazıları nasıl belli işlevsellikleri başardılar? Engeller nelerdi? Bu bölümdeki çerçeve hem bireysel hem de toplumsal seviyedeki engelleri ayırdetmemizi sağlamaktadır. Bazı Evlatlıkların belli kapasitele- 


4 Nussbaum'un ve diğer yazarların yapabilirlik yaklaşım listesi için bkz. Toğrul 
(2009). 
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ri başarmadaki problemleri değişik yaşam döngüsü safhalarıyla açıklanabilir. Bu yaklaşım, bireylerin ve grupların esenliğinin ölçülebilmesi bakımından büyük avantajlar sağlamaktadır. 
Birçok yeni kavramda olduğu gibi, Nussbaum'un çalışması da ‘gerçek’ bir bilimsel yaklaşım teşkil etse de etmese de bu hararetli tartışmaya ilham vermektedir. Birçok durumda, yoksulluk veya diğer sosyo-ekonomik problemlerin çözümü bilimsel bilgi yoluyla aranmıştır. Ancak bu çerçevede, çoğunlukla gözden kaçan önemli bir boyut, özellikle yoksulluk konusunda bir ‘uzman' olarak yoksulların tecrübelerinden öğrenmek yerine yoksulluğu yenmek için mücadele etmektir. Genel olarak sosyal ve kişisel esenlik ve özel olarak, kendini beğenme, kontrol, haysiyet, özerklik, zaman yoksulluğu, güçsüzlük, olumlu duygu eksikliği, güvensizlik ve ait olamama, yetersizlik, süreklilik arzeden bir sosyal desteğin olmaması gibi boyutlar derinlere köklenmiş, daha çok vurgulanmayı bekleyen konulardır. Bu çalışma, Evlatlıkların değişen yaşam döngülerini incelerken toplumsal cinsiyet ve refah tartışmalarına vurgu yapmayı amaçlamaktadır. 


Türkiye'de evlatlık kurumu 


Evlatlık kurumu üç olgunun kesişim noktasında yer almaktadır: Çocuk iş gücü, göç ve eviçi emek ilişkilerinin kayıtdışı olması. Evlatlık kurumunu anlamaya çalışırken sosyal ilişkilerin nasıl güç ilişkileri olduğunu anlamaya çalışmak gerekir. Toplumsal cinsiyet ve sınıfsal güç ilişkileri bu çalışmadaki en temel sosyal kategorilerdir. Toplumsal cinsiyet ilişkileri dar anlamda kadınların, erkeklerin ve değişen sınıftan kadınların kontrolü altında olması olarak tanımlanabilir. Yine genel anlamda sınıf ilişkileri ise sosyo-ekonomik durumlarına göre hanehalkları arasındaki kontrol olarak tanımlanabilir. Her ne kadar resmi istatistiklerle tespit etmek mümkün olmasa da, cinsiyet ve sınif ilişkilerinin içiçe geçtiği eviçi emek gücünün değişik şekilleri gibi, Evlatlık uygulaması da eskisi kadar yaygın olmamakla birlikte Türkiye'de hâlâ bulunmaktadır. Güncel veriler, Türkiye'de azımsanmayacak sayıdaki kadının, ev hanımı veya ev halkının bir üyesinin (kız kardeşler, teyzeler, yeğenler, gelinler, büyükanneler, kuzenler ve uzak kadın akrabalar/hısımlar) ücretsiz olarak ev işlerini yaptıklarını ortaya koymaktadır. Kadınlar toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı eviçi emekçisi olarak varsayılır. Değişik yapılar ve ilişkiler derinlemesine araştırılmadan bakıldığında, eviçi emek dünyadaki kadınlar için birleştirici bir iş gücü şekli olabilir. Maalesef, farklı sınıflara ait kadınların ihtiyaçları ve ilgi alanları, evdeki işgücü ilişkilerindeki kadınlar için ciddi çatışmalar yaratmaktadır. Evlatlık uygulamasını çalışmak bu çatışmalara ışık tutma yolunda bir adımdır. 

Yoksul ailelerin olduğu gibi orta ve üst sınıf ailelerin de yoksullukla mücadele ve refahı artırma stratejileri vardır. Evlatlık kurumu, kırsaldaki yoksul aileler ile kentli ailelerin stratejilerinin bir kesişimidir. Amaç bir yandan yoksullukla mücadele edilmesi diğer yandan kentli orta ve üst-orta sınıf ailelerin sınıf kimliklerini ücretsiz eviçi emek gücü aracılığı ile ilk bakışta hayırseverlik olarak görülen bir çerçevede yeniden oluşturmasıdır. Diğer yandan, orta ve orta-üst sınıf ailelerin eviçi emeğe gereksinim duymaları, diğer yandan, çok çocuklu yoksul, kırsal veya kentli ailelerin ise çocuklarına daha iyi yaşam koşulları sağlamak istemeleri, yani bir anlamda Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve sınıf ilişkileri dinamiği bu kurumu yaratmıştır. 
Bu bağlamda bu yoksul ailelerin niyeti en azından bir ağız eksiltmek olmuştur. 

Bu çalışmadaki katılımcıların % 50'den fazlasının biyolojik ailesi açlıkla mücadele etmektedir. Bu bağlamda evdeki birçok çocuktan birini evlatlık vermek bir tür yoksullukla başa çıkabilme stratejisidir. Bu, aslında, geçinmek için tarih boyunca başvurulan bir yöntemdir. Özbay'ın (1999) “Türkiye'de Evlatlık Kurumu: Köle mi Çocuk mu?” çalışması, 1885-1907 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda yer alan aynı uygulamayı ortaya koymaktadır. Özbay'ın çalışması, eviçi emek gücünün degişik formlarının izini sürmekte ve Türk toplumundaki Evlatlık kurumunun dönüşümünü, özellikle kültürel seviyede aydınlatmaktadır. Özbay'ın kaynaklarına göre 1885 yılında ülkede 1,5 milyon hizmetli vardı. Kölelik norm olduğundan, İstanbul'da 52.000 eviçi kölenin ve yaklaşık 40,000 özgür kölenin olduğu bilinmektedir. “Osmanlı'da Müslüman ailelerin ev işlerinde hem siyah hem de beyaz köleler kullanması bir ayrıcalıkken gayri-Müslimler yalnızca özgür hizmetliler kullanabiliyorlardı. Köle ticaretini yasaklamaya yönelik başarılı girişimler,” 
19. yüzyıl sonunda köle sayısını düşürmekte etkili oldu. ‘Koruma’ veya ‘iyi niyet” adı altında orta sınıf ailelere getirilen yetim ve/veya yoksul köylü kızları, zamanla önceki ev kölelerinin yerine geçmeye başladı.” (Özbay, 1999: 16) 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da benzer gelenekler, normlar, inançlar ve değerler sürüp gitmiştir; insan ilişkileri bir gecede değişmemektedir. Evlatlıklar bu evlere çok erken yaşlarda, henüz 5 veya 6 yaşlarındayken getirilmekteydi. 
Temel ihtiyaçları karşılayan biyolojik aileden kasıtlı olarak erken yaşlarda ayrılmak Evlatlıkların daha küçükken baskı altına alınmasını sağlamıştır. Temel ihtiyaçları karşılama anlamında “daha iyi” olanaklara kavuşsalar da, bazı katılımcılar, temel ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili bu sözde “gelişmeyi” sorgulamışlardır. Bazı katılımcılar evlatlık olarak gittikleri ailelerde maruz kaldıkları kötü davranışları öngörmüş olsalardı, biyolojik aileleriyle kalmayı yeğleyeceklerini öne sürmüşlerdir. 
Birçok katılımcı diğer ihtiyaçların karşılanması için bilerek veya bilmeyerek seçtikleri bir çeşit mahrumiyet olduğunu bildirmişlerdir. Başka bir deyişle, belli bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı çıkarlarından vazgeçmişlerdir. Önemli ölçüde kötü davranış hesaba katılırsa, evlatlıkların çoğu için sonuç yaşanılan acı bir geçmişin muhasebesidir. Birçok durumda, temel ihtiyaçların sağlanması insanın esenliğini oldukça olumsuz etkileyen duygusal ihtiyaçların karşılanmaması için bir gerekçe olarak sunulmuştur. 

İtme ve çekme etkileri, gruplar ve insanlar, yani Evlatlıklar ve farklı hanehalkları arasında parasal ve parasal olmayan ilişkilerde gizlidir. Birtakım katılımcılar toplumun gücünü, sos- 


5 Toledo (1990) Batılı köle sistemi ve Osmanlı köle sistemi arasındaki önemli 
farklılıkları tartışmaktadır. 
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yal ilişkilerin karmaşıklığını ve hür irade eksikliğini vurgulamışlardır. Her katılımcının yaptığı muhasebe, yaşadığı tecrübe farklı ilişkiler zinciridir. Evlatlıkların kişilikleri, her ailedeki üyelerin kişilikleri ve tüm bu bireyler arasındaki ilişkiler, sonuclarin ve süreçlerin anlaşılmasında anahtardır. Eğer mümkünse, 'net sonucu' gerçekten tam olarak belirlemek için katılımcıların hayat döngülerinin tamamen ortaya serilmesi çok önemlidir. 

Evlatlık uygulaması sosyoekonomik ilişkilerin pozitif bir modeli olarak tanımlanabilir. Bu model daha kötü durumdaki ailelere yardım eden varlıklı ailelerin iyi niyetine dayanan bir çeşit sosyal güvenlik modelidir. Oysa gerçeklik çok daha farklıdır. Nüanslar her zaman, uç grupların ve güç sahibi insanların hayat hikâyelerinde gizlenmiştir. Bu durumda, Evlatlıklar kendi bakış açılarını tanımlar. Evlatlıkların hayatları içinde bulunulan şartlara ve çevreye özgü itme ve çekme etkileriyle şekillenmiştir. İtme ve çekme, yoksul kırsal ailelerin hayatını idame ettirme ihtiyacından olduğu kadar varlıklı kentsel ailelerin de kendilerini (ekonomik ve sosyal statü bağlamında) yeniden üretme ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bir yandan, çok çocuklu kırsal aileler ihtiyaçlarını karşılayamazken diğer yandan modernleşmenin yükselişi ile varlıklı kentsel ailelerdeki evkadınları gündelik ev işlerini yürütecek emekçilere gereksinim duymuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda genç kızlar iyi bir iş yapıldığı düşüncesiyle kırsaldaki evlerinden kentlerdeki yeni evlerine getirilmişlerdir. Evlatlıkların esenliklerinin uzun vadede artacağı beklentisi kırsaldaki ebeveynlerin motivasyonu ve kentteki ailelerin ise gerekçesi olmuştur. Evlatlıkların esenliği düşüncesinde maddi kazanç yeralmaktadır; katılımcılar ‘daha iyi maddi bir duruma ulaşmaktan bahsetmişlerdir. Ancak, her bir katılımcı geçmişinin kendisini otomatik olarak nasıl düşük bir konuma getirdiğini ve manevi zararın hayatındaki birçok unsuru nasıl engellendiğini belirterek hararetle itiraz etmişlerdir. Esenlik tanımlamasında, fiziksel zayıflık, hastalık, kırılganlık, fiziksel ve sosyal yalıtım, güçsüzlük, aşağılanma, özgür iradenin olmaması, özerkliğin olmaması ve saygınlığın ve yetki- 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nin olmaması başat rol oynamıştır. Birçok katılımcı, evlatlık oldukları evlerde sürdürdükleri hayatları hakkında konuşurken, sağlık ve eğitimden mahrum kalmalarından ve maruz kaldıkları davranışlardan dolayı onurlarının zedelendiğinden sözetmişlerdir. Ne yazık ki, katılımcılar farklı geçmişlere sahip oldukları için, insanların/grupların birbirleriyle ve kaynaklarla ilişkilerini anlamak oldukça zor bir hale gelmiştir. 

Katılımcılar, üç değişik aşamadan geçmişlerdir. İlk önce, biyolojik evlerinde evin kızı olmuşlardır. Daha sonra evlatlık oldukları evlerde, ücretsiz ev işçileri (evlatlık kız/evlatlık kız kardeşler) olmuşlardır. En sonunda da, evlendikten sonra kendi evlerinin hanımı olmuşlardır. Her bir aşamada, bazı kapasite kümelerinin neden başarılamadığının ayrı sebepleri bulunmaktadır. Üç aşama, Evlatlıkların farklı evlerdeki değişen rollerini temsil etmektedir. Evlatlıklar için değişmeyen tek rol, ücretsiz eviçi emekçisi olarak yerine getirmeleri gereken sorumluluktur. Kişinin en büyük ekonomik aktivitesi hane içinde ev işi yapmak olursa, onun belli işlevsellikleri başarması mümkün olmaz. Evlatlıkların hayatlarındaki ilişkilerin değişmesiyle süregelen üç aşama sırasında da, ev işleri için sorumlu tutulmaktadırlar. Biyolojik, evlat edinen ve kendi aileleri arasında oldugu kadar bu aileler içi ilişkileri de bu sorumlulukla (yeniden) şekillenmektedir. Takip eden bölümde, Evlatlığın yaşam döngüsündeki üç aşama, YY listesine göre (Ek 7.1) yapılandırılmış ve incelenmiştir. 


Evlatlıklar ve esenlik 


Bu çalışmada derinlemesine mülakatlardan, katılımcı gözlemlerinden ve yazarın kendi deneyimlerinden ortaya çıkan dört kategori sözkonusudur: 


a) Biyolojik ailelerin genç kız iş gücü arzı. Kırsal aileler kızlarını (onlardan vazgeçerek) şu nedenlerle evlatlık vermektedirler: Anne ve/veya babanın vefatı; daha iyi bir gelecek beklentisi; daha iyi eğitim ve evlilik; kırsaldaki yoksul halkın çocuklarını yetiştirmeleri için devletten ödenek alamamaları. 

b) Evlatlık edinen ailelerin talebi. Bu aileler eve bir kız ‘getirmek’ için şu nedenleri belirtmişlerdir: Hayırseverlik; gelenek; statü; ev hanımlığı algısının değişimi dolayısıyla ‘moder’ bir ev hanımının kirli ev işlerini yapmaması (Evlatlık kurumunun algılanması), böylece varsıl ailelerin ev hanımlarının yoksul ailelerin kızlarını bu işleri yapmak üzere çalıştırmaları. 

Evlatlık edinen evdeki süreç. Düşük maddi kazanç ve manevi zarar (birkaç istisna dışında). Zor yasam/is koşulları; 

daha iyi beslenme, uygun giyim, daha iyi barınma ve bedensel temizlik koşulları. Az ve düzensiz uyku; evin diger fertlerine nazaran kalitesiz yemek; biyolojik ailelerden kasıtlı olarak izole edilmenin yol açtığı duygusal yaralanmalar; kötü muamele: Zihinsel ve fiziksel istismar; eğitimden mahrum kalmak. 

d) Kendi ailesindeki ev hanımı rolü. Eşle, “Evlatlık” geçmisine bağlı anlaşmazlık; Evlathklar kendi ailelerini kurduğunda çocuklarının üst bir sosyo-ekonomik düzey yakalaması mümkündür (istisnalar vardır) ve Evlatlık edinen ailenin çevresinden ve ilişkilerinden bir fayda sağlanabilir. 


c 


Nal 


Tüm katılımcılar kırsal kökenlidir. Kürt kökenli olduğunu belirten biri dışında, diğer katılımcıların hepsi kendilerini Türk olarak tanıtmışlardır. Görüşme yapılan Evlatlıkların yaşları (2004 itibariyle) 32 ile 69 arasında değişmektedir ve ortalaması 51'dir. 22 kişiden 17'si sözde evlerine 5-7 yaşlarında gelmiştir. Evlatlıkların okul çağında zorunlu ve ücretsiz olan 5 yıllık ilkokul eğitimini ancak 22 katılımcıdan 5'i tamamlamıştır. 
Kalan katılımcılar ne okula ne de okuma yazma kursuna gitmişlerdir. Bu 22 katılımcıdan 13'ünün annesi veya babası ya da her iki ebeveyni de kızlar biyolojik ailelerinden ayrılmadan önce ölmüşlerdir. Evlatlıklardan onu yalnızca annesini, ikisi yalnızca babasını ve biri de hem annesini hem babasını kaybetmiştir. Ortalama kardeş sayısı 5,5’tir. Kardeşlerin çoğu kırsalda kalmıştır. Kız kardeşlerinin çoğu köyde evlenmişlerdir. Erkek kardeşler ise iş bulmak için yakın şehirlere gitmişlerdir. 
Kardeşlerin çoğunun geçim kaynağı çiftçiliktir. Katılımcılardan yalnızca üçü ailenin en küçüğüdür. 12 katılımcı ise biyolojik ailesinin ortanca veya en küçük çocuğudur. Yalnızca dört katılımcının diğer kardeşleri de Evlatlıktır. Sadece bir katılımcı sözde ailesinin evinde on yıldan az yaşarken çoğunlukla 15- 
25 yıl yaşandığı görülmektedir. Görüşme talebinde bulunulan 
on yedi evlatlık mülakat yapılmasını kabul etmemiştir. Bu, Evlatlık kurumunun ciddi manevi zarar yaratmış bir yapı olduğu anlamına gelebilir. 

Katılımcılarla yapılan mülakatlar en az 3-4 saat, en fazla 3-4 gün sürmüştür. Mülakat yapabilmek için bazı katılımcılarla uzun zaman geçirip kişisel bir bağ kurmak gerekmiştir. Mülakatlar sırasında, tüm katılımcılar biyolojik ailelerinin yetersiz maddi koşullarından bahsetmişlerdir. Yiyecek yemekleri- nin olmadığını ve barınma şartlarının oldukça kötü olduğunu söylemişlerdir. Maddi koşulların açık yetersizliği somut gelir göstergeleri olmadan tanımlanmıştır. Katılımcılar evlerinden çok küçük yaşlarda ayrıldıklarından, biyolojik evlerindeki geliri hatırlayamamaktadırlar. Dahası, ailelerin çoğu çiftçilikle geçinmektedir. Biyolojik evde, bazı katılımcıların hayatları sonraki öğüne yiyecek bulmaktan ve çatının yağmurda, karda akmaması için evi tamir etmekten ibaret olmuştu. Hayat yaşamaya değmemekteydi. Bu kadar maddi zorluktan sonra kızlar Evlatlık adı altında daha iyi maddi koşullarda yaşamaya başladıklarında, eski yaşamlarının ne kadar zor olduğunu ve yaşamaya değer olmadığını düşünmüşlerdir. Bu kez çekilen zorluk maddi değil, ama yaşama alanının daraltılması, devamlı kötü muamele ve aşağılanma, evdeki ikincil konumlarına istinaden kişiliğe yönelik saldırı ve mümkün olan her şekilde günlük baskı yoluyla manevi boyutta olmuştur. 22 katılımcıdan üçü, Evlatlık oldukları evlerinde yaşarken intihara teşebbüs ettiklerini bildirmişlerdir. Tüm katılımcılar biyolojik evlerinde temel ihtiyaçların karşılanamamasından dolayı Evlatlık verilmelerine rağmen, kardeşlerinin hepsi Evlatlık olmamıştır. 
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Bu çalışmanın temel bulgusu, katılımcıların çoğunun refahlarında bir artış yaşanmamış olmasıdır: 22 katılımcıdan yalnızca üçü Evlatlık olarak refahlarında genel anlamda bir yükselme yaşamışlardır. Diğer katılımcıların çoğunun hikâyeleri karışık sonuçlar ortaya koymakta veya refahlarının düştüğünü göstermektedir. Evlathklarin çoğunun ‘yeni’ evlerindeki yaşamları, özgüven ve özsevgi kaybına, pozitif duygularını yitirmeleri- ne, özerkliklerinin olmamasına, güvensizlik ve bağlanamama- ya, yetersizlik ve sürekli bir sosyal desteğin olmamasına yol açmıştır. Yine de nesiller arasında yapabilirlik bir gelişmeden sözetmek mümkündür. Her ne kadar Evlatlıkların çocukları araştırma kapsamında olmasa da, görüşmeler esnasında neredeyse tüm katılımcılar çocuklarıyla ilgili konuşmuşlardır. Evlatlıkların bazıları, sözde ailelerinin tamamen çocuklarına yönelik destekleri dolayısıyla çocuklarının hayatlarında oldukça olumlu gelişmeler olduğunu belirtmişlerdir. Yine de, bu sonuçlar hayırseverlik ve iyi niyetin insanların “işlevsellik” ve ‘yapabirliğine odaklanmadığı sürece sürekli bir refah gelişimi sağlayamayacağını göstermektedir. 

YY listesi kullanılarak her katılımcının biyolojik evinden kendi evine kadar yaşadığı tüm deneyimlerin incelenmesiyle Tablo 7.1’de Evlatlıkların biyolojik evlerinde küçük kız, sözde evinde ücretsiz bir ev işçisi ve kendi evinde eş olarak deneyimlediği yaşam sürecinin analizi sunulmaktadır. Mülakatlar sırasında katılımcılar, her evde oluşlarının ve faaliyetlerinin verdigi doyum seviyesini ifade etmişlerdir. TATMİN OLMAMIŞ ifadesi, katılımcıların çoğunun söz konusu kapasitede olmaya ve/ veya kapasiteyi gerçekleştirmeye muktedir olmamaları anlamına gelmektedir. TATMİN OLMUŞ ifadesi, katılımcıların çoğunun bazı olumsuz sonuçlarına rağmen o kapasitede olmaya ve kapasiteyi gerçekleştirmeye ve geliştirmeye muktedir olmaları demektir. ÇOK TATMİN OLMUŞ ifadesi ise, katılımcıların o kapasitede olmuş ve o kapasiteyi gerçekleştirmiş olması anlamına gelmektedir. Sözde evleriyle ilgili hikâyeleri anlatırken, kendilerini sık sık köylerinde bıraktıkları kardeşleri/akrabala- rıyla ve/veya ilişki kurdukları diğer Evlatlıklarla karşılaştırmışlardır. Birçok durumda, 5-7 gibi çok erken yaşlarda evden ayrıldıkları için biyolojik evlerindeki yaşamlarının kalitesini hatırlamamışlardır. Bu nedenle Tablo 7.1'deki biyolojik ev kolonunda birçok G (Geçerli değil) seçeneği vardır. Evlatlık olunan ev kolonu, Evlatlıkların genel olarak düşük seviyelerde kapasite gelişimi kaydettiklerini göstermektedir. Evlendikten sonra kendi evlerine taşındıklarında, bir şekilde tüm grubun olma ve yapma yetenekleri artmıştır. 

2. Aşama'da tamamen tatmin olmuş ve 3. Aşama'da çok tatmin olmuş üç katılımcı vardır. 22 katılımcıdan on dokuzu 2. Aşama'da tatmin olmamış ve bir dereceye kadar 3. Aşama'da tatmin 


TABLO 7.1. 
YY Çerçevesi: Yapabilirliklerin Yaşam Döngüsü Boyunca Özeti 
1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 
YY"ler Biyolojik ev Evlatlık olunan ev Kendi evi 


Yaşam ve fiziksel sağlık 


Doğurganlık 
Eğitim ve bilgi 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmuş 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmuş 


Tatmin olmuş 


Tatmin olmamış 


Zihinsel sağlık 


Tatmin olmuş 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmuş 


Bedensel bütünlük 


ve güven 


Tatmin olmuş 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmuş 


Hareket kabiliyeti 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmuş 


Duygular Çok tatmin olmuş Tatmin olmamış Tatmin olmuş Sosyal ilişkiler ve G Tatmin olmamış Tatmin olmamış saygı 

Pratik yargı G Tatmin olmamış Tatmin olmuş 
Politik katılım G Tatmin olmamış Tatmin olmuş 
Diğer türler G G G 

Boş zaman Tatmin olmamış (o Tatmin olmamış Çok tatmin olmuş faaliyetleri 


Zaman özerkliği 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmamış 


Tatmin olmamış 


Kişinin maddi varlığı üzerindeki kontrolü 


Tatmin olmuş 


Tatmin olmamış 


Çok tatmin olmuş 


Din 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olmuştur. Yukarıda bahsedilen üç katılımcı evlatlık alan anne ve babalarını oldukça övmüşlerdir. Hikâyelerindeki baskın temalar, özgüven ve saygınlığın kazanılması ve olumsuzdan çok olumlu duyguların deneyimlenmesidir. Belli bir seviyede özerklik, güven ve aidiyet hissetmişlerdir. Yeterlilik geliştirmişlerdir. Evlatlık evlerine gittikleri ilk yıllardan itibaren, aileden ve ailenin çevresinden sosyal destek almışlardır. Geriye kalan 19 katılımcının evlatlık evlerinde herhangi bir üyesiyle destekleyici bir ilişkisi olmamıştır. Evlatlık olarak yaşadıkları yıllarda bugün hâlâ hayatlarını etkileyen olumsuz bir duygu edinmişlerdir. 


Birinci Aşama: Biyolojik ev 


Mülakatlar boyunca katılımcılar çoğu zaman biyolojik aileleri ve kendi evleriyle ilişkilendirerek, evlatlık oldukları evlerindeki deneyimleri hakkında konuşmuşlardır. 22 katılımcıdan 13'ü biyolojik evlerinde yaşam ve fiziksel sağlık gibi temel yapabilirliklerine ulaşmanın sorgulanabilecegini söylemişlerdi. 


“Babam öldükten sonra portakal ve muz bahçesinden bir şey kazanmadık. Erkek kardeşler ve amcalarım işi ele aldı. Babamın ölümünden önce çok rahattık. Bu değişimler olduğunda Alanya'da evlatlık olarak yaşıyordum. Köydeki sağlıklı ve zevkli hayat sona ermişti, ondan sonra Alanya'da evlatlık olduğum aile ile yaşamaya devam ettim.” (K. 12) 


“O kadar fakirdik ki her öğün için yemeğimiz yoktu. Her öğünde az yiyorduk ki diğer öğüne yemek kalsın. Hep bir sonraki yemekte ne yiyeceğiz diye düşünürdük; bir sonraki öğün 

için ne pişirebiliriz?” (K. 18) 
Bununla birlikte, duygusal yaraları olan birkaç Evlatlık, temel ihtiyaçları tam olarak karşılanmadığı halde kız ve erkek 


kardeşlerinin durumlarının kendilerinden çok daha iyi oldugunu iddia etmiştir. 


“Bugüne kadar annemi affetmiş değilim. Ailemle kuru ekmek yeseydim. Yemek yerine su içseydim. Neden beni verdi? Neden? Kardeşlerim mutlu evlilik yaptılar ve daha iyi şartlardalar. En önemlisi benden daha iyi duygusal durumdalar.” (K. 5) 


Biyolojik ailelerin maddi durumlarını kontrol edebilecek durumları olsaydı, belki de Evlatlıklar o acıları çekmek zorunda olmayacaklardı. 


“Hiçbir zaman neden o kadar fakir olduğumuzu anlayamadım. Babam ve annem neden çalışamadılar? Köyde pek iş yoktu. Ekip biçecek toprak yoktu. Belki birkaç tavuk ama yeterli değildi. İneğimiz ya da keçimiz yoktu. Bir parça toprağımız olsaydı daha farklı olurdu.” (K. 18) 


Katılımcılara göre bu basit bir mantiku. Eğer ailelerin bir geçim kaynağı olsaydı, yaşamlarını hep birlikte devam ettirebilirlerdi. Evlatlık verilmeleri gerekmezdi. Bu gereklilik evlatlık edinen aileler için haklı bir neden yaratmıştır. İyi niyetlerinin sağlam bir esasa dayandığını iddia etmişlerdir. 


“Bu çocukların bana ihtiyaçları olduğuna inanmıştım. Köye vardığımda K.11 ve kız kardeşi mağara gibi çamurdan bir evin önünde neneleriyle oturuyorlardı. K.11'i eve getirdim. pireleri ayıkladım, yıkadım, giydirdim. İnsana benzemeye başladı.” 
(K. 1Vi evlatlık alan anne anlatıyor) 


K.11 ile mülakat için gittiğim zaman evlatlık alındığı eve çok yakın yaşıyordu. Evlatlığı olduğu evin alt katında kendi ailesiyle yaşıyordu ve benim mülakat isteğimi geri çevirdi. Bu iki aile ile yaklaşık dört gün geçirdim. 


İkinci Aşama: Sözde ev 


Bu aşamada evlatlık olunan evlerde yaşanılanların ayrıntılarına inilmektedir. Hikâyesi anlatılan 22 katılımcı, zihinsel esenlik, olumlu duygular, sosyal ilişkiler, saygı ve pratik yargıdan yoksun kalmıştır. Kendi zamanları, hareketlilikleri ve hatta bedensel bütünlükleri üzerinde dahi çoğu kez kontrolleri olmamıştır. 
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“Aptal değildik; nereden geldiğimizi biliyorduk. Bir seviyede saygıya ihtiyacımız vardı. İnsan gibi saygıya. Ama mümkün değildi. Koşullar daha iyiydi, ev daha iyiydi. Bir sonraki öğünde ne yiyeceğimizi düşünmedik.” (K. 13) 


“O günleri hatırladıkça kusasım geliyor. Köpekler gibi besleniyorduk. Evin büyükannesi artık yemeklerin içine kurumuş ekmekleri doğrardı. Görüyordum bazı hayvanlar bizden daha iyi bakılıyordu.” (K. 1) 


“Evin erkek çocukları büyüdükden sonra biz yemek masasına oturmaya başladık. Çocukların etkili olduğunu düşünüyorum. Onları yetiştiren biz olunca, bize duygusal olarak bağlıydılar.” (K. 8, K. 16 ve K. 17)” 


“Bizi neden okula göndermediklerini anlayamıyorum. Okuma yazma kursuna gitmek bile olay olmuştu. Akşamları beş ve yedi arası haftada üç kere okula gidilecekti. Ne okula gitmeye ne de ödev yapmaya zaman vardı. Saat beşe kadar ev işlerini bitrmek mümkün değildi. Geçen sene adımı değişmeye ve nüfus kâğıdı almaya çalışırken, hâkim neden bunları daha önce yapmadın diye sordu. Konuşamadım. Eğer konuşsaydım ağlayacaktım. Beni okula göndermeyen aile ile ilgili sorular sordu. 
Bunun suç olduğunu söyledi. Ben onların iyi insanlar olduğunu söyledim.” (K. 1) 


Evlatlıkların okul eğitimi, sağlığı, özerkliği, saygınlığı, özsaygısı, mülk edinme ve gelir kazanma hakkı, zihinsel sağlığı ve toplumsal ilişkiler kurma hakkı bu aşamada kendilerini göstermektedir. 
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“Yaşamımızda zaman kavramı yok gibiydi. Her dakika baskalarına aitti. Yatmak için izin almamız gerekiyordu, yattığım- da da uyuyamıyordum. Uzun zaman boyunca salonda yer yatağında yattım. Herkesden önce uyanan ve herkesden sonra uyuyanlar vardı.” (K. 1) 


Hikâyeler evlatlık alan aile içerisindeki güç ilişkilerine dayalı olarak karmaşıktır. Evlatlıklar, evin annelerinden babalarına kıyasla daha çok şikâyet etmişlerdir. 


“Ağabey göreceli olarak daha anlayışlıydı. Her zaman yardimcı ve yardıma hazırdı. Ablanın ağabeye sürekli bırak yapsınlar başka ne işleri var dediğini hatırlıyorum.” (K. 1) 


K.8 de benzer bir şekilde evin babasının çok yumuşak konuştuğunu ve kendisine karşı koruyucu olduğunu söylemiştir. 
Evin annesi onunla her zaman çok kötü konuşmuş ama baba anneyle bu konuda tartışmıştır. Duygusal yaralar, saygı, özerklik ve kontrolle ilgili birçok hikâye, Evlatlıkların insan gibi muamele görmediği şeklinde anlatılmıştır. K.8 bu durumu şu şekilde ifade etmiştir. 


“Abla evde bir kraliçeydi ve beni paçavra gibi kullandı.” (K. 8) 


“Başka evlerde de evlatlıklar vardı ama bizim evde muamele çok kötüydü. Evet yokluktan geliyorduk ama biz bu muameleyi hak etmemiştik. Beynimizin olmadığını düşündüler. Sürekli çocuk yerine konmak çok kolay olabilir. Halen davranışları aynı, neredeyse torunum olacak.” (K. 20) 


“Abla her zaman negatifti. Özellikle çocuklarla iyi vakit geçirirken her zaman bir yolunu bulup ahengimizi bozardı. Abi ve babaanne beni destekledi. Ablanın bir problemi olduğunu biliyorlardı.” (K. 8) 


Evlatlığı olan bir anne (K. 9) bana birçok Evlatlıkla aynı evde yaşadığımı bildiğini söyledi, “Sen bu durumu çok iyi bilirsin,” dedi. 


“Ayarlamak hiç de kolay değil. Bu çalışmayla ne yapmak istiyorsun? Basit. Bu yoksulluk. Yoksul olunca her şeyi isterler. 
İnsanlar mülti milyoner değil ama yiyecek ve yatacak sağlayabilenler var. Biz de fazlasını veremedik. Onları büyütmüş olan bizleri de dinlemen lazım. Bu kızları büyütmek kolay değil. 
Çok fazla iş. Çok sabır isteyen bir iş.” (K. 9) 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Üçüncü Aşama: Kendi evi 


Üçüncü Aşama, Evlatlıkların evlendikten sonra kendi çekirdek aileleriyle kurdukları ilişkileri sorgulamaktadır. 22 katılımcıdan on ikisi, kendi evlerini kurduktan sonra biyolojik aileleriyle ilişkilerinin düzeldiğini bildirmişlerdir. 22 katılımcıdan beşi, sözde evlerindeyken biyolojik aileleriyle görüşebilmişlerdir. Bu beş Evlatlık hem biyolojik hem de sözde aileleriyle ilişkileri sayesinde geliştirdikleri müzakere gücünü en iyi kendi evlerinde kurmuşlardır. 


“En azından insan gibi davranıldı. Kendi kararlarımı verdim, çocuklarımı kendim büyüttüm. Evlatlığı olduğum anne laf söylese de evime gidip kapımı kapatabiliyordum. Bu çok rahatlatıcı bir durumdu.” (K. 1) 


“Bazen kocalar evlatlığı olduğun aile gibi davranabiliyordu. 
Ama insan kocasına bağırabiliyor. Kocaları tarafından dövülen evlatlıklar biliyorum. Ama yine de evlatlığı olduğun ailelerin dayaklarından farklı. Biliyorum bunu söylemek normal degil ama...” (K5) 


Sonuç 


Bu çalışma görünmez kalacak olan bir kuruma yeni bir analiz şekli getirmekte ve bu kuruma ışık tutmaktadır. Görünmezlik bir ülkenin refahının ve toplumların bir bütün olarak değerlendirilmesi nedeniyle oluşmaktadır. Belli sektörler, parametreler ve göstergeler toplumsal cinsiyet ve refah değerlendirilirken hesaba katılmakta, ancak ne yazık ki birçok unsur göz ardı edilmektedir. Cinsiyet ilişkilerinin detaylarının önemi cinsiyet ve refah çalışmalarında kabul edilmiş olmasına rağmen, bu ilişkilerin daha derinden anlaşılması için bu detaylara ulaşılıp görünür kılınacak şekilde açığa çıkarılması gerekmektedir. Hepsinden önce, tüm sınıflardan kadınların daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaşmaları gerekmektedir. İnsan ilişkilerinin anlaşılması bir kadının (veya bir erkeğin) bireyselliğinin nasıl 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ortadan kaldırılabildiğinin anlaşılmasının merkezinde bulunmaktadır. Bu çalışmada, böyle bir bireyselliğin ortadan kaldırılmasının duygusal araçlar yoluyla başarıldığını ve ‘maddi’ ihtiyaçların sağlanması gereği ileri sürülerek haklı çıkarıldığını görmekteyiz. Bu çalışmaya göre, 2. Aşama'da tamamen tatmin olmuş, 3. Aşama'da ise çok tatmin olmuş olan toplam üç katılımcı vardı. Hikâyelerini anlattıklarında, deneyimledikleri adil ve salt insani ilişkilerin önemini belirtmişlerdir. Geriye kalan katılımcılar, genel olarak esenliklerinin devamlılığını engelleyen derin duygusal yaralar taşımaktadırlar. Eğer refah reformu farklı geçmişleri olan kadınların yapabilirliklerini sağlamak ise, refah devletinin süreci ve sonuçları bireylerin ve toplumun duygusal esenlikleriyle ilişkilerini hedeflemek zorundadır. 

Bu çalışmada, tamamen tatmin olmuş üç katılımcı bulmayı ummuyorduk. Evlatlık deneyimleri ve ilişkilerindeki detaylar, toplumsal cinsiyet ve sınıf çatışmalarının düzelmesi için umut verebilir. Özellikle refahın sağlanabilmesi kişilerin özgüven, saygı, olumsuz duyguların azaltılması, olumlu duyguların varlığı, özerklik, güven ve aidiyet ve yeterlilik hislerinin geliştirilmesiyle mümkün olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın bir ileri aşamasında, özellikle Evlatlıklar için olumlu süreçler ve sonuçlar yaratmış olan sözde ailelerin de incelenmesi yararlı olabilir. Başta sözedildiği üzere bu bölümde ele alınan çalışma ilişkisine benzer bir çalışma pratiği 12. makaledeki ücretli ev işinde bulunmaktadır. Eviçi emek gücü süreçleri ve sonuçları, Türkiye'deki ve dünyadaki kadınları, yapının bir parçası olarak ve esenliğin kişisel ve sosyal seviyede anlaşılması bakımından etkilemeye devam edecektir. 
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Ek 7.1: Yapabilirlik Listesi 


1- Yaşam ve fiziksel sağlık: Fiziksel olarak sağlıklı olabilmek ve normal uzunlukta bir hayat sürmek, erken ölmemek veya hayat bu kadar kısıtlanmışken yaşamaya değer bulmayarak ölmeyi tercih etmemek. Uygun şekilde beslenip büyütülmek, uygun şekilde barınmak. 

2- Üreme sağlığı: Cinsellik ve üremeye yönelik bilgi kazanabilmek; cinsel doyum ve üreme konusunda seçim için fırsatlar olması. 

3- Eğitim ve bilgi: Eğitilebilmek ve bilgiyi kullanıp üretebilmek. 

4- Zihinsel sağlık: Zihinsel olarak sağlıklı olabilmek. Duyuları kullanabilmek, hayal kurabilmek, düşünebilmek ve mantık yürütmek — ve tüm bunları “gerçek insan” gibi, uygun bir eğitimle bilgilendirildiği ve kültürle beslendiği gibi, okuryazarlık ve temel matematik ile fen eğitimini de kapsayan ama bunlarla sınırlandırılmayacak şekilde uygun yollarla yapabilmek. 
Kişinin hayallerini kendi seçtiği şekillerde, örneğin dini, edebi veya sanatsal alanlarla harekete geçirebilmesi. Kişinin aklını kullanmasında politik, sanatsal veya dini özgürlüğünün olması. Zevk veren deneyimlerin yaşanması ve yararı olmayan acıdan kaçınabilmek. 

5- Bedensel bütünlük ve güven: Şiddetin her çeşidinden korunabilmek. Cinsel istismar ve eviçi şiddetten korunuyor olmak. 

6- Hareket kabiliyeti: Hareketli (mobil) olmaya muktedir olmak 

7- Duygular: Kendi dışındaki insanlarla ve şeylerle bağlar kurabilmek; bizi seven ve bize ilgi gösteren insanlara bağlanabilmek, yokluklarında acı çekmek; genel olarak sevmek, acı çekmek, aidiyeti deneyimlemek, değer bilmek ve gerekçeli kızgınlık duymak. Birinin duygusal gelişimini korku ve endişeyle kötü etkilememek. 

8- Sosyal ilişkiler ve saygı: Sosyal ağlara katılabilmek ve sosyal destek alıp verebilmek. Sosyal bazda özgüven ve aşağılık 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hissetmeme; diğerleriyle eşit olmaya değer olarak saygıdeğer bir muamele görebilmek; saygıyla davranılabilmek ve saygı duyulabilmek; aile duygusunu hissetmek. 

9- Pratik mantık: İyinin bir algısını oluşturabilmek ve hayatını planlarken kendini eleştirebilmek (Bu, hür vicdan ve dini gelenek gerektirmektedir). 

10- Politik katılım: Politik karar verme konusunda katılım gösterebilme ve adil bir etki gücü olabilme; politik katılım hakkı olmak, düşünce ve dernek kurma özgürlüğü. 

11- Diğer türler: Hayvanlar, bitkiler ve dünyanın doğası ile ilişkilerle ilgili olma ve bunlarla birlikte yaşayabilme. 

12- Boş zaman faaliyetleri: Boş zamanlarını degerlendirebilme; gülebilme, oynayabilme ve çalışma dışı saatlerde hoş vakit geçirebilme. 

13- Zaman özerkliği: Zamanı iyi değerlendirerek özerkliği deneyimleyebilmek. 

14- Kişinin maddi varlığı üzerindeki kontrolü: Mala sahip çıkabilme (menkul ve gayrimenkulleri), ve diğerleriyle eşit ölçüde mal sahibi olabilme hakkı; diğerleriyle eşit koşullarda iş arama hakkı. 

15- Din: Dine uygun yaşamayı veya yaşamamayı seçebilmek. 
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İKİNCİ KISIM 


AB Entegrasyon Sürecinde 
Refah Reformlarının 
Kadınların Statüsü Üzerine Etkisi 


—_ SS 


Türkiye'de Refah Devleti, 
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İstihdamı 


SANİYE DEDEOĞLU 


Refah devletleri kurumsal yapıları ve politik uygulamaları ile bir toplumda var olan toplumsal cinsiyet rollerini korumakla beraber onları etkileyip, değiştirebilmektedirler. Feminist yazarlar sosyal refah devleti uygulamalarının yararlanıcısı olarak kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikleri göstererek, kadın ve toplumsal cinsiyeti refah devleti analizine eklemlemişlerdir. Bu çalışmalar, toplumsal cinsiyet rollerinin ve kadın-erkek eşitsizliklerinin refah devleti yapısını belirlediğine ve refah devletlerinin kadınların toplum içindeki rolleri ve ailenin yapısına ilişkin bir dizi varsayım üzerine kurgulandığına işaret etmektedirler. Öyle ki, aile yapısı ve toplumsal cinsiyet ideolojisi, sosyal hizmetler, yardımlar ve haklar üzerinde çok açık bir şekilde etki etmektedir. Sainsbury (1994), feminist araştırmanın refah devleti çalışmalarına iki önemli katkısı olduğunu vurgular. 
Bunlardan ilki, refah devletine ilişkin çalışmaların toplumsal cinsiyet perspektifi kazanmasıdır. İkincisi, bu toplumsal cinsiyet perspektifinden geliştirilen alternatif refah rejimleri modelleri ve teorilerdir. Bunların arasında, erkek aile reisi modeli ve kadınları anne veya işçi olarak gören refah devletleri sınıflaması gibi örnekler gösterilebilir. 

Yakın zamana kadar Türkiye'de refah devleti, kadınların anne ve eş rolleri üzerinden kurgulanmıştır ve Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinde bu kurguyu değiştirecek önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik politikalar kadınların kanunlar önündeki rolünde bir paradigma kayması yaratmış ve kadınlar erkeğe bağlı vatandaştan, bağımsız vatandaşlar, bireyler olarak tanımlanmaya başlanmıştır (Kılıç 2008). Fakat bu değişikliğin kadınların günlük hayatlarını etkileme güçleri çok sınırlı kalmaktadır. Çünkü bu değişiklikleri hayata geçirecek aktif politikaların eksikliği, AB sürecinde yaşanan reformları kâğıt üstünde kalmaya mahküm etmektedir. Kandiyoti'nin Kemalist reform sürecine ilişkin yaptığı değerlendirme, kadınların özgürleştikleri fakat bağımsızlaşmadıkları yönündeki yorum, AB sürecindeki cinsiyet eşitliği süreci için de kullanılabilir. Bu yazının amacı Türkiye'de kadın istihdamı ve çocuk bakım politikaları aracılığı ile Türkiye refah rejimini toplumsal cinsiyet bakış açısından analiz etmektir. Bu amaçla yazının ilk bölümünde kadın istihdamı ve refah rejimleri tipolojilerini inceleyen yazın ele alınacak, daha sonra ise Türkiye'de kadın istihdamı ve bakım politikaları alanında son yıllarda yaşanan gelişmelere odaklanılacaktır. 


Refah devleti ve kadın istihdamı 


Modern vatandaşlık kavramı kadın ve erkeğin istihdam durumuna göre tanımlanmış ve sosyal haklar işgücü piyasasındaki konuma bağlanmıştır (Pateman 1988; Lister 1997; Orloff 1993). Buradan hareketle, sosyal haklardan yararlanan ve sosyal görevleri olan tam vatandaşlık tanımı daha çok erkeklere atıf yapmaktadır. Bu durumda, kadınların vatandaşlıkları ikinci sınıf, bağımlı vatandaş olarak tanımlanmaktadır. Kadınların sosyal haklara erişimi daha çok erkeklerle olan ilişkileri üzerinden belirlenmiştir. Kadın hareketi ve mücadelesi bu yapıda iyileşmeler yaşanmasını sağlamış ve kadınlar çoğu zaman sembolik olarak erkeklere tanınan vatandaşlık haklarına kavuşmuştur. Böylece, kadınlar erkek çalışanlar için yaratılan hak ve hizmetlerin kullanımını elde etmişlerdir. 
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Orloffa (2002) göre, kadınların istihdama girişindeki engeller nedeniyle, istihdam hakkı vatandaşlık hakkının önemli bir aracı haline gelmiştir. Kadınların bu alana girişinin önündeki engeller, kanunlar önündeki ayrımcılığın kaldırılması ile yok edilmeye çalışılmıştır. Fakat bu engellerin pratikte yok edilmesi için kadınların bakım işlerindeki rollerini azaltacak hizmetlerin ve bu rollerini kolaylaştıracak bakım ve doğum izinleri de gerekmektedir. İstihdam hakkı, kadınların da erkekler gibi bakım hizmetlerinden kurtulmuş ve kariyerlerini geliştirme fırsatlarına kavuşmuş olması demektir. Bunun anlamı ise akrabalık temelli kurgulanan bakım hizmetlerine kamu bakım hizmetlerinin alternatif olarak ortaya çıkması gereğidir. 

Refah devletinin kadın istihdamına bakışını formüle eden ilk yaklaşım Jane Lewis'in “erkek hane reisi” (male breadwinner) olarak adlandırılan ve kadın-erkek arasında keskin bir işbölümüne dayanan, gelir sağlayıcı erkek ve bakım işlerini üstlenen kadın modelidir (Lewis 1992). Lewis, refah rejimlerini bu modele olan yakınlıklarına göre karşılaştırmıştır. En tipik model ise erkeklerin çalıştıkları, kadınların ev kadını olduğu modeldir ve kadınlar sosyal güvenlik ve vergi gibi konularda kocalarına yüzde yüz bağımlı iken, hiçbir devlet temelli kamusal desteğin olmadığı bir durumda bakım hizmetlerinden tamamen sorumludurlar. Lewis'in modeli politika yapıcıların toplumdaki aile yapısı hakkındaki normatif değerlerini açığa çıkarırken, aynı zamanda bu normatif değerlerin toplumsal organizasyona nasıl katkı yaptığını göstermiştir. Bu çerçevede, Lewis Fransa, irlanda, İsveç ve İngiltere'yi karşılaştırmış, İngiltere ve İrlanda erkek hane reisi modeline yakınken, Fransa'nın yakınlık derecesi daha düşüktür. İsveç ise bu modele yakınlık açısından zayıf bir ilişki sergilemektedir. Bu ülkede, daha çok çift-gelir kazanan aileler yaygın olarak bulunmaktadır (Lewis 1992). 

Lewis'in yaptığı sınıflamanın yanı sıra, refah rejimleri ve kadın istihdamy/bakim hizmetleri arasındaki ilişkiyi ele alan başka modeller de geliştirilmiştir. Sainsbury'un sınıflaması ise işçi olmalarının yanı sıra kadınların aile içindeki rolünün anne mi eş mi olarak kurgulandığı üzerinden yürütülen üçlü bir ayrım geliştirmiştir. Yani bu durumda kadınların anne, eş ve çalışan olarak görüldükleri üçlü bir tipoloji yaratılmıştır (Sainsbury 1996). Sosyal devletin toplumsal cinsiyete ve kadınların ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olduğunu ölçmenin bir diğer yolu ise, bakım için sağlanan olanakların hizmet, hizmeti satın alacak para desteği ve kadının evde kalması için para yardımı olup olmadığının belirlenmesidir (Hobson 1994). Orloff ise sosyal devletleri kadınlara kendi başlarına bir hayat ve ev kurabilme kapasitesi sağlayıp sağlamadıklarına göre sınıflamaktadır (Orloff 1993). Jensen ise “kimin bakım yaptığ ‘kimin ödeme yaptığı ve ‘ne kadar yardım sağlandığı sorularını sorarak çalışma ve refah devleti ilişkisinden bakım hizmetlerine odaklanan bir sınıflama yapmayı önermektedir Jensen 1997). Bütün bu sınıflama ve ayrıştırmaların hepsinde ortak noktanın, kadınların ev içi hizmet ve bakım sağlamaktaki rollerinin ne kadarının devlet yardım ve hizmetleri ile üstlenildiğine ve bunların karşılığında kadınların ne kadarının çalışan olarak işgücü piyasasına katılmasına olanak sağlandığına ilişkin bir sınıflama çabası olduğunu söyleyebiliriz. 

Esping-Andersen (1999) ise devlet ve piyasa ilişkilerine dayandırdığı klasik tipolojilerini ailenin refah sağlayıcı rolünü dikkate alarak yeniden ele almıştır. Esping-Andersen kendi tipolojilerini bu açıdan yenilemiş ve yine sosyal demokrat, korporatist-muhafazakâr ve liberal rejimler olarak üçe ayırmıştır. 
Bütün bu farklı rejimlere rağmen, ailenin çok merkezi bir rolü olduğunu ve kamu ya da piyasadan sağlanan bakım hizmetlerinin kadın emeğini istihdama yönlendirmede önemli bir araç olduğunu da vurgulamıştır. Farklı rejimlerin farklı hizmet sağlama yöntemi olması, kadınların istihdama katılma ve doğurganlıklarını farklı olarak etkilemektedir. Liberal rejimlerde kadın istihdamı piyasa mekanizması tarafından sağlanan hizmetlerle sağlanırken, sosyal demokrat rejimlerde kadınların istihdama katılımı kamusal hizmetlerle sağlanmaktadır. Bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve aile dışından sağlanıyor olması, kadınların istihdamını olanaklı hale getirirken, aynı zamanda bakım hizmetleri için olan talebi arttırmaktadır. Fakat aile 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merkezlilik geleneksel toplumsal cinsiyet ideolojisini destekleyerek kadınların istihdamını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Avrupa genelinde kadın istihdamında yaşanan gelişmeler ve özellikle çocuklu kadınların çalışma oranlarında ortaya çıkan artışlar, burada ele alınan tipolojilerde ister istemez değişimler ortaya çıkarmaktadır. Burada özetlenen teorik yaklaşımlar, sosyal politika ve kadın istihdamı/bakım hizmetleri ilişkisi penceresinden refah devletlerini sınıflamaya yönelik açılımlardır. Fakat bu modellerin durağan olmadığını göz önünde tutarsak, süreç içinde belli değişimler geçirdiklerini ve Walby'nin (2004) ifade ettiği gibi özel ataerkil sistemlerden kamusal ataerkil sistemlere doğru bir evrim geçirmekte olduklarını söylemek gerekir. Bu evrimin yönünü ise yine Walby'ye göre, refah devletlerinin kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik politikaları nasıl uyguladıkları belirlemektedir. Refah devleti merkezli dönüşüm (welfare state-led) yani İskandinav modelin devlet eliyle sağlanan bakım hizmeti desteğinin kadınların işgücü piyasasına katılımını sağladığı görülmüştür. Piyasa merkezli dönüşüm (market-led), Amerikan modele vurgu yaparken, kadınların işgücüne katılımı daha çok piyasa mekanizması tarafından sağlanan hizmetler ile mümkün kılınmaktadır. 

Düzenleyici politika merkezli dönüşüm (regulatory policyled route) AB tarafından geliştirilmiştir. Ayrımcılığa ilişkin yasal düzenlemelerin kaldırılması ve çalışma saatlerinin uyumlaştırılması ile kadınların zamanının hem bakım hem de çalışma için ayarlanması ve sosyal içerilme politikalarının uygulanması amaç olarak ortaya konulmaktadır. Walby'nin analizinde gösterilmek istenen, İskandinav modelin yani kamu eksenli bakım hizmet ve politikaların kadın istihdamında Avrupa ülkeleri arasında en yüksek kadın istihdam katılım oranları yarattığıdır. 

Esping-Andersen (2002) ise ortaya çıkan yeni durumu ‘yeni toplumsal cinsiyet ilişkileri sözleşmesi” olarak adlandırmaktadır. Daha çok sanayi toplumu sonrası toplumlarda ortaya çıkan durum, ev kadınlığının ortadan kaybolması ile işgücü piyasalarının yeniden düzenlenmesi ve kadınların işgücü piyasalarına katılımlarını sağlayan sosyal politikaların aynı zamanda ortaya 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çıkmasıdır. Fakat bu yeni koşullara karşın, var olan ataerkil sistemler kadınlar ve erkekler arasında bakım hizmetlerinin nasıl paylaşıldığını belirleyerek, kadınları işgücü piyasasına kanalize eden kamusal bakım hizmetlerinin düzeyini de etkilemektedir. 
Yukarıdaki yazında refah rejimleri ve kadın istihdamı arasındaki ilişkinin ana eksenini, kadın istihdam düzeyleri ve bu istihdam düzeyini etkileyen bakım politikalarının yönü belirlemektedir. Son yıllarda AB cinsiyet eşitliği politikaları içinde giderek önem kazanan bakım hizmetleri ya da iş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikaları kadınların istihdamını etkileyen politika önlemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. AB'nin gündeminde, iş ve aile yaşamının uyumlaştırmasına ve cinsiyet politikalarının ana akımlaştırılmasına doğru bir kayış gözlenmektedir. 
Eşit davranma her zaman AB'nin temel politikası olarak kalsa bile, son yıllarda AB'nin bakım izinleri yerine bakım hizmetlerini kullanmayı tercih ettiği ileri sürülmektedir (Lewis vd. 2008). 
Feminist yazarlar bu bakış açısı içinde gelişen cinsiyet eşitliği politikalarının AB'nin neo-liberal ajandasının bir parçası olduğunu ve erkeklerin davranışlarını değiştirme hedefinin ufuktan kaybolduğunu işaret etmektedirler (Lewis 2006: 429). Baachi (1999) ise, aile ve iş yaşamını uyumlaştırma politikalarının cinsiyet rollerini değiştirmekten çok kadınların istihdama girişlerini sağlayan bir araç olduğunu göstermektedir. Refah devleti üzerindeki yükü hafifletmenin ve ekonomik büyüme sonu artan işgücü talebini karşılamak için kadınların istidama girmeleri için çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. 
Özellikle esnek çalışmayı teşvik eden aile ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına ilişkin düzenlemelerin, işgücü piyasalarında son yıllarda giderek artan esnek işgücü talebini karşılama maksatlı olduğunu da vurgulamak gerekmektedir (Walby 2005). Kadının ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde iş gücü piyasasındaki esneklik ihtiyacını karşılamak için istihdama eklemlenmesi, istihdamın kadınları özgürleştirici potansiyelini sınırlamaktadır. 
Ataerkil yapıları dönüştürmek ve kadınların orantısız bir şekilde üstlendiği ev içi ve bakım hizmetlerinin iki cins arasında eşit olarak dağıtılmasını sağlama hedefi ortadan kalkmaktadır. 
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Türkiye'de refah devleti ve toplumsal cinsiyet 


Kadın sorunu Türk modernlesmesinin mihenk taşı olagelmistir. Kemalist reformlar kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanırken, kanun önünde eşit vatandaşlık hakları Cumhuriyet'in kuruluşunun erken yıllarında sağlanmıştır. Bu reformların önemini vurgulamakla beraber Kandiyoti, Kemalist reformların kadınları özgürleştirse bile bağımsız kılmadığını vurgulamaktadır. Kadın ve erkek eşitsizliklerini işaret etmekte eksik kalmanın yanı sıra, Kemalist reformlar sadece üst sınıf kadınlara ulaşılabilir olmuştur. Bu anlayış içinde eşitsizliklerin özel alanda çözüleceği ya da kalkinma/modemlesme yoluyla yok edileceği savunulmuştur (Acar ve Altunok 2009). 1980'ler sonrasında gelişen feminist hareket bu eşitsizliklere işaret ederken, ev içi şiddet ve kadına karşı taciz gibi konular hareketin merkezine taşınarak geniş kitlelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Kemalist eşitlik kavramı bireyleri görevler çerçevesinde eşit kabul ederken, feministlerin eşitlik kavramı bireysel özgürlük ve haklara dayandırılmıştır (Arat 1998). 1990'larda ise kadın sorunları ve hakları daha çok uluslararası kuruluşlara üyelik ve uluslararası sözleşmeler ışığında tartışılır hale gelmiştir. CEDAW Sözleşmesi'nin 1986'da imzalanmasını takiben, 1990 yılında ulusal kurum olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Kadın erkek eşitliğinin kurumsallaşması yönünde ciddi adımlar atılmış olmasına rağmen, Cumhuriyetçi geleneğin eşitlik algısı kadın ve erkeğin aynı oluşu üzerinden süregelmiştir. 
Cumhuriyet dönemi reformları kadınlara belli haklar tanımış ve eğitim olanakları geniş bir toplumsal alana yayılmış olsa bile, Türkiye'nin refah devleti anlayışı normatif bir aile modeline dayanmaktadır. Erkek aile reisi iken, kadınlar ev kadını ve anne rolleri ile tanımlanmıştır. Kadınların bu bağımlı vatandaşlık halleri birçok yasa ve uygulamaya yansımıştır. Örneğin günümüzde yürürlükte olan Medeni Kanun'dan önceki Medeni Kanun erkeği aile reisi olarak tanımlarken, kadınların iş sahibi olmaları için eşlerinden izin almaları şartı koşulmuştu. Boşanma durumunda malların ayrımı ilkesi geçerli iken, bu ilke kadınların boşanma halinde olumsuz koşullar içinde yaşamasına yol açarken, ekonomik kazançların erkeklerde birikmesine yol açmıştır. Kadınları koruma adına, kanunlar önünde kadınlar ve erkeklerin hakları farklı olarak tanımlanmıştır. Örneğin, İş Kanunu'nda kıdem tazminatı ile ilgili madde hala evlilik sonrası kadınların işten ayrılmalarını teşvik edici nitelikte olup, kendi istekleri ile evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı hakkı tanınmaktadır. Fakat aynı madde erkekler için geçerli değildir. Yine Sosyal Güvenlik Yasası'nda, dul ve yetim aylığına hak kazanımı ve kullanımında erkekler ve kadınlar arasında ciddi farklar vardır. Kadınlar evlenip bir erkeğin korumasına girene kadar bu haklardan yararlanmaları sağlanmıştı. Kanunlar önünde kadınların erkeklere bağımlı olarak tanımlanmasının yanında, formel istihdam dışında kalan kadınlar da refah devleti uygulamalarında bağımlı anne ve eş olarak görülmektedir. 

Türkiye'nin refah devleti yapısı Güney Avrupa ülkelerininkiyle benzer nitelikler taşıdığından bu ülkelerle birlikte sınıflandırılmaktadır. Güney Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de refah rejimini hayli parçalı ve hiyerarşik bir yapı olarak özetleyebiliriz. Sağlık ve emeklilik sistemine giriş genellikle formel istihdam alanında çalışan ve prim ödeyen kişiler ve aileleri için düzenlenmiştir (Buğra ve Keyder 2003). Bu tür bir sosyal devletin, enformel çalışmanın, kendi adına çalışanların ve ücretsiz aile işçilerinin egemen olduğu bir istihdam yapısı içinde var olduğunu göz önünde bulundurursak, hem formel yapı hem de sosyal güvenlik sistemi nüfusun büyük çoğunluğu için güvence sağlamaktan uzaktadır (Buğra ve Keyder 2006: 212). 

Kapsayıcı bir sosyal güvenlik ve yardım sisteminin yoklugunda, aile ve akrabalık bağları birçok kişi için sosyal devletin sağladığı güvenlik ve yardımın yerini almaktadır. Toplumsal yapının devamlılığında ve yeniden üretilmesinde ailenin böyle merkezi bir konumda olması, hiç kuşkusuz kadınların toplum içindeki başat rollerinin eş ve anne olması ile sonuçlanmaktadır. Kadınların toplum içindeki konumları ise yine anne ve eş olma rolleri üzerinden kurulurken, aynı zamanda bu roller aracılığı ile toplumun önemli bir kesimi için güvenlik ve dayanışma sağlayan ailenin devamlılığı sağlanmaktadır. Kadınların sistem içindeki rolleri sadece ev içi hizmetler ve çocuk/yaşlı bakımı ile sınırlı kalmamakta, ailenin içinde bulunduğu akrabalık ve hemşehrilik üzerinden kurulan dayanışma ağlarının devamı anlamında da önemli görevler içermektedir. İşte bu sistemin olası sonucu olarak kadınların ekonomik yaşama katılımı çok düşük kalmakta ya da bu katılım enformel ve ev eksenli çalışma biçiminde gerçekleşmektedir. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul edilmesiyle başlayan süreçte, cinsiyet eşitliği politikaları alanında ciddi adımlar atılmıştır. 2001 ve 2004 yıllarında yapılan anayasal değişiklikler eşitlik ilkesini sağlamakta devleti sorumlu ilan edilmiştir. Bu değişikliklerle beraber hem Medeni Kanun hem de Ceza Kanunu'nda kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılmasına ilişkin ciddi düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, aile reisliği kavramının kaldırılması, eşlerin eşit hak ve yükümlülüklerinin güvence altına alınması, evlilik birliği sırasında edinilmiş malların boşanma sırasında eşit paylaşılması gibi alanlarda kadınlar lehine düzenlemeler getirilmiştir. 2003 yılında 4857 sayılı iş Kanunu ile işgücü piyasalarında kadın erkek eşitliğini destekleyen AB direktiflerine uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Bu politikalar sosyal güvenlik ve sağlık gibi alanlara yansımış ve bu reformların kadınlara ilişkin algıda bir paradigma kayması yarattığı ve kadınların konumunun bağımlı vatandaştan bagimsiz vatandaşa doğru kaydığı yönünde analizlere yol açmıştır (Kılıç 2008). 

AB sürecinde yaşanan reformlar sırasında, kadın istihdamı ve çocuk bakım politikaları aracılığı ile Türkiye'nin refah rejiminde ortaya çıkan değişimler göstermektedir ki, kadın istihdamı istikrarlı bir şekilde desteklenmekten çok uzaktır ve Türkiye'nin refah rejimi erkek hane reisi modeline sıkı sıkı bağlı kalırken, kadınların ise ev kadını ve enformel çalışan rolleri belirginlik kazanmaktadır. AB sürecinde yürürlüğe konan reformlar, uygulamaya dönük politikalarla desteklenmediği için kadınların hayatını etkilemekte ve kadın-erkek eşitliğini sağlamakta çok sınırlı bir etkileme gücüne sahip görünmektedir. Bu ise erkek egemen toplum yapısını değiştirmekte reformları zayıf kılmaktadır. Yazıda, yasal değişimleri uygulama konusunda AKP hükümetinin ciddi adımlar atmadığı vurgulanırken, kadın istihdamı ve çocuk bakım hizmetleri alanında uygulanan politikaların daha çok piyasa mekanizmasına terk edildiği, bu anlamda neoliberal bir ajanda izlendiği tespit edilmektedir. 


Kadın istihdam politikaları 


Türkiye'de kadın istihdamının genel özellikleri, işgücüne katılim oranlarının düşüklüğü, enformel istihdamın yaygınlığı ve çalışma yaşında önemli oranda kadının ev kadını olarak istihdam dışı kalıyor olması olarak sıralanabilir. Çalışan kadınların çoğu tarımsal alanlarda ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken, son yıllarda kentsel alanlarda da kadınların enformel hizmet sektöründe yoğunlaştığı tespit edilmektedir. Özellikle 2008 yılında yaşanan krizle beraber kentsel işsizlik oranlarının kadınlar için daha hızlı yükseldiği tespit edilmiştir (Toksöz 2007). 

Kadın istihdamının arttırılması ve işgücü piyasalarında cinsiyet eşitliğinin sağlanması AKP hükümeti için özellikle uluslararası kurumlarla kurduğu ilişkilerde başat sorun alanı olarak belirmektedir. Bu nedenle AB'ye uyum sürecinde İş Kanunu'nda cinsiyet eşitliğini sağlayan uyumlaştırmada ileri adımlar atılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesi ile cinsiyete dayalı ayrımcılık yasaklanmış, eşit davranma ve aynı veya eşit değerdeki bir iş için eşit ücret ilkesi benimsenmiştir. Elbette bu ilkeler evrensel cinsiyet eşitliği politikaları ve AB direktifleri ile uyum içindedir; fakat Türkiye'de yaşanan koşullara baktığımızda, bu ilkelerin eşitliği sağlamaktan uzak olduğunu görüyoruz. Öncelikle, İş Kanunu'nun kapsamı sanıldığının aksine çok dardır. Geçici ve yevmiyeli statüde çalışanlar ile eviçi hizmetlerde ve ev-eksenli çalışanlar —ki bunların çoğunluğu kadındır— kapsamamaktadır. Kanun maddesinde eşitlik ilkesi tanım olarak dardır ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek bakımından önem taşıyan, işe alım aşaması, meslek içi 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eğitim ve işte yükselme aşamalarını kapsamamaktadır (Kadın Örgütleri Basın Açıklaması, 2006). 

Türkiye'de işe alınmada cinsiyete dayalı ayrımcılıkla çok yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Hatta Uçan Süpürge'nin CE-DAW verdiği 4. ve 5. Gölge Rapor da uygulamada özellikle erkek egemen sektörlerde (mühendislik, inşaat ve madencilik vb.) cinsiyete dayalı ayrımcılığın çok yaygın olduğunu ve bankacılık gibi kadın yoğun sektörlerde bile işe alınmadan önce kadınların evlilik ve çocuk sahibi olma niyetleri hakkında sorgulandıklarını göstermektedir. Bu eleştirileri takiben 2004 yılında Başbakanlık Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi adında bir genelge yayınlayarak, kamuda personel alımında cinsiyet eşitliğinin gözetilmesini istemiştir. Eşit işe eşit ücret ilkesine gelince, kadın örgütlerinin 2006 yılında yaptığı basın açıklamasından öğreniyoruz ki, Türkiye genelinde kadınlar erkeklerin kazancının yaklaşık 96 46'sını kazanmaktadır (KEİG 2006). Cinsler arasındaki gelir farklılığının bu kadar büyük olması, kadınların gelirinin hâlâ ailenin temel geçim kaynağı değil bir ek gelir olarak algılandığının da göstergesidir. Elbette bu 96 46 rakamı her sektörde ve iş kolundaki durumu yansıtmasa bile, kadınların ve erkeklerin yaptıkları işlerin birbirinden köklü bir şekilde ayrılmış olduğunu doğrulamakta, eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanmasını zorlaştırmaktadır (Toksöz 2007). 

İşgücü piyasalarında kadın ve erkeğin eşitliğini sağlamaya çalışan politikaları incelerken, bu alanda Türkiye'de var olan ve kadın ve erkek arasında kesin ayrımcılık yapan bazı yasa ve uygulamalara dikkat çekmek gerekmektedir. Örneğin, İş Kanunu'nda kıdem tazminatı ile ilgili madde hâlâ evlilik sonrası kadınların işten ayrılmalarını teşvik edici nitelikte olup, kendi istekleri ile evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı hakkını tanımaktadır. Fakat aynı madde erkekler için geçerli değildir. Yine Sosyal Güvenlik Yasası'nda, dul ve yetim aylığına hak kazanımında ve kullanımında erkekler ve kadınlar arasında ciddi farklar vardır. Erkekler 
18 yaşına ya da yüksek eğitim durumunda 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirken, kadınların evlenene kadar ya da sigortalı bir işte çalışana kadar yetim aylığı almaya hakları vardır. Bu iki uygulama göstermektedir ki, toplumsal kabulün yanı sıra yasal düzenlemeler de kadınların asli görevlerini ev içinde anne ve eş olarak görmektedir ve yasal çerçeve kadınların bağımlı vatandaş olduğu ideolojisi üzerine kurulmuştur. Bu yasal düzenlemeler kadınları istihdam dışına itmekte ve istihdam dışında kalmalarını teşvik etmektedir. 

AKP hükümetinin kadın istihdamını arttırmak için aldığı en etkin politika ise ilk defa çalışacak bir kadını çalıştıran işverenlere vergi indirimi sağlanmasıdır. Bu vergi indirimi üç yıl boyunca sağlanmakta ve ilk defa çalışan bütün kadınlar ile 19 ve 
20 yaş arasındaki gençleri kapsamaktadır. Bu politika, hükümetin kadın istihdamını teşvik etmeyi tamamen piyasa mekanizmasına bıraktığını, yukarıdaki teorik tartışmaların sundugu kadınların çalışmasını teşvik eden kamusal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi etkin politikaların bulunmadığını göstermektedir. Kadınların çalışmasını destekleyen etkin politikalar geliştirmekte isteksiz davranan hükümet, yasal ve düzenleyici metin üretme konusunda ise son derece isteklidir. 
Son olarak 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi 25 Mayıs 2010 
tarihinde kadın istihdamının arttırılmasını sağlamak ve teşvik etmek için gerekli önemleri almak için yayınlanmıştır. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması hükümet için sadece uluslararası ajandasında bir görev olarak durmakta, uluslararası sorumluluklar ise sadece yasal mevzuatın değiştirilmesi ya da genelge yayınlanmakla yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Lakin, kadınların istihdama katılımını sağlayacak aktif politika önemleri ve kadınların özellikle çocuk bakımı yüklerini hafifletecek kamu politikaları ise hayata geçirilmemektedir. 


Çocuk bakım hizmetleri 


Toplumlarda var olan cinsiyetçi işbölümü bakım hizmetlerinin nasıl sağlandığını belirlerken, bu belirleniş kadın erkek rolleri üzerinden ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bakım genellikle 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evde, hiçbir maddi karşılığı olmadan çoğunlukla kadınlar tarafından yapılır. Bakım hizmetinin piyasadan para karşılığı satın alınması daha çok kadınlar işgücüne katıldıklarında ortaya çıkmaktadır. İşgücüne katılan kadınların bazıları ise para karşılığı yapılan bakım işlerini üstlenirler. Her iki durumda da kadınların emekleri ya ev kadını olarak hiç ödenmemekte ya da düşük ücretler ödenen bakım işçileri olarak maddi olarak karşılık bulmamaktadır (England 2005). Türkiye'de de, bakım hizmetleri büyük ölçüde evde kadınlar tarafından yapılmaktadır. Özellikle çocuk bakımı! okul yaşı olan yedi yaşına kadar evde kadınlar tarafından üstlenilmektedir. Çocuk bakımı alanında kurumsal hizmetlerin düşüklüğü aslında Türkiye'de kadın istihdam oranlarındaki düşüklüğü açıklayan en önemli nedenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Avrupa genelinde çocuk bakım hizmetlerinin arttırılması için, AB'nin bu doğrultuda aldığı bir kararla, 2010 yılına kadar 
3 yaş üstü çocukların 96 90'ının bakım hizmetinden faydalanması öngörülmektedir. Türkiye'de okul öncesi çocuk bakımına ilişkin sistematik bir politika olmadığı gibi bu alanda varolan hizmetler çok dağınık ve sınırlıdır. Okul öncesi çocukların eğitimine ilişkin çalışmalar çok sınırlı olmakla beraber, Türkiye genelinde okul öncesi eğitimde olan 4 ve 5 yaş çocukların ancak % 16'si anaokulları ve ana sınıflarından yararlanmaktadırlar (Ecevit 2011). Okul öncesi ana sınıfı eğitimini zorunlu hale getiren yasal düzenlemeden sonra 4 ile 7 yaş arasında okullaşma 2009-2010 yıllarında yüzde 39'a çıkmıştır (Ecevit 2011: 99). Bu eğitimin 96 90'dan fazlası kamu kurumları tarafından verilirken, ancak 96 7'lik bir oran özel kreşler tarafından sağlanmaktadır. 3 yaş altı çocukların bakım hizmetlerine ilişkin 


l Kadınların bakım hizmetlerindeki rolü elbette sadece çocuk bakımı ile sınırlı değildir. Evde yaşlı, hasta ve özürlü bakımını da içermektedir. Hatta bakım hizmetlerine kadınların ev içinde yaptıkları yemek, temizlik ve diğer işleri de eklemek gerekmektedir. Son dönemde AKP hükümeti evde özürlü ve hasta bakımı için ailelerin finansal olarak desteklenmesine yönelik politikalar uygulamaya koymuştur. Bu konuda daha detaylı bir tartışma için bkz. Melda Yaman Öztürk (2010). Bu yazıda ise tartışma, sadece çocuk bakım hizmetleri ile sınırlı tutulmuştur. 
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ise veri bulunmadığından, bu alanda aile içinde bakımın daha büyük bir pay tuttuğu söylenebilir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 88. maddesi gereği hazırlanan 
Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik ise kadın işçi çalıştıran işyerlerinde okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için eğitim kurumları ve kreşler açılmasını düzenleyen hükümler içermektedir. Bu yönetmeliğe göre, 100 ile 150 kadın işçisi olan işyerleri bakım odaları kurmak, 150'den fazla işçisi olanlar ise kreş açmak zorundadır. Yasal düzenleme çocukları sadece kadınların bakımına tabiymiş gibi görmekte, erkeklerin çocuk bakımı sorumluluklarını göz ardı etmektedir. İşte bu bakış açısının işletmeleri kadın çalışan istihdam etme konusunda caydırıcı bir yanı olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca kadın çalışan sayısının yeterli olduğu işletmelerde bile bu hizmetlerin sağlanmadığı, işletmelerin herhangi bir teftiş halinde kendilerine verilecek cezayı ödemeyi tercih ettikleri vurgulanmaktadır. Hatta 2008'de yürürlüğe giren İstihdam Yasası ile işyerlerinin kreş ve emzirme odaları açma yükümlülükleri kaldırılarak bu hizmetleri özel sektörden satın almasına imkân tanınmıştır. İşyerinin ve kreşin birbirinden ayrı mekânlarda olması kadınların gün içinde gidip çocuklarını görmesine engel olacağı gibi, işyerine gelmeden kreşe gitmek ve çocuklarını bırakmak ve gün bitiminde de almak zaten zaman yoksulu olan kadınlar üzerinde ayrı bir baskı yaratacaktır. Bu alandaki düzenlemelerin kadınların çalışma hayatında varlıklarını ciddi bir biçimde etkileyeceğinin bir diğer göstergesi ise Türkiye'de işletmelerin büyük çoğunluğunun 9'dan az işçi çalıştırıyor olmaları ve kadın çalışanların genel olarak bu küçük ölçekli işletmelerde çalışmalarıdır. Bu çalışanların büyük çoğunluğu ise kayıtdışı işlerde çalıştırılmaktadır. 

Türkiye'de izinlere bakıldığında bakım hizmetlerini gerçekleştirmeye yönelik sadece doğum izinlerinin mevcut olduğu görülmektedir. Kadın çalışanlar doğumdan önce 8 ve dogumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli dogum izni ve kamu sektöründe bir yıl, özel sektörde ise altı aylık 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ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Bu süreler AB'nin direktifleri ile uyum sağlamış durumdayken, 2005 yılında KSGM tarafından taslak olarak Meclis'e sunulan ebeveyn iznine ilişkin yasa tasarısı genel kurula gelmeden gündemden çekilmiştir. Tasarıda ebeveyn izinlerinin çalışan kadın ve erkek tarafından 6 
aylık ücretsiz izin dilimleri halinde eşit olarak kullanılması ve toplam bir yıl olması öngörülmekteydi. Özellikle işveren tarafından gelen güçlü tepki nedeniyle meclis gündemine gelmeyen yasa tasarısına ilişkin olarak TİSK'in hazırladığı raporda, ebeveyn izinlerinin Avrupa'daki sosyal yaşamın yarattığı özel bir durum olduğu, Türkiye'de erkeklere çocuk bakımı için izin verilse bile, bu zamanın çocuk bakımı için harcanmayacağı iddia edilmektedir. 2011 yılında çıkan torba yasa ile bir anlamda ebeveyn izni, memur kadınların doğum sonrası iki yıl ücretsiz izin alarak çocuk bakması şeklinde yasalaşmıştır. Kadınlara özel izinler sağlayan bu tür düzenlemeler kadınların formel istihdam kanallarından dışlanmasına neden olmakta, işverenlerin zaten oldukça dar olan işgücü taleplerini genç ve ucuz erkek istihdamı için kullanmaları sonucunu doğurmaktadır (Buğra ve Yakut Çakar 2010). 


Sonuç 


Kadın istihdamı ve kadın istihdamını destekleyen bakım hizmetleri çerçevesinden okununca Türkiye'nin refah rejimi toplumsal cinsiyet yapısı ağırlıklı olarak ataerkil bir karakter çizmektedir. Bu yapı içinde kadınların başat rolü annelik ve eş olmakken, refah devletinin yapılanması ise bu model üzerinde yükselmektedir. Son yıllarda AB'ye uyum sürecinde uygulanan yasal değişimler ise pratik politikalara dönüşmediğinden ne kadın istihdamı teşvik edilmekte ne de çocuk bakım hizmetlerinde yaygın kamusal hizmetler geliştirilmektedir. AKP hükümetinin kadın istihdamına ilişkin en etkili politikası olan vergi indirimi bu alanda alınan tek önlem iken, o da kadın istihdamını arttırmayı piyasa mekanizmasına bırakmıştır. Onun dışında kanun metinlerine yansıtılan doğum ve emzirme izinleri kadınları işverenin gözünde maliyetli bir çalışan durumuna getirmektedir. Çocuk bakımında ise kamu hizmetlerinin yetersizliği, çocuk bakımını orta sınıflar için piyasadan satın alınacak pahalı bir hizmete dönüştürmekte, bu yetersizlik vasıfsız ve düşük eğitimli kadınların işgücüne girmelerini caydırıcı bir unsur olarak görünmektedir. Bu politikalar, kadınların işgücü piyasasındaki giderek artan çalışma biçimlerinin esnekleşmemesi ve enformalleşmesi ile daha da marjinal çalışama biçimlerine (ev eksenli çalışma gibi) kaymaları ve kadın emeğinin değersizleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Buğra'ya göre (2012), AKP hükümeti döneminde sosyal politika, neoliberal politika ve Islamcı sosyal dayanışmanın eklemlenmesi sonucu oluşmuştur. Bu çerçeve içinde, kadınların ev içi hizmetlerde üstlendikleri roller güçlenerek devam etmektedir. İşte bundan dolayı, kadın istihdamını arttırmak gibi hedefler hep sorgulanır olarak kalmakta, hayata geçememektedir. 

Peki, bütün bunlardan sonra, Türkiye'deki cinsiyet eşitliği politikalarının kadın istihdamını etkilemesi üzerine neler söylenebilir? Türkiye'de cinsiyet eşitliği politikalarının kadın istihdamını etkileme potansiyeline, Walby'nin analizi ile baktığımızda piyasa temelli dönüşüm ve düzenleyici politika temelli dönüşümün karma bir versiyonu yaşanıyor olduğu söylenebilir. Çünkü, hem bakım hizmetlerinin sağlanması hem de istihdam artışını destekleyecek politikalar piyasaya terk edilmiş durumdadır. Yasal çerçevede cinsiyet eşitliği politikaları belli bir standarda ulaşmış olduğundan düzenleyici politikanın ağırlığı olduğu görülmektedir. 

Peki, son olarak; bu neoliberal ajandanın bir aracı olan cinsiyet politikaları, kadın istihdamını arttırmak için bir araç olabilir mi acaba? Avrupa'da kadın emeğine olan talebin artmasıyla beraber bu politikaların bir sağlayıcı rolü olduğu söylenebilir, fakat Türkiye'de kadın emeği talebinde ciddi bir katılık vardır ve sadece yasal metinler üzerinde değişiklik yapılarak kadın istihdamını teşvik etmek mümkün olmamaktadır. Kadınların çalışabileceği sektörlerin istihdam yaratma kapasitesi sınırlı iken, kadınların bakım hizmetlerinde kullandıkları emek zamanını 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azaltıcı politikalar da bulunmamaktadır. Türkiye özelinde bir kısır döngüden ve kadınların annelik ve eş olma rollerinin devamlılığını besleyen hem özel hem de kurumsal ataerkil bir yapıdan bahsetmek mümkün. Kandiyoti'nin Kemalist reform sürecine ilişkin yaptığı değerlendirme, kadınların özgürleştikleri fakat bağımsızlaşmadıkları yönündeki yorum, AB sürecindeki cinsiyet eşitliği süreci için de kullanılabilir. Kadın erkek-eşitligi kâğıt üstünde yasal metinlerde kalırken, refah devletinin kadınları bağımlı olarak gören yapısında sınırlı değişimler kadınların gerçek toplumsal konumlarını ve toplumsal cinsiyet rollerini değiştirmede etkisiz kalmaktadır. 

Peki, bu tablo karşısında kadınlar için nasıl politikalar üretilebilir? Kadınların işgücüne katılımlarının arttırılması ve güvenceli işlerde istihdamı, kadınların özgürleşmesi ve güçlenmesi üzerinde ciddi etkisi vardır. Fakat kadın istihdamının arttırılmasının yanı sıra kadınların toplumsal konumlarının iyileştirilmesini destekleyecek ve toplumsal cinsiyet ideolojisini dönüştürecek politikalara ihtiyaç vardır. Kadın istihdamını arttırmak ve teşvik etmek için daha pratik ve etkin politikaların gündeme gelmesini sağlamanın yanı sıra, kadının ev içindeki karşılıksız emeğinin değerlenmesinin yollarını bulmak gerekiyor. Sosyal politika ve refah devleti uygulamaları bu alanda önemli araçlardır. Vergi ve sosyal güvenlik sistemlerinin kadınların ev içi emeğinin değerini yansıtacak şekilde yeniden yapılandırılması ciddi bir feminist talep olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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DD 


Türkiye'de Sosyal Güvenlik Reformu ve Kadınlar Üzerine Etkisi 


MUSTAFA ŞAHİN! 


Giriş 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidara geldiğinde eski Hükümet (özellikle Kemal Derviş) tarafından kriz sonrası belirlenen neoliberal makroekonomik programı aynen benimsemiştir. Bu programın temel öğeleri; yüksek reel faiz-düşük kur ikilisinin teşvik ettiği sıcak para girişi, dalgalı kur rejimi, yüksek faiz dışı fazla, özelleştirme ve kamu hizmeti alanlarını dönüştüren yapısal reformlardır. Uluslararası likiditenin görece bol olduğu bu konjonktürde (2002-2007) yüksek hacimli dış kaynak girişi ekonomide faiz ve kuru aşağıya çekmiş, kredi genişlemesinin yarattığı tüketim artışı ve kısmen özel sabit sermaye yatırımlarındaki artışlarla birlikte yüksek büyüme oranlarının (2008 ve 2009 yılları hariç) yakalanmasını sağlamıştır (Boratav, 2009). Büyüme ve yoğun özelleştirmelerin etkisi yüksek faiz dışı fazla verilmesine rağmen bütçede AKP'ye hareket yeteneği kazandırmıştır. Yeniden bölüşüm dinamikleri açısından sınırlı sonuçlara sahip olsada AKP, 2003 yılından itibaren sos- 


1 Başta Gülay Toksöz Hocam olmak üzere Adem Yavuz Elveren, Saniye Dedeoğlu, Yiğit Karahanoğulları, Ferda Dönmez ve Emel Memiş'e görüş ve eleştirileriyle verdikleri katkılardan ötürü teşekkür ederim. 
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yal güvenlik alanında (özellikle sağlık alanında) toplumun geniş kesimlerinin lehinde kısmi ve parçalı da olsa bir dizi düzenleme ve uygulamayı yürürlüğe koyabilmiştir. 

Öte yandan, tarihsel olarak eşitsizliklere maruz kalmış gruplara yönelik sivil-siyasal hak ve özgürlük alanında son dönemde AB uyum sürecinin de etkisiyle belirgin ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle kadınlar açısından Anayasa değişiklikleri, Medeni Kanun, Ceza Kanunu, kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye dönük yasal düzenlemeler ve uluslararası alanda CE-DAW i11n eki Protokol, BM Konferansları ve İstanbul Antlaşması atılan önemli adımları göstermekteydi. 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (ve izleyen 15 kanun değişikliği)? 
AKP iktidarının sosyal güvenlik ve sağlık alanlarındaki yaptığı sınırlı iyileştirmelerin yönünü tersine çevirmiştir. Bu Reform, 2009 yılı ekonomik krizi ve orta-uzun vadedeki belirsizliklerle birlikte toplumun geniş kesimlerini giderek sosyal riskler karşısında daha savunmasız bir konuma sürükleyebilecek düzenlemeler içermektedir. Diğer yandan, kadınların sivil ve siyasal haklarının kullanımı açısından anahtar öneme sahip olan sosyal güvenlik hakkının zayıflaması sivil ve siyasal hak ve özgürlükleri alanında sağlanan gelişmeleri sosyal hak temelinden yoksun bırakarak etkisizleştirecektir. Başka bir deyişle kadınların eşit yurttaşlık statüsüne kavuşmaları yönünde atılan bu adımlar sosyal haklardaki gerilemeyle adeta dengelenmektedir. Kadınların en temel gereksinimlerinin yurttaşlık yerine erkek çalışana bağlı eş, kız çocuğu ve anne konumları üzerinden belirli ölçülerde karşılanabildiği, hatta birçok durumda karşılanamadığı bir toplumsal işbölümünün benimsendiği görülmektedir. 

Reformun iki temel amacı çok belirgindir. Biri, özellikle 1990'lı yıllarda hızlanmaya başlayan sosyal güvenlik sistemi- 


2 Metin boyunca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
yerine “Reform” kelimesi kullanılacaktır. 31/5/2006 tarihli olan ve çoğu hükmü Ekim 2008'de yürürlüğe giren bu Kanunda bugüne kadar; 5754, 6111, 6270, 5917, 6283, 5947, 5797, 5838, 5921, 6009, 5763, 5951, 5997, 6191 sayılı kanunlar ve 665 sayılı KHK ile 15 defa değişiklik yapılmıştır. 
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nin açıklarının kapatılmasıdır. Diğeri ise özel sigortacılık alanının teşvik edilmesi ve kamu sağlık sektörünün bütünüyle özelleştirilmesidir. Kuşkusuz, ekonomik krizlerle önemli derecede düşen sosyal refah düzeyi bu politik tercihlerinin sonucu olarak daha da azalacaktır. Reformun kadınlar üzerindeki etkilerini inceleyen bu çalışmada; Türkiye'nin refah rejimi üzerinde kısa bir tartışmanın ardından, Reform zorunlu sigortalılık kapsamı, sosyal sigorta yardımları ve yararlanma koşulları açılarından irdelenecektir. 


Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve refah rejimi 


Literatür ışığında (Esping-Andersen, 1990; Lewis, 1997; Orlof, 1993; O'Connor, 1993; Korpi, 2000), Türkiye'nin refah rejiminin melez bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Primli-primsiz sistem ayrımı, aile içi cinsiyetçi işbölümü, milliyetçi-dayanışmacı vatandaşlık kurgusu üzerinden muhafazakâr-korporatist rejimlerden izler taşır. Klientalist-tikelci sosyal yardım dağıtımı, formel istihdama girme şansı olamayan nüfusa zayıf sosyal koruma düzeyi ve düşük kamu hizmetleri kapasitesiyle Güney Avrupa modeline benzemektedir (Gough, 1996; Buğra ve Keyder, 2003, ve bu kitapta Ayşe Buğra). Özellikle giderek satınahm gücüne dayalı piyasalasan ve ticarileşen sosyal güvenlik mekanizmaları ve gelir-ihtiyaç bazlı programların öne çıkarılması ile sistemin liberal rejimlerden taşıdığı izler belirginleşmektedir. 

(i) Türkiye'de primli rejimin temel özelliği, sigortalı olma koşulunu formel/kayıtlı istihdama ve mesleki statülere dayandırmış olmasıdır. Bu özellik, kadınların erkeklere göre çok daha düşük oranda aktif sigortalı statüsünü kazanmalarına yol açmaktadır. Bugün, 6,8 milyon kadın istihdamına karşın 16,9 milyon erkek istihdamda görünmektedir (TÜİK, 2011).3 Kadınların yaklaşık üçte biri (96 31,8) de tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır (TÜİK, 2011). Ekonominin hizmetler 


3 Bununla birlikte, imalat sanayinde fason üretim kapsamında ev eksenli olarak 
çalışan kadınların gerçek sayılarının istatistiklere yansıyanlardan daha yüksek olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Toksöz, 2007). 


233 


ve sanayi sektörlerinde kadın istihdamı tarihsel olarak dünya artış trendlerinin gerisinde kalmıştır (Toksöz, 2011). 

(ii) Türkiye'de primli rejim güçlü aileci ideoloji normuna dayanır. Sistemde aktif sigortalı ile ilişkilendirilen bağımlılar (eş, çocuk vs.) ve hak sahipleri (dul, yetim vs.) aile üyeliklerine dayalı belirlenir. Tek kazananlı aile rejiminin egemenliğinde aile içi ilişkiler (aktif sigortalı ile bağımlılar arasında) katı bir cinsiyetçi işbölümüne tabidir. İşgücüne katılmayan kadınların 96 
61,8’inin calismamalarina ev işlerini neden göstermesi (TÜİK, 2011) bu yapının işlerliğine işaret etmektedir. 

(iii) Türkiye'de kadınların çalışma yaşamında maruz kaldikları eşitsizlikler aktif/pasif sigortalılık statülerinin erkeklerden daha düşük haklara sahip olmasına yol açar. Kadınların düşük sosyal koruma düzeyi büyük ölçüde cinsiyetler arası ücret eşitsizliği nedeniyle düşük prim ödenmesinden kaynaklanır. Kadınlar açısından kamu ve özel sektörde terfi olanaklarının erkeklerden zayıf olması da bu sonuca etkileyen diğer önemli bir faktördür. 

Keza, prim ödeme gün sayısı da sosyal koruma düzeyini belirleyen diğer bir aktüeryal değişkendir. İşsizlik oranlarının erkeklerden yüksek olmasına yol açan cinsiyet ayrımcılıkları kadınların çoğu meslek ve iş alanında çalışamaması (öncelikle işten çıkarılanlar olmaları gibi) yaygındır. Öte yandan, Türkiye'de kadınların erkeklerden çok daha yüksek oranlarda kayıtdışı çalışma ilişkileri içinde olduğu görülmektedir. 2011 yılı Aralık rakamlarına göre kadınların 96 53'ü kayıtdışı çalışmakta iken, bu oran erkeklerde 96 33,7'dir. Kayıtdışı çalışmalara tarım ve tarım dışı ayrımı açısından bakıldığında sırasıyla kadınlarda 96 96,4 ve 96 26,7, erkeklerde % 72,6 ve % 25,2’lik oranlarla karşılaşmaktayız (TÜİK, 2011). Bu rakamlar, tarımda ücretsiz aile işçiliği ve sosyal güvenlik ilişkisinin ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Bir yandan kadınlar kayıtdışı çalışmaları nedeniyle sosyal sigorta sistemi dışında kalırken, diğer yandan sosyal sigorta sisteminin birçok özelliği de (sosyal koruma desteklerinin çalışmamaya bağlı kılınması nedeniyle) kadınların kayıtdışı çalışmalara yönelmesine yol açabilmektedir. 
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(iv) Türkiye'de primsiz rejim sosyal devletin en zayıf olduğu alanların başında gelmektedir. Genel yönetim içinde primsiz rejime ayrılan kamu kaynağı (ödenek düzeyi) çok düşük oldugu gibi kurumsal yönetim kapasitesi de etkin değildir. Primsiz rejim kapsamında ilk uygulama kadınların nispeten daha fazla yararlandığı 65 yaş üstü yoksul vatandaşlara aylık bağlanmasıdır. İkincisi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla gelir ve ihtiyaç tespitine dayalı olarak ayni veya nakdi olarak sosyal yardım yapılmasıdır. Yerel karar alma süreçlerinin etkin kılınması açısından olumlu görülebilecek bu örgütlenme, sosyal yardımların dağıtımında sübjektif, hatta klientalist ve partizan ilişkilerin yaygınlığıyla malulleşmektedir. Diger bir primsiz rejim uygulaması gelir ve ihtiyaç tespitine dayalı olarak vatandaşların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını mümkün kılan yeşil kart sahipliğidir. Dördüncü tip uygulama, engelli yurttaşlara yapılan yardımlardır. Bu uygulamada öncelikle gelir tespitine dayalı olarak yoksul aileler belirlenmektedir.* Aileye devlet tarafından çeşitli secenekler sunulmaktadır. Özel kesimden satın alınacak hizmetin bedelini belirli bir üst sınırı aşmamak üzere devlet ödemeyi taahhüt etmektedir. Keza, kamunun engelli bakım merkezlerinde hizmet sunulabilmektedir. Bir diğer önemli seçenek ise ailenin kendisinin bakım hizmetlerini karşılamayı tercih etmesi durumunda belirli bir düzeyde bakım ücretinin aileye ödenmesidir. 
Uygulamada çoğunlukla ailelerin son seçeneği tercih ettiği görülmektedir. Bu uygulamayı kadınların karşılıksız emeklerinin çok sınırlı bir bölümünün görünürde ücretlendirilmesi açısından olumlu, kamunun denetimi altında ev içine mahküm olmak gibi sonuçları açısından ise olumsuz olarak değerlendirmek mümkündür. 

(v) Türkiye'nin refah rejiminin kavranmasında ihmal edilemeyecek bir tartışma alanı birikim modelidir. Özellikle 1989 


4 Bu uygulamada, her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine 
ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanmaktadır (2828 sayılı Kanun). 
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yılında sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin (Elson, 2002) ardından ekonominin büyüme performansı büyük ölçüde dış kaynak (sıcak para, doğrudan yabancı yatırım, dış borç vs.) girişine bağlı kılınmıştır.” Bir dizi alanda gerçekleştirilen istikrar programları ve yapısal uyum politikaları sonucu temel ve ikincil bölüşüm süreçleri toplumun geniş kesimleri aleyhine yapılandırılmış ve işler kılınmıştır (Boratav, 2010). Ücretlerin ve köylülerin gelirlerinin reel olarak azalması, kamu hizmetlerinin daralması, özelleştirmeler ve dolaylı vergilerin kamu gelirlerinde payının artmasının sonucu hem cinsiyetler hem de sınıfların gelir ve servet düzeyleri arasındaki eşitsizlikler artmıştır. 2000'li yıllara damgasını vuran diğer bir olgusal gelişme dünyada da görüldüğü üzere, Türkiye ekonomisinin görece yüksek büyüme oranlarına rağmen istihdam yaratamamasıdır. 

(vi) Refah rejimleri ayrımında toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık ilişkisinin nasıl inşa edildiği sorusu büyük önem taşır. 
Türkiye'de bu ilişki kamu-özel ikiliğinde (Pateman, 1989) temellenmesi bakımından eşitsiz ve dışlayıcı özellikleriyle diğer ulus-devlet modellerine benzemektedir (Lister, 1997). Bununla birlikte, milliyetçi ideolojiye dayalı rol beklentileri (annelerin ideoloji taşıyıcılık rolü, iffetlilik, cinselliğin inkârı vs.) açısından kimi farklı hatta özgül yönler içermektedir (Özar ve Şahin, 2009; Kadıoğlu, 1999; Sirman, 2002). Toplumda ise toplumsal cinsiyet-vatandaşlık ilişkisi muhafazakar-Islamci veya kendine özgü toplumsal aidiyetlerden (Kürt, Alevi, gayrimüslim azınlıklar vs.) kaynaklı ideolojilerin de etkisiyle daha melez bir özellik taşımaktadır. Sınıf, etnisite, din/mezhep gibi degişkenlere bağlı olarak derecelendirilebilir olmakla birlikte kadınlar açısından Türkiye'de iki temel sorun alanının bulundugu görülmektedir. İlki, kadınların yurttaşlar olarak sivil, siyasal ve sosyal haklarının hukuki çerçevesi ve fiilen kullanım düzeyi arasındaki açıklığın erkeklere göre çok fazla olmasıdır. Di- 


5 Elson (2002), neoliberal dönemin ikinci alt dönemini temsil eden sermaye hareketleri serbestisi döneminin, mal ve hizmet serbestisi ile sınırlı ilk döneme göre cinsiyetler üzerinde özgül etkilerinin bulunduğunun altını çizer. Özellikle bu dönemde bütçenin çok daha fazla cinsiyet eşitsizliklerinin artması yönünde özellikler kazandığı vurgulanır. 


236 


geri ise kadınların hak ve özgürlükleri arasındaki etkileşim erkeklere göre çok daha güçlüdür. Hemcinsler arasında da çok boyutlu nedenlere bağlı olarak hak ve özgürlüklerin kullanımında tarihsel olarak görülen eşitsizliklerin giderek arttığı görülmektedir. 

Türkiye uluslararası alanda kadınların hak ve özgürlükleri alanında kabul edilen anlaşmalara taraf olmaktan kaçınmamaktadır. CEDAW (özellikle eki Protokol) son dönemin bu alandaki en önemli gelişmesi olarak anılabilir. Ancak CE-DAW mn birçok açıdan cinsiyet ve vatandaşlık ilişkisinde Türkiye'deki hegemonik kodların dönüştürülmesi beklentisinin ne kadar karşılanacağı muammadır. En büyük yetersizlik toplumsal cinsiyet eşitliğinin tanınmasına dönük gelişmelerle eş zamanlı olarak kadınlara dönük lehte bölüşüm/yeniden bölüşüm tercihlerinin ortaya konulamamasıdır. Elson'ın (2006) altını çizdiği gibi cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı CEDAW'ın yaşama geçirilmesinde anahtar rol oynayabilir. 

(vii) Literatürde ele alınan diğer bir tartışma, refah rejimlerinde görülen cinsiyet eşitsizlikleri ile kadınların kolektif siyasal mücadele düzeyi arasındaki ilişkidir. Mücadelenin yükselmesinin cinsiyet eşitsizliklerinin azalması yönünde sağlayacağı potansiyelin altı çizilir (Huber vd., 2004). Bu bağlamda, Türkiye'de kadın hareketinin eylemliliği ve etki alanı giderek artmaktadır. Bu eylemlilikte, cinsel şiddet (namus cinayetleri, tecavüz, taciz vs.), aile içi eşitsizlikler ve çalışma yaşamı gibi geleneksel feminist gündemlerden çeşitli sosyal politika hatta iktisat politikaları alanlarına doğru bir ilgi genişlemesinin yaşandığı söylenebilir. Feminist hareketlerin aynı zamanda giderek çeşitlendiği (bkz. Acar ve Altınok, bu kitap) ve temel sorun alanları karşısında bir muhalefet zemini olarak koalisyonların, ittifakların önem kazandığı görülmektedir. Diğer bir gelişme sağlanan konu, kadın örgütlerinin uluslararası kadın hareketi ile işbirliğinin giderek güçlenmesidir. Bununla birlikte, parlamentoda sayıları artan (oransal olarak % 9 civarında) kadın milletvekillerinin feminist örgütlerle iletişiminin giderek güçlenmesi olumlu bir değişime işaret etmektedir. Bu açıdan 2009'da kurulan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu önemli politik-kurumsal bir zemini olusturacakur.® 


Zorunlu sigortalılık kapsamı 


Reformla istihdam biçimleri ve meslek statülerine dayalı sosyal sigorta sistemi yaklaşımında bir değişiklik yapılmamıştır. 
Sadece, işçi, memur, kendi hesabına çalışan/işveren, tarım işçisi ve tarımda kendi hesabına çalışanlara yönelik beş ayrı sosyal sigortalar sistemi yerine tek bir kurumsallaşma (kanun) içinde bu çalışanlar ortak ve farklı hükümlere tabi tutulmuşlardır. 

Bu saydığımız sosyal sigorta sistemlerinde tarihsel örüntü sistemde erkeklerin aktif sigortalılık ve aktif sigortalılığa dayanan pasif sigortalılıkta, kadınların ise aile üyeliğinden kaynaklı bağımlı ve hak sahibi statülerinde yoğunlaşmalarıdır. Kadın ve erkekler arasındaki bu eşitsizlik kalıbı halen çok yüksek olmakla birlikte niceliksel fark azalma eğilimindedir. Özellikle aktif sigortalı sayıları ile kendi aktif sigortalılıklarından kaynaklı aylık ve gelir alanların sayılarının karşılaştırılması bu tespiti olanaklı kılar. 10.030 bin aktif sigortalı işçinin (4/a) 2.431 
bini (% 24,2'si) kadın iken, 3.850 bin yaşlılık aylığı alan pasif sigortalının 728 bini (46 18,9'u) kadındır. Aktif sigortalı kendi hesabına çalışanlar (4/b) ve memurlarda (4/c) da bu eğilim söz konusudur (SGK, 2010). 

Eski ve yeni sistemde çalışan/üreten kent ve kır yoksul emekçilerini kapsama almak yönünde kurumsallaşma çabaları hep zayıf kalmıştır. 

Tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlara yönelik Ekim 1983'te oluşturulmuş olan sosyal sigorta sistemi (2925 


6 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; kanun tasarıları hakkında kadın erkek 
eşitliği konusunda Anayasa'ya, uluslararası gelişmelere ve yükümlülüklere uygunluk konusunda parlamento ihtisas komisyonlarına görüş sunmak; her yasama yılının sonunda Türkiye'deki kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik gelişmelere ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak; toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek gibi önemli görev ve yetkilere sahip kılınmıştır (5840 sayılı Kanun). 
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sayılı Kanun) zaten kapsayıcı olamamıştı. Temel nedenlerinden biri mevcut İş Kanunu dışında kalan tarımdaki yaygın olan çalışma ilişkilerinin dayandığı bir Tarım İş Kanunu'nun bulunmamasıdır. Dolayısıyla, tarımdaki çalışma hayatının formelleşmesi çok sınırlı kalmıştır. Diğer bir neden, sisteme girme- nin çalışanların isteklerine bağlı (gönüllülüğe dayalı) olmasıdır. Bu bağlamda tarımda özellikle geçici/gezici işçiler ve ailelerinin çok ağır yaşam koşulları içinde iken (Yıldırak vd., 2003)’ sosyal güvenliğe yönelmelerini beklemek güçtür. 

Reformla yürürlükten kaldırılan diğer sosyal sigorta sistemi (2926 sayılı Kanun) de eş zamanlı olarak kurulmuş ve tarımsal küçük üreticilere yönelik örgütlenmişti. Bu sistem zorunlu sigortalılığa dayandığı için 2925 sayılı Kanun'a göre daha iyi sonuçlar vermiştir. 2010 yılı itibarıyla, yaşlılık aylığı alan sayısı 
297 bin iken, 291 bini (96 98'si) erkek, 6 bini (96 2'si) kadındır. 
Ölüm sigortası üzerinden hak sahibi (dul, yetim, anne-baba) olarak aylık alanların toplamı 131 bin iken, bunun 10 bini (96 8'i) erkek, 121 bini (96 92'si) kadındır. Bununla birlikte, toplam 1.100 bin aktif sigortalının 966 bini (% 88) erkek, 134 bini (96 12) kadındır. Görülen çarpıcı cinsiyet eşitsizliğinin önemli bir nedeni 2003 yılına kadar yürürlükte olan ve sistemde aktif sigortalılığı belirleyen bir hükümdür. Buna göre, zorunlu aktif sigortalı olabilme hakkı 22 yaşını doldurmuş erkekler ile 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlara tanınmıştır. Dolayısıyla, sistem adeta cinsiyet eşitsizliği üzerinde temellenmiştir. 


7 Yıldırak vd. (2003) tarafından Türkiye genelinde 9 ilde ve 1.236 kadın tarım 
işçisi ile yapılan anketlere dayalı çalışmanın sonuçları epeyce aydınlatıcıdır: (i) Kadın işçilerin 96 41,5'i 20 veya daha küçük yaşlardadır. (ii) Kadın işçilerin % 54,2'si okur-yazar değildir. (iii) Kadın işçilerin % 67,5'i 19 yaşından küçük yaşlarda evlenmiş ve % 79,6'sı ise görücü usulüyle evlenmiş. Evli kadınların % 
19,9'unun resmi nikâhı bulunmamaktadır, (iv) kadın işçilerin 96 40,3'ü en az 6 
doğum yapmıştır. (v) Kadın işçilerin % 66,8'i sosyal güvenlik kapsamında degil, 96 18,1'i yeşil kartlıdır, 96 24,4'ü hiç doktora gitmemiştir, 96 46,8'i ekonomik nedenlerle doktora gidememektedir. (vi) Kadın işçilerin % 58,5'i aile gelirine en az 96 26 oranında katkı sunmaktadır. (vii) Kadın işçilerin 96 81'i koşulların zor ve ücretlerin az olması nedeniyle tarım işçiliğinden memnun değildir. (viii) Kadın işçilerin 96 46,4'ü tarım işçiliği yerine çalışmayan bir ev hanımı olmayı istemektedir. (ix) Evli kadın işçilerin 96 64,7'si tekrar dünyaya gelse bir tarım işçisiyle evlenmeyeceğini belirtmiştir. 
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Bununla birlikte, son yirmi yıldır bütçeden yapılan tarımsal desteklerin giderek azalması, özellikle sözleşmeli çiftçiliğin ve piyasa ilişkilerinin köylü emeğini aşırı baskılaması sosyal güvenlik konusunu çok daha önemli kılmaktadır. Reformla özellikle prim mükellefiyetinin giderek artması ve emeklilik koşullarının ağırlaştırılması sistem dışında kalmaya yöneltecek ve mevcut performansın dahi gerisine düşülecektir. Ev ve iş ilişkilerinin iç içe geçtiği tarımsal üretim sürecinde, tarihsel olarak kadınların refah konumu ve maruz kaldıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin bu türden politika öncelikleriyle artması kaçınılmazdır. 

Kapsam içine alınmaya çalışılan kadın gruplarından biri evlerinde emek yoğun küçük üretim faaliyetinde bulunanlardır. Bu kapsamda, evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar 
(193 sayılı Kanun, m. 9) talepleri halinde prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle (bu yıl için 96 18) otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü tutulmuşlardır. 
Görüldüğü üzere kısa vadeli riskler sigortalanmamıştır. 

Bununla birlikte, eski sistemde olduğu gibi yeni sistemde de bazı çalışan grupların sosyal sigorta kapsamına alınmadıkları görülmektedir. Özellikle tarımsal üretimde ve kentsel küçük üreticilik faaliyetlerinde yoğunlaşan ücretsiz aile işçileri, ev hizmetlerinde çalışan gündelikçiler bu bağlamda anılabilir (KEİG, 2006). Bu kapsamda çalışan kadınların sayısı kadın istihdamının üçte birini aşmaktadır. 

Öte yandan, gelir vergisinden muaf kendi hesabına bağımsız çalışan esnaf ve sanatkârlar, özel kesimde tarım işlerinde veya 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orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi hesabına bağımsız çalışanlardan brüt asgari ücret düzeyi kadar net gelire sahip olmayanlar belgelendirmeleri halinde sigortalı sayılmayacaklardır (5510 sayılı Kanun, m. 6). 

Söz konusu çalışma ilişkilerinin sigortalı olmayacaklar arasında sayılması, genel algıların aksine bu veçheleriyle kayıtdışı istihdamın hukuki bir durum olduğunu göstermektedir. 
HHİA'de kayıtdışı istihdam verisinin elde edilmesinde yöneltilen soru “Çalışmanızdan dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı mısınız?” biçimindedir. Buna karşın, bizatihi yasada sigortalı sayılmayan çalışma ilişkilerinin belirlenmiş olması, kayıtdışılığın en azından bu çalışma ilişkileri bağlamında hukukun/yasanın ihlali olmayıp bizatihi sistemin hukuki/yasal bir normu olduğunu göstermektedir (Eren vd., 2010). Kuşkusuz, kayıtdışı istihdam gerçeği söz konusu çalışma ilişkilerinden ibaret olmayıp mevzuata aykırı olarak sosyal güvencesiz çalıştırılan önemli sayıda ve hatta nispi olarak erkeklerden daha fazla kadın emekçi bulunmaktadır. 

Sosyal sigortaların kapsamı sorunu, çalışan yoksullar sorunuyla birlikte düşünüldüğünde, refah rejimi ve kadınlar açısından primsiz rejim çok daha önemli bir alan haline gelmektedir. 
Primsiz rejimin kapsamının genişletilmesi, sunduğu olanakların güçlendirilmesi, bu olanakların sosyal riskler ve gereksinimler açısından toplumsal cinsiyet farklılıklarına duyarlı bir biçimde dağıtılması primli rejimin eksikliklerini belirli ölçülerde telafi edilebilir. Ancak, hemen hiçbir ülkede primsiz rejimin primli rejim kadar etkili olmadığı bilinmektedir. Kaldı ki, Türkiye'de primsiz rejim hem kapsam hem de koruma düzeyi (ve kamu kaynağı kullanım hacmi) olarak benzer gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin de çok gerisindedir (Buğra, 2008). 


Sosyal sigorta yardımları 


Sosyal sigorta yardımları, kısa ve uzun vadeli sosyal sigorta kolları kapsamında belirlenmiş sosyal riske maruz kalan sigortalıya sağlanan güvenceleri ifade eder. Kısa vadeli sosyal sigorta 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kolları, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarını, uzun vadeli sosyal sigorta kolları ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsar. 

Finansal bir bakış açısı ile açıkların kapanmasına odaklanmış olan bu Reform ile, uzun vadeli sosyalsigorta koruma alanlarında ciddi gerilemeler (özellikle aylıklarda düşüş) öngörülmektedir. Sistemin gider kalemleri içinde büyük paya sahip ve temel sosyal koruma desteği olan malullük, yaşlılık, ölüm gelir ve aylıkları; aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısı gibi aktüeryal parametrelerde yapılan değişiklikler sonucu reel olarak düşürülmüştür. Eski sistemde aylık bağlama oranları her yıl için 96 2,5-3-3,5 olarak uygulanırken % 2'ye düşürülmüştür. 
Keza, güncelleme katsayısı her yıl için “enflasyon + büyüme” iken “enflasyon * 96 30 “Büyüme” olarak değiştirilmiştir (5510 sayılı Kanun, m. 3). 

Literatürde de belirtildiği üzere (Orlof, 1993) sigorta mantığına dayalı sosyal güvenlik sistemlerinde gerek cinsiyetler gerekse sınıflar arasında ücret ve kazanç eşitsizliklerinden (ve dolayısıyla ödenen primlerle orantılı) ötürü çeşitli hiyerarşiler yeniden üretilmektedir. Özellikle aktif sigortalılar açısından düşük prim ödemeleri düşük sosyal korumaya yol açmaktadır. Eski sistemde ödenen prim ile sağlanan sosyal koruma (yaşlılık aylığı vs.) 
arasındaki ilişki zayıflamıştı. Özellikle alt gelir grupları açısından bu durum lehte sonuçlar sağlamaktaydı. Reformla birlikte piyasacı fon mantığına dayalı olarak bu ilişkinin güçlendirilmesi bu durumdan lehte yararlananlar (özellikle kadınlar) açısından sosyal koruma açığını artıracaktır. Hem tüm gruplar açısından gelir ikame oranı azalacak hem de grupların yararlanacağı sosyal koruma düzeyleri arasındaki açıklık artacaktır. 

Kısa vadeli sigorta kollarından iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolunun sunduğu sürekli işgöremezlik geliri de söz konusu değişkenlerde yapılan değişiklikler sonucu reel olarak azalacaktır. Kısa vadeli sigorta kollarında bağımlı statüsünde- ki kadınlara gelir güvencesi bulunmamaktadır. Eski ve yeni sistemdeki bu durum tamamen kadınların karşılıksız emeklerinin yok sayılmasından kaynaklanmaktadır. Halbuki sosyal güvenlik sisteminin yok saydığı bu emeği 2001 yılında yürürlü- ge giren Medeni Kanun tanımaktadır. Evlilik birliğinde eşlerin giderlere güçleri oranında emek ve malvarlıklarıyla katılmaları (MK. m. 186) ve eşler arasında ailenin edindiği mallara katilma rejiminin uygulanması (MK. m. 202) kabul edilmiştir. Dolayısıyla eğer aile baz alınmaktaysa çalışma ve sigortalılık ilişkisinden kaynaklı her türlü korumadan eşlerin eşit yararlanması beklenir. Bağımlılara geçici işgöremezlik ödeneğinin verilmemesi aktif sigortalı ve bağımlılar arasında yaratılan hiyerarşinin tipik bir tezahürüdür. 

Bununla birlikte, doğrudan kadınların aleyhine olan iki düzenleme dikkat çekmektedir. Biri, yetim (hak sahibi) statüsün- deki kız çocuklarının babalarının ölüm sigortası kapsamında yararlandıkları sağlık güvencesi kaldırılmıştır. Eski sistemde evlenmediği ve çalışmadığı sürece bu güvenceden kadınlar yararlanmaktaydılar. Diğer bir aleyhte yeni düzenleme ise dul statüsünde olup eşlerinin ölüm sigortası üzerinden ölüm aylığı alan kadınların çalışmaları halinde ölüm aylıklarının yaklaşık 1/3 oranında düşürülmesidir. Daha açık bir ifadeyle eski sistemde eşin ölmesi durumunda kadın veya erkek dul statüsü nedeniyle ölen eşin yaşlılık aylığı miktarının çalışsın veya çalışmasın 
96 75'ini almaktaydı. Yeni sistemde çalışması halinde dul statüsünde bulunan kisi, söz konusu miktarın 96 50'sini alabilecektir (5510 sayılı Kanun, md. 34). Kadınların en azından formel çalışmasını caydırıcı bir düzenleme olma özelliği göstermektedir. 


Yararlanma koşulları 


iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarının her biri ayrı yararlanma koşullarına (örneğin, yaş, prim ödeme gün sayısı gibi) bağlanmıştır. İş kazası ve meslek hastalığı ve analık sigorta kollarının yararlanma koşulları değişmemiştir. Kısa vadeli sigorta kollarından hastalık sigortası ise bütünüyle yeniden yapılandırılmıştır (bkz. 
Ağartan, bu kitap). Hastalık sigorta kolunda özellikle kendi hesabına çalışan/işveren statüsünde olan aktif sigortalılar (ve ba- 


243 


gımlıları) açısından yararlanma koşulu hafifletilmiştir. Eski sistemde bu grup sigortalıların hastalık sigortasından yararlanabilmeleri için 8 ay prim yatırmaları gerekmekteydi. Yeni sistemde ise sadece bir ay prim yatırmış olmak hastalık sigortasından yararlanabilmek için yeterli olmaktadır. 

Uzun vadeli sosyal sigorta kollarından yararlanma koşullarının “mezarda emeklilik” olarak kamuoyunda anılan 1999 yılı değişikliklerinin (4447 sayılı Kanun) ötesinde ağırlaştırıldığı görülmektedir. Malullük ve yaşlılık sigorta kolları için aranan prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş düzeyi çalışma yaşamının gerçeklerinden kopuk ölçülere varmıştır. 

Hatta esnek çalışanlar için öngörülen çok düşük korumaya sahip kısmi emeklilik aylığına hak kazanma koşullarında bile yaş düzeyi kadınlarda 61 ve erkeklerde 63, prim ödeme gün sayısı ise 5.400 yapılmıştır. Keza engelli olarak çalışan kişilerden (engellilik derecesine göre) aranacak koşullar da prim ödeme gün sayısı itibarıyla ağırlaşmıştır (KEİG, 2006). 

Yaşlılık sigortasında engelli çocuğu bulunan kadınlara indirim yapılmıştır. Düzenlemeye göre, prim ödeme gün sayıları dörtte biri kadar fazla hesaplanacak ve bu süre yaş düzeyinden de indirilecektir. Kuşkusuz bir yönüyle olumlu olmakla birlikte, erkeklerin/toplumun/devletin sorumluluğunun açık bir cinsiyetçi işbölümü üzerinden kadınlara yüklenildiği görülmektedir. Buna karşın kadınların yoğunlukla çalıştıkları kabin memurluğu, basın-yayın mesleklerinde her yıl belirli orandaki (90 gün) fiili hizmet süresi zammı kaldırılmıştır (5510 sayılı Kanun, m. 42). Bu değişiklikle genel artışın yanı sıra prim ödeme gün sayısı ve yaş düzeyi bu meslek grupları için dörtte bir oranında artmıştır. Erkeklerin yoğun olarak çalıştığı savunma ve güvenlik hizmetlerindeki mesleklerin fiili hizmet süresi zammı uygulaması muhafaza edilmiştir (KEİG, 2006). 

Reformla ölüm sigortası kolunda yararlanma koşulları sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı azaltılarak hafifletilmiştir. Ancak eski sistemde olduğu gibi dul kalan kadının ölüm sigortasından yararlanma koşulu yeniden evlenmemesidir. “Erkek aile reisinin” himaye edici olduğu kabulü söz konusudur. 
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Yetim kalan kadında ise evlenmeme koşulunun yanı sıra çalışmama koşulu aranmaktadır. Genel olarak sosyal güvenlik alanında cinsiyetçi kabullerin en belirgin izlenebildiği düzenlemeler eş, dul, yetim ve annelik statülerine yönelik olanlardır. 

Prim yükümlülüğü en fazla artan grup genellikle ev kadınlarından oluşan isteğe bağlı sigortalılar olmuştur. Ev kadınları eski sistemde isteğe bağlı sigortalı olduklarında uzun vadeli risklerinin (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) güvencesi karşılığında brüt asgari ücretin % 20'si kadar prim ödemekteydiler. 
Yeni sistemde ise ev kadınları isteğe bağlı sigortalı olduklarında eşlerinden yararlandıkları sağlık güvencesini yitirmektedirler. Dolayısıyla brüt asgari ücretin 96 20'sine ilave olarak GSS çerçevesinde belirlenecek prim matrahının 96 12'si kadar GSS primi ödemekle yükümlü kılınmışlardır. Ev kadınları grubunun yanı sıra tarımda kendi hesabına çalışanlar (küçük üreticiler) ve emeklilik döneminde çalışma hayatına dönen bazı grupların da prim yükümlülükleri artmıştır. Buna karşın, sosyal sigortalı statüsünün yanında özel sigorta şirketlerinden de sigortalı olanların (görece gelir düzeyi yüksek toplumsal grupların) prim yükümlülüğü düşürülmüştür. Daha doğrusu prim matrahlarından ödedikleri özel sigorta primlerinin % 30'unu düşürme imkânı getirilmiştir. Eski sistemde ise bu oran % 5'ti. Keza, kendi hesabına çalışan ve işverenlerin sağlık prim yükümlülüğü 96 20'den % 12,5'e düşmüştür. 


Sonuç 


IMF/DB, Avrupa Birliği ve işveren/sermaye örgütleri, tasarımına ve yürürlüğe girmesine kendilerinin de katkıda bulunduk- 


8 Kenya'dayapılan bir saha çalışmasının sonuçları; sağlık sektöründe yapılan reformlarla getirilen katılma payı, kullanıcı katkısı gibi uygulamaların sigortalı olmalarına rağmen kadınların hizmetlerden yararlanma düzeyini azalttığı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini artıran etkilerde bulunduğunu ortaya koymaktadır (Nanda, 2002). Keza, Güney Afrika üzerine zaman kullanımı yöntemiyle yapılan bir çalışmada kamu altyapısının zayıflamasının (içme suyu, ısınma, barınma, ulaşım vs.) kadınların karşılıksız emeği üzerindeki baskıları arttırdığını ortaya koymaktadır (Kızılırmak ve Memiş, 2009). 
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ları AKP'nin bu reformunu ayakta alkışlamışlardır. Bu çevrelerin temel gerekçesi, son yıllarda sosyal güvenlik sisteminin giderek artan açıklarının devlet bütçesi üzerindeki yükünün mali disiplin açısından yol açtığı sorunlardır. Bununla birlikte, Reformun (büyük ölçüde çokuluslu sermayenin kontrolündeki) özel emeklilik ve özel sağlık sigortalarının tamamlayıcı programlarını öne çıkarması, sağlık sektörünün tüm unsurlarıyla özelleştirilmesi tercihleri sermaye kesimine yeni kârlılık alanları sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Reform bu açıdan uluslararası işbölümüne çevre ülkesi konumundan entegrasyonun tipik karakteristiklerine sahiptir. 

Geleneksel eril normlar yeni sosyal sigorta sistemiyle örtük bir biçimde güçlendirilmiştir. Bilindiği gibi, kadınların maruz kaldıkları sosyal risklerin kamusal güvencesi zayıfladıkça ekonomik, hukuki, siyasal ve kültürel bağlamlarda inşa edilen cinsiyetçi normların etkisi (toplumsal cinsiyet rollerine uygun beklentiler) güçlenmektedir. Keza, kadınlar kamusal güvence yoksunluğunda bu normları kabul etmez ve onlara uyarlanmazsa daha fazla sosyal riskle karşılaşabilmektedir. Eril hegemonya, toplumsal cinsiyet kimliğinin tanınmasına doğru tüm gelişmelere karşı adeta tahkim edilmiştir. 

Toplumsal cinsiyet perspektifinden sosyal risklere kadınların yaşam deneyiminden hareketle bakıldığında (Kabeer ve Sabates-Wheeler, 2003; Lutrell ve Moser, 2004), Reformda Türkiye'de yaşanan iki temel değişimin göz ardı edildiği görülmektedir. 

ilk olarak, çalışma ilişkilerinin ve devletin rolünün dönüşümü kadınlar için potansiyel yeni sosyal riskler yaratmıştır. Kayıtdışı istihdamın ve işsizliğin artması, reel ücretlerin ve tarımda üretici fiyatlarının düşmesi (çalışan yoksullar sorunu), kamu hizmetlerinin daralması ve fiyatlandırılması, sübvansiyonların kaldırılması ve dolaylı vergilerin artması vs. öncelikler aile refahını baskılayan temel değişikliklerdir. Bu dönem aynı zamanda tüketim kalıplarının değişmesine ve tüketimin ideolojik rolünün dönüşmesine tanıktır. 

Diğer bir alan kimlik farkındalığının güçlenmesinin yarattığı çatışmalardır. Kürt sorunu bağlamında Doğu ve Güneydoğu 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Anadolu bölgesinde yaklaşık 30 yıldır bir savaş devam etmektedir. Bu savaşın en büyük mağdurları kadınlar olmuştur (Çağlayan, 2008; Çağlayan vd., 2011). Yükselen İslamcı hareket sonucu kutuplaşan toplumda türban sorunu bağlamında kadınlar ayrışmanın ve gerilimin merkezinde kalmışlardır (İlyasoğlu, 2000; Göle, 2008). Cinsiyet farkındalığının artması sonucu kadınların bireysel çıkışları cinsel şiddet dahil türlü dirençlerle karşılaşmaktadır. Eşcinsel kimliklerin tanınması yönündeki örgütlü mücadelelerin baskılanmasına, homofobik saldırıların giderek yaygınlaşması eşlik etmektedir (Dünşen, 2010). 
Reform, toplumsal formasyonda yaşanan esaslı bu değişim dinamiklerine karşı egemenlerin konumlarını güçlendiren neoliberal ve muhafazakâr bir perspektifle malulleşmiştir. 
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MEVZUAT 

7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyet Anayasası 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (yürürlükten kaldırıldı.) 

17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (yürürlükten kaldırıldı.) 

2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (yürürlükten kaldırıldı.) 

17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu (yürürlükten kaldırıldı.) 

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (kısmen yürürlükten kaldırıldı.) 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Medeni Kanun 

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 

25/2/2009 tarihli ve 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu 

27/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun 
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Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık Reformu: 
Politikalar ve Etkileri 


TUBA İNCİ AĞARTAN 


Bu bölüm, toplumsal cinsiyet temelli yaklaşımın 1990'lı yılların ortalarından itibaren Türkiye'de sağlık sektöründe uygulanmakta olan politikalar ve kurumsal dönüşüm çerçevesinde hayata geçirilişini konu almaktadır. Son dönemde uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ve ona paralel fakat bağımsız bir şekilde yürütülen toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma (gender mainstreaming yani toplumsal cinsiyet eşitşizliği duyarlılığının tüm ana plan ve programlara dahil edilmesi) stratejisinin incelenmesi suretiyle bu kitapta yer alan tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma sıralamasında yeralan çok yüksek ve yüksek gelişmişlik seviyesindeki 83 ülke arasında 79. sıradayken Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Kuvvetlendirme Ölçütü'nde 109 ülke arasında 101. sırada yeralmaktadır (HDR 2009:187). Son dönemde Anayasa'da, Türk Medeni Kanunu'nda, Yeni Ceza Kanunu'nda (2005) ve Yeni İş Kanunu'nda (2003) yapılan değişikliklerle toplumsal cinsiyet eşitliginin sağlanması yönünde önemli adımlar atılmasına ve özellikle toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma konusuna önem verilmesine rağmen tam eşitliğe ulaşılmasının önünde ciddi engeller bulunmaktadır. Türkiye Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu'nun (2010) da işaret ettiği gibi kadınların siyasi yaşama katılımları çok düşüktür. TBMM'deki temsil oranı yüzde 9,1 seviyesinde kalmaktadır. Yine aynı rapora göre okuryazarlık oranı artmakla beraber arzulanan seviyeye ulaşamamıştır (BKH Türkiye 2010: 29-32). Kadınlara yönelik aile içi şiddet ve Türk toplumunun bu durumu çok sorun etmemesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda ele alınması gereken bir diger engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bu kitapta yer alan birçok makalenin de işaret ettiği gibi, kadınların istihdam ve işgücüne katılım oranları da oldukça düşük düzeyde seyretmektedir. 

Bu bölümde öncelikle kadınların sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık alanında toplumsal cinsiyet yaklaşımının yaygınlaştırı!- 
masına yönelik girişimler ele alınacaktır. Bunu takiben 2003 
yılında AKP hükümeti tarafından açıklanan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın (SDP) toplumsal cinsiyet açısından etkileri incelenecektir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yürütülen sağlık reformlarını konu alan birçok akademik araştırma olmasına rağmen bu araştırmalar toplumsal cinsiyet yaklaşımına çok yakın zamanlara kadar ilgi göstermemiştir (Kuhlmann ve Annandale 2010; Standing 2010). Türkiye'de de KE- 
1G tarafından yayınlanan birkaç rapor (KEIG, 2008) dışında SDP'nin toplumsal cinsiyet yaklaşımını benimsememiş olması önemli bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaz. Bu bölüm şu üç soru çerçevesinde sağlık reformlarının toplumsal cinsiyet boyutuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır: 1) SDP toplumsal cinsiyet konusuna hassasiyet gösteriyor mu? 2) SDP'nin uygulanma sürecinde kadınların sağlık hizmetine ulaşımları ne derece iyileşme gösterdi? 3) SDP toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme yönünde önemli adımlar atmış mıdır? 

Türk reform tecrübesinin ilginç bir özelliği son dönemlerde hükümetlerce üzerinde durulan toplumsal cinsiyeti ana akimlaştırma girişimlerinden oldukça kopuk olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi örgütlerin bu alandaki çalışmalarını takiben Türkiye de toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma yaklaşımının benimsenmesi gerekliliğinin altını çizmiş ve bu alandaki çalışmalar Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu sürecinde daha da hızlanmıştır. Ancak, hem politika yapım süreci hem de uygulama süreçleri açısından AKP hükümetinin reform programının toplumsal cinsiyet konusuna hassasiyet gösterdiğini söylemek mümkün değildir. 
Hem toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma politikalarının hem de reform programının detaylarını ele alan bir tartışma bu boşluğun doldurulması yönünde atılacak adımlardan biridir. 

Bu bölümde öncelikle sağlık sektöründeki reformlar ve toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma konularındaki literatür gözden geçirilerek sağlık alanında yürütülen ana akımlaştırma politikaları özetlenecektir. Daha sonra 90'lı yılların ortalarından itibaren Türk politika-yapıcılarının geliştirdiği kadın sağlığını konu alan politikalar değerlendirilerek bu alanda ne derece toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşım benimsendiği incelenecektir. Bu bölümde özellikle SDP'nin kadınların sağlık hizmetlerine ulaşımı önündeki fiziksel ve finansal engellerin kaldırılması yönündeki etkileri tahlil edilecektir. Son olarak sağlık reformu konusunda toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşımın nasıl getirilebileceği tartışılırken kadın örgütlerine bu konuda önemli roller düştüğünün altı çizilecektir. 


Toplumsal cinsiyet ve sağlık: Literatür taraması 


Toplumsal cinsiyete dayalı iktidar ilişkileri sağlığın önde gelen sosyal belirleyicilerden biri olarak tanımlanır. Sınıfsal, ekonomik ve ırksal eşitsizliklerle sürekli olarak etkileşim halinde olan toplumsal cinsiyet kadın ve erkeklerin sağlık durumlarını, ihtiyaçlarını, sağlık hizmetlerini talep etme biçimlerini ve sağlık hizmetlerinin sunumunu belirler. Kadınlar hasta ve özürlü aile üyelerinin bakımı konusunda da daha fazla sorumluluk üstlenirler. Bu bariz farklılıklara rağmen, toplumsal cinsiyet, hem sağlık politikaları araştırmaları hem de hükümetlerin reform önerileri açısından acil önem arzeden bir alan olarak görülmemektedir. Politika-yapıcıların ve siyasi kurumların bu duyarsızlığını, kaynakların dağılımını, politika yapım ve uygulama süreçlerini belirleyen toplumsal cinsiyete dayalı önyargılar ve eşitsizliklerle açıklayabiliriz. Eve ekmek getiren ‘ailereisi'erkek açısından bakılarak kadınların toplumdaki pozisyonlarını ‘bakmakla yükümlü olduğu yakinr, ‘kazanç sahibi ve eşit konumdaki hayat arkadaşı”, ‘evlat’ ya da “evlatlarının annesi’ olarak tanımlanmasında etkili olan normlar ve varsayımlar toplumdan topluma farklılıklar arzeder. Bu farklı varsayımlar, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sunumu gibi konularda alınan siyasi kararlarda yansımasını bulur. 

90'lı yılların başından itibaren hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sağlık sistemlerinin organizasyonunu ve bu alanda devlet, piyasa ve cemaat arasında kurulan dengeleri temelden dönüştüren bir dizi reform gerçekleşmiştir. Bu reformların temel gerekçesi olarak küresel ekonomik koşullar altında devletlerin artan ihtiyaç ve masrafları karşılamakta güçlük çekmeleri şeklinde tanımlanan ‘saglik krizi” gösterilmiştir. 
Bu yoruma göre sağlık sistemleri ekonomik açıdan sınırlarına ulaşmış bulunmaktadır ve bu nedenle reformlar gereklidir (Defever 1995; Gonzales Block 1997). 

Gelişmekte olan ülkelerde kriz algısını etkileyen ek sorunlar (sık görülen ekonomik krizler, siyasi faktörler ve toplumsal kayma, farklı demografik ve epidemiolojik faktörler, kentlere göçün hız kazanması, bölgelerarası eşitsizlikler gibi) mevcut olmasına rağmen reform önerilerinde gelişmiş ülkelerde tartışılan politikaların benzerlerini gözlemliyoruz. Sağlıkta kamu sektörü yozlaşmış ve verimsiz görülürken piyasa, genel anlamda verimsizlik ve yüksek maliyetler çerçevesinde tanımlanan problemlerin tek çaresi olarak öne çıkarılmıştır. Küresel reform şablonunda hizmet sunumu ile finansmanın birbirinden ayrılması, katkı payları gibi yeni finansman mekanizmaları, piyasa unsurlarına daha çok yer verilmesi, harcamaları kontrol altına almayı amaçlayan yöntemler, yönetim sistemlerinin gelistirilmesi ve ademi merkeziyetçilik gibi birçok farklı politika mevcuttur (Green 1999, Standing 1999; Cassels 2006). Standing'in de belirttiği gibi 90'lı yıllarda önerilen politikalar hizmet sunumunun sonuçlarını ölçmek yerine hükümet bürokrasilerinin işleyişini iyileştirmeyi hedefleyen teknik ve idari reformlardır (2010: 58). Böylesi bir ortamda, kadınların farklı ihtiyaçları ya da reformların kadınların sağlık hizmetlerine erişimini nasıl etkileyeceği gibi hususlar sağlık politika tartışmalarında ciddi anlamda göz ardı edilmiştir. 

Ancak tüm bu anlattıklarımız toplumsal cinsiyet meseleleri- nin tamamen görünmez olduğu anlamına gelmez. Uluslararası boyutta toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlık politikasının merkezine oturtmaya yönelik bir dizi önemli girişimden söz edebiliriz. 1994 yılında Kahire'de gerçekleşen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda (Kahire Konferansı) toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi temel hedefler olarak benimsenmiştir. Pekin'de gerçekleşen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı (Pekin Platformu) toplumsal cinsiyet bakış açısının sağlık da dahil olmak üzere birçok sektörde yaygınlaştırılması yönündeki çabaların hızlanmasını sağlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma (gender mainstreaming) kavramı: 


Her alanda ve tüm seviyelerdeki yasal yöntemler, politikalar ve programlar da dahil olmak üzere planlanan her girişimin, kadınlar ve erkekler üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi sürecidir. Erkekler ile kadınlar arasındaki eşitsizliğin sürdürülmemesi için kadınların ve erkeklerin endişelerinin ve tecrübelerinin tüm siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki politikaların ve programların tasarlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesini amaçlayan bir stratejidir. Burada esas hedef toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır (DSÖ 2010). 


Bu tanımı sağlık alanına uyarlayacak olursak, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma stratejilerinin ana amacı sağlıktaki eşitsizlikleri ve kadınlar ve erkekler arasında gözlemlenen sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizlikleri ve yetersizlikleri tespit ederek bu sorunların üzerine eğilme yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır (Pekin Deklarasyonu 1995: 38). Bu, aynı zamanda, ‘kurumsal kültürlerde ve düşünme biçimlerinde ve kurumların amaçlarında, yapılarında ve kaynakların dağılımında dönüşüm gerektiren teknik ve siyasi bir süreçtir (DSO 2010). Hükümetler ve diğer sosyal aktörlerden beklenen bir yandan siyasi kararların erkekler ve kadınlar üzerine etkilerini teşhis edip bu etkileri göz önüne alırken diğer yandan kadınların ve erkeklerin eşit katılımlarını sağlayacak mekanizmaları geliştirmeleridir (Theobald vd. 2002). Bu tür ‘imkân sağlayan (enabling)’ politika ortamları genel anlamda Sen'in ‘organizasyonel plak” (2007: xvii) şeklinde tanımladığı sağlık hizmetlerinde ve reform stratejilerinde mevcut olan erkek önyargısıyla mücadele etmek bağlamında değerlendirilmelidir. Kurumlar içerisinde yerleşmiş erkek egemen güç yapılarının sorgulanmasını ve kişilerin eski alışkanlıklarını değiştirip yeni yöntemleri öğrenmelerini gerektiren toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma politikaları uygulama aşamasında göz ardı edilebilir ya da etkileri azalabilir (Sen vd. 2007: xvii). 

Başarılı uygulama süreçlerinin önündeki bu tür engeller sağlık da dahil olmak üzere hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır. Yetersiz kaynaklar, zayıf kurumsal mekanizmalar ve düşük düzeyde siyasal kararlılık gibi etmenlerden dolayı toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma girişimlerinde ilerleme düzensiz bir şekilde gerçekleşmektedir (Sen vd. 2007). Birçok ülkede toplumsal cinsiyet üzerine politik söylem ile güncel pratikler arasında ciddi bir uçurum söz konusudur fakat yine de Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Binyıl Kalkınma Hedeflerinde (BKH) de görülebileceği üzere hem uluslararası camia- da hem de hükümetler açısından gender mainstreaming oldukça popüler bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği BKH'lerde önemli bir taahhüttür. Örneğin üçüncü hedef “toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ederek kadının durumunun güçlendirilmesi” olarak ifade edilirken beşinci hedef anne sağlığına odaklanır ve anne ölümlerini azaltmayı ve 


l Sen'e göre nasıl diş etlerinde bakteriyel plak oluyorsa ve diş sağlığı için bu plağın temizlenmesi gerekiyorsa kurumlarda da buna benzer şekilde biriken ve temizlenmesi şart olan değerler, önyargılar, politikalar mevcuttur (2007: 86). 
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üreme sağlığı hizmetlerine tüm nüfusun erişiminin sağlanmasını amaçlar. Görüldüğü gibi toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) gibi BM kurumlarının, bu kurumların yerel bürolarının ve birçok ülkenin gündemlerinde önceliğe sahiptir. 

Genel olarak sağlık reform literatüründe gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen reformlarla ilgili daha incelikli bir yaklaşım gözlemliyoruz. Bazı çalışmalar sağlık ile kalkınma arasındaki ilişkiyi vurgularken (Langer ve Catino 2006) diğerleri reformlar ile yoksullukla mücadele girişimleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Standing 2010). Özellikle 2000'li yıllarda çalışmaların odağının sağlık hizmetlerinin verimini artırma ve harcamaları kontrol altına alma meselelerinden genişlemesiyle sivil toplum aktörleri ve hastalar, reform süreçlerine ve sağlık hizmetlerinin sunumuna daha aktif olarak katılmaya çağırılmıştır. Bu tür incelikli bir yaklaşımı Binyıl Hedefleri'nde de gözlemlemek mümkündür. Ancak tüm bu adımlara rağmen sağlık sektöründe gerçekleşen reformların toplumsal cinsiyet eşitliğini dikkate aldığını söyleyemeyiz. Reform ekipleri toplumsal cinsiyet yaklaşımını benimsemekte ve kadınların reform politikalarının oluşturulma ve uygulama süreçlerinde aktif katılımını sağlanmasında ağırdan almışlardır.? 

Türkiye'nin reform deneyimine geri dönecek olursak, özellikle 90'lı yılların ortalarından itibaren kadınların sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesi hususlarında önemli adımlar atılıldığından söz edebiliriz. Standing'in (2010) de birçok reform girişimiyle ilgili olarak belirttiği gibi, bundan sonra yapmamız gereken bu olumlu adımları reform girişimleriyle koordine etmektir. Kadınların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak sadece anne sağlığı ile sınırlı kalmamalıdır. Aynı zamanda evde ve sağlık işgücü piyasasında bakım hizmetlerini sağlayan kadınlar üzerinde artan 


2 Bu noktada bazı istisnalar olduğunu belirtmemiz gerekir. Meksika gibi bazı 
gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen reformlar toplumsal cinsiyet yaklaşımı ile sağlık reformları arasında var olan bu uçurumu kapatmak yönünde önemli adımlar atmışlardır (Langer ve Catino 2006). 
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baskılar dikkate alınmalı ve koroner kalp yetmezliği gibi sağlık problemlerinin teşhis ve tedavisinde var olan toplumsal cinsiyete dayalı önyargılarla mücadele edilmelidir. Bir sonraki bölümde ülkemizde toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma yönünde atılan adımları ve SDP çerçevesinde gerçekleşen reformları gözden geçireceğiz. 


Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve sağlık hizmetleri 


Toplumsal cinsiyet ve sağlık 


Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde ilk önemli gelişmelerden biri Türkiye'nin kadın-erkek eşitliği alanında uluslararası düzeyde yasal açıdan bağlayıcı olan Birleşmiş Milletler'in Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ni (CEDAW) 1985 yılında imzalamasıdır. 90'lı yılların başından itibaren uluslararası örgütlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sağlığı konularındaki girişimleri Türk hükümetlerinin de önceliklerini belirlemekte etkili olmuştur. Türkiye, 
1994 yılında gerçekleşen Kahire Konferansı sonrasında Eylem 
Planı'nı açıklamış, bunu Pekin Platformu'nun Eylem Planı ışığında 1996 yılında hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Milli Eylem Planı izlemiştir. Her ne kadar kadınların kaliteli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması ya da üreme sağlığı alanında toplumsal cinsiyete duyarlı girişimlerde bulunulması gibi hedeflerin berlirlenmesi açısından bu adımlar olumlu olsa da bu planı yürütecek aktörler belirlenmediğinden ve uygulama ve değerlendirme mekanizmaları net olarak tanımlanmadığından ötürü plan uygulananmamıştır (KSGM 2008: 22). 

2000'li yıllarda Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin açıklanması ve Avrupa Birliği'nin de etkileriyle kadın sağlığı alanında yeni girişimlerde bulunulmuştur. AB ile yakınlaşan ilişkiler sonucunda Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde 1995 yılında özellikle üreme sağlığına yönelik bir dizi program uygulanmıştır. 
2002 yılındaki genel seçimlerden galip çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi, kendisinden önceki hükümetlerin bu konudaki girişimlerini destekleyerek özellikle doğum sırasında gerçekleşen anne ölümlerini azaltma konusundaki kararlılığını yinelemiştir ve ‘hamileliği ve doğumu daha güvenli kılmayı” öncelikleri arasında sıralamıştır (Akdağ 2007). 2005 yılında güncellenen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı: Sağlık Sektörü için Ulusal Stratejik Eylem Planı'nda (2005-2015) anne ölümlerinin azaltılması, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı açısından bölgeler ve yerleşim birimleri arasındaki eşitsizlikler öncelikli sorunlar olarak belirlenmiştir. 

2003-2007 yılları arasında uygulanan Türkiye Üreme Sağlığı Programı (USP) bu sorunları çözmeyi amaçlayan ve Avrupa-Akdeniz İşbirliği fonları ile desteklenen tüm sektörü kapsayıcı projelerden biridir ve toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma stratejisinin sağlık alanındaki önemli dönüm noktalarındandır. 
Proje, bir yandan üreme sağlığı hizmetlerine erişimi geliştirmeyi, bu hizmetlerin kalitesini ve kapsamını artırmayı ve bölgeler arası eşitsizlikleri azaltmayı amaçlayan girişimlere kaynak sağlamıştır. Diğer yandan program kapsamında milletvekilleri, politika yapıcılar ve karar alıcıların cinsel sağlık ve üreme sağlığına dair hakları ve tercihleri daha iyi anlamalarını ve bu konudaki bilgilendirilmelerini amaçlayan girişimlerde bulunulmuştur. Yine bu program kapsamında ölüm oranları (mesela 2005 
yılında yürütülen Ulusal Anne Ölümleri Çalışması), kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve sağlık arama davranışları (2007 Sağlık Arama Davranışı Araştırması) gibi konularda bilgi toplama amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. Toplumsal cinsiyet konusunu dikkate alan verilerin ne kadar az olduğu düşünülürse bu çalışmaların önemli bir boşluğu doldurma yönünde önemli girişimler olduğu görülür. 

Bölgelerarası eşitsizlikler, sağlık hizmetlerine erişimin önündeki temel engellerden biri olarak değerlendirilmektedir ve hükümetlerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Ulusal Anne Ölümleri Araştırması'nın verilerine göre ülke ortalaması her yüzbinde 28,5 iken en yüksek anne ölümleri her yüzbin ölümde 68,7 oranıyla Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görülmektedir (2005:6). Araştırmaya göre zor hava ve yol koşullarından ya da maddi imkânsızlıklardan dolayı sağlık kurumlarına ulaşamamak, yeterli sayıda sağlık personeli bulunmaması ve tıbbi ekipman eksiklikleri sağlık hizmetine erişimi engelleyen temel nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı bu tür problemleri çözmek amacıyla Üreme Sağlığı Programı çerçevesinde ‘Misafir Anne Projesi'ni başlattı. 
Bu projenin hazırlık aşaması ile ilgili fazla bilgi bulunmamakla beraber kadın örgütlerinin aktif katılımından söz edemeyiz. 
Proje çerçevesinde Ağrı ve Iğdır gibi elverişsiz hava şartları nedeniyle köylere giden yolların kapandığı illerde riskli gebelerin doğuma birkaç hafta kala il merkezlerine getirilerek burada hastanelere ya da misafirhanelere refakatçileri ile birlikte yerleştirilmiş, doğum ve doğum sonrası bakım hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmıştır (SB 2008). 2008 yılında proje elverişsiz hava koşullarının ulaşımı etkilediği Rize, Van ve Batman gibi birçok ile yaygınlaştırılmıştır. 

Sağlık hizmetlerine erişimi geliştirmeyi ve anne ölümlerini azaltmayı hedefleyen bir diğer proje Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılından beri yürütülen Şartlı Nakit Transferi” projesidir. Proje kapsamında yardıma başvuran yoksul aileler değerlendirmeler sonucunda yardıma hak kazanmakla beraber bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Ödemelerin düzenli olarak alınması için 0-6 yaş arası çocukların düzenli olarak sağlık ocağına götürülmesi, gebelerin ise ilk üç aydan itiraben düzenli olarak muayeneye gitmesi ve doğumun hastanede yapılması gerekmektedir. Bu sayede, bebek bekleyen yoksul anneler ve 0-6 yaş arası çocukların temel sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanmıştır. Şartlı Sağlık Nakit Yardımlarından faydalanan kadın ve çocukların sayısı 2007 yılı için sırasıyla 29.636 ve 991.143 
olarak açıklanmıştır (KSGM 2008: 25). 

Bu projeler, kadınların sağlık ihtiyaçlarını gidermek ve anne ve üreme sağlığını iyileştirmek açısından çok önemli olsalar 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dahi sistematik bir biçimde toplumsal cinsiyet yaklaşımının 
benimsenmesiyle ilişkilendirilmemişlerdir. Bu anlamda 2005 
yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında Türkiye'de kadınların toplumsal fırsatlardan erkeklerle eşit biçimde yararlanmalarının sağlanmasına yönelik olarak ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi önemli bir adım olarak karşımıza çıkar. Proje çerçevesinde hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013) kadınların meselelerini daha geniş bir bakış açısıyla ele alır ve toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma stratejisini sağlık sektöründe yaygınlaştırmayı amaçlar. Bu plan kapsamında hazırlanan “Türkiye'de Kadın ve Sağlık” (KSGM 2008) dokümanı, bu alanda yürütülecek programlar için ana hedefleri şöyle özetler: 1) Kadınların sağlık hizmetlerine erişim koşulları ve verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi için politika geliştirme dahil gereken tüm önlemler alınacaktır. 2) Sağlık konusunda doğru davranış ve tutum geliştirilecektir. 3) Kadın sağlığına ilişkin araştırmalar, bilimsel çalışmalar ve bilgiler yaygınlaştırılacaktır. Plan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda bakanlıklar ve diğer kuruluşlar arasında koordinasyon görevini üstlenen Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün (KSGM) güçlendirilmesi açısından da önemlidir. 

Özetlemek gerekirse, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma kavramı 90'lı yılların ortalarından itibaren Türkiye'de kadın sağlığı tartışmalarının bir parçası haline gelmiştir. AKP hükümetleri döneminde kadınların anne sağlığına yönelik hizmetlere erişiminin sağlanması konusunda önemli adımlar atılmıştır ve toplumsal cinsiyete duyarlı birçok çalışma yürütülmüş, veri toplanmıştır. Ancak, hâlâ önemli boşluklar vardır. Birinci olarak, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (bu konuda bir Üreme Sağlığı Projesi kapsamında bir tarama çalışması yapılmıştır) ve kadına yönelik şiddet (Kadına Karşı Şiddete Karşı Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007 yılında hazırlanmıştır) toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma politikalarının önemli bir parçası gibi görünmekle birlikte bu konularda uygulamalar genellikle üreme 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sağlığı alanıyla sınırlı kalmıştır. Kadınların sağlık hizmetlerine erişimini engelleyen maddi sorunlar sadece anne sağlığı alanında ele alınmamalı, kadınların kapsamlı sağlık hizmetlerine ulaşmaları sağlanmalı ve yalnızca hizmetlerden faydalanan olarak değil aynı zamanda bakım hizmeti sağlayan kişiler olarak ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 

İkinci olarak, imkân sağlayan (enabling) bir politik ortam yaratma çabaları somutluk kazanmamıştır, sözde kalmıştır. Politikaların yapım ve uygulama süreçlerini belirleyen kurumsal kültürün nasıl değiştirileceğine dair çok gerekli olan stratejiler henüz belirlenmemiştir. Kadın örgütlerini ve diğer sivil toplum kuruluşlarını ve sosyal aktörleri de dahil eden uzun dönemli stratejiler geliştirilmelidir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin organizasyonunda ve sunumunda ciddi değişiklikler gerektiren bu toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma stratejileri Sağlıkta Dönüsum Programıyla ilişkilendirilmemiştir. Sonraki bölümde bu reform girişiminin temel özelliklerini anlatarak toplumsal cinsiyet açısından etkilerini değerlendireceğiz. 


Sağlıkta Dönüşüm Programı 


AKP Hükümeti 2003 yılının Aralık ayında Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla sağlık alanındaki reform programını kamuoyuna açıkladı. Sağlıkta Dönüşüm Programı, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan kamu sektörünü yeniden yapılandırmayı amaçlayan reformlarla birçok açıdan paralellikler taşıyan bir reformdu. Piyasaların yegâne çözüm olarak kabul edildiği ve sağlık sisteminin temel problemlerinin verimliligin düşük olması ve artan maliyetler şeklinde tanımlandığı günümüzün baskın yaklaşımı üzerine kurulu olan Sağlıkta Dönüşüm Programı Türkiye'nin eski eşitsizlikçi-korporatist sağlık sistemine son vereceğini müjdeledi. 

Finansman alanında çıkarılan iki yeni yasa yoluyla (5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) kamunun tüm sağlık sigortası fonları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çatısı altında toplandı. Böylece sağlık sistemi tek ödeyicili bir sisteme dönüştürüldü. Bu tek ödeyicili sisteme geçiş, mavi yakalılara hizmet eden Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi hesabına çalışanlara ve çiftçilere hizmet eden Bağ-Kur ve memurlara hizmet eden Emekli Sandığı'ndan oluşan ve bu üç kurumun mensupları arasında prim düzeyleri, erişim sağlanan sağlık hizmetlerinin kapsamı ve kalitesi arasında ciddi eşitsizlikler barındıran eski sistemden önemli bir kopuşu simgelemekteydi. 

Eski sistemde yoksulluk sınırı altında yaşadıklarını ve herhangi bir gayrimenkule sahip olmadıklarını yetkililere kanıtlayabilen yoksulların sağlık hizmetleri ihtiyaçları Yeşil Kart programı içerisinden karşılanmaktaydı. Sağlıkta Dönüşüm Programı bu gelir tespitine dayalı modeli aynen korudu. Modelin gelir tespitine dayalı yapısı korunurken, bu programa dahil kişiler de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yetkisine geçirildi ve bu kişilerin tüm diğer kamu sağlık sigortalılarla aynı hizmet paketine ve sağlık hizmetlerine erişimleri sağlandı. 

Hizmet sunumunda ise, Sağlıkta Dönüşüm Programı birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ciddi bir dönüşümü beraberinde getirdi. Bu dönüşüm, yeni sağlık sisteminin üç büyük aktörü olan ödeyiciler, hizmet sunucular ve hastalar arasındaki ilişkinin dönüşümüne paralel olarak gerçekleştirildi. Bu çerçevede ilk olarak hizmetin finansmanı ile hizmet sunumu birbirinden ayrıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetin tek finansörü haline getirilirken, hizmet sunumunda kamu ve özel sektör hizmet sunucularının 'en düşük maliyete en kaliteli hizmet sunumu' temelinde rekabet etmesi öngörüldü. Bu bağlamda yapılan en önemli değişiklik, reform öncesinde farklı sosyal sigorta kurumlarına ve belediyelere bağlı sağlık kurumlarının 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na devri oldu. 
Bu devir ile birlikte, sigorta kurumu ile sağlık hizmet sunucuları arasında kesin bir kurumsal ayrım yerleştirilmiş oldu. İkinci olarak ise, birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği uygulamasına geçiş sağlandı. Yeni sistem içerisinde, aile hekimleri hastaların sağlık sistemi ile ilk temas noktasını oluşturacak ve sağlık sisteminin üst basamaklarindaki verimsiz yığılmayı önleyecek bir ‘bekçilik’ (gatekeeper) görevi göreceklerdi. Aile hekimlerinden ailelere ve bireylere koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmaları, hastalarını evlerinde ziyaret etmeleri, sağlık kurumlarına gelemeyen hastalara mobil sağlık hizmetleri sunmaları ve bireysel sağlık bilgilerini depolamaları bekleniyor. Sağlık sisteminin “bekçileri” olarak ise, aile hekimlerinden bir yandan hastalara karmaşık sağlık sistemi içerisinde yol göstermeleri bir yandan da sağlık hizmetlerinin akılcı kullanımını teşvik ederek maliyetleri kontrol atına almaları bekleniyor. 2005 yılında pilot uygulamaları başlayan aile hekimliği modeli 2010 yılı itibarıyla tüm ülkede yürürlüğe girdi ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde bütünsel bir değişime neden oldu. Aile hekimliği aynı zamanda reformun erişimin arttırılması ve verimliliğin arttırılması gibi temel hedeflerinin tutturulmasına da önemli katkıda bulundu. 

Türkiye sağlık sisteminde gerçekleşen değişimlerin bu kısa özetinden de görülebileceği üzere, Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık sisteminde önemli bir dönüşüme neden oldu. Bu temel dönüşüm bir yandan hakkaniyet prensibinin kurumsallaştırılmasına katkıda bulunurken, diğer yandan piyasa unsurlarının sağlık alanına girişini beraberinde getirdi. Bu iki dinamiğin temellerini iki önemli değişimden izlemek mümkün. İlk olarak, farklı kamu sağlık sigortaları arasındaki eşitsizlikler ortadan kaldırılarak tek ödeyicili bir sisteme geçilmiş olması sağlık hizmetlerinde hakkaniyet prensibinin kurumsallaşmasına yönelik çok önemli bir adım oldu. İkinci olarak ise, reform ile piyasa unsurları sağlık hizmetlerinin farklı düzeylerine eklemlendi, sağlık hizmetlerinin özel sektör eliyle sağlanması özendirildi ve sağlık hizmetleri alanındaki kamu yatırımlarının oranı düştü (Soyer 2006: 257). Bazı akademisyenler bu gelişmeleri Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın asıl hedefinin sağlık sistemini aşamalı olarak özelleştirmek ve ticarileştirmek olduğu yönünde yorumladılar (Hamzaoğlu 2004; Onder 2006; Soyer 2006). 
Makalenin sonraki bölümü bu değişiklikleri toplumsal cinsiyet yaklaşımı içerisinde tartışmaya açıyor. 
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Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın toplumsal cinsiyet alanındaki etkileri 


Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın finansman mekanizmaları ve kadınların sağlık hizmetlerine erişimleri 


Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın finansman ayağı kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerini iki şekilde etkileyebilir: 1) Kamu sağlık sigortasının kapsayıcılığını (kimlerin sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği, kimlerin faydalanamayacağı) ve hizmet paketinin kapsamını belirleyerek; 2) katkı payları ve kullanıcı katkısı düzeylerine karar vererek, dolayısıyla finansal alanda karşılanabilirliği düzenleyerek. Bu bağlamda, bu bölüm sağlık sisteminin prim temelli bir finansman modeli üzerine kurulması kararının olası sonuçları ile yeni sistemin yurttaşlara sağladığı finansal korumanın etkinliğini gösteren cepten harcama düzeylerine odaklanıyor. 

ilk olarak, prim temelli finansman modeli kadınları dezavantajlı bir konumda bırakmaktadır. Bunun temel nedenini prim temelli modelin emek piyasasına katılımı ya da emek piyasasına katılan birinin “bağımlısı olmayı esas alması oluşturmaktadır. Bu tür bir sosyal koruma sisteminde, formel istihdamın dışında kalan kadınlar ancak erkek 'aile reisinin' eşleri ya da kız çocukları olarak sistemde yer bulabilmektedirler. Bu ‘bagimhhk’ kategorisi, Türkiye'deki bazı kadın örgütleri tarafından kadınların erkeklere iktisadi bağımlılıklarını pekiştirerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiği yönünde haklı olarak eleştirilmektedir (KEİG 2008: 7). Örneğin kız çocukları evli olmadıkları ve kayıtlı olarak istihdam edilmedikleri sürece yaşlarından bağımsız olarak kamu sağlık sigortası kapsamında olan babalarının “bağımlısı kabul edilmekteydiler. Benzer bir biçimde, 'paternalist koruyucu zihniyetin’ bir yansıması olarak, erkek 'aile reisinin’ vefatı durumunda hem eşe hem de kız çocuğa çalışmaya başlamadıkları ya da (yeniden) evlenmedikleri sürece sağlık sigortası sağlanmaktaydı (Kılıç 2008: 493). Eşi vefat eden kadın ya da kız çocuk boşanırlar ya da işsiz kalırlarsa yeniden sağlık sigortası kapsamına alınmaktaydılar. Erkekler için 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ise aynı koşullarla sağlık sigortasına erişim garanti edilmemekteydi. ‘Aile reisi olarak çalışmak durumunda oldukları düşüncesinden hareketle eşi vefat eden erkekler ancak gelir testinden geçtikleri takdirde kamu sağlık sigortasından faydalanabilmekteydiler. Erkek çocuklar ise yalnızca belirli bir yaşa kadar ve eğitim gördükleri sürece kamu sağlık sigortasından vefat eden anneleri üzerinden yararlanabilmekteydiler. 

1980'li yılların ortalarından bugüne hukuk sisteminde yapılan değişiklikler ise kadın ve erkekler için hakların eşitlenmesi yönünde sonuçlar doğurdu. 1980li yıllar boyunca yapılan yasal değişikliklerle eşi vefat eden kadın ve erkeklerin hakları eşitlendi. Daha sonra, 5510 sayılı kanun ile eşi vefat eden erkeklere de haklar tanındı. Ancak diğer yandan, 5510 sayılı kanun erkek ve kız çocuklarının kamu sağlık sigortasından yararlanabilmelerini 25 yaş ile sınırladı. 25 yaşını geçen gençlerin kendi primlerini ödemeleri beklenmektedir. Ayrıca, kız çocukların bir kez evlendikleri ya da kayıtlı istihdam edildikleri durumda “bağımlı” statülerini tümüyle kaybetmeleri öngörülmüştür. Kadın istihdamı oranlarının düşük olmasından hareketle, Kılıç'ın da belirttiği gibi, “kadınlar istihdama entegre edilmeden, sosyal güvenlik sistemine bağımsız çalışanlar olarak entegre edilmeye çalışılmış” ve bu durum kadınların sosyal güvenlik sistemi içerisindeki kırılganlıklarını pekiştirmiştir (2008: 494). 

Türkiye gibi enformel istihdam oranının yüksek olduğu ülkelerde, sigorta temelli finansman modeli toplumun önemli bir kısmını sosyal güvenlik kapsamının dışında bıraktığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Pratik anlamda bu model, formel istihdam bulamayanların ve katkı paylarını ödeyemeyenlerin sağlık hizmetlerine erişemeyecekleri sonucunu doğurmaktadır. 
Bu noktada sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan grupları hedefleyen programlar bulunduğunu belirtmeliyiz. Yeşil Kart programı, bireylerin yoksul olduklarını kanıtlamaları koşuluyla, bu bireylere reform ile yürürlüğe giren katılım payları dışında herhangi bir ücret ödemeksizin sağlık hizmetlerine erişim hakkı sağlamaktadır. Makalenin önceki bölümlerinde de değinildiği üzere, bazı kadınlar doğum öncesi sağlık hizmetlerinden faydalanmak ve bebeklerini birinci basamak sağlık hizmetleri tarafından sağlanan rutin kontrollere götürmek koşuluyla şartlı nakit transferlerinden de yararlanmaktadırlar. Fakat bu hizmetler, adından da anlaşıldığı üzere ‘sartlidir’ Gerek gelir tespiti gerektirmeleri, gerekse belirli şartları sağlamaları koşuluyla sağlık hizmetlerine erişim sağlamaktadırlar. Tüm ihtiyaç sahibi kadınların bu tür desteklerden haberdar olduklarını ya da bu desteklere nasıl erişebileceklerini bildiklerini söylemek ise güçtür. Türkiye'nin özellikle kırsal bölgelerinde yüksek olan kadınlar arasındaki okuma yazma bilmezliğin, kadınların bu tür destek mekanizmalarına erişmek için gereken prosedürleri tamamlamalarının önünde ciddi bir engel oluşturdugu söylenebilir. 

Enformel sektörlerde çalışan kadınlar için ise ek sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu kadınların bir kısmı ev işlerini yapmak ya da çocuk, engelli ve yaşlı bakımını üstlenmek üzere başka insanların evlerinde çalışan ev işçileridir (domestic workers) (Burada sözü edilen ev işi tipleri üzerine bir tartışma için bu kitabın Rittersberger-Tılıç ve Kalaycıoğlu tarafından kaleme alınan makalesine bakılabilir). Bazı kadınlar ise ev eksenli çalışan ve evde ürettikleri ürünleri (ev yapımı makarna, örgü işleri vb.) 
satan kadınlardır. Bazı kadınlar ise başkalarının mülkiyetinde olan tarlalarda mevsimlik işçi olarak geçici biçimde çalışmakta ya da küçük ölçekli işyerlerinde (özellikle tekstil atölyeleri) enformel olarak çalışmaktadırlar. 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu'na göre, bu kadınlar beyan ettikleri gelirlerinin yüzde 32'si oranında prim ödedikleri durumda “isteğe bağlı sigortalı” olabilmektedirler. Fakat kadınların düşük ücretlerle çalışmaları ve düzensiz gelire sahip olmaları dolayısıyla bu oranın çok yüksek olduğu eleştirisi yapılmaktadır (KEİG, 2008: 8). 

Sosyal güvenlik sisteminin kadın işçilerin önemli bir bölümünü sistematik olarak dışladığına yönelik eleştirilere karşılık, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yakın zamanda sosyal güvenlik sistemini bu kadınları da kapsayacak biçimde genişletecek adımlar attığı bilinmektedir. İlk olarak, 2008 yılında kabul edilen 5754 sayılı kanun ile maaşlı ve düzenli çalışan ev işçilerinin sigorta kapsamına alınmasına karar verilmiştir. İkinci olarak ise, Sosyal Güvenlik Kurumu 2009 yılında ev eksenli çalışan kadınların ayda 140 TL prim ödemesi (2009 yılında ayda 16 iş gününe denk gelmektedir) koşuluyla sigorta kapsamına alınacağını duyurmuştur. 

Yukarıda bahsi edilen adımların sonuçları henüz bilinmemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2010 
yılında kamu sağlık sigortasının kapsamı yüzde 96'ya ulaşmışur (SGK 2010).3 Bu oran 2002 yılında yüzde 67,2 düzeyindeydi. Sosyal güvenlik sisteminin daha önce kapsamda olmayan kadınların ne oranda sağlık sigortası kapsamına alındığını gösteren bir çalışma ise bulunmamaktadır. Ayrıca, kâğıt üzerinde kapsam içerisinde görünen kadınların sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için ödemeleri gereken katkı paylarını ya da primleri ne ölçüde ödeyebildikleri hususu ise açık değildir. Son olarak, mevsimlik işçi ya da enformel istihdam edilen kadınlar ise sistemden dışlanmış durumdadır. Bu nedenlerle, her ne kadar buna yönelik çaba sarf edilmiş olsa dahi, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın kadınların tümünü sağlık sigortasının kapsamına almayı başarmış olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 

Kadınların hangi oranda kamu sağlık sigortası tarafından kapsandığı kadar, kamu sağlık sigortasının hangi sağlık hizmetlerini kapsadığı ve hangi sağlık hizmetlerinin hangi gruplara tümüyle ücretsiz olarak sağlandığı konuları da önem taşımaktadır. Daha önceki bölümde de tartışıldığı üzere, Sağlıkta Dönüşüm Programı Yeşil Kart sahipleri de dahil olmak üzere kamu sağlık sigortalılarının tümünün aynı hizmet paketine erişimlerini sağlayarak sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyet prensibini pekiştirmiştir. İkinci olarak ise, anne sağlığı hizmetleri çocuğun doğumundan itibaren belirli bir süre için (tek çocuğa hamilelik durumunda 8 hafta, iki ya da daha fazla çocuğa hamilelik durumunda 10 hafta) kamu sağlık sigortası olsun ya da olmasın tüm kadınlara ücretsiz olarak ve maliyetleri 


3 SGK'ya gore sosyal güvenlik sistemi toplumun % 83'ünü kapsamaktadır (SGK 
2010). Bu sayıya Yeşil Kart kapsamındaki % 13'lük grup eklendiğinde kapsam 
96 96'lara ulaşmaktadır. 
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kamu sağlık sigortasından karşılanacak biçimde sağlanmaktadır. Bu ücretsiz anne sağlığı hizmetlerinden faydalanmak isteyen hamile kadınların bir sağlık hizmeti sunucusuna genel sağlık sigortasına kayıtlarının yapılmasına yönelik talepte bulunmaları gerekmektedir. 

Her ne kadar tüm bu bahsi edilen hizmetler kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerini arttırmak hedefiyle atılan önemli adımlar olsalar dahi, yasal düzenlemeler ile uygulama arasında önemli uyumsuzluklar bulunmaktadır. Örneğin Türkiye'nin özellikle anne sağlığı hizmetlerine erişimde sıkıntılar gözlemlenen bölgelerinde gerçekleştirilen yakın tarihli “Sağlık Arama Davranışı Araştırmasına' (Health Seeking Behaviour Study) (SADA) göre sağlık sigortasına sahip olmama ve maddi sorunlar kadınların anne sağlığı hizmetlerine erişimlerinin önündeki en önemli engel olarak ortaya çıkmıştır (2007: 70). Sağlık sigortası olmayan ve hastane masraflarını cepten karşılama imkânı bulunmayan kadınların çoğunun, daha önceki doğumları- nın ardından herhangi bir sağlık problemi yaşamadıklarından hareketle, evde doğum yaptıkları tespitinde bulunulmaktadır (SADA 2007: 65). Yine aynı araştırmaya göre, ücretsiz üreme sağlığı hizmetleri vermesi beklenen sağlık ocaklarının, uygulamada hamilelik testi ve tetanos aşısı gibi basit hizmetler dışında doğum öncesi sağlık hizmetleri sunmamaları nedeniyle sigortası olmayan ve yoksul kadınlar için bir seçenek olmadığının altı çizilmektedir (SADA 2007: 63). 

Özetle, özellikle Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinde, anne sağlığı hizmetlerine erişimde ciddi eşitsizlikler bulunmaktadır. 
Daha önce bahsi edilen araştırmaya katılan maddi durumu iyi kadınlar, özel sağlık kurumlarını ve aynı zamanda kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin özel muayenehanelerini tercih ettiklerini ya da daha ‘iyi’ sağlık hizmeti alabilmek amacıyla sağlık çalışanlarına enformel ödemeler yaptıklarını belirtmektedirler (SADA 2007: 61). Bu duruma ek olarak, kamu kurumları tarafından sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin içeriğinde ve kapsamında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Anne sağlığının geliştirilmesine yönelik taahhütlere rağ- 


269 


men, Sağlıkta Dönüşüm Programı kadınların ciddiyetle ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması anlamında yeterli iyileştirmeyi sağlayamamıştır. 

İkinci olarak, hem katılım paylarını hem de enformel ödemeleri kapsayan cepten ödemeler meselesi sağlık hizmetlerinin finansal olarak karşılanabilirliğine yaptıkları etkiler ve dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişime yönelik etkileri açısından sağlık reformu yazınında geniş biçimde tartışılmaktadır. Kamu sağlık hizmetlerine erişime getirilen katılım payları birçok sağlık reformunda sağlık hizmetlerine yönelik talebi kontrol altında tutmak amacıyla kullanılmaktadırlar. İlginç bir biçimde, AKP Hükümeti reformun ilk dönemlerinde bu politika aracını yürürlüğe sokmamıştır. Katılım payları ancak 2008 yılında hem kamu hem de özel sağlık sunucuları tarafından sağlanan tüm iyileştirici ve tedavi edici hizmetleri için yürürlüğe girmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetleri ise katılım payından muaf tutulmuştur. Seviyesinde değişiklikler olmakla birlikte katılım payı sağlık hizmetlerine yönelik talebi düzenlemenin önemli araçlarından biri olmayı sürdürecek gibi görünüyor. 

Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerde, anne ve çocuk sağlığı alanında temel koruyucu ve tedavi edici hizmetleri sağlayan birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli kullanıcılarını kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Bu çerçevede, birinci basamak sağlık hizmetlerine getirilen katılım payı uygulamasının bu iki grubun sağlık hizmetlerine erişimlerine olumsuz etkileri olacağını söylemek mümkündür. Örneğin, Kutzin (1995) 1990'lı yıllarda katılım paylarının yükselmesi sonucunda Zimbabwe'de anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin kullanımında yüzde 30 oranında bir düşüş gözlemlemiştir. Türkiye'de ise henüz katılım paylarının kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerini nasıl etkilediğine dair veri bulunmamaktadır. 

Bu noktada, üreme sağlığı hizmetleri ile kadınlara yönelik diger sağlık hizmetleri arasında bir ayrım yapmak gerekmektedir. 
Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği gibi doğum öncesi sağlık hizmetlerinin tümüyle ücretsiz olması nedeniyle katılım paylarının üreme sağlığı alanında etkisinin asgari düzeyde olacağı beklenebilir. Fakat bu durumda dahi, hamile kadınlara doğum öncesi sağlık hizmetlerini sağlayabilecek kamu sağlık sunucularının erişilebilir bir uzaklıkta bulunması gerekmektedir. Üreme sağlığının dışındaki sağlık hizmetlerinde ise, katılım payının olumsuz etkilerinin, gelirlerinin yüksek gelirlilere oranla daha büyük bir kısmını sağlık hizmetlerine yönelik cepten harcama yapmak için kullanmak durumunda kalan yoksulları finansal riskten koruyacak mekanizmaların öngörülmemesi nedeniyle, daha belirgin olacağı öngörülebilir. Yeşil Kart sahiplerinin de aynı düzeyde katılım payı ödemesinin zorunlu koşulması, halihazırda sağlık harcamalarını da içeren tüm kişisel harcamaları için nakit sıkıntısı çeken yoksul kadınların durumunu daha da güçleştirmektedir. Sağlık Arama Davranışı Araştırması'nda da belirtildiği gibi, kadınlar hanenin geçimini sağlamak amacıyla sağlık hizmetlerine yönelmekten vazgeçip, onun yerine yiyecek ya da yakacak almayı tercih etmek durumunda kalabilmektedirler (SADA 2007: 86). 

Özetle, kamu sağlık sigortasının kapsamı ve Sağlıkta Dönüşüm Programı dahilinde acil sağlık hizmetleri dışında kalan sağlık hizmetlerinin prim ve katılım payı ödeme koşuluna bağlanması sağlık hizmetlerini daha sık kullanan kadınları dezavantajlı konumda bırakmaktadır. 


Sağlık hizmetlerinin sunumu ve kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde değişiklikler 


Sağlıkta Dönüşüm Programı birinci basamak sağlık hizmetlerinin finansmanı ve hizmet sunumunda önemli değişikliklere yol açmıştır. Reform programı aile hekimleri tarafından sağlanacak birinci basamak sağlık hizmetlerine önemli bir rol biçmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin nüfusun temel koruyucu ve tedavi edici hizmetlere erişimlerini kolaylaştırması ve ikinci ile üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklenmektedir. Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalamaktadırlar. Fakat istihdam statülerinde ve istihdama bağlı ek haklarında herhangi bir değişiklik 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olmamaktadır. Aile hekimliği modelindeki yenilik, hekimlere aile hekimliği merkezlerini yönetmeleri sorumluluğunu veren bir ödeme metodu getirilmesidir. Bu metot dahilinde, aile hekimlerine her ay sabit maaş ödemesi yapılmamaktadır. Aile hekimlerine yapılan ödemeler, hekimlerin aile hekimliği uzmanlığına sahip olup olmadıkları ve kendilerine bağlı hasta sayısı ve tipi (çocuk, hamile, yaşlı, tutuklu ya da mahküm) üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca mobil sağlık hizmetleri sunumu için ek ödemeler bulunmaktadır. Bir diğer ek ödeme ise, aile hekimliği merkezinin harcamaları için yapılmakta ve bu ödeme aile hekimliği merkezinin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik durumunu temel almaktadır. Bu ödeme metodu içerisinde, belirli bir puanın üzerine çıkma, mobil sağlık hizmetleri sağlama ve aile sağlığı merkezinin koşullarını iyi kalitede tutma gibi durumlarda yapılan performans ödemeleri de bulunmaktadır. 
Son olarak, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarına giren tüm görevleri tamamlamamaları takdirde aile hekimlerinin gelirlerinin bir bölümü kesilmektedir (Sağlık Bakanlığı 2010). 

Reformun uygulandığı ilk yıllarda, tüm yurttaşlar kamu sağlık sigortaları olsun ya da olmasın birinci basamak sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmaktaydılar. Aile hekimlerinin de katı bir bekçilik görevi üstlenmesi beklenmiyordu. 
Bu nedenle bu yeni ödeme metotları içerisinde saklanmış piyasa teşviklerinin erişime henüz bir etkisi olmadı. Fakat aile hekimlerine erişimin sigorta primlerini ödeme koşuluna bağlandığı durumda, aile hekimleri sigorta kapsamında olmayan kişilere hizmet sunmayabilirler. Belirtilen tüm hizmet kategorilerini sağlık sigortasına sahip nüfusa sunmakla yükümlü olan aile hekimleri sigortası bulunmayan kadınlara temel sağlık hizmetlerini (doğum öncesi sağlık hizmetleri, aile planlaması hizmetleri ve her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri) sunacak zamanı ya da kaynağı bulamayabilirler. Bu durum reformun temel metinlerinde belirtilen hamileliği ve doğumu daha güvenli hale getirmek, çocuk sağlığını geliştirmek ve kadınların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak gibi amaçlara ulaşmanın önünde önemli bir engel oluşturacaktır. Bu nedenle, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın aile hekimlerine erişimi prim ödeme koşuluna bağlayarak temel birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin önünde yeni engeller oluşturduğu söylenebilir. 

Reform programının sağlık hizmetlerinin finansmanının hizmet sunumundan ayrılması ve kamu hastanelerinin özerkleşmesi gibi diğer ayakları da kamu hastanelerinin kapanmasına yol açtıkları takdirde kadınların kaliteli sağlık hizmetlerine erişimlerinin önünde ek engeller oluşturabileceklerdir. Kamu hastaneleri yoksullara ve/veya sigortası bulunmayan kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti sunan en önemli hizmet sunucu konumundadır. Bu nedenle, reformun özellikle erişim ve hakkaniyet açısından sonuçları dikkatle değerlendirilmelidir. Sağlık hizmetleri sunumunun tümüyle özelleştirilmesi bölgesel eşitsizlikleri arttıracak, yoksullar ve zenginler arasındaki eşitsizlikleri pekiştirecek, kadınlar başta olmak üzere kırılgan toplumsal kesimlerin sağlık hizmetlerine erişimlerini kısıtlayacaktır. Özel şirketlerin ülkenin anne ölüm oranlarının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu yoksul bölgelerine yatırım yapmaları beklenemez. Ayrıca, özel ve özellikle kâr amaçlı sağlık kuruluşları sigortası bulunmayan kadınlara karşılıksız sağlık hizmeti sunmayacaklardır. Bu nedenle, ‘misafir anne projesi’ gibi girişimlerin sürmesi, kadınların ve çocukların temel sağlık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesi ve bölgesel eşitsizliklerin yok edilmesi için, kamu sağlık sunucularının varlıklarını sürdürmeleri sağlanmalıdır. 

Özetlemek gerekirse, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın verimliliği ve hizmetlere erişimi arttırmayı hedefleyen hizmet sunumu alanındaki reformları, sigortası bulunmayan kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerini kısıtlama, yoksullar ve zenginler arasındaki eşitsizlikleri pekiştirme ve kalkınmış ve kalkınmakta olan bölgeler arasındaki eşitsizlikleri arttırma gibi sonuçlara neden olabilir. Politika yapıcıların kamu hastanelerinin özel sağlık sunucularına kaliteli alternatifler olmalarını sağlamaları, aile hekimlerinin sigortası bulunmayan kadınlara tıpkı 1960'lı yıllardaki sağlık ocakları uygulamasında olduğu gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini ücretsiz sunmalarını garanti altına almaları gerekmektedir. 
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Sonuç 


Türkiye'de sağlık sistemi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 
seçimlerinin ardından iktidara gelmesi ile birlikte kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmiştir. Türkiye'de politika yapıcılar bir yandan fırsatların iyileştirilmesi ve eşitlenmesi ile toplumsal cinsiyet temelli politikalar geliştirilmesi gereğini kabul etmekte, diğer yandan da sağlık sistemini hizmet sunumunda etkinliği artırma ve hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini geliştirme ihtiyacını görmektedirler. 

Bu kapsamlı dönüşümün yukarıda bahsi edilen iki ayağı arasında sistematik bir koordinasyon olduğunu söylemek mümkün değildir. Sağlıkta Dönüşüm Programı toplumsal cinsiyete duyarlı bir reform programı değildir. Çünkü program kadınların düşüncelerini ve deneyimlerini uygulamanın bir parçası haline getirmemiş ve yeni politikalara karar verilirken bu politikaların kadınlara etkilerini hesaba katmamıştır. Toplumsal cinsiyet temelli önyargılara programda ve uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Formel istihdam içerisinde yer almayan kadınlar ‘bagimlr olarak tanımlanmakta ve bu kadınların sağlık hizmetlerine erişimleri yurttaş olmaları üzerinden değil eşlerinin ya da babalarının piyasadaki konumları üzerinden kurgulanmaktadır. Katılım payları ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde yeni ödeme metotları gibi yeni politika araçlarının kadınların sağlık hizmetlerine erişimleri üzerine olası etkileri hesaba katılmamaktadır. İkinci soruya cevaben ise, reform öncesinde sağlık sigortasına sahip olmayan kadınların reform sonrasında sigorta kapsamına alındığını gösteren yeterli kanıt bulunmamaktadır. Kâğıt üzerinde sigorta kapsamında görünen kadınların sağlık hizmetlerine erişebilmelerinin ön koşulu olan primleri ödeyip ödeyemeyecekleri ise net değildir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı Türkiye'de kadınlar arasındaki eşitsizlikleri azaltmada da başarılı olamadı. Tersine zengin ve yoksul kadınlar arasındaki eşitsizlikler özellikle yüksek kalitede sağlık hizmetlerine erişim açısından artıyor olabilir. Gelir düzeyi yüksek kadınlar doğum öncesi sağlık hizmetlerinden faydalanabilir, doğumlarını ya özel sağlık kuruluşlarında ya da enformel ödemeler yoluyla iyi hizmet göreceklerini garanti altına alarak kamu sağlık sunucularında yaparlarken; yoksul ve sigortası bulunmayan kadınlar ya kamu sağlık kurumlarında çok kısıtlı hizmetlere erişebilmekte ya da sağlık hizmetlerine para vermek yerine geçimlerini sürdürmek için herhangi bir hizmetten faydalanmamaktadırlar. Ayrıca kamu sağlık sigortası kapsamındaki kadınların temel sağlık hizmetlerinden aile hekimleri üzerinden faydalanmaları birinci basamak sağlık hizmetleri reformları ile garanti altına alınmıştır. Ancak bu durum tüm kadınlar için geçerli değidir. Reformun ardından sigortası bulunmayan ve gelir tespitinden geçemeyen kadınların temel ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimlerinin önünde ek engeller ortaya çıkmıştır. 

Kısacası, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırmaya (gender mainstreaming) yönelik siyasi iradeye ve Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlardan gelen ek kaynaklara rağmen, Türkiye'de toplumsal cinsiyet alanında söylem ile uygulama arasında ciddi bir uçurum bulunmaktadır. 
Sağlıkta Dönüşüm Programı birçok anlamda sağlık hizmetlerine erişimin önündeki maliyet ve finansal olarak karşılanabilirlik engellerini ortadan kaldırmamıştır. Reformun uygulanması erişim alanındaki sorunları daha da derinleştirecektir. Bu uçurumun ortadan kaldırılması için politika yapıcıların toplumsal cinsiyet meselelerine dair tutumlarını değiştirecek uzun dönemli stratejiler gereklidir. Yukarıdan aşağıya politika üretimi yaklaşımına son verilmelidir. Sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle kadın örgütlerinin politika yapımı süreçlerine katılımlarına imkân verecek mekanizmalar geliştirilmelidir. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet yaklaşımını tüm politika alanlarına eklemleme ve politika alanlarını bu çerçevede koordine etme görevi bulunan kamu kurumu Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün (KSGM) önemli bir rol oynama potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle sağlık alanında bu tür bir eşgüdüm işlevi toplumsal cinsiyet yaklaşımını üreme sağlığı hizmetlerinin ötesine taşıyabilecek ve diğer sağlık hizmetleri alanlarında da toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırmaya katkı sağlayabilecektir. 
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Uluslararası girişimlere paralel olarak, Türkiye 1990'lı yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmeye yönelik önemli adımlar atmıştır. Hükümetler özellikle Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin beşincisi olan anne sağlığı alanında uzun vadede ilerleme kaydettiler. Fakat üçüncü Binyıl Kalkınma Hedefi olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi ve kadınların güçlendirilmesi için henüz yapılacak çok şey var. Başta kadınların üzerinde bakım yükünün hem özel hem de profesyonel alanda artması, cinsiyete göre ayrıştırılmış veri toplanması yolu ile kanıta dayalı politika yapımının desteklenmesi ve sağlık problemlerinin teşhisi ve tedavisi süreçlerindeki toplumsal cinsiyete dayalı önyargıların belirlenmesi olmak üzere çok sayıda aşılması gereken güçlük karşımızda durmaktadır. 
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Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 
Toplumsal Cinsiyetçi Farklılaşma 
ŞULE ŞAHİN - ADEM YAVUZ ELVEREN 


Giriş 

1980'lerden bu yana, birçok ülkede emeklilik sistemleri neoliberal ilkeler doğrultusunda reforma tabi tutuldu ve özel emeklilik sistemleri geleneksel dağıtım modellerinin yerini almaya başladı. Yaşlanan nüfusun geleneksel sistemlerin maliyetini arttırması, kayıtdışı ekonominin büyümesi ve sistemde toplanan primlerin etkin bir şekilde kullanılmaması nedeniyle, ‘özelleştirme’ emeklilik sistemlerinin kurtarıcısı olarak ilan edildi. Böylece, özel emeklilik sistemleri ya tamamen dağıtm sistemlerinin yerine geçti ya da sosyal güvenlik sisteminin önemli bir parçası haline geldi. 

Türkiye de bu neoliberal dalganın ulaştığı alanın dışında değildi. Emeklilik gelirinin bireylerin sisteme yaptıkları toplam katkı ile belirlendiği bir ‘belirlenmiş katkı modeli’ olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2003 yılında oluşturuldu. Bu emeklilik modeli, riski çalışanlara yüklemenin yanı sıra cinsiyete dayalı gelir farkını da artıran bir yapıya sahiptir. Böyle bir emeklilik planında kişinin elde edeceği getiri tamamen sisteme yaptığı katkı miktarına bağlı olduğu için genellikle düşük ücretli işlerde çalışan kadınlar daha düşük emeklilik geliri elde edeceklerdir. Bu makale, BES'in “toplumsal cinsiyetçi” yapısını tartışmayı ve böylece Türkiye'de sosyal güvenlik reformlarının kadınların refahı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, emeklilik yıllarındaki kazanç bağlamında BES'in cinsiyetçi eşitsizlik üzerindeki olası etkilerini göstermekte ve bu eşitsizliği azaltmaya yönelik bazı politika uygulamaları önermektedir. 


Cinsiyetçi eşitsizlik, sosyal güvenlik ve özel emeklilik 


Bu alt bölüm özel emeklilik sistemlerinde cinsiyetçi farklılığa yol açan temel konuları tartışmaktadır. Kişinin elde edeceği fayda tamamen sisteme yaptığı katkılara dayandığı için geleneneksel dağıtım modellerine göre özel emeklilik sistemlerinde emeklilik aylıklarındaki cinsiyete dayalı farklılaşma daha fazladır. Geleneksel sosyal güvenlik sistemleri nispeten daha cömert olduklarından kadınların emeklilik gelirleri reformlardan önce daha yüksek düzeylerde seyretmiştir (Bertranou 2001, van Ginneken 2003; Gimenez 2005). 1990'lardaki reformlar emeklilik geliri ile yaşam boyu elde edilen kazanç arasındaki bağı güçlendirmiş ve emeklilik gelirinin belirlenmesinde kullanılan formülde gelirin yeniden dağıtıcı etkisini zayıflatmıştır (Steinhilber 2006). Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla değerlendirildiginde bu reform süreciyle kadının bağımlılığı kocasından işgücü piyasasına kaymıştır. Ancak, emek piyasasında halihazırdaki eşitsizlikler ve kadınların işgücüne düşük katılımı dolayısıyla bu bağımlılık kadınların refah düzeyinin azalmasına yol açmaktadır. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da işaret ettiği üzere işgücüne katılım oranının artması cinsiyet farklılıklarını azaltmak için gerekli ancak yeterli bir koşul değildir; çünkü bu farklılık işgücü piyasasındaki yapısal cinsiyetçi eşitsizliklerle bağlantılıdır (EC 2003). Aynı şekilde, sosyal güvenlik sisteminde, örneğin kadınlara ve erkeklere “eşit” davranmak gibi birtakım teşvik edici düzenlemelerin yapılmasının da emek piyasasında eşit sonuçlara yol açmayacağını görmek önemlidir. Yani, 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nedensellik emek piyasasından sosyal güvenlik sistemine doğrudur, aksi yönde değildir. AB'de eşitlik ve hakkaniyet hedefi güden politikaların aksine son reformlar cinsiyete dayalı farklılığı artırma eğilimindedir (Frericks vd. 2007). 

Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin verilerine göre, sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi gerçekten de sosyal hizmetlerin sunum alanını azaltmıştır ve eski sistemlerde kadınlara yönelik erken emeklilik teşviki, yüksek maaş bağlama oranı ve çocuk bakımı nedeniyle kredi kazanıldığı için bu sistemler kadınlara karşı daha cömertti (Fultz and Steinhilber 2004). 
Özel emeklilik sistemi uygulanan ülkelerde emeklilik gelirlerinde cinsiyete dayalı farklılığın arttığı istatistiklerle kanıtlanmıştır (bkz. Bertranou 2001; Turner 2005). Örneğin, ABD, İngiltere, Kazakistan, Şili, Avustralya, Arjantin, Polonya, İsveç, Almanya, Danimarka ve Meksika'da emeklilik sistemlerindeki cinsiyetçi eşitsizlik birçok çalışmada ortaya konmuştur (Even ve Macpherson 2003; De Mesa ve Montecinos 1999; Korczyk 2003; Hinz vd. 2005; Bardasi ve Jenkins 2004; Dion 2006; James vd. 2003; Jefferson ve Preston 2005; Stahlberg vd. 2004; Balcerzak-Paradowska vd. 2003; Makinen 2002; Ginn 2004). 

Avrupa'daki son sosyal güvenlik reformları ‘yasam boyu kariyer’ olarak adlandırılan bir uygulama ile tam emekliliğe hak kazanabilmek için gerekli olan çalışma (prim ödeme) süresini 
40 yıla çıkardı (Frericks ve Maier 2007). Ancak, ücretli işlerde 
kesikli çalışma hayatı kadınların bu koşulları sağlamasını daha da güçleştirmektedir.! Kayıtdışı çalışma, kısa dönem sözleşmeli emeği, günlük/gündelik işleri (casual work), yarı zamanlı çalışmayı ve ev eksenli parça başı işleri kapsamaktadır.? Kadınlar yoksulluk, beceri ve eğitim eksikliği ve işverenin kayıtdışı emeği tercih etmesi dolayısıyla çoğunlukla kayıtdışı işlerde çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, kadınlar, “aslen” ekmeği kazanan 


1 Örneğin Fransa'da, “yaşam boyu kariyer” programında 5 yıl az çalışmanın 
emeklilik gelirini yüzde 50 oranında azalttığı gösterilmiştir (Veil 2002'den aktaran Frericks ve Maier 2007). 

2 Yarı-zamanlı işlerin çoğunda kadınlar çalışır. Örneğin, İtalya, Almanya, Kana- 
da, İngiltere ve ABD'deki yarı zamanlı işlerin yüzde 80-95'inde kadınlar çalışmaktadır (Bardasi ve Gornick 2008). 
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erkeğin yanında ikincil bir konumda kalmaktadırlar. Ev içinde ücretsiz bakım emeğinin çok büyük bir kısmının üstlenilmesi kadınların erkeklere göre tam zamanlı işlerde daha az süre yer almasına yol açmaktadır (bu konudaki kapsamlı bir inceleme için bkz 6. makale). Bu durum kadınların daha düşük ücretler karşılığı çalışmalarına ve dolayısıyla da özel emeklilik sistemlerinde belirgin bir şekilde daha düşük emeklilik gelirine sahip olmalarına neden olur (Williamson ve Rix 1999). Diğer yandan, kadının elde ettiği gelirin ve sosyal hakların bu ikincil konumu, asli ekmek kazananın erkek olduğu temel varsayımına dayanan geleneksel aile düzenine göre oluşturulmuş bazı vergi sistemleri ile daha da desteklenmekte ve sürdürülmektedir (Sainsbury 1999, 2001). Ayrıca, kadınların bebek/çocuk bakma dolayısıyla işe gelmeme ihtimalinin olması dahi işverenin genç kadın çalışan yerine genç erkek çalışana yatırım yapmasına neden olmakta, dolayısıyla da kadınları eğitimlerini tamamlayıp becerilerini geliştirmekten alıkoymaktadır. “İstatistiksel ayrımcılık” olarak adlandırılan bu durum (Esping-Andersen 2002) kadınların potansiyel kariyerini oldukça olumsuz etkilemekte ve sonuçta gelecekteki emeklilik gelirini azaltmaktadır. 
Kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşadıklarından emeklilik sisteminin özelleştirilmesi kadınlar için daha olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Genellikle cinsiyet ayrımı gözetmeyen mortalite tabloları kullanarak kadınlara ve erkeklere eşit davranan kamu emeklilik sistemleri (dağıtım sistemleri) geliri kadınlar lehine yeniden dağıtmaktadır.? Çalışma yaşamları boyunca aynı miktarda fon biriktirmiş olsalar dahi erkeklere nazaran kadınlar daha uzun yaşadıkları için fonları daha uzun bir döneme dağıtılır ve dolayısıyla daha düşük emeklilik geliri elde ederler (beş yıllık erken emekliliği ve üç-beş yıllık daha uzun hayatta kalma beklentisini göz önüne alınca kadınların 8-10 yıl 


3 Cinsiyet aynımı gözetmeyen mortalite tabloları kullanmak Polonya'da cinsiyet 
uçurumunu 60 yaşında emeklilikte yüzde 5,5 ve 65 yaşında emeklilikte yüzde 8'den fazla azaltmaktadır (Balcerzak-Paradowska vd. 2003); ve Türkiye'de ise farklı yaş kategorilerine göre yüzde 4-11 arasında azaltmaktadır (Elveren 2008). Diğer yandan, kadınlar için avantaj yaratmak adına Hollanda ve Danimarka gibi cinsiyete özgü mortalite tablosu kullanmayan ülkeler vardır. 
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daha uzun bir emeklilik dönemi olduğu söylenebilir). Ayrıca, daha uzun yaşam enflasyona bağlı yıllık gelir sigortasının kadınlar için daha maliyetli olacağı anlamına gelir (IWPR 2000). 
Ancak, kadınlar ücret endekslemesinde erkeklere göre daha kazançlıdırlar (Stahlberg vd. 2004). 

Kadınlar yatırımcı olarak erkeklere göre riskten daha fazla kaçınmaktadırlar. Az riskli yatırım sepetlerini tercih eden kadınlar daha düşük getiri oranları elde edeceklerdir (Williamson ve Rix 1999; Watson ve McNaughton 2007). Bazı çalışmalar yatırım kararını etkileyen faktörün sadece cinsiyet olmadığını aynı zamanda kadının medeni durumunun ve riski hanehalkı içinde paylaşıp paylaşamadığının da önemli olduğunu göstermiştir (Stâhlberg vd. 2006). Ancak, bazı durumlarda, örneğin emeklilik kararının verildiği dönemde eğer borsa düşüş eğiliminde ise riskten daha fazla kaçınıyor olmak göreli olarak avantajlı olabilir. Ayrıca, kadınlar servetlerinin daha düşük bir oranını özel emeklilik programlarına yatırma eğilimindedirler (Bajtelsmit vd. 1999; Bernasek ve Shwiff 2001). 

Erken emeklilik durumundaki cezai koşullar özel emeklilik sistemlerinde geleneksel dağıtım modellerine kıyasla daha ağırdır. Ailenin bakım hizmetleri için işgücü piyasasını erken terkeden kadınlar özel emeklilik programında emeklilik gelirinin daha büyük bir kısmını yitirecektir. Genel olarak kadınlar erkeklerden beş yıl önce emeklilik hakkı kazanmaktadırlar. 
Bu, bir anlamda, kadınların ücretsiz emeğini telafi etme aracıdır (Ginn ve Arber 1995); çoğunlukla kadınlar eşlerinden daha genç olduğundan evlilik kurumunu ve aile gelirini destekleyen bir yol olarak karı-kocanın emeklilik yıllarını birlikte geçirmelerine olanak tanır (Steinhilber 2006, s. 6). Ancak, birçok ülkede son yıllarda yapılan reformlar emeklilik yaşları arasındaki bu farkı kisaltmis ya da tamamen ortadan kaldırmıştır (a.g.e, s. 6). Elbette, aksine, geç emeklilik (örneğin 60 yerine 65 yaş) sisteme daha fazla katkı yapabilmeyi sağlar ki bu da kadınlar için daha yüksek getiri anlamına gelir. Arjantin ve Şili için gösterildiği üzere böyle bir durumda cinsiyete dayalı gelir farklılığı yüzde 10-15 azalmaktadır James vd. 2003). Dolayısıyla, geç 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emekliliğin getirilerini ve götürülerini doğru değerlendirmek için bütünlüklü bir bakış açısı gerekmektedir.* 

Özetle, emeklilik fonlama sisteminin özelleştirilmesi ve belirlenmiş katkı sistemlerine geçiş kadınları yaşlılıklarında yoksulluğa iter; çünkü aslında kadınları sadece çalışma yaşamındaki kazancına dayanan emeklilik gelirine mahküm etmek zaten gençliklerinde oluşan ayrımcılığın yeniden üretilmesine neden olmaktadır. 


Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi 


Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi 1990'lı yılların başından bu yana artan bir şekilde açık vermektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) tarafından 1996 yılında hazırlanan bir raporda müdahale edilmediği takdirde Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi açığının 2050 yılında gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 10,1'ine ulaşacağı belirtilmiştir (ILO 1996). Aynı rapor önerilen reformların gerçekleştirilmesi durumunda ise bu açığın 
2040 yılında gayri sali yurt içi hasılanın yüzde 0,6'sı gibi çok 
düşük bir düzeye ineceğini vurgulamıştır. Bu nedenle, hükümet sosyal güvenlik sisteminin kamu sektörü finansman açığı üzerindeki baskısının ancak acilen yürürlüğe konacak geniş kapsamlı bir sosyal güvenlik reformu ile azaltılabileceğinin farkına varmıştır. UÇÖ'nün raporunun ardından sosyal güvenlik sisteminde 1999 ve 2006 yıllarında Avrupa Birliği'nin tavsiyeleri ve IMF ve Dünya Bankası'nın yaklaşımlarıyla uyumlu iki temel reform yapılmıştır. 

1999 reformunda iki ayaklı bir sosyal güvenlik sistemine geçilmiştir. Reformla sosyal güvenlik kurumlarında iyileştirme yapılmış, bu kurumlar ilk ayak olarak korunmuş ve alternatif bir emeklilik birikimi sağlamak amacıyla özel emeklilik planı ikinci ayak olarak oluşturulmuştur. Böylece 1999 yılında sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yasal düzenlemeler sonunda 27 Ekim 
2003 tarihinde altı emeklilik şirketi ile faaliyet göstermeye baş- 


4 Emeklilik yaşının artırılmasında adalet tartışması için bkz. Turner (2006). 
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lamıştır. Bu makalenin yazıldığı tarih itibariyle sistemde on üç emeklilik şirketi bulunmaktadır. 

BES'in en temel özelliği katılımın isteğe bağlı olmasıdır. Sistem katılımcılara kamu emeklilik sisteminden elde ettikleri gelire ek bir gelir sağlamaktadır. BES'e katılanlar 56 yaşını doldurmak ve sisteme en az 10 yıl katkıda bulunmak şartı ile emekli olabilmektedirler. Yapılan toplam katkı miktarı ve bunun getirisi ile belirlenen emeklilik hakları diğer belirlenmiş katkı esaslı sistemlerdeki gibi düzenlenmiştir. Emeklilik yatırım fonları portföy yönetim şirketlerindeki uzmanlar tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yönetilmektedir. 

BES'in başlamasıyla sisteme katılanların sayısında hızlı bir artış olmuştur. 2004 yılının sonunda sistemde 315.000 kişi varken 2005 yılı sonunda bu sayı 666.000'e yükselmiştir. Katılım oranı artmaya devam etmiş ve her yıl ortalama 400.000 yeni üye sisteme dahil olmuştur. 2011 yılı sonu itibariyle BES'e katılanların sayısı 2.600.000'e ulaşmıştır. 

Hükümet yetkilileri BES'in kamu emeklilik sistemini tamamlayıcı bir sistem olarak oluşturulduğunu, katılımın isteğe bağlı olduğunu ve belirlenmiş katkı esaslı bir plan olduğunu belirtmişlerdir (Elveren 2003b, 2005). Sistemin kurucuları BES ile sağlanacak bireysel tasarrufların uzun vadeli yatırıma dönüştürülerek ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını ve istihdamı artıracağını vurgulamışlardır (Elveren 2003a). 

Oysa BES Türkiye'de refah rejiminin 1990'ların sonunda hızlanan ve halen devam eden metalaşma sürecinin önemli bir parçasıdır. BES zaten minimal düzeyde olan refah devletini daha da küçültme projesinin bir parçası olarak sosyal güvenlik sisteminde özel sektörün payını artırmak için oluşturulmuştur. 
BES'in kamu sistemine “tamamlayıcı” olarak oluşturulduğu ve sisteme katılımın gönüllülük esasına dayandığı belirtilse de bu sistem refah rejimi tartışmaları için iki nedenle önemlidir: İlki, sistem oldukça hızlı büyümektedir. İlk sekiz yılda katılımcı sayısı iki buçuk milyonu aşmıştır ve bu trendin devam edeceği öngörülmektedir. Tasarruf, yatırım ve emeklilik aşamalarında sağlanan vergi avantajları gibi sistemi çekici kılan teşvikler de önemlidir. İkinci olarak, aslında BES'in oluşturulmasının sosyal güvenlik sistemindeki daha radikal bir dönüşüm için bir hazırlık, bir ara aşama olduğu ve bu özel emeklilik sisteminin genel anlamda sosyal güvenlik sisteminin ana bileşeni olabilecek kadar gelişmesinin beklendiği iddia edilmektedir (Elveren ve Elveren 2010). Sonuç olarak, biz bu yazıda BES'i refah rejiminin metalaşma sürecinde arka planda duran ancak önemli rolü olan bir sistem olarak ele alıyoruz. 


BES'te toplumsal cinsiyete dayalı farklılık 


Türkiye'de geleneksel sosyal güvenlik sistemi kadının sosyal hayattaki temel rollerinin annelik ve eş olarak kabul edilmesi ilkesine dayanır. Kadınlar genel olarak sosyal sigorta sistemine eşleri veya babaları üzerinden bağımlı olarak dahil olmaktadırlar. Ancak, kadının haklarını “ekmek kazanan” kocaya bağlayan ve erkeğin olmadığı durumlarda kadınları ve kız çocuklarını “koruma” görevini üstlenen geleneksel ‘devlet-baba’ modeli son reformlarla bir nebze zayıflamıştır. Esini yitiren kadın ve erkek için aylık alma koşullarının eşitlenmesi, malullük aylığının yetim kız çocuklarının evlenmesi durumunda da kesilmemesi ve bağımlılar için sağlık hizmeti sunumdaki birtakım değişiklikler “evrensel ekmek kazanan” modeline doğru geçişin işaretleri olarak değerlendirilebilir (Kılıç 2008). 

Geleneksel sosyal güvenlik sistemindeki temel sorun tarımdışı kesimdeki kadınların işgücüne katılım oranının çok düşük olması nedeniyle kadınların çoğunlukla ‘ekmek kazanan’ babaları veya eşleri üzerinden sosyal güvenlik hakkı kazanmalarıdır. Dolayısıyla kadınların bağımlı olarak sağlık güvencesine sahip olmaması iki tarafı da keskin bir bıçak gibidir; çünkü kadınlar ya eşleri dolayısıyla sağlık güvencesi elde etmek için evlenmeyi ya da enformel sektördeki olumsuz koşullarda çalışmayıtercih etmek zorunda kalacaklardır. 

Kadınlarla erkekler arasında sosyal güvenlik kapsamı açısından bir farklılık olmamasına rağmen kadınların sosyal güvenliğe erişiminde daha kırılgan bir durum vardır. Kadınlar sosyal güvenliğe erişim anlamında eşlerine bağımlıdırlar. Türkiye'de kadınlar ve erkeklerin sosyal güvenliğe sahip olma şeklini gösteren Tablo 11.1'deki yüksek bağımlılık oranı kadınların bu kırılgan (riske açık) durumunu net bir şekilde yansıtmaktadır. Tabloda gösterildiği üzere erkeklerin yüzde 92,6'sı aktif olarak sigortalı iken aynı oran kadınlar için yüzde 16 gibi oldukça düşük bir değerdir. Diğer bir ifadeyle, kadınların yüzde 84'ü çoğunlukla eşleri olmak (96 68,4) üzere diğer aile fertlerine bağımlı olarak sigortalanmışlardır. 


TABLO 11.1 
Kadınlar ve Erkeklerin Sosyal Güvenliğe Sahip Olma Şekilleri (96) 


Kadınlar Erkekler 


Sosyal güvenliği olanlar 67,8 66 
Aktif olarak kapsananlar 16,0 92,6 
Bağımlı olarak kapsananlar 84,0 7,4 
Eşi dolayısıyla kapsananlar 68,4 1,2 
Çocuğu dolayısıyla kapsananlar 12,9 4,3 Annesi/babası dolayısıyla kapsananlar 2,7 1,9 


Kaynak: Elveren 2008, s. 46. 


Özel emeklilik sistemine bakıldığında ise dünyadaki genel durumun aksine BES'te katılımcıların neredeyse tamamı aynı sosyo-ekonomik gruba ait oldukları için cinsiyete dayalı belirgin bir eşitsizlik bulunmamakta ve sistem kadınlar ve erkekler için aynı sonucu veriyormuş gibi görünmektedir. Oysa bu yanıltıcı bir resimdir. Bu yazıda Türkiye'de refah rejimi daha piyasa odaklı bir sisteme dönüştükçe ve dolayısıyla sosyal ödenekler kesildikçe halihazırdaki cinsiyete dayalı eşitsizliğin daha da artacağı savunulmaktadır. Bu alt-bölüm BES'in toplumsal cinsiyetçi boyutunu incelemekte ve sistemin doğasında varolan cinsiyetçi farklılığı azaltmanın bir yolu olarak asgari gelir garantisi uygulamasını önermektedir. 
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BES'te toplumsal cinsiyet ayrımı var mı? 


Türkiye'de bireysel emeklilik sistemindeki cinsiyet ayrımını katılımcılara ait verilerle inceleyen çalışmalar (Bozkuş ve Elveren 2008; Şahin 2008) sistemden henüz emekli olan kimse olmadığı için temel olarak sisteme yapılan düzenli katkı miktarlan ile ilgilenmiştir. Bahsedilen her iki çalışma da yapılan düzenli katkı miktarları göz önünde bulundurulduğunda BES'te mevcut bir cinsiyet ayrımı olmadığı sonucuna varmıştır. Sisteme katılımın isteğe bağlı olması nedeniyle ancak ek bir birikim yapabilecek orta ve üst sınıftan katılımın olması homojen bir grup oluşturmuştur. Ancak katılımcıların gelir düzeylerine göre sınıflandırma yapıldığında bahsedilen bu homojen grupta bile cinsiyet ayrımından kaynaklanan farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Bozkuş ve Elveren (2008) BES'e ödenen aylık katkı miktarlarını farklı gelir grupları için incelemiştir. Çalışmada farklı degiskenlerin kadınların ve erkeklerin ödedikleri prim miktarına etkileri değerlendirilmiştir. Örneğin yaş faktörünün hem erkek hem de kadınların ödedikleri primi etkilediği, eğitim düzeyi ve meslek faktörlerinin ise sadece erkeklerin yaptıkları katkı miktarında etkili olduğu görülmüştür. Sistemde kalma süresi her iki cinsiyet için de katkı miktarını etkileyen bir diğer faktördür. Bozkuş ve Elveren (2008) iki önemli sonuca ulaşmışlardır: İlk olarak, gelir etkisinden arındırıldığında dahi kadın ve erkekler tarafından sisteme yapılan düzenli katkılarda yaş, eğitim seviyesi ve katılımcıların yaşadıkları iller (bu iller insani gelişmişlik endeksine göre sınıflandırılmıştır) gibi sosyal degişkenler anlamlı bir farka neden olmaktadır. İkinci önemli sonuç ise düzenli katkı paylarındaki cinsiyetçi farklılaşmanın çok belirgin olmamasına rağmen açıklayıcı değişken olarak kullanılan sosyal faktörlerin etkisi iki cinsiyet için farklı düzeydedir. 

Şahin (2008) ise cinsiyet farkını yukarıda bahsedilen çalışmadaki verileri güncelleyerek daha ileri istatistiksel yöntemlerle incelemiştir. Buna göre, yaş ve eğitim düzeyi arttıkça sisteme yapılan düzenli katkı miktarı artmaktadır. Öğrenci ve işsizlerin de dahil olduğu meslek grupları için ev kadınları temel grup 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alınarak karşılaştırma yapıldığında öğrenci/işsiz grubunun sisteme yaptığı katkının oldukça düşük düzeylerde kaldığı, emekli, serbest meslek ve ticaretle uğraşanların prim ödemelerinin ise göreli olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. İnsani gelişmişlik endeksi ‘yüksek’ olan şehirlerde yaşayanların ‘düşük’ olan şehirlerde yaşayanlardan, bekârların evlilerden daha yüksek miktarda prim ödediği belirlenmiştir. Bekâr erkeklerin evli erkeklerden biraz daha yüksek prim ödüyor olması Türkiye'de genellikle ailenin geçimini sağlayan kişinin erkek olması ve bu nedenle erkeklerin evlendiklerinde diğer aile fertlerinin de geçimini üstlendikleri için ek emeklilik birikimine daha az para ayırmak zorunda kalmaları ile açıklanabilir. Kadınların aile geçimine katkısı genellikle ‘cep harçlığı' gibi algılanmakta, bu nedenle de medeni durumun erkeklerin BES'e yaptığı katkı miktarında anlamlı bir faktör olması beklenmektedir. Özetle, mevcut veri incelendiğinde kadın ve erkeklerin BES'e yaptığı düzenli katkılarda çok belirgin bir fark yoktur. BES'e katılanların ‘orta’ ve ‘üst’ sınıftan olmaları ve henüz sistemden emekli olan kimsenin bulunmaması nedeniyle emekli maaşlarının yerine katılımcıların ilk beş yılda yaptıkları düzenli ödemelerin karşılaştırılmış olması cinsiyet farkının görülmemesindeki temel nedenlerdir. Ancak bulunan bu sonuç yanıltıcı olabilir çünkü daha önceden tartışıldığı gibi emeklilik sistemlerinin özelleştirilmesi birçok ülkede emeklilik maaşlarında cinsiyet farkını arttırmıştır. Bu nedenle gerçekten bir eşitsizlik olup olmadığını görmek için BES'in cinsiyetçi bir bakış açısıyla daha derinlemesine incelenmesi önemlidir. Bu amaçla takip eden bölümde sistemin doğası gereği barındırdığı cinsiyetçi farklılaşma simülasyon tekniği ile araştırılmıştır. 


BES'te içsel bir toplumsal cinsiyetçi farklılaşma var mı? 


Bu alt bölüm tüm çalışanların özel emeklilik sistemine geçtiği yani kamu emeklilik sisteminin tamamen özelleştirildiği varsayımı altında kadınların ve erkeklerin emeklilik gelirlerinin nasıl farklılaşacağını incelemektedir. 
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Türkiye'de özel emeklilik sistemindeki potansiyel emeklilik maaşlarını inceleyen iki çalışma vardır. İlk çalışmada, Elveren ve Hsu (2007), kadınların daha kısa çalışma yaşamını, daha düşük ücret düzeyini ve daha uzun yaşam beklentisini göz önüne almaktadırlar. Yazarlar çeşitli projeksiyonlarda farklı uzunluktaki çalışma yılları boyunca bireylerin elde edecekleri sermaye birikimini ve bu sermayeye dayanan yıllık gelir sigortasını hesaplamışlardır. Bu projeksiyonlara göre farklı varsayımlar ve başlangıçtaki ücret farklılığından dolayı kadınlarla erkekler arasındaki emeklilik gelirindeki fark yüzde 55 ile yüzde 76 arasında değişmektedir. 

ikinci çalışmada, Elveren (2008) kadınların sahip olduğu tüm dezavantajların toplam etkisini göstermek için reel ücret artışı, yönetim giderleri ve risk gibi diğer önemli değişkenlerin de hesaba katıldığı daha ileri bir model ile cinsiyetçi farklılığı yeniden incelemiştir. Bu değişkenler emeklilik sistemlerindeki cinsiyetçi eşitsizliği değerlendirmede üç nedenle önemlidir. İlki, kadınların işgücüne katılımları süreklilik arz etmediğinden (çocuk bakımı nedeniyle kesintilere uğradığından) ve diğer birtakım toplumsal cinsiyetçi ayrımcılık nedenleriyle kadınların ücretlerinde göreli olarak daha düşük artış gerçekleşmektedir. Düşük ücret düzeyi ile işe başlamak ve daha az zam almak erkeklerle kadınların toplam ücret artışı arasında göz ardı edilemeyecek bir farklılığa yol açmaktadır. İkinci olarak, kadınların özel emeklilik sistemlerindeki fonları daha küçük miktarda olduğundan emeklilik şirketlerinin yaptığı yönetim giderleri kesintisi oransal olarak reel anlamda kadınlar için daha yüksek bir miktara denk gelmektedir. Son olarak, seçilen yatırım sepeti ile getiri arasında doğrudan bir ilişki olduğundan az riskli yatırımları tercih eden kadınlar daha düşük bir sermaye birikimi elde ederler. Dolayısıyla, bu üç değişkenin eklenmesi emeklilik fonlarında kadınlar ve erkekler arasındaki farklılaşmanın daha iyi anlaşılmasını sağlar. 26 yaşından BES'te asgari emeklilik yaşı olan 56'ya kadar 30 yıl tam zamanlı bir işte çalışan erkek bir katılımcıyı temel alan Elveren farklı çalışma sürelerine ve yatırım stratejilerine bakarak erkekler ve kadınlar arasındaki emeklilik gelirindeki farklılaşmayı karşılaştırmaktadır. Çalışma, kadınların daha çok yarı-zamanlı ve düşük ücretli işlerde yoğunlaşmaları ve devlet tahvilleri ile temsil edilen düşük riskli yatırım araçlarını tercih etmeleri gibi durumları dikkate almıştır (Elveren 2008, s. 47-48). Bu analizlere göre, her yaş ve eğitim kategorisinde cinsiyetçi farklılaşma kırda kente göre daha fazladır; hem kentte hem kırda emeklilik gelirindeki fark yaş arttıkça artmaktadır; okur-yazar olmayan grubu dışarıda bıraktıgımızda eğitim arttıkça cinsiyetler arasındaki gelir farklılığı daralmaktadır ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen mortalite tablosu kullanmak farklılaşmayı önemli ölçüde azaltmaktadır (Elveren 2008). Çalışma ayrıca hamilelik ve çocuk büyütmek için yarı-zamanlı çalışmayı ve daha az riskli yatırım araçlarını (örnegin devlet tahvili) tercih etmenin emeklilik gelirindeki uçurumu daha da derinleştirdiğini göstermektedir. Genel olarak, çalışma, kadınların elde ettiği emeklilik gelirinin erkeklerin elde ettiği gelire oranı olarak farkın, kırda yaşlılar ve eğitim düzeyi düşük olanlar için yüzde 20'lere kadar çıkarken en düşük farklılaşmanın yüzde 79 ile kentteki genç bireyler arasında gerçekleştiğini belirlemiştir (bkz. Tablo 11.2). 

Yukarıda bahsedilen bu çalışmalar emeklilik gelirindeki uçurumu yaratan nedenlerin kaynağını (ki aslında bu toplumsal cinsiyetçi ayrımcılığın bir sonucu olan eğitim düzeyindeki eşitsizlikler ve bunun emek piyasasına yansımasıdır) göstermek için kadınların lehine herhangi bir politika uygulamasının olmadığı, sistemin en yalın durumunu ele almıştır. BES orta ve üst gelir gruplarına ek gelir yaratmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle, devlet tarafından bu sistemdeki katılımcıların lehine yapılan düzenlemelerin (teşviklerin) tersine bir gelir dağılımı yarattığını iddia etmek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik sistemindeki diğer birtakım kesintilerle birlikte BES gelir dağılımını daha da kötüleştirmektedir. Bu çalışmada BES'in yoksul kadınlar üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığı (en azından bu aşamada) kabul edilmektedir. Sistem bugünkü haliyle zaten küçülmekte olan refah devletine karşı göz ardı edilemeyecek bir tehdit olmakla beraber daha çok sermaye piyasalarını derinleştirmek için oluşturulan temel bir araç görünümündedir. Ancak BES sosyal güvenlik sisteminin önemli bir bileşeni olacak şekilde büyüdüğünde varolan çarpık gelir dağılımı daha da bozulacak ve bugünkü haliyle sadece orta-üst gelir grubundaki kadınlar ve erkeklerin emeklilik gelirinde yarattığı farklılaşma toplumdaki tüm kadınları ve erkekleri kapsayacak şekilde genişleyecektir. Yani, kadınların kocalarına bağımlılığı daha da artacaktır. Diğer taraftan, çok daha dar bir bakış açısından yaklaşıldığında dahi sistemdeki bu cinsiyetçi uçurumu bertaraf edecek (en azından önemli ölçüde azaltacak) ve sistemi daha cazip kılacak bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu bağlamda Şahin ve Elveren (yayınlanacak) BES için asgari gelir garantisi uygulamasını önermiştir. 

Bir sonraki alt-bölüm sistemdeki içsel cinsiyetçi uçuruma yönelik asgari gelir garantisi uygulamasını tartışmaktadır. Ancak bu, elbette kısmi bir çözüm olabilir, daha önce belirttiğimiz üzere bu tür uygulamalar eşitsizliğin kökeni ile değil sadece sonuçlarıyla ilgilidir 


BES'teki toplumsal cinsiyet ayrımını azaltmayı hedefleyen asgari gelir garantisi 


Asgari gelir garantisi bireysel emeklilik sistemlerinde gelirin yeniden dağılımı için kullanılan bir araç olarak düşünülebilir. Bu garanti taahhüt edildiğinde kişinin emeklilik geliri belirli bir düzeyin altında ise hükümet ek ödeme yaparak gelirin belirlenen asgari tutara ulaşmasını sağlar. Yoksulların büyük bölümünü kadınlar oluşturduğu için böyle bir uygulama göreli olarak daha çok kadınları korumuş olur. Asgari gelir garantisi emeklilik gelirinin yeniden dağılımını sağlayan bir mekanizma olarak özellikle yaşlı kadınlar için cinsiyet farkını azaltmaya yönelik önemli bir uygulamadır” (Smeeding ve Sandstrom 


5 Gerçekten de çeşitli simülasyonlarda tanımlanmış katkı modellerinde asgari gelir garantisi uygulaması ile emeklilik gelirlerinin desteklenmesinin emekli kadınlar arasında yoksulluğu azaltmada oldukça yararlı olduğu gösterilmiştir (World Bank 1994). Örneğin Şili'de erkeklerin yüzde 35'i asgari emeklilik geliri uygulamasından yararlanırken bu oran kadınlar için yüzde 60'tır (Mesa- 
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2005). Kadınlar hayatlarının önemli bir bölümünde “ücretlendirilmeyen iş” yükünü üstlendikleri için asgari gelir garantisi ile evli çiftler arasında (erkekten kadına) ya da evli çiftlerden bekâr kadınlara gelir transferi yapılması mümkün olmaktadır. Bu uygulama kadın ve erkek arasında finansal bir dayanışma yaratma yoludur. 

Bu bağlamda Şahin ve Elveren (yayınlanacak) Türkiye'deki bireysel emeklilik sistemi için asgari gelir garantisi uygulamasını tartışarak yapılacak ödemelerin maliyetini ve ödeme yapılması olasılıklarını hesaplamışlardır. Çalışmada asgari gelir garantisinin finansmanının Şili'de olduğu gibi devlet tarafından karşılandığı ve cinsiyet farkının daha gerçekçi bir şekilde analiz edilebilmesi için sadece iki buçuk milyon katılımcının degil bugünkü tüm sigortalıların BES kapsamında olduğu varsayılmıştır. 

Söz konusu çalışmada, Sahin ve Elveren'de (2011) sunulan model kullanılarak uygulanacak asgari gelir garantisinin maliyeli bireysel hesaplarda biriken tutar ile asgari gelir düzeyi arasındaki fark olarak hesaplanmıştır. Bu uygulama ile asgari gelir garantisinin maliyeti ve asgari gelir düzeyinin altında kalma olasılıkları hesaplanarak cinsiyet farkı olup olmadığı incelenmiştir. Asgari gelir garantisi reel asgari ücret olarak belirlenmiştir. Sistemin finansmanın öncelikle BES'te yer alan şirketlerin emeklilik hesaplarından kesecekleri katkı payının getirileri ile sağlanması önerilmiştir. 

Analizler sunulan asgari gelir garantisi maliyetinin büyük oranda sistemde kalma süresine bağlı olduğunu göstermiştir. 
Kişi sistemde ne kadar uzun süre kalırsa garantinin maliyeti o kadar düşmektedir. Diğer taraftan yatırım stratejisinin de maliyete önemli bir etkisi vardır. Hisse senetlerinin getirisi bono ve tahvil getirilerinden daha yüksek olduğu için hisse senedine yatırılan birikim arttıkça garanti maliyeti azalmaktadır. Ayrıca kadın ve erkeklerin ortalama gelirleri arasındaki fark nedeniyle 


Lago 2008). James vd.'nin (2003) hesaplarına göre Şili'de asgari gelir garantisinin en düşük gelir düzeyinde kadınların gelirini erkeklerin gelirine oranı olarak yüzde 32'den yüzde 39'a çıkarmaktadır. 


293 


garanti maliyetleri bazında anlamlı bir cinsiyet farkı vardır (Şahin ve Elveren (yayınlanacak) ). 

Garanti maliyetini etkileyen bir diğer faktör de kadınların ve erkeklerin beklenen yaşam süreleri arasındaki farktır. Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşadıkları için emeklilikteki birikimleri daha uzun yıllara yayılmakta ve bu nedenle emeklilik maaşları erkeklerinkinden daha az olmaktadır. Bu da kadınlar için hesaplanan asgari gelir maliyetinin daha yüksek olmasına yol açar. 

Yatırım stratejisi ve sisteme yapılan katkı süresinden bağımsız olarak kadınlar için emeklilik birikimlerinin belirlenen asgari gelir düzeyinin altında kalma olasılığı erkeklere oranla daha yüksektir. Diğer taraftan, çalışmadaki iki temel senaryo, yani sistemde on yıl kalmak ve birikimi tahvil ve bonolar ile degerlendirmek her iki cinsiyet için de asgari ücretin altında bir gelir elde edilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, cinsiyet ayrımı olmadan sistemde on yıl kalan herkese asgari düzeyde bir gelir elde edebilmeleri için garanti ödemesi yapılması gerekmektedir. 

Hisse senetleri getirilerinin oynaklığının yüksek olması emeklilik birikimlerinin asgari düzeyin altında kalma olasılığını yükseltebilmektedir. Ancak sistemde kalma süresi arttıkça bu olasılıklar azalmaktadır (bkz. Tablo 11.3). 

Özetlemek gerekirse gelir farklılığı, beklenen yaşam süresi, yatırım stratejisi ve sistemde kalış süresi gibi faktörler nedeniyle kadınların emeklilik maaşları net asgari ücretin altında kalmaktadır. Bu nedenle asgari gelir garantisi uygulaması kadınların emeklilikteki gelirlerini belirli bir seviyeye yükseltmek ve maruz kaldıkları bu risklerin tüm katılımcılara dağıtılmasını sağlamak açısından önemlidir. 

Özellikle vurgulamak gerekir ki çalışmada önerilen asgari gelir garantisi bireysel emeklilik sisteminde var olan sorunlara ancak kısmi bir çözüm sunmaktadır; uygulama basit anlamda hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmaların kişilerin emeklilik birikimlerine etkilerini azaltmak ve bu sistem çerçevesinde daha düşük emeklilik gelirine maruz kalan kadınlara para transferi sağlamayı amaçlamaktadır. Diğer taraftan, sisteme dahil olan emeklilik şirketleri ya da politika yapıcılar açısından bakıldığında ise asgari gelir garantisi uygulaması daha fazla kişinin sisteme katılmasını sağlayabilir. 


Sonuç 


Bu bölümün amacı sosyal güvenlik reformlarının önemli bir parçası olan özel emeklilik sistemlerindeki mevcut cinsiyet ayrımına dikkat çekmekti. Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye'de geleneksel dağıtım modelinin tamamlayıcısı olarak 2003 yılında süregelen sosyal güvenlik reformunun önemli bir parçası olarak faaliyete geçmiştir. Sisteme katılımın isteğe bağlı olmasına rağmen sistemin büyüme potansiyeli ve geleneksel emeklilik sistemine uzun vadede tehdit oluşturduğu düşüncesiyle BES çalışmada ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu bölümde üç temel soruya cevap aranmıştır. Sistemdeki katılımcılar arasında emeklilik gelirlerinde cinsiyete dayalı bir farklılaşma var mıdır? 
Sistemin yapısından kaynaklanan bir cinsiyetçi ayrım var mıdır? Son olarak, sistemdeki potansiyel cinsiyet farklılığını azaltmak için ne yapılabilir? 

ilk soruyu cevaplamak amacıyla BES'ten elde edilen verileri kullanarak cinsiyet farklılığını araştıran çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmalarda kadın ve erkeklerin sisteme yaptıkları düzenli katkı miktarlarında anlamlı bir fark olmadığı belirtilmiştir. Sisteme katılım isteğe bağlı olduğu için ek bir emeklilik birikimi yapma kapasitesinde olan orta ve üst gelir düzeyinden insanların sisteme dahil oldukları ve bu nedenle de yapılan düzenli katkı miktarlarının oldukça homojen olduğu görülmüştür. Ancak çok büyük olmasa da kadın ve erkekler arasında katkı miktarları bazında bir cinsiyet farklılığı vardır ve bu da medeni durum ve özellikle eğitim gibi sosyal değişkenlerle açıklanabilmektedir (Bozkuş ve Elveren 2008; Şahin 2008). 

İkinci soruya çözüm arayan iki temel çalışma vardır (Elveren ve Hsu 2007; Elveren 2008): Bu çalışmaların ilki emeklilik gelirindeki cinsiyet farkının bazı varsayımlara ve kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğine bağlı olarak yüzde 55 ile yüzde 76 arasında değiştiğini göstermiştir. Daha kapsamlı bir inceleme yapan ikinci çalışmada ise her bir yaş grubu ve eğitim seviyesi için kırda cinsiyet ayrımının kentten daha fazla olduğu, yaş arttıkça hem kır hem de kentteki cinsiyet ayrımının da arttığı, eğitim seviyesi arttıkça cinsiyet ayrımının azaldığı ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen mortalite tablosu kullanmanın cinsiyet ayrımını önemli bir düzeyde azalttığı gösterilmiştir. Kadınların emeklilik gelirinin erkeklerin emeklilik gelirine oranının yaşlılık döneminde, kırsal kesimde ve düşük eğitim seviyesinde yüzde 20'ye kadar düştüğü, kentlerde yaşayan gençler arasında ise yüzde 79'a kadar yükselerek cinsiyet ayrımının en dtşük seviyesine ulaştığı görülmektedir. 

Son soruyu cevaplamak için Şahin ve Elveren (yayınlanacak) Türkiye'deki özel emeklilik sistemi için asgari emeklilik geliri garantisi önermiş; böyle bir uygulamanın maliyetini ve bireylerin bu uygulamadan yararlanma olasılıklarını incelemişlerdir. 
Simülasyon tekniği kullanılarak yapılan analizler sistemde kalma süresinin ve yatırım stratejisinin sunulan garantinin maliyetinde önemli bir etkisi olduğunu, katkı yapılan süre arttıkça maliyetin azaldığını; çünkü bireylerin daha fazla birikim yapma şansının olduğunu göstermiştir. Hisse senetlerinin getirileri bono ve tahvillerden yüksek olduğu için birikimin hisse senetlerine yatırılan oranının artması ile daha fazla getiri elde edilmekte ve garanti maliyeti düşmektedir. Analizler kadın ve erkek arasında emeklilik geliri açısından önemli bir cinsiyet ayrımının olduğunu, bunun temel nedenlerinin ise ücret eşitsizliği ve beklenen yaşam süreleri arasındaki fark olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak, kadınların emeklilik dönemindeki gelirleri geleneksel emeklilik sistemlerinde özel emeklilik sistemlerinde olduğundan daha yüksektir. Bu nedenle de Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin esas bileşeni olan dağıtım modeli güçlendirilerek sürdürülmelidir. Sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi sürecinde atılacak her adım hem yoksulluğu hem de cinsiyet ayrımını derinleştirecektir. 
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Ekler 


TABLO 11.2 
Eğitim ve Yaşa Göre Erkeklerin Elde Edeceği Gelirin Yüzdesi Olarak Kadınların Yıllık Gelir Sigortası 


Tahvil 

Cinsiyete-özgü Cinsiyet-yansız 
Yaş-eğitim Kent Kır Kent Kır 
16-24 65 47 74 54 
25-34 50 30 57 35 
35-44 40 27 45 30 
45-64 38 32 43 37 
65+ 43 29 49 34 
Okuryazar olmayan 59 41 67 46 
İlkokul 36 26 41 30 
Ortakokul 36 20 41 23 
Lise 42 37 48 42 
Önlisans 48 41 54 47 
Üniversite * 45 50 51 56 

Hisse Senedi 

Cinsiyete-özgü Cinsiyet-yansız 
Yaş-eğitim Kent Kır Kent Kır 
16-24 70 50 79 57 
25-34 53 32 60 36 
35-44 42 28 47 32 
45-64 40 32 46 37 
65+ 46 30 53 35 
Okuryazar olmayan 61 44 70 50 
İlkokul 39 27 45 31 
Ortakokul 37 20 42 22 
Lise 42 39 48 44 
Önlisans 48 43 55 49 
Üniversite * 49 54 56 61 


Kaynak: Elveren (2008), s. 51. 
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TABLO 11.3 
Mininimum Gelir Garantisinin Ödenme Olasılığı 


Katkıda %50 tahvil bulunulan % 100 %50 hisse % 100 hisse sure tahvil senedi senedi 
Erkek 10 yil 1 0.8807 0.8225 
20 yil 0.7767 0.4740 0.5957 
30 yil 0.5302 0.3719 0.5716 
Kadin 10 yil 1 0.9704 0.9144 
20yil 0.9952 0.6886 0.7221 
30 yıl 0.6397 0.4027 0.5907 


Kaynak: Şahin ve Elveren (yayınlanacak) 


KAYNAKÇA 


Bajtelsmit, V L., A. Bernasek ve N. A. Jianakoplos, “Gender differences in defined contribution pension decisions”, Financial Services Review 8, 1999, s. 1-10. 

Balcerzak-Paradowska, B., A. Chlon-Dominzcak, 1. Kotowska, A. Olejniczuk-Merta, I. Topinska ve I. Woycicka, “The Gender Dimensions of Social Security Reform in Poland”, E. Fultz, M. Ruck ve S. Steinhilber, (ed.), The Gender Dimensions of Social Security Reforms in Central and Eastern Europe Case Studies of the Czech Republic, Hungary and Poland icinde, ILO. Subregional Office for Central and Eastern Europe: Budapeste, 2003. 

Bardasi, E. ve J. C. Gornick, “Working for Less? Women’s Part-Time Wage Penalties Across Countries”, Feminist Economics 14(1), 2008, s. 37-72. 

Bardasi, E. ve S. P. Jenkins, “The Gender Gap in Private Pensions”, ISER Working Paper, sayı 29, University of Essex, 2004. 

Bernasek, A. ve S. Shwiff, “Gender, Risk and Retirement”, Journal of Economics Issues 35(2), 2001, s. 345-356. 

Bertranou, F. M., “Pension Reform and Gender Gaps in Latin America: What are the Policy Options?”, World Development 29(5), 2001, s. 911-923. 

Bozkus, C. ve A. Y. Elveren, “An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey”, Ekonomik Yaklasim, 19(69), 2008, s. 89-106. 


De Mesa, A. A. ve V. Mentecinos, “The Privatization of Social Security and Women’s Welfare: Gender Effects of the Chilean Reform”, Latin American Research Review 34(3), 1999, s. 7-37. 


Dion, M., “Women’s Welfare and Social Security Privatization in Mexico”, Social Politics 13(3), 2006, s. 400-426. 


Elveren, A. H., “Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Etkileri”, İşveren Dergisi, 41(8), 2003a, s. 23. 


Elveren, A. H., “Individual Pension System”, NTV Röportaj, 2003b, http://ntv-msn- bc.com.tr/news/241266.asp. 


Elveren, A. H., “Bireysel Emeklilik Sistemi: İşleyişi ve Gelişmeler”, Avrasya Sigortacılık Toplantısı, TSRSB Yayın 1, İstanbul, 2005, www.tsrsb.org.tr 


298 


Elveren, A. Y., “Assessing Gender Ineguality in the Turkish Pension System”, International Social Security Review 61(2), 2008, s. 39-58. 

Elveren, A. Y. ve S. D. Hsu, “Gender Gaps in the Individual Pension System in Turkey”, University of Utah, Department of Economics, Working Paper sayı 6, 2007. 

Elveren, M. A. ve A. Y. Elveren, “Türkiye'de Refah Devletinin Dönüşümü ve Bireysel Emeklilik Sistemi”, Mülkiye, 34(266), 2010, s. 243-258. 

Esping-Andersen, G., “A new gender contract”, G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. 
Hemerijck ve J. Myles, (ed.), Why we need a New Welfare State, içinde, Oxford University Press, Oxford, 2002, s. 68-95. 

Even, W. E. ve D. A. Macpherson, When Will the Gender Gap in Retirement Income Narrow? 2003, http://129.3.20.41/eps/lab/papers/0404/0404006.pdf (son erişim Mayıs 2008). 

Frericks, P., R. Maier ve W. de Graaf, “European Pension Reforms: Individualization, Privatization and Gender Pension Gaps”, Social Politics 14(2), 2007 ,s. 
212-237 

Frericks, P. ve R. Maier, “The gender pension gap: Effects of norms and reform policies”, C. Arza ve M. Kohli (ed.) Pension Reform in Europe Politics, policies and outcomes, Routledge, 2007, s. 175-195. 

Fultz, E. ve S. Steinhilber, “Social security and gender equality: Recent experience in Central Europe”, International Labour Review 143(3), 2004, s. 249-273. 
Gimenez, D. M., “Gender, Pensions and Social Citizenship in Latin America”, EC- 

LAC no: 46, Santiago, Sili, 2005. 

Ginn, J., “European Pension Privatisation: Taking Account of Gender”, Social Policy & Society 3(2), 2004, s. 123-134. 

Ginn, J. ve S. Arber, “Moving the Goalposts: The Impact on British Women of Raising their State Pension Age to 65”, J. Baldock ve M. May (ed.), Social Policy Review No. 7, Social Policy Association, Londra, 1995, s. 186-212. 

Hinz, R. P., A. Zviniene ve A-M. Vilamovska, “The New Pensions in Kazakhstan: Challenges in Making the Transition”, SP Discussion Paper, No. 0537, Social Protection, The World Bank, 2005. 

ILO, Social security and health insurance reform project, Social Secuirty Final Report, ILO/TF/Turkey/R.60, Geneva, 1996. 

IWPR (Institute for Women’s Policy Research), Why Privatizing Social Security 
Would Hurt Women, IWPR Publication # D437RB, 2000 

James, E., A. C. Edwards ve R. Wong, “The Gender Impact of Pension Reform: A Cross Country Analysis”, Journal of Pension Economics and Finance 2(2), 2003, s. 181-219. 

Jefferson, T. ve A. Preston, “Australia’s ‘Other’ Gender Wage Gap: Baby Boomers and Compulsory Superannuation Accounts”, Feminist Economics 11(2), 2005, s. 79-101. 

Korczyk, S. M., Women and Individual Social Security Accounts in Chile, Australia, and the United Kingdom, 2003, http://www.aarp.org/research/legis-polit/ssre- form/aresearch-import-265-2003-09. html (son erişim Mayıs 2008). 


Makinen, T., “Public or private? International comparison of the structure and level of pension income”, presented at the ISA XV World Congress of Sociology, Brisbane, 7-13 Temmuz 2002. 


Mesa-Lago, C., “Social protection in Chile: Reforms to imrove equity.” International Labour Review 147(4), 2008, s. 377-402. 

Sahin, S., “Transformation of the Turkish Welfare Regime: The Role of the Individual Pension System and its Effects on Women’s Welfare”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyoloji Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Turkey, 2008. 

Sahin, S. ve A. Y. Elveren, “Assessing the Minimum Pension Guarantees for the Private Pension System in Turkey”, International Social Security Review 64(3), 2011,s. 39-61. 

Sahin, S. ve A. Y. Elveren (yayınlancak), “A Minimum Pension Guarantee Application for Turkey: A Gendered Perspective”, Journal of Women, Politics & Policy. 

Sainsbury, D., “Taxation, family responsibilities, and employment”, D. Sainsbury (ed.), Gender and welfare regime, Oxford University Press, Oxford, 1999, s. 185-209. 

Sainsbury, D., “Gendering dimensions of welfare state”, J. Fink, G. Lewis ve J. Clarke (ed.) Rethinking European welfare Transformations of Europe and social policy, Sage Publications, Londra, s. 115-129. 

Smeeding, T. M. ve S. Sandstrom, “Poverty and Income Maintenance in Old Age: A Cross-National View of Low-Income Older Women”, A. Stark, N. Folbre ve L. 
B. Shaw (ed.), Explorations Gender and Aging: Cross-National Contrasts, Feminist Economics içinde, 11(2), 2005, s. 163-198. 

Stahlberg, A-C., M. C. Birman, A. Kruse ve A. Sunde, “Retirement income security for men and women”, Technical Report No.23, International Social Security Association, 2004. 

Stâhlberg, A-C., A. Kruse ve A, Sunden, “Pension Design and Gender: Analyses of Developed and Developing Countries”, Neil Gilbert (ed.), Gender and Social Security Reform: What's Fair for Women? içinde, International Social Security Series Cilt 11, Transaction Publishers, 2006. 

Steinhilber, S., “The Gender Implications of Pension Reforms. General Remarks and Evidence from Selected Countries”, UNRISD, Geneva, 2006. 

Turner, J. A., “Social Security Privatization Around the World”, 2005, http:// www.aarp.org/research/legis-polit/ssreform/inb106_intl_ss.html (accessed May 
2008). 

Turner, J. A., “Work at Older Ages: Is Raising the Early Retirement Age an Option for Social Security Reform”, Center for Retirement Research Working Paper 2007-13, Boston College, 2006. 

van Ginneken, W. “Extending social security: Policies for developing countries”, Extension of Social Security Paper No 13, Social Security Policy and Development Branch, ILO, 2003. 

Veil, M., Alterssicherung von Frauen in Deutschland und Frankreich. Reformperspektiven und Reformblockaden, cilt 41, Dusseldorf: Hans-Boeckler-Stiftung, 
2002. 

Watson, J. ve M. McNaughton, “Gender Differences in Risk Aversion and Expected Retirement Benefits.” Financial Analysts Journal 63(4), 2007, s. 52-62. 

Williamson, J. B. ve S. E. Rix, “Social Security Reform: Implications for Women”, Center for Retirement Research at Boston College, MA, 1999. 


300 


NZ 


Çocuk ve Yash Bakıcıları: 
Enformel Sektördeki Kadınlar 


HELGA RITTERSBERGER-TILIÇ - SİBEL KALAYCIOĞLU! 


Ev işçiliği ve bakıcılık, sınıfsal statüye ya da toplumsal cinsiyete dayalı olan ve günümüzde bile bir çeşit yeni kölelik biçimi olarak ortaya çıkan bir eşitsizliği yansıtmaktadır. Bu eşitsizlik aynı zamanda iş ilişkileri tarafından da yansıtılmaktadır. Ev işçiliği ve bakıcılık, iş piyasasında, “bireysel” ve ‘kamusal’ olanın mekânsal olarak, yani hem işyeri/ev hem de işçi/işveren ilişkileri bakımından iç içe geçtiği hassas bir alanı oluşturmaktadır. 

Bu çeşit işlere olan talep, giderek yaşlanan toplumlar ve değişen toplumsal cinsiyet ilişkilerine paralel bir şekilde artmıştır. 
Ev işçiliği ve bakıcılığı, gelişmiş kent merkezlerine yakın zamanda göç etmiş, yoksul ve düşük eğitimli kadınlara açık olan yegâne iş biçimi olarak halen yaygın bir biçimde görülmektedir. Sadece Türkiye'de değil, pek çok günümüz toplumunda, genellikle iş piyasasına başka iş biçimlerinden eklenme şansı oldukça düşük olan vasıfsız ve bilgi-beceri belgelerine sahip olamayan kadınlar tarafından sağlanan özellikle bakıcılık hizmetlerine giderek artan bir talep vardır. Dünya Çalışma Örgü- 


l Yazarlar, bu çalışmanın daha önceki bir versiyonu için yaptıkları katkılar ve önerileri için Saniye Dedeoğlu ve Adem Y. Elveren'e teşekkürlerini bildirmektedirler. Yazarlar ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Komisyonu'nun cömert desteği için de teşekkür etmektedirler (TÜBİTAK - 109K127 kodlu araştırma projesi). Genel hata ve ihmal feragatnamesi uygulanmaktadır 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tü (ILO) raporuna göre, bakıcılığa olan ihtiyaç, bir yandan kadınların iş piyasasına girmesi, diğer yandan da devlet tarafından sağlanan bakım hizmetlerinin azalması ve özelleştirilmesi ile, neo-liberal yeniden yapılanma süreçleri nedeniyle artış göstermektedir. Aynı zamanda, toplumların yaşlanması ve uluslararas/ulusal göçün “kadınlaşması” da, bakıcılığa olan ihtiyacın artmasına neden olan faktörler arasında görülmektedir (ILO 2010: 1-5). Son yirmi yıldaki neo-liberal dönüşüm ve yapısal uyum programları nedeniyle, Türkiye'nin refah politikalarında (bkz. Buğra'nın bu ciltteki makalesi) önemli değişimler olmuştur. Bahsi geçen değişimler, ailelerin büyük ölçüde kadınların emeğine dayanarak var olduğu Türkiye'de bakıcılığa ilişkin düzenlemeleri doğrudan etkilemiştir. 

Yapmış olduğumuz çalışma, ev işçiliği ve bakıcılığın enformel doğasının ve iş süreçlerinin iş yaşamı ile ilgili çeşitli politikalardaki değişikliklere eklemlenmiş olarak ele almakta ve Ankara'da yaklaşık on yıl arayla yapılan iki alan araştırmasına dayanmaktadır. İlk araştırma 1995-96 yılları arasında yapılmış ve özellikle temizlik ve yemek alanlarındaki ev işçiliğini yansıtan bir örneklem kullanılmıştır. İkinci alan araştırması 2009-2010 yıllarında yapılmış ve bu araştırmada, yeni ortaya çıkmakta olan bakıcılık piyasasında yer alan firmalar üzerinden iş bulmuş olan bakıcılar örneklem olarak alınmıştır. Bu yıllar arasında, ev işçiliği alanındaki piyasa olanakları, ev temizliği işlerinden daha çok özel firmalar tarafından idare edilen bakıcılık işlerine doğru kaymıştır. Aşağıda açıklanacağı üzere, ikinci alan araştırması ev işçiligi ve bakıcılığın enformel doğasına uygun biçimde, “geleneksel patron-müşteri ilişkileri modeline dayanan iş piyasası” formatından, “özel firmalar tarafından yönetilen iş piyasası” formatına kayan bir iş biçimini ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmayı aktanrken, var olan refah politikalarının dışında tutulan enformel iş piyasasında yer alan kadın emeğinin sömürüsünün değişen statü ve formlarına ilişkin olarak bilim dünyasında gelişen tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. 

Kadına açık olan enformel sektör işleri arasında kavram kargaşası da sürmektedir. Bu iş alanlarını ücretli ev hizmeti —ev işçiliği—, evde bakım hizmetleri (yaşlı, engelli, çocuk), ev eksenli çalışma ve evde parça başı üretim gibi ayırmak mümkündür. 
Kadınların bu tür işleri kabul etmesinin ardındaki en 6nemli motif “evdeki erkeğin kazancının yetmediği durumlarda hane bütçesine katkı yapmak”tır (Eser, 1997). Bu tür işleri kabul eden kadın çoğunlukla kayıt sistemi dışında kalmakta ve işle ilgili haklarını arayamamaktadır. Dolayısıyla bu tür çalışma yaşamında olan kadınlar çalışma istatistiklerine de yansımamaktadırlar. Bu nedenle bu sektörde çalışan kadın sayısını saptamak olanaksızdır. 


Türkiye'de ev işçiliğinin yapısı ve gelişimi 


Türkiye, genç nüfusu, özellikle kadınların iş piyasasına düşük katılımı, yüksek işsizlik oranları ve kayıtdışı çalışma gibi nedenlerle, iş piyasasına yönelik pek çok zorlukla karşı karşıyadır. İş piyasası dinamiklerini anlamak açısından önce Türkiye'nin nüfus profiline bakmak gerekir. TurkStat istatistiklerine göre, Türkiye'nin çalışma yaşındaki nüfus (15-64 yaş arası) oranı artış göstermektedir. 0-14 yaş grubunun oranının % 
26 ve 65 yaş üstü nüfusun oranının % 7 olduğu 2009 yılında, 
15-64 yaş arasındaki nüfusun oranı 2009'da % 67 olarak verilmektedir. Öte yandan, işsizlik oranı da artmıştır (2008'de % 11, 2009'da 96 14). Sosyal yapı halen Türkiye'nin kırsal kesimlerinden kent merkezlerine göç eden nüfus tarafından karakterize edilmektedir. Gelen bu göçmenler enformel iş piyasasına katılmakta ve erkekler mevsimlik inşaat işlerinde, turizm, işportacılık ve küçük çaplı ticaret işlerinde çalışabilmektedirler. Kadınlar genellikle evde kalarak, giyim ya da tekstil sektöründe, bazen turizm sektöründe ya da daha büyük olasılıkla bakım işlerine odaklanan ev işçiliğinde çalışmaktadırlar. Göçmenler tarafından bulunan bu işlerin neredeyse tamamı enformel sektörde yer almaktadır. 

Türkiye geneline baktığımızda kadın istihdamı ve kadının işgücüne katılım oranları birçok ülkeye kıyasla çok düşüktür. 
2010 yılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü verilerine göre kadın istihdam oranı % 24 iken, kadınların işgücüne katılma oranı % 27,6'dır. Kadınların iş piyasasına katılımını ve istihdamını etkileyen en önemli faktörler arasında, şartlardaki eşitsizliğe ilişkin yapısal faktörler; kadınlara yönelik, kadının çalışmasını destekleyici anlamda pozitif politikaların, özellikle de iş ve ev hayatının uyumunu sağlayan politikaların yokluğu; düşük eğitim düzeyi; yarı zamanlı çalışma olanaklarının azlığı ve kadınların ev dışında çalışmasını etkileyen kültürel faktörler sıralanabilir. Kadınların iş piyasasına katılımını engelleyen bir diğer faktör de, kadınların çocuklarına bakma ya da çalışma seçeneklerinden sadece birini yerine getirebilmesine sebep olan, kamu hizmeti olarak ve uygun ücretlerle sunulması beklenen kreş, anaokulu, yuva gibi çocuk bakım kurumlarının yetersizliğidir. 
Genelde bütün formel çocuk bakım olanakları özel sektör tarafından yüksek fiyatlarla sunulmakta ve genellikle bütün informel bakım da ebeveynler (genellikle kadınlar), büyükanne-büyükbabalar ya da her iki grup tarafından sağlanmaktadır. Kentsel alanlarda, sadece mali gücü yüksek ve özel bakım maliyetini karşılayabilen aileler formel bakım olanaklarından yararlanabilmekte, diğerleri ise ya akrabalarına bağımlı olmakta ya da çalışmayı bırakıp ev kadını olarak, eve dayalı ya da evden yapabildikleri ev eksenli çalışmaya, parça başı işlere yönelmektedirler. 

Kadınların iş gücüne katılımı açısından bakıldığında, kentsel alanlarda ücretli işin öneminin artmasına rağmen, kentte yaşayan kadınların iş piyasasına ve aktif ekonomik yaşama katılım olanakları hâlâ marjinal düzeydedir. Özellikle formel ve organize iş alanlarında (endüstri ve hizmet sektöründe), kadınların katılım olanakları oldukça düşüktür (Ecevit 1990). Kadın istihdamının giderek formel sektör işlerinde azalırken özellikle enformel sektör özelliği taşıyan işlerde artış gösterdiği ise güncel araştırmalarda vurgulanmaktadır (Buğra, 2010; ÇSGB, İS-KUR, AB, 2012; KAGİDER, 2008). Hizmet sektöründeki ücretli çalışma olanakları, özellikle de kırsal kesimlerden kente göçmüş kadınlar için, düşük gelirli ve düşük prestijli işleri kapsamakta; genellikle yemek pişirme, temizlik, çocuk bakımı, sekreterlik, garsonluk, bankalarda gişe hizmetleri ile süpermarketler ve çeşitli dükkânlarda müşteri hizmetlerini içermektedir. Bu işlerin çoğunda, çalışan kadınlar sosyal güvenceden yoksundur. 

Sonuç olarak, Türkiye iş piyasasının katmanlı bir yapısı olduğunu ve kadınlar açısından düşük katılım oranı ve yüksek enformalite olduğunu söyleyebiliriz (bkz. Toksöz'ün bu kitaptaki makalesine). Bu tarz bir iş piyasası ve çalışma durumu sadece Türkiye'ye özgü bir deneyim değildir. Lindio-McGovern ithal işçiliğin kadınlaşmasını, dünya iş piyasasındaki diasporik Filipin topluluklarından biri olan Roma'daki Filipin göçmeni ev işçilerine bakarak açıklamaktadır. Buradaki Filipinli göçmen kadınların büyük çoğunluğu, ev içi hizmetlere dahil olmuştur (Gamburd, Lindio-McGovern içinde, 2003). Filipinli ev işçilerinin bu hareketi “uluslaraşırı kapitalizmin” “toplumsal cinsiyete dayalı sistemi” içerisinde yer almaktadır (Parrenas 2000). Jelin, şehirlerdeki göçmen kadınların, özellikle de ev içi hizmetler alanındaki rolüne dikkat çekmiştir (Jelin 1977). 

Türkiye'de ev işçiliği, bu işlerde çalışanların, kentli orta sınıf haneler tarafından 'evlatlık kızlar’ olarak anıldığı Osmanlı zamanından beri süregelen bir uygulamadır (Özbay 2009). Özbay, ‘koruma’ ve ‘iyi niyet” kisvesi altında kentli orta sınıf hanelere alınan yetim veya fakir çiftçi kızlarının, zamanla nasıl ev içi kölelerin yerini aldığını anlatmaktadır. Bu genç kadınlara evlatlık adı verilmiş ve bu uygulama çiftçi kızların orta sınıf haneler tarafından satın alınması yoluyla kurumsallaşmıştır. Bu uygulama, ancak 1964 yılında yürürlüğe giren, köleliğe karşı genel bir yasayla ortadan kaldırılmıştır (Özbay 1999: 559). 

Özbay, diğer bir çalışmasında (2009: 21) bu genç kadınların nasıl genel olarak marjinalleşmiş bir konumda ailenin bir parçası olduğunu anlatmaktadır. Neyzi'ye (1985) referansla, Özbay, bu evlatlıkların kölelikten ücretli hizmetkârlığa geçişte nasıl önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır (2009: 26, evlatlık kurumu ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Toğrul'un makalesi). 

Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra bu uygulamalar, özellikle kırsal alanda yaşayan kızların, kentteki aileler tarafından, çocuk bakımında yardımcı olmak üzere evlat edinilmesiyle devam etmiştir. Bu uygulamalar, kırsal alanlardan göçen kadınların ücret karşılığı çocuk bakmaya başladığı 1980'lerde ortadan kalkmıştır. Özellikle kentleşme ve kentli orta sınıfta daha iyi eğitim almış kadınların ortaya çıkmasıyla, eğitim almış olan kadınlar, büyük şehir merkezlerinde, özellikle devlet memuru olarak iş piyasasına katılmaya başlamışlardır (Öncü 1981). Yüksek eğitim almış kadınların formel alandaki ücretli işlere katılımı, genellikle kırsal alanlardan göçmen olarak gelen ve ücret karşılığı vasıfsız iş arayan kadınlar tarafından yerine getirilen çocuk bakımı ve ev işçiliği gibi alanlardaki talebi de arttırmıştır. 

Türkiye'de 1980'lerden bu yana çocuk bakımı modeli, iş piyasasının dışında kalarak anne/ev kadını ya da anneanne/baba- anne olarak ailede yerini alan kadınların emeğine dayalı bir şekilde gelişmiştir. Çok az sayıda aile, kreş ya da anaokulu gibi formel çocuk bakım hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Aynı zamanda, daha az sayıdaki çift gelir sahibi orta sınıf aileler, kırsal kesimlerden kente göç eden kadınları evlerinde ücretli olarak çalıştırmaya yönelmektedir. 

Türkiye'de ev işçiliği ve bakıcılık, geleneksel olarak vasıfsız ve ucuz kadın emeğine dayanmaktadır. Bu kadınların formel iş piyasasına katılımı mümkün olmamıştır. Bu işler, Özyeğin'in (2001) Türkiye'deki kentli orta sınıfta ev işçiliği üzerine yaptığı çalışmasında belirttiği gibi, korumasız sektörde, sosyal güvence olmaksızın ortaya çıkmaktadır. Özyeğin, bu korumanın olması gerektiğine ilişkin bir farkındalığın oluşmaya başladığını ve sosyal güvenlik ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır (Özyeğin, 2001: 281). 

Bora'ya göre ev işçiliği ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki önemlidir. Özellikle orta sınıf kökenli işveren kadınların kendilerini erkeklerle aynı toplumsal konumda konuşlandırması ve kendilerini modem bireyler olarak tanımlamaları ancak ücretli ev işiçiliğinin varlığı sayesinde gerçekleşmektedir. Bu kadınlar kendilerini ev işinde çalışan eğitimi düşük, iktidar ilişkilerinden uzak kadınlardan ayırmaktadırlar. Bu anlamda ücretli ev işçili- 


306 


ği ve gündelik pratikler toplumsal cinsiyet ve sınıf farklılıklarını bir daha, yeniden üretmektedir (Bora 2010: 185-186). 

Son yirmi yılda Türkiye'de pek çok sosyal değişim ve dönüşüm gerçekleşmiş ve ülkenin demografik yapısı da değişmiştir. Türkiye'nin nüfusu 29 olan yaş ortalamasıyla halen göreceli olarak gençtir. Fakat, yaşı 65'in üzerinde olan nüfus da artış göstermektedir. Bu yaşlı nüfusun büyük çoğunluğu ekonomik olarak aktif değildir ve 96 44'lük bir kısım da emeklilik olanaklarından yararlanmamaktadır. Bu durumda, artan bir bağımlı yaşlı nüfustan bahsedilebilmektedir. İlginç bir biçimde, yaşlı nüfusun 96 95'i aileleri ile ya da ailelerine yakın oturmaktadır. 
Devlet tarafından yaşlıların bakımı için sunulan hizmetler karmaşıktır ve hizmetlerin sunulmasında büyük yetersizlikler bulunmaktadır. Yaşlıların evde bakımı, hükümet politikalarının bir hedefidir. Kurumsal bakım bir istisnadır ve politikaları yapanlar ile hizmetleri uygulayanlarla birlikte (Kalaycıoğlu 2007) yaşlılar ve yaşlıların akrabaları da bu uygulamalara negatif bir biçimde yaklaşmaktadır (Kalaycıoğlu 2003). 

Türkiye'de refah rejimi anlayışı içinde ailenin yeri her zaman çok merkezi olmuştur. Türkiye, her zaman, güçlü aile yapısı ve sarsılmaz dayanışma ağlarıyla övünen ve tüm sosyal politikalarını bu varsayım üzerine kurmayı tercih eden bir ülke olmuştur. Yaşlı bireylere sunulan hizmetlerde de aile temel olarak alınmış, genç aile bireylerinin yaşlılarına bakması ahlaki bir sorumluluk esasına dayandırılarak devletin tüm yükümlülükleri de aile üzerine yüklemiştir. Ayrıca, yaşlının kendisinin de yaşlılık sürecini ailesi ile geçirmek istemesi birçok araştırma sonucunda ortaya çıkmakta ve sosyal politika oluşturulmasında da bu tercihin merkezi olarak alındığı sürekli olarak vurgulanmaktadır. Aile döngüsü içerisinde yaşlının bakımı önemli bir işlev olarak hâlâ geçerlidir. Yakın zamana kadar, yukarıda bahsedilen sebeplerle, yaşlıların yaşamı ve bakımı için temel düzenleme olarak aile görülmüştür. Aynı zamanda aile tarafından bakım, yaşlı çiftler olarak yaşamak, çocuklardan birisi ile (özellikle erkek çocuklar) yaşamak, bakım sağlayacak olan yoksul bir akraba ile yaşamak ya da kayınlardan birisi ile 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yaşamak gibi çeşitli biçimler almıştır (Kalaycıoğlu ve diğerleri, 2003). 1995'ten sonra devlet tarafından emekli memurlar için bakım evleri açılmaya başlanmıştır. Bundan hemen sonra, 2000'lerde, özel sektör tarafından da bakım evleri açılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, yaşlı nüfus artış göstererek, 2000'de % 5,3'ten, 2008'de % 7,5'e çıkmıştır. Buna karşın, yaşlanma ve yaşlı bakımı toplumun geneli tarafından sosyal bir sorumluluk olarak değil, ailenin görevi olarak görülmeye devam etmiştir. Bakım evleri çocukların “ilgisizliği ya da ‘yaşlı ebeveynlere kötü muamele’ olarak algılandığından, evde bakım tercih edilmektedir (Kalaycıoğlu ve diğerleri, 2003). Bu durumda yaşlısına evde bakmak isteyen aileler yaşlı bakımı için iki türlü çözüme yönelmişlerdir. Bu hizmeti ya kırsal kesimlerden göçmen olarak gelen ve yaşlı bakıcılığı yapan kadınlar ile ve ücretli ev işçiliği ile çözmeye çalışmışlar ya da yurt dışından gelen, çoğu kaçak çalışan göçmen kadınları yaşlı bakımı için istihdam etmişlerdir. Bu sayede kırdan göçle gelen veya yurt dışından çalismak için Türkiye'ye gelen kadınlar da bu alanda çalışma olanağı bulmaktadırlar. Da Roit, bir makalesinde, Güney Avrupa ülkelerinde yaşlı bakımının dönüşümünü ve metalaşmasını anlatmaktadır (Da Roit 2007). Da Roit, makalesinde Akdeniz refah rejimi anlayışının giderek hizmetlerin ticarileşmesi ile ve çoğunlukla göçmen kadınların aileler tarafından enformel sektörde ücret karşığı çalıştırılmasıyla, kadınların ücretsiz emeğine dayalı aile yapısında meydana gelen nesiller arasındaki dönüşümü anlatmaktadır (a.g.e.). Türkiye'de bu piyasa fırsatı yabancı bakıcılar tarafından da paylaşılmaktadır.? Bu durum, küreselleşmenin önemli bir özelliğidir. Yoksulluk, kadınların iş bulmak için göç etmesine neden olan önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.” 

Türkiye'de ev işçiliği ve bakım hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklu işçiler çeşitli çalışmaların konusu olmuşken özellikle 


2 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi nüfus sayımı sonuçları, 2009, Sayı 15, 
25 Ocak 2010. 

3 Bu piyasaya aynı zamanda yabancı bakıcılar da katılmıştır: Yabancı bakıcıların 
rolü ve konumu, bu çalışmanın çerçevesinde ele alınması mümkün olmayan ayrı bir konuyu oluşturmaktadır (Kaska, 2005/6). 
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yasal konumlarında yakın tarihlerde yapılan düzenlemeler dikkat çekicidir. Şubat 2012'den itibaren yürürlüğe giren 5683 sayılı Yasa'ya göre yabancıların Türkiye'ye geldikten sonra da iş için başvuruları kabul edilmektedir. Daha önce başvurular sadece yurt dışından ve işveren ile anlaşarak yapılabilirken yeni yasaya göre yabancılar Türkiye'ye turist vizesi ile gelip çalıştıklarında kayıtlı statüye geçebilmelerine olanak doğmuştur. Yeni yasal düzenlemelere göre yabancı ev işçilerinin çalışma süreleri, işverenin çalışanlarına prim ödemesine bağlıdır. Yeni yasaya göre iş ilişkisi feshedildiğinde yabancı ev işçisi ikamet hakkını da kaybeder. Yabancıların Türkiye'de hasta bakıcı, ev hizmetleri gibi alanlarda çalışmasıyla ilgili olarak yeni yasal düzenleme- de belli alanlarda çalışmak isteyen yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çalışma izni için başvurmaları gerekmektedir.9 İzinler alınmadığı takdirde kaçak çalışan (ve işveren) para cezası ödemek zorunda kalacaktır. Ev ve bakım hizmetlerinde çalışacak yabancılar için ücret asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir. Buna göre yasal brüt ücret tutarı 886.50 
TL, yabancıya ödenecek net ücret tutarı 753.53 TL, işverence ödenecek SGK primleri toplam % 56,5; 323.57 TL'dir. Bir işveren için toplam maliyet 1,077.10 TL'ye gelmektedir.” Bu sayede Türkiye'de ev hizmetlerinde çalışacak yabancılara yasal asgari ücretin altında kalmamak üzere ücret ödenmesi zorunluluğu getirilip, bu izne sahip yabancılar da sosyal güvenlik sistemine dahil edilmişlerdir. 

Yabancı ev işçilerinin durumlarında daha önce çok farklı ve insan haklarına aykırı durumlar oluşmaktaydı. Daha önce verilen vizeler en fazla 90 gün ile sınırlıyken, artık Türkiye'ye girişlerini sağlayan vizelerin sürelerinin sonunda yabancı işçiler 


4  www.egm.gov.tr/detay.aspx?id=57 &tur=duyurular 
5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrası gereğince Türkiye'de 1 aydan fazla kalacak yabancıların ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. Yasa maddesinde- ki 1 aylık süre 24.10.2011 tarih ve 28094 ayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10.10.2011 tarih ve 2306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirildi. 

5 www.yabancipersonel.com/yabanci-personel-calisma-izni-2/ev-hizmetleri-ca- 
lisma-izni/ 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o kadar süre yurtdışında kalmak zorunda. ‘Giriş-Çıkış’ yaparak göçmenler statülerini “yasal” hale getiriyor olsalar daf bu tarz döngüsel göç son yıllarda daha çok kâğıtsız/düzensiz göçe dönüşmüştür. Akalın'ın? ifade ettiği gibi doğan düzensizlik de ayrıca başka bir göçmen profili ortaya çıkarmıştır (2012, sf. 11): 

bu sefer de aynı işleri yapmaya daha uzaklardan ve kaçağa düşeceklerini bile bile gelen Kafkas ve Orta Asya ülkeleri kökenli göçmenler talip olmaya başladı. Kısacası ev işine yönelen göç 2000'lerin ilk yarısında daha ‘döngüsel’ olarak özetlenebilecek bir seyirde gerçekleşirken, 2000'lerin ikinci yarısında zaten çoktan ‘düzensiz’ yani kâğıtsız göçe dönüşmüştü.”3 Daha önce de belirtildiği gibi göçmen işçiler yatılı çalışırlar, bu şekilde masrafları azaltılabilir, ayrıca bir ailenin yanında yaşayarak kendi güvenliğini sağlayabilir (istismar olasılığı her zaman varsa da). Özellikle de yaşlı ve çocuk bakımında yabancı göçmen kadınların istihdamı daha yaygındır. Akalın'a göre (2007; 
216) yaşlı bakımında çalışan yabancılar “evin bireyi” konumuna gelirken, evde ağır temizlik işleri yapan ev işçileri aile hiyerarşisinin en altında kalmaktadırlar. 


6 http//www.egm. gov.tr/detay.aspx?id=57 &tur=duyurular 
Vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi yeterli ise yabancının Türkiye'den çıktığı günden önceki 180 gün zarfında 90 gün olarak belirlenmiş, ayrıca yabancının Türkiye'deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalis süresi 90 günden az ise 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilmesi ve bu Karar'ın 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi düzenlenmiştir. 

7 Ayşe Akalın, “Adrese Doğrudan Teslim: Orta Sınıf Aile ile Devlet Arasındaki 
Mutlu Evlilik”, Amargi, Bahar 2012, sayı 24, s. 8-12. 

8  hitp//www.egm.gov.tr/icerik detay.aspx?id-128 Yabancıların çalışma izin işlemleri 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun: Kaçak çalıştığı tespit edilen yabancılara idari para cezası uygulanmaktadır. Daha sonra bu yabancılar, 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanuna göre ülkemizden sınır dışı edilmektedirler. Ayrıca kaçak çalışmaktan dolayı haklarında uygulanan para cezasını ödememeleri halinde, bu yabancıların Türkiye'ye 5 yıl süreyle tekrar girmeleri engellenmektedir. Diğer taraftan, kaçak yabancı çalıştıran iş yeri sahibine de çalıştırdığı yabancı sayısınca idari para cezası uygulanmaktadır. 


9 Akalın, Ayşe, European Journal of Women Studies, 14 (3), 2007, s. 209-225 
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Türkiye'de ev işçiliğinde kurumsallaşma 


2000'den sonra ev işçiliğiyle ilgili düzenlemelerde büyük bir değişim yaşanmış bulunmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 189 sayılı Sözleşmesi'nin TBMM tarafından onaylanması halinde ev işçilerinin çalışma ve sosyal haklarının güvence altına alınması için yasal zemin oluşturulacaktır. 201 1'de Uluslararası Çalışma Konferansı'nda ev işçilerine insana yakışır iş olanaklarının sağlanması ve çalışma haklarının korunması için Ev İşçileri Sözleşmesi kabul edilmiştir. Buna göre, “evişi, evin belirli bir üyesi veya tüm aile fertleri için evde veya aile fertleri için icra edilen her tür iştir. Bu işler arasında çocuk, hasta ve özürlü bakımı, ev temizliği, yemek yapma, ütü yapma, çamaşır yıkama, bahçe bakımı, evin güvenliğini sağlama ve ailenin şoförlüğünü yapma gibi çok çeşitli işler yer alır. Ev işçisi, istihdam ilişkisi içinde ev işlerini yapan kişidir. Buna göre ev işçisi tanımı, yarı zamanlı (part-time), ev işleri yapan; bir veya birden fazla işveren için çalışan; ülke vatandaşı olan veya olmayan; evde yaşayan veya yaşamayan ev işçilerini kapsar. Ev işçisinin işvereni ev işinin sağlanacağı aile fertlerinin bir üyesi olabileceği gibi, ev hizmetlerini sunmak üzere ev işçilerini istihdam eden istihdam bürosu veya özel işletme de olabilir.” 1° 

Özellikle 1999'da AB Uyum Programı'nın başlaması ve sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılanması (bkz. Şahin'in bu kitaptaki makalesi) ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bkz. Ağartan'ın bu kitaptaki makalesi) ile Çalışma Bakanlığı'na bağlı İŞ-KUR tarafından yönlendirilen yeni bir çalışma mekanizması ortaya çıkmıştır. Bu gelişme, küresel gelişmelere paralel bir şekilde, uluslararası rekabetin artarak ulusal çalışma piyasalarında da önemli değişikliklere neden olduğu bir zamanda ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerle istihdam politikalarının yeniden gözden geçirilmesine ve yeni istihdam biçimlerinin oluşmasına gereksinim duyulmaktadır. Ev işçiliği piyasasındaki hizmetlere giderek artan talebin ve süregelen esnekleşmenin Özel İstihdam 


10 189 sayılı ILO Evişçileri Sözleşmesi Hakkında Bilgi Notu, ILO Türkiye Ofisi, 
Kasim 2011, s. 1-2. 
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Büroları'na duyulan ihtiyacın artmasına neden olduğu tartışılmıştır (Yüksel ve Şıvgın 2008: 107). Bu yeni kurulan acenteler İŞKUR tarafından belirlenen kurallara uydukları takdirde, lisansları sonraki üç yıl için yenilenmektedir. Bu acentelerin uluslararası olarak kabulü Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 1997'de organize edilen Özel İstihdam Büroları Kongresi / Konvansiyonu ile ÖİB anlaşmasına (No. 181) dayanmaktadır. 
Türkiye'de ÖİB'ler sadece belli istihdam alanlarında aktif olarak bulunmakta; işçi ve işverenler arasında bir arabulucu görevi görmektedirler. ÖlB'lerin ortaya çıkması ile 2004'te “Özel İstihdam Acenteleri Birliği kurulmuştur. Bu acentelerin aktivitelerini kontrol etmek üzere oluşturulan kanunda, iş için başvuran kimselerden ücret talep edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. 

ÖİB'ler küresel alanda ve Türkiye'de enformel iş süreçlerini düzenlemek ve işsizlikle (özellikle vasıfsız emeği aktive ederek) mücadele etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu acentelerle birlikte, hizmet sektörünün ve özellikle düşük seviyeli hizmetlerin çalışma koşullarında düzelmeler yaşanacağı düşünülmüş- 
tür. 2012 yılının sonunda Türkiye'de İŞKUR'a kayıtlı olan 371 
ÖİB bulunmaktadır. Acentelerin dağılımı illere göre şu şekilde görülmektedir: İstanbul (233), Ankara (25), Izmir (28) ve Antalya (18). Sektörler ve işçilere ayrılan çalışma alanları çeşitlilik göstermektedir. Bu ofisler belli alanlarda uzmanlaşmıştır: Yöneticilerin idari pozisyonlara atanması, eğitim, bilgi ve danışma hizmetleri, insan kaynakları ve kariyer planlama (Cam 2008) bu alanlar içerisinde yer almaktadır. Faaliyet gösterdikleri en önemi alanlardan biri de ev işçiliğidir. ÖİB'ler organize ve sürekli iş için potansiyel olarak görülmüştür. Bu çerçevede, ev işçiliği, yeniden düzenlenmeye ve stabilize olmaya ihtiyaç duyulan alanlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Bunun nedeni de, ÖİB'lerin evde bakım işleri arayan kadın işçileri “bakıcılık işleriyle uğraşan firmalara” yönlendirebilmesidir. ÖİB'ler bu firmalarla anlaşmalar yapmış olup, bunların çalışmalarının İş Kanunu'na uygunluğunu denetlemektedir. Bu gelişmeyle, ev işçiliğinin ÖİB'ler ve İŞKUR tarafından yeniden organize edildiği söylenebilir. Oysa ki, bu sadece kısmi bir etkidir; çünkü, yapılan 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düzenlemelerde, iş piyasasının enformel özelliğinden dolayı çok sayıda kayıtsız ve hakkında hiçbir bilgi bulunmayan firma- nın ortaya çıkmasına neden olabilecek büyük boşluklar bulunmaktadır. Bu firmalar taşeronluk ilişkisi içerisinde çalışmakta ve İş Kanunu'na bağlı kalmamaktadırlar. Bunlar işçilere gündelik veya tek seferlik (temizlik ya da bakım) gibi işler vermekte ve bu tarz tek günlük işçiler için sosyal sigorta ödemeleri yapmamaktadırlar. Bu firmaların açılmasıyla, çalışma ilişkilerinin temelini oluşturan güven, 1990'lardaki “hayali akrabalıktan” 2000'lerde işçilerin “güvenli iş” beklentilerine dönüşmüştür. 
Sonuç olarak, diyebiliriz ki, ÖlB'lerin ve firmaların ortaya çıkması küresel trendlere paralel olup, çalışma hayatı ile iş piyasasını entegre ederek, yeni bir organizasyon ve dönüşümle daha kontrol edilebilir bir hale getirmesi beklenmesine rağmen, ‘güvenceli iş bakımından sadece kısmi bir etkileri olmaktadır. Kendi yarattıkları ya da piyasadaki var olan enformalite- nin ağır basması nedeniyle, bu acente ve firmaların, farklı emek sömürüsü biçimlerine neden oldukları görülmektedir. 


1990'lardaki ücretli ev işçiliği dinamikleri 


Çeşitli ülkelerde ev işçiliğiyle ilgili olarak bazı yaratıcı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar, genel çalışma kanununa eklemlenebilmekte ya da ek düzenlemeler olarak kullanılabilmektedirler.'' Türkiye'de, 2000'lerden sonra, özellikle de ev işçiliğinin formel iş piyasasına entegre olmasına yönelik olarak bu tarz düzenleyici mekanizmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Bu makalenin temelini oluşturan ilk çalışmamızda, Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) veri tabanından temsili bir örneklem alınarak 5.618 hane seçilmiştir. Bu adresleri tarayarak ücretli olarak ev işçiliği yapan 151 kadına ulaşılmıştır. Bu kadınların, sosyal ve aile altyapıları, çalışma tarihçeleri, içinde bu- 


11 Thomson (2009: 290) ev işçiliğinde ücretli olarak çalışanların (çalışan yabancıların) iş güvencesi ve hakları olmadan çalışmaları ile ilgili olarak farkındalık yaratmaya yönelik küresel bir ağdan bahsetmektedir: www.domesticworkerrights.org 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lundukları çalışma koşulları ve işverenleri ile ilişkileri, ailelerinin statü durumu, öz saygı kriterleri, kendileri, çocukları ve ailelerine ilişkin olarak görüşlerini içeren konularda bilgi toplanmıştır. Aynı zamanda, çalışma koşulları ile, bu iki grup arasındaki işçi-işveren ilişkilerini değerlendirebilmek amacıyla 181 
kadın işverenle de görüşmeler yapılmıştır (Kalaycıoğlu ve Rittersberger-Tılıç 2001). 

Bu örneklemin profili kısaca şu şekildedir: Ücretli olarak ev işçiliği yapan kadınların neredeyse tamamı, özellikle Orta Anadolu'dan gelen birinci nesil göçmenlerdir. Ortalama olarak Ankara'da 10-20 yıl yaşamış bulunmaktadırlar. Çoğunluğu, kocaları ve aileleri ile birlikte gelmiş ve gelmiş oldukları köylerle olan ilişkileri, ziyaret bazında da olsa (düğünler, cenazeler, dini bayramlar vb.) sürdürmektedirler. Buna karşın, kadın işverenlerin çoğunluğu, kentsel bölgelerden gelmektedir. 

Sınıfsal ilişkiler ve toplumsal cinsiyet ilişkileri de ev işçiliğini anlamak açısından önemli olan diğer etkenlerdir. Bora'nın da belirttiği üzere, orta sınıf kadın işverenler ev işçiliği olanaklarının varlığı sayesinde kendilerini erkeklere eşit olarak konumlayabilmekte ve modern bireyler olarak tanımlayabilmektedirler. Kendilerini, eğitimsiz, güçsüz ve ‘yontulmamis’ vb. kabul edilen çalışanlarından ayrı tutmaktadırlar. Böylece, ücretli ev işçiliği, cinsiyet ve sınıf farklılıklarını aktif bir şekilde yeniden üretmektedir (Bora 2010: 185-186). 


e Ev işçiliği yapan kadınlar çalıştıkları işi nereden bulmuşlardır? 

— Kadınlar, çalıştıkları işleri aile ve akrabalık ağları üzerinden bulmuşlardır. Bu tarz bir iş bulma yöntemi, sosyal kontrolün sürekliliğini ve kadınların “namusları ile” çalışabilecekleri bir işyerini de garanti etmiştir. Burada “namus” özellikle kadınların namusu, ailelerinin namusu, kadının cinsel saflığı ve dokunulmazlığı anlamına gelmekte ve kişisel bir prestij ya da gurur olarak algılanmamaktadır. Öte yandan, işveren de, güvenilir, dürüst ve sadık bir çalışana sahip olma garantisini almaktadır. 
Thomson (2009: 284) Meksika'daki ev işçileriyle ilgili makalesinde benzer bir sonuca varmıştır: “İşveren çalışanına açılabilir, 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ailevi meselelerden bahsedebilir ve çalışanına kendi ailesi ile ilgili sorular sorabilir. Fakat, patron her zaman daha yüksek bir konumdadır: O emirleri veren ve faydalanıcıdır, çalışanına hediye olarak elden düşme kıyafetleri ve artan yemekleri verir.” 

İş aramada, işyerinin sosyal saygınlığı da önemli bir faktördür, çünkü başka birisine ait olan evin kapalı alanı, özellikle kadınlarla ilgili olarak işleyen sosyal kontrol mekanizmaları açısından bir risk oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, kadının “namusunun” korunması, iş ortamı açısından önemli bir faktördür. Bu durumda, izole ve bilinmeyen bir ev ortamında, kadının erkek aile bireyleri tarafından diğer ailenin erkek üyeleri ile muhtemel iletişimden “korumaya” yarayacak sosyal kontrol mekanizmalarının uygulanması mümkün olmayacaktır. 

Aynı tartışma, o zamanlarda yeni ortaya çıkmakta olan temizlik hizmetleri firmalarına karşı da kullanılmaktaydı. Kocaların büyük bir çoğunluğu ve kadınların kendileri de kontrol uygulanması mümkün olmayan bu firmalar için çalışmaya karşı bir tavır sergilemekteydi. 


¢ Çalışma koşulları, çalışma saatleri ve kazançların durumu nasıldır? 

— İş tanımları büyük farklılıklar göstermektedir ve çalışma saatleri genellikle günde 8 saatten fazladır. İş günlerinin düzeni ve çalışma saatlerindeki farklılık, iş yükü ve kazanç açısından da farklara neden olmaktadır. Çoğunluk aylık olarak ve haftada beş gün aynı hanede çalışmayı tercih etmektedir. Diğerleri, her iki haftada bir, bir gün olmak üzere yine aynı hanede çalışmaktadır. Kadınların bazıları aynı hanede çalışmanın önemini belirterek, bunun kişiye özel bir çalışma düzeni/tarifesi ve işi rahatlatacak rutinler oluşturmaya olanak sağladığını, farklı hanelerde çalışmanın daha zahmetli ve yorucu olduğunu söylemişlerdir (işverenlerin tek bir gün içerisinde ‘tam’ bir temizlik programı talep etmeleri). Ödeme miktarları da yine enformel ağlar tarafından belirlenmekte ve hem işverenler hem de çalışanlar standart ücretleri öğrenmek için kendi sosyal ağlarını kullanmaktadır. 
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Kadınların aylık geliri, azımsanmayacak bir katkı denebilecek şekilde, aşağı yukarı hane gelirinin % 42’sini olusturmaktadır. Yine de kadınlar tekrar tekrar, kendi kazançlarının aile gelirine katkısı açısından, kocalarının kazançlarına oranla önemsiz olduğunu belirtmektedirler. Kendi kazançlarını daha çok “çerez parası” olarak görmekte ve ücretleri aylık olarak değil, haftalık veya günlük olarak ödendiğinden, bu kadınların kazandığı para “günlük ihtiyaçlar için daha kolay ve çabuk harcanabilmektedir” (Özbay 1990). Bu durum, erkek üyeleri ailenin geçimini sağlayan kişiler olarak tanımlayan geleneksel sosyal normlar ve değerlerle açıklanabilir. Bizim çalışmalarımızda, kadınların ücretli olarak ev işçiliği yapmaları konusunda fikirleri sorulduğunda, kocaların tavırlarının çok daha farklı oldugu gözlemlenmiştir. Kocaların çoğunluğu genel olarak kadınların dışarıda çalışmasına olumlu baksa da, eşlerinin ücretli ev işçisi olarak çalışması konusunda tavırları değişmiştir. Diğer bir deyişle, kocalar, eşlerini, başka birisinin temizlik işlerini yapmaya göndermekten hoşnut değildirler. Kadınlar, iş piyasasına, özellikle de düşük ücretli ve düşük itibarı olan işlerle katılımlarını, ancak, ailenin yüksek derecede ekonomik yoksunluk çekmesi ya da kazançlarının “aile bütçesine büyük oranda katkı” olması durumunda mazur gösterebilmektedirler. 


İş ilişkilerinin temeli olarak “karşılıklı güven” 


işverenler ve çalışanların aile yaşantısındaki dini âdetleri, toplumsal sosyal ağların kuruluşu, evdeki toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, iş garantisi, sosyal güvence ve sağlık güvencesi gibi şartlardaki farklılıklarına rağmen, çalışanların, işverenlerine “güven” duymaktan başka şansları bulunmamaktadır. Öte yandan, işverenler, çalışanlarının “dürüstlüğüne” güvenmektedir. Bu tarz bir “karşılıklı güven” ilişkisi, formel bir kontratın yerine geçen bir çeşit “fiktif aile ilişkisi” oluşturmaktadır. Çalışma şartları, saatleri, ücretler ve sorumluluklar, prensip olarak sözlü anlaşmalara dayanmaktadır. Ücretler genellikle düşük olsa da, diğer türlerde maddi ve manevi destek yaygındır. Yani, işverenler, yardımcılarının işsiz kocaları, oğulları ya da kızları için iş bulmaya yardımcı olmakta, çocukları için giyecek, yiyecek, okul yardımı gibi nezaketlerde bulunmakta, bürokratik konularda ve en önemlisi de sağlık konularında yardımcı olmaktadır. Bulgular, dini ve geleneksel değerlerin, ücret karşılığı çalışma gibi “modern” bir olguya entegre olduğunu göstermektedir. Genel olarak toplumda bu tarz işlere ilişkin “negatif” çağrışımlara rağmen, ücret karşılığı çalışan ev işçileri, kendi din anlayışları içerisinde, kendilerini ev işçiliğinde konumlayacak bir yer bulmaktadırlar. 


2000'ler sonrası ev işçiliğinin dinamikleri 


Aradan geçen on yıldan fazla zamanda Türkiye'deki ekonomik koşullarda ve refah koşullarında önemli değişiklikler olmuştur. Neo-liberal ekonomik, sosyal ve politik küresel gelişmeler ev işçiliği sektörüne de yansımıştır. Ev işçiliğinin temel alanını hâlâ temizlik ve çocuk bakıcılığının oluşturmasına ve “aile benzeri ilişkilerin” halen yaygın olmasına rağmen, önemli degişiklikler de yaşanmıştır. Buna bağlı olarak, sadece çocuk bakıcılığına değil, özellikle hasta ve yaşlıların bakıcılığına yönelik artan bir talep bulunmaktadır. Bu talep, yasal düzenlemelerde ve hükümet politikalarında da değişikliklere neden olmaktadır. 

Bu gelişmeler formel/enformel ev işçiliğine nasıl yansımaktadir? Bu soruya cevap verebilmek için bir devam çalışması yapılmıştır. Devam çalışması, on yıldan uzun süre önceki çalışmaya ait alanın sadece kısmen ele alınmasıyla yapılmıştır. Bu güncellemenin amacı, ücret karşılığı ev işçiliği yapan kadınların emegine ilişkin olarak ortaya çıkan değişikliklere bakmaktır. Özellikle ekonomik ve politik alanlarda ortaya çıkan yapısal değişiklikler ev işçiliği yapan kadınların günlük kişisel deneyimlerine de yansımıştır. Devam çalışması, küçük ölçekli niteliksel bir çalışma olup, yaşlı, çocuk ve hasta bakıcılığı için artan talep açıklanmaya çalışılmıştır. Niteliksel yöntemler kullanılarak derinlemesine mülakatlar yapılmış, üç adet ÖİB (İŞKUR tarafından lisans verilen ve kontrol edilen ÖİB'ler) temsilcisi/sahibi 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de kurumsal gelişmelerle ilgili olarak bilgi almak amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir. Ayrıca, çalıştığı işi bir ÖİB aracılığıyla bulan bir kadınla, ev ortamında yaşlı/hasta bakıcılığı yapan ve işini kendisi bulmuş olan bir kadınla ve son olarak da yine ev ortamında bakıcı olarak çalışan ya da kayıtdışı temizlik firmaları aracılığıyla farklı yerlerde temizlik işçisi olarak çalışan sekiz kadınla görüşme yapılmıştır. Bu son gruptaki kadınlar, kayıtdışı firmalar tarafından talep olduğunda, gün bazında farklı türde işler için çağrılmaktadırlar. Bu kadınlar genellikle grup olarak temizlik işlerinde çalışmaktadırlar. Bakıcılık işlerinde çalışanlar ise firma tarafından, hastalık görüldüğü zaman, bakıcılık için bir eve atanmaktadırlar. Güncelleme çalışması geneli yansıtan bir çalışma olarak kabul edilmese de, bu kişisel deneyimlerin toplanmasıyla elde edilen veriler, şu anda Türkiye'de ev işçiliğinde ücretli olarak çalışan kadınların durumunu daha iyi anlamak açısından önemlidir. İkinci çalışma da, ilki gibi, Ankara'da yürütülmüştür. 


Yeni çalışma koşulları 


Kadınlar kayıtdışı firmalar tarafından günlük olarak, temizlik için, evlere ya da ofislere gönderilmektedirler. Bu firmalar tüm günlük (genellikle otobüsün kadınları oturdukları semtlerden almaya geldiği sabah 07.00'de başlayıp, döndükleri saat olan gece 23.00'e kadar süren) çalışma için 25 TL" gibi son derece düşük ücretler ödemektedirler. Genellikle iki ya da üç kadın aynı ortamda çalışmaktadır. İş, ancak ev ya da ofis tamamen temizlenince bitmekte ve grubun diğer üyeleri yavaş ya da düşük performanslı çalıştıklarında, geri kalanlar bunu telafi etmek zorunda kalmaktadırlar. Kadınların iş güvenliği, pazarlık güvencesi ve sağlık sigortası bulunmamaktadır. Kadınlar şöyle demiştir: Üç katlı bir villanın temizlik fiyatı 750 TL ise, her kadın (genellikle üç kişilik bir grup olarak) 25 TL, artı öğle yemeği ile yol masrafından oluşan bir miktar almaktadır. Firma aynı zamanda temizlik malzemeleri ile, gerekli ise çeşitli ekipma- 


12 Detaylar için: ILO, 2010: 27-28. 
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nı sağlamaktadır. Geri kalan kısım ise, vergi ya da günlük çalışanlar için sigorta ücreti ödemeyen firmalara kar olarak kalmaktadır. 

Bu tarz düzenlemelerde kadınlar düşük ücretlerden şikâyet etmektedirler; herkesin paraya ihtiyacı olması nedeniyle, arka arkaya mümkün olduğu kadar çok gün ve mümkün olan sıklıkta çalışmak istemektedirler. Çocuklarına ya da torunlarına bakmak zorunda olan diğerleri ise, arada bir çalışmaktan memnundurlar. İlginç bir şekilde, aralarında bir birlik olmayışını üzerine basa basa vurgulamışlardır. Hayıflansalar da, iş komşularına değil de kendilerine önerildiği zaman hoşnut olduklarını, daha az paraya çalışmaya razı olduklarını, gizlice bahşiş alan çalışma arkadaşlarının arkasından casusluk yapabileceklerini söylemektedirler. 

Diğer grupta bulunan ve ÖİB'ler için çalışan kadınlar, ay bazında çalışmakta ve sosyal güvenceleri, çalışma kontratları ve düzenli çalışma saatleri bulunmaktadır. Fakat düşük seviyede eğitimi olan veya eğitimsiz kadınlar için buralarda iş bulmak gittikçe daha zor olmaktadır. Arabulucu işlevi gören ve işçileri istihdam ederken aynı zamanda işverenlerin çıkarlarını temsil eden ÖİB'ler formel yönelimleri takip etmektedirler. Bir işe başvurma kriterleri, eğitim ve çalışma deneyimi ele alındığında oldukça yüksektir. Ev işçiliği ile ilgili çalışmamızı yürütürken araştırdığımız kadınlar gibi yoksul kadınlar, genellikle bu yeterlilikler ve vasıflara sahip olamamaktadırlar. Burada bahsettiklerimiz 40'lı yaşlarının sonunda ya da 50'lerin ortalarında olan, kente 25-30 yıl önce göç etmiş ve köyden kente göç edenlerin ilk ya da ikinci nesil olarak doğmuş kadınlardır. Göç etmiş bu kadınların kentte doğmuş kız çocuklarının durumu da kesin olarak annelerinden daha iyi değildir. Çoğunun bir okul diploması olsa da, mesleki vasıfları ve iş deneyimleri bulunmamaktadır. Bu durumda, diyebiliriz ki, kentte daha uzun süre bulunmuş olma deneyimlerine dayalı olarak kadınların eğitim profili daha yüksek eğitim seviyelerini gösterse de, “güvenceli ev işçiliğinde” çalışmak için gerekli olan en önemli vasıflara sahip değildirler. 
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Ev işçiliği ve bakıcılıkla ilgili olarak faaliyet gösteren firmaların özelliklerini sorduğumuzda, ilginç bir şekilde, bu firmaların sahipleri ya da ortaklarının, sektörle ilgili olarak eğitim ve deneyimlerinin bulunmadığını görmekteyiz. Bu kişiler, özel bir eğitime ihtiyaç olmadığını, insan ilişkilerinde iyi olan herkesin bu işi yapabileceğini vurgulamaktadırlar. Bu firmalardan ilki 2005'te, diğerleri de 2008 ve 2009'da kurulmuş bulunmaktadır. Yasal çerçeve 2003'te oluşturulmasına rağmen, firmaların ortaya çıkması birkaç yıl gecikmiştir. Her üç firma da çalışma alanlarını hasta, yaşlı ve çocuk bakımı ile hastanedeki hastalara refakatçi sağlama, ev işçiliği; temizlik, yemek, bahçe işleri olarak tanımlamaktadır. Bu sayılanlar arasında, hasta ve yaşlı bakımı ile temizlik hizmetleri en önemlileri olarak belirtilmektedir. Her üç firma da, başka İŞKUR'a bağlı olmayan başka firmaların da olduğunu ve bunların kullandıkları hizmet araçlarını aynı zamanda “ofis” olarak da kullandıklarını belirtmektedir. 
Bu çerçevede, bahsi geçen firmaların özellikle yabancı kadınları istihdam ettiklerini belirtmektedirler. Yabancı işgücü ile aracılık görevi gören bu “mobil firmalardan” şikâyet etmektedirler. 
Ofisi olmayan bu firmalar temelde internetten ulaşılabilecek bir numara olarak var olmakta, ekipmanları bulunmamakta, bütün çalışanları sabah bir otobüs ile toplanmakta ve bir çağrı geldiğinde, çalışanları işverenin adresine bırakmaktadırlar. 

Personel politikası ve firmaların servis kalitesine bakıldığında, ÖİB'lere başvuranlar, talebe göre istihdam edilmekte ve görevlendirilmekte, dolayısıyla sürekli elemanlar bulunmamaktadır. Acente yöneticileri, bakıcılık işindeki en önemli özelliklerin dürüstlük, deneyim ve vasıf olduğunu belirtmektedirler. Bu alanda hemşireler, anaokulu öğretmenleri, pedagoji mezunları ve ilgili bir sertifikaya sahip olan kişiler sıklıkla görülmektedir. 
işverenler daha çok deneyime önem vererek, vasıflarla daha az ilgilenmektedirler. Bazı işverenler özellikle eğitimsiz personeli tercih etmekte ve özellikle “yumuşak başlı” çalışanlar istemektedirler. Ücretler işveren tarafından belirlenmekte ve işin niteliğine ve çalışma saatlerine göre değişmektedir. Firmalar çalışanlardan herhangi bir ücret talep edememektedirler. İşçiler ücretlerini direkt olarak işverenden almakta ve firmalar tarafından ek bir mali destek almamaktadırlar. Öte yandan, kayıtdışı firmalar, yasadışı olmasına rağmen, işçilerden bir aylık maaşları kadar komisyon talep etmektedirler."? 

İş güvenliği açısından, işçi ve işveren arasındaki kontratı yaptıktan sonra firma herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Firmalar tarafları birbirine tanıştırma konusunda aracılık yapmakta, fakat sonrasında işçiyi işverenle olan ilişkisi konusunda desteksiz bırakmaktadırlar. Görüşme yapılan kadınlar, kendileri için en önemli konunun, çalıştıkları yerde (evlerde) mutlu olmaları olduğunu söylemektedirler. Eğer “işverenle aralarında karşılıklı bir güven varsa” kendilerini rahat ve güvende hissetmektedirler. Çalışmakta olduğu işi firma aracılıpiyla bulan kadınlardan bir tanesi, en önemli şeyin “emeğinin karşılığında makul bir ücret almak, aşağılama olmayan, saygılı bir ortamda çalışmak” olduğunu belirtmiştir. Bu durumda, işlerini kendileri bulan kadınların güvenliklerini halen karşılıklı güven ve hayali akrabalığa bağladıkları, ancak firma aracılıgıyla iş bulanların saygı ve makul bir ücrete önem verdiği söylenebilir. Bu bulgudan yola çıkarak, geçen on yıldan uzun süre içerisinde kadınların çalışma deneyimlerinde değişimler oldugunu ve deneyimlerinin, dönüşümün henüz minimal olmasına rağmen, daha formel olduğunu söyleyebiliriz. 

İkinci çalışmanın bulguları göz önüne alındığında, önceki çalışmanın bulguları ile karşılaştırıldığında en az iki yönelim gözlenmektedir; ilk olarak, firmalar ve acentelerin önemi artmıştır. Fakat, firmaların statüsü ve kadınların çalışma koşulları ÖİB'ler ile çalışan ve kadınları günlük olarak farklı işlere çagıran kayıtdışı firmalar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. İlk olarak, iş ilişkileri halen enformel olsa da, işveren ve çalışan arasındaki “güven” ilişkileri, “hayali akrabalıktan”, “kazanılan para ve güvenli iş” tarafına kaymıştır. Aradan geçen on yıldan uzun sürede, ev işçiliği piyasası firmalar tarafından ele geçirilmiş ve kadınların ücretleri ve kazançları asgari ücretin altına düşmüştür. Bu çerçevede, çalıştıkları işleri aile ya da ar- 


13 Haziran 2010'da 1 Euro 1.9 TL idi. 
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kadaşlık ağları üzerinden bulma durumu, daha yüksek kazanç ve daha iyi çalışma koşulları dolayısıyla, kadınlar arasında halen yaygın ve tercih edilen bir yöntem olmaya devam etmiştir. 
Bakıcılık işleri ile ilgili olan düzenlemeler içerisinde ise “hayali akrabalık” yapısı daha yüksek oranda devam etmiştir. 


Kadınlar nasıl iş bulmaktadırlar? 


Piyasada firmaların ortaya çıkmasına rağmen, akrabaların tanıdıkları, komşular ve hemşehriler arayıcılığıyla iş bulmak halen temel yönelimdir. Firmalar, bu yönelimin ev temizliği işleri için geçerli olduğunu ancak kadınların çocuk ya da yaşlı bakıcılığı için firmaların aracılığını tercih ettiklerini belirtmektedirler. Bu taleplerin son on yıl içerisinde arttığını söylemektedirler. Öte yandan, ÖlB'ler aracılığıyla çalışan firmalar, piyasanın, kurallara uymak zorunda olmayan kayıtdışı firmalar nedeniyle halen risk taşıdığını belirtmektedirler. Bu nedenle, piyasada eşitsiz rekabet devam etmekte, devlet tarafından daha iyi düzenleme ve kontrole gerek duyulduğunu belirtmektedirler. Aynı zamanda, bu firmaların arasında bir ağ bulunmaması da, bu da yasadışı firmaların önünü açmaktadır. Devletin, kayıt mekanizmaları oluşturması gerekmektedir. 

Görüşülen bazı kadınlar, firmalar aracılığıyla iş aramayı tercih ettiklerini, çünkü kendi bilgi ağı olmayan kadınlar için iş bulmanın bu şekilde daha kolay olduğunu belirtmektedirler. 
Öte yandan, firmalar çocuğu olan kadınlara iş vermek istemediklerinden, çocuklu kadınların firmalar aracılığıyla iş bulması daha zor olmaktadır. 8 yaşında bir çocuğu olduğu için iş bulamayan bir kadın, Avrupa'daki gibi kreşler olması gerektigini belirtmiştir. Bu kişiye göre firmaların çocuklu ve çalışan kadınların problemlerini çözme olanağı yoktur. Aynı zamanda firmalar, bu kadınların çoğunun sahip olmadığı bir tecrübe ve eğitim aramaktadırlar. Bu nedenle de, kadınların büyük çogunluğu, kendi iletişim ağları üzerinden iş aramaya devam etmektedir. 

Kadınlar, bakıcılığın eğitimle değil, “kişinin ahlaki değerleriyle” ilgili olduğunu belirtmektedirler. Kendilerinin yaşlı bakıcılığı yaptığı evlerden örnek vermekte ve hane halkının yaşlılara ve hasta akrabalarına kötü davrandığını, onlara düşüncesizce ve duygusuzca yaklaştığını söylemektedirler. Yani, yaşlı bakımı söz konusu olduğunda, eğitim değil, kişinin kendi ahlakı önem kazanmaktadır. Yaşlılara ilgi ve sevgi verdikleri için işlerinden memnun olduklarını söylemektedirler. Aynı zamanda, bakıcılık ve ev işçiliği arasında da ayrım yapmaktadırlar. Bakıcılık daha az zahmetli olduğu halde, sevgi ve ilgi gerektirmektedir. Ev işçiliği daha zahmetli olmakla birlikte, çalışanın ilgisi- ne gerek duymamaktadır. 


Ailelerin, komşuların ve kadınların kendilerinin ev işçiliğine ve bakıcılığa karşı tavırları 


İki çalışma arasındaki sürede, özellikle de 2000'den sonra, büyüyen ekonomik kriz, özellikle aile kazancını sağlayan erkekler tarafından deneyimlenen işsizlik ve çocukların giderek artan eğitim masrafları, kadınları eskisinden daha yoğun bir şekilde iş piyasasına itmiştir. İkinci araştırma sırasında, ne ailelerin ne de kocaların, kadınların çalışması konusunda bir seçme şansının kalmadığı gözlemlenmiştir. Özellikle de vasıfları ve çalışma olanakları bulunmayan yoksul göçmen kadınların ev işçiliğinde veya bakıcı olarak çalışması, aileleri ve akrabaları tarafından meşrulaştırılmaktadır. Bu nedenle, bazı kadınların ev işlerini kocalarıyla paylaştıkları, örneğin babaların “annenin iş bulacak kadar şanslı” olduğu günlerde çocuklara bakması, gözlemlenmiştir. 


İş ilişkilerini etkileyen kültürel faktörler 


“Hayali akrabalık” olarak bahsettiğimiz modelin halen geçerli olduğu gözlemlense de, yine de formelleşmeye yönelik büyümekte olan bir eğilim bulunmaktadır. ÖİB'ler daha vasıflı ve formel bir kadın emeğine talep göstermektedir. Fakat en çarpıcı olan, işçileri günlük olarak çalıştıran ve herhangi bir sosyal 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güvence sağlamayan firmaların sayısındaki artıştır. Çalışanlar en nihayetinde “onların iyiliğini isteyen” bir patronla çalışmaktadirlar; ancak bu durum “hayali aile” modelindeki “karşılıklı güven” ile karşılaştırılamamaktadır. Bunların her ikisi de, enformel ekonominin bir parçasıdır. Çocuk, yaşlı ve hasta bakıcılığı halen “hayali aile” modelini devam ettirmektedir. Temizlik işi, daha da yüksek düzeyde bir sömürüye açıktır. 

Çalışmamızda (Kalaycıoğlu ve Rittersberger-Tılıç 2001: 55) düzensiz gündelik işlerin kurumsallaşmasının sağlanmasının ancak bu işlerin sosyal güvence ve sigortaya ilişkin olarak yasal bir tanımı olan düzenli bir sistemin içine alınması sonucu ortaya çıkabileceğini belirtmiştik. Ev işçiliği ve bakıcılık konusunda bir fark yaratmanın tek yolu budur. Bu olmadan, İŞKUR tarafından denetlenen firmalarla bile olan iş ilişkileri her zaman enformel sektörde kalacaktır. Kitabımızda ortaya çıkan durum, ev işçiliğinin zamanla düzenli bir hale geleceğidir. Görüşülen kadınlardan bir tanesi, ABD'de yaşayan bir akrabasının deneyimlerine dayanarak, Türkiye'de de, düzenli iş ilişkilerinin baskın olduğu ABD'deki gibi ev işçiliğinin organize edilmesi gerektiğini savunmuştur. 


Sonuç 


Neo-liberal dönüşümle birlikte, piyasa belirleyici sosyal ve ekonomik bir kurum olmuş ve pek çok alanda etkisini arttırmıştır. 
Küresel ekonomiye dayalı yapısal düzenlemeler, emeğin sermayeye karşı olan gücünün azalmasına neden olmuştur. 

Daha önce devlet tarafından sunulan ya da enformel ekonominin bir parçası olan çocuk ve yaşlı bakımı gibi hizmetler, gittikçe bu hizmetleri sağlayan özel firmalara doğru kaymıştır. Bu bakımdan ÖİB'lerin rolü oldukça önemlidir. Bu acenteler, formelleşmeye, yani zorunlu bir sözleşme ve sosyal güvenceye yönelik bir girişim olarak görülmelidir. Öte yandan, bu tarz işlerin sadece belli vasıflara ve belli bir eğitime sahip olan kişiler tarafından ulaşılabilir olduğu da unutulmamalıdır. Türkiye'de ev işçiliği ve bakıcılık, geleneksel olarak vasıfsız ve ucuz kadın 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emeğine dayanmaktadır. Bu kadınların formel iş piyasasına katılımı mümkün olmamıştır. Bu işlerde sosyal koruma konusunda farkındalığın oluşması ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gerektiği tüm çalışmalarda ortaya çıkan bir gerçekliktir. 

Bu çerçevede ortaya çıkan başka bir gelişme de, enformel sektördeki ev işçiliği ve bakıcılık hizmetleri firmalarıdır. Yukarıda da açıklandığı üzere, bakıcılık işleri enformel sektör uygulamaları içerisinde kalmaktadır. Bu tarz işler, formel yasal uygulamalarının, sosyal güvenlik ve sigorta kapsamları dışında kalmaktadır. İşçi-işveren ilişkileri özel bir alan olan “hane” içerisinde “güven” çerçevesinde, bir “hayali akrabalık” durumunun oluşmasına dayalı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tarz bir işe ilişkin olarak, işin bulunmasından, pazarlık, ödeme ve iş tanımı ile iş performansı gibi kavramların tanımlanmasına kadar olan bütün düzenlemeler enformel olarak yapılmaktadır. 
Öte yandan halen “hayali aile” olarak bahsettiğimiz “geleneksel” bir patron-müşteri ilişkisi devam etmekle birlikte, bunun yanında, kadınları sadece talep olduğunda ve düzensiz bir şekilde ev işçiliğinde çalıştıran enformel firmaların da ortaya çıktığı görülmektedir. Bu firmalar için çalışan kadınlar, son derece uzun çalışma saatleri, sosyal güvencenin olmayışı ve çok düşük ücretler nedeniyle, daha da büyük bir sömürüyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu firmaların sahipleri de, çalışanlarla bir “kişisel” -“aile” ilişkisine girmemektedirler. Bu nedenle de, evlerde temizlik işlerinde, çocuk, yaşlı ya da hasta bakıcısı olarak çalışan kadınlar enformel destek mekanizmaları ya da çeşitli ek ödeme biçimlerine sahipken, bu firmalar için çalışan kadınların bahsedilen tarzda bir desteği bulunmamaktadır. Eski sistemin, göreceli olarak bazı “avantajları” bulunmaktadır. Fakat dikkat çekilmesi gereken nokta, ne eski enformel (hayali aile) ne de yeni enformel (ev işçiliği ve bakıcılık hizmetleri firmaları) durum, kadınların bu işlerdeki dezavantajlı konumunu değiştirmemektedir. ÖİB'ler ile ortaya çıkan formelleşme eğilimleri, sadece vasıflı ve eğitimli kadınlara ulaşmaktadır. Bu sebeple de, sınıfsal ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin yeniden üretildiği ve pekiştirildiği sonucuna varılabilir. Çözüm, emeğin, özellikle de enformel emeğin organize edilmesi, çalışma kanunlarının yeniden düzenlenmesi ve özelden ziyade, kamu kurumlarının gözden geçirilmesinde bulunabilir. Thomson'ın (2009) belirttiği üzere, ev işçileri hizmetçi değil, emekçidir. 
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Türkiye'de Kadın ve Sendikacılık: 
Avrupa Birliği'nin Etkisi 
S. GÖZDE YİRMİBEŞOĞLU' 


Günümüzde küreselleşme, ekonomik bütünleşme, sermaye akışında büyüme ve sermaye için uluslararası rekabette gözlenen artış olmak üzere ekonomik alanda üç temel unsur ile özdeşleştirilmektedir. Küreselleşme bazen Avrupa Birliği ile bütünleşme anlamına da gelmektedir. Manuel Castells’in belirttiği gibi, ‘Avrupa ile bütünleşme hem küreselleşmeye bir tepkidir hem de küreselleşmenin en gelişmiş ifadesidir” (1998: 318). Uzun yıllardır AB ile üyelik pazarlığı yapan Türkiye'de sıradan bir insan küresel ekonomik bütünleşmeyi doğrudan Avrupa ile bütünleşme ile bağdaştırır. Türkiye'de 24 Ocak istikrar paketi ile başlayan neo-liberal politikaların temellerini irdelemek için 1980'lere geri gitmek gerekmektedir (Öniş 2003: 517). 1980'lerde Türkiye neo-liberal politikalar aracılığıyla bütünleşme sürecinde oldukça başarılı olmasına rağmen 1990'larda bu politikaların hızı 


l Bir akademisyen olabilmem için yıllardır bana her türlü desteği veren sevgili annem Zeliha Çağlayan Süerdem'e ve sevgili kardeşim Filiz Elmas'a, kadın çalışmaları konusunda beni yetiştirip bugünlere getiren çok değerli hocalarım Feride Acar, Yıldız Ecevit, Ahmet Makal ve Yıldırım Koç'a ve bu çalışmayı yapabilmem için yola çıktığım 10 yıl öncesinde bana tüm kapıları açıp yol gösteren çok değerli hocam Gülay Toksöz'e ve başta Yaşar Seyman olmak üzere bana saatlerini ayırıp bu çalışmayı tamamlama olanağı veren tüm sendikacı kadınlara sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 
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azalmıştır. AKP 2000'lerin başında siyasal alana büyük bir enerjiile girmiştir; ve kendini 1980'lerde başlayan neo-liberal dönüşümün önemli bir oyuncusu olarak ilan etmiştir. Erbakan'ın aksine AKP'nin yeni liderleri Batı ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. 
Kramer'in belirttiği gibi “Erbakan hiçbir zaman Müslüman “kardeş devletlerle” Türkiye arasında iyi ve yakın ilişkileri, Batı ile daha güçlü bütünleşmeye tercih ettiğini saklamamistr (1996: 382). Ama AKP liderleri göreve geldikten sonra Batı ile yakın ilişki konusuna önem vermişlerdir. Son üç seçimde AKP'nin başarısına yol açan temel nedenlerden biri de AB ile bütünleşmeye verilen ağırlıktır. Bu bağlamda AKP hükümeti ile 1980 sonrasında askeri darbe ile başlatılan siyasi ve ekonomik yapılardaki değişikliklere devam edilmiştir. Türkiye'de politika yapıcılar sendikacılık ve tüm çalışanlar üzerinde olumsuz etkileri olan neo-liberal politikaların güçlü bir destekleyicisi olmuşlardır. 
Türkiye'de bu politikaların çalışanlar ve sendikalar üzerindeki yıkıcı etkilerini görmezden gelmek imkânsızdır. Dolayısıyla son yirmi yıldır Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasal alanda yaşadığı sorunlar nedeniyle sendikaların günümüzdeki görüntüsü oldukça kötüdür. Ekonomik ve siyasal alanın en önemli unsurları olan çalışanların haklarına bakıldığında, durumun son dönemde oldukça vahim olduğu gözlemlenmektedir. Diğer bir deyişle 1980'lerden itibaren sendika üyeliği oranı hızlı bir şekilde düşmekte ve buna bağlı olarak da sendikaların güçleri azalmaktadır. Örneğin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın istatistiklerine göre sendika üyeliği 1995 ile 2006 
yılları arasında % 11 düşmüştür (CSGB 2007). Bu düşüş sendikaların gücünün önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. 
Son yıllarda uluslararası alandaki gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili olumlu yaklaşımlarda artış olmuştur. En yaygın görüşe göre, bu olumlu yaklaşımlar Türkiye'deki geniş bir kitleyi oluşturan genç nüfustan kaynaklanmaktadır. AB ülkeleri bu genç nüfusu geniş bir tüketici kitlesi ve dolayısıyla Türkiye'yi önemli bir pazar olarak görmektedir. Berberoğlu'nun açıkladığı gibi “Türkiye genç ve büyük nüfusu ile Avrupa için avantajlı bir piyasa olabilir ve bu nedenle Avrupa için 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Türk piyasasına girmek ve onu işgal etmek çok kolay olacaktır (1981: 277-291). Buna bağlı olarak AB birçok alanda ilişkileri geliştirmeyi teklif etmiştir. Ancak AB kendisine geniş bir pazar olarak gördüğü Türkiye'yi aynı zamanda kurumları ve demokratik unsurları açısından da eleştirmektedir. Bu bağlamda AB sendikaların zayıf yapılarını tartışmakta ve Türk hükümetlerini bu konuda uyarmaktadır. 

AB yönetmeliğine uymaları için aday ülkelerden istenen şartlar devlet politika ve uygulamalarının değiştirilmesini amaçlayan zorlayıcı unsurlardır (Kelley 2004: 425). Örneğin, Türkiye'nin Aralık 1999'da tam üyeliğe adaylığının kabulü ile toplumunun çeşitli kesimleri için bu şartların yerine getirilmesi önemli birer toplumsal görev anlamına gelmiştir. Türk hükümeti o zamandan beri AB ile ilişkilere çok önem vermiş ve müzakere tarihini elde etmede önemli bir başarı elde etmiştir. 
Buna bağlı olarak Meclis'in önde gelen görevi AB kriterlerine uyum için yasalarda gerekli değişiklikleri yapmak ya da gerekli yasaları çıkartmak olmuştur; çünkü amaç üyelik görüşmelerini başlatmaktır. Ancak hükümetlerin uyum süreci iki aşamadan oluşur: Yasal değişiklik ve kurumsal değişiklik. Türkiye örneğinde eksik olan şey kurumsal değişikliğin sağlanmasıdır. 
Günümüzde kurumların demokratik yapısındaki sorunlar bu eksiklikten kaynaklanmaktadır. Etkin bir çalışma için Türkiye'den kurumsal yapısını iyileştirmesi beklenmektedir. Çünkü sadece yasal çerçeveye uyum gösterme çabaları yeterli değildir. 
Bu bağlamda, Türkiye'de en sorunlu kurumsal yapılardan biri, siyasal güçlerin hegemonyası ve ciddi müdahalesi başta olmak üzere çok sayıda sorun barındıran sendikalardır. Türkiye'de sendikacılığın en temel sorunu 1982 Anayasası ve ardından gelen yasalardır. Buna bağlı diğer önemli bir sorun ise bölünme ve çalışanların sessizliği nedeniyle üye sayılarındaki azalmadır. 

Aslında sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel yapıtaşlarından biri sendikacılık hareketidir; ve sosyo-ekonomik gelişme ve özgürlük ile sendikacılık arasında doğrudan bir ilişki vardır. 
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye AB üyeliği bağlamında birçok alanda büyük gelişme göstermesine rağmen sendikaları geliştirme konusunda başarılı olamamıştır. Aksine, 1980'lerden beri darbe ve darbe sonrası uygulanan neo-liberal politikaların etkisiyle Türkiye sendikaları küçültme ve ortadan kaldırma veya hükümetlerin egemenliği altına alma yoluna gitmiştir. 
Bu nedenle Türkiye'de kadınların sendikalarda kendilerine bir yer edinmeleri giderek daha da zorlaşmıştır; ve yer edinebilmiş kadınların birçoğu da uzaklaşmak zorunda kalmıştır. 

Bu çalışma AB üyeliği için yıllardır uğraşan Türkiye'de kadınların sendikalara düşük katılım oranını ve ikincil rollerini tartışmayı ve 1980 sonrası hükümetlerin AB üyeliği tartışmaları bağlamında neo-liberal politikaların kadın sendikacılara olan etkilerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında bu çalışmada sendikaların oldukça üst kademelerindeki yönetim kadrolarında yer almış 16 kadınla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu kadınlardan beşi sendikaların seçimle gelmiş başkanlarıdır. Kadın sendikacıların dokuzu ile iki kez görüşülmüştür. Türkiye'de kadınların sendikalar içindeki konumlarını irdelemek amacıyla ilk görüşme 10 sene önce ve ikincisi ise yakın zamanda yapılmıştır. Görüşme yapılan tüm kadınlar çalışmaya katkıda bulunmak için oldukça özverili davranmışlardır. Bütün kadınlar bu tür çalışmaların değerini ifade etmişler ve kamusalalana katılırken bu çalışmaların etkilerinden söz etmişlerdir. Görüşülen kadınların çoğu profesyoneldir. Bu kadınların zamanları çok dar olmasına rağmen görüşmelere uzun saatler ayırmışlardır. Bu araştırmanın sınırlılığı bazı kadınların özellikle daha genç olanların ve sendikaların nispeten üst kademelerine katılamayanların bazı sorulara cevap verememesidir. 


Türkiye'de kadınlar ve sendikacılık 


Türkiye'de sendikacılığın ortaya çıkışı çok eskilere dayanmamaktadır. Aksine kalkınmanın temel öğelerini oluşturan sendika oldukça yeni bir kurumdur. Diğer bir sorun sendikaların karşılaştığı yasal sınırlardır. 1982 Anayasası ve onun ardından çıkarılan yasalardan kaynaklanan sınırlandırmalara ek olarak Türkiye'de sendikacılık hareketi bir bütün olamamıştır. Türkiye'de sendikalar çok bölünmüşlerdir. Bunun bir sonucu olarak da kurumsal ve siyasal yapıları bağlamında güçlerini tam anlamıyla gösterememektedirler. Bu nedenle Türkiye'de sendikaların durumu pek umut verici değildir ve kadınların bu yapı içindeki konumları ise daha da umut kırıcıdır. Aslında günümüzde Türkiye'de kadınların kamusal alana katılımları çok düşüktür. 
Bir başka deyişle Türkiye'de kadınlar hâlâ özel alana mahküm edilmişlerdir. AB üyelik süreci bağlamında AKP bir yandan kadına yönelik bazı olumlu çalışmalar yapmakta diğer yandan da bu mahkümiyeti güçlendirmektedir. 

Son dönemlerde kadınların işgücüne katılım oranı düşmektedir. Bu nedenle sendikalara katılım oranları da düşüktür, 1950'lerde işgücüne katılım oranları % 80 iken 1980'lerde % 33'e düşmüştür (Koray 1993: 47). Her ne kadar bu düşüşün temel nedeni tarım kesimindeki istihdamın azalması ve kente olan göç olsa da özellikle son dönemde yükselen İslami kültürün de önemli derecede etkisi vardır ve sonuçta kadınlar sendikalarda son derece düşük oranda temsil edilmekteler. 


Türkiye'de sendikalarda kadınların karşılaştıkları sorunlar 


Türkiye'de kadınların sendika liderliği oranında son dönemde az da olsa bir artış olmuştur ancak kadınlar henüz sendikalarla tam barışamamışlardır. Sendika liderliği konumunda olan kadınlar bu tür kurumlarda sert bir mücadelenin başlatıcısıdırlar. Küreselleşme süreci sonrasında yaşanan toplumsal depresyon nedeniyle kadınlar ayakta kalabilmek için sendikalara ihtiyaç duyarlar ve bu durum siyasal partiler tarafından göz önünde bulundurulmaz. 

Avdeyeva hükümette olan siyasal partilerin ideolojisi ile toplumsal cinsiyet eşitliğini yaratacak olan kurumlar arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamıştır (2010: 204-212): 


“Avrupa Birliği katılım sürecinde olan ülkelerdeki kurumsal reform düzeyi bağlamında kadın hareketinin gücü ile parlamentolarındaki iktidar partilerinin ideolojisi arasında önemli bir etkileşim vardır. Kadın hareketi savunucuları ülke içindeki siyasal alanda tek aktörler değildirler: Onların hareketleri diğer siyasal aktörlere bağlıdır. En önemlisi ise hükümetteki siyasal partinin ideolojisine bağlıdır. Bu nedenle Parlamento'daki partiler kadın hareketi aktörlerinin hükümetin uluslararası gereksinimlere uyumu bağlamında, özellikle katılım sürecindeki ülkelerdeki kurumsal değişimin derecesi üzerindeki etkisini sınırlandırırlar” 


Hükümetteki siyasal partilerin ideolojilerinin etkisi sonucunda Türkiye'de sendikaların isteksizliği ve güç kaybının nedeni bu çalışmaya katılan bir kadın sendika lideri tarafından şu şekilde vurgulanmıştır: 


“Devletin bir caydırma politikası vardır ve 1980 sonrasında hükümetler sendikalara karşıdır. Özel sektör ya da kamu sektörü fark etmez, çalışanlar devletin baskısı altındadır. İşten atılma gibi çeşitli tehdit yolları vardır. Hükümetler kendilerini koruyan ve destekleyen sendikaları gözetirler' 


Son yıllarda Türkiye'deki kadın hareketinin siyasal partiler üzerine etkisi olmuştur. İktidar partileri topluma kadının kamusal alandaki konumuna ne kadar önem verdiklerini göstermek için Parlamento'daki kadın sayısını arttırma konusuna ağırlık vermişlerdir; ama bu sadece sayısal bir artıştan ibaret kalmıştır. Ecevit Türkiye'deki kadın hareketinin başarısını incelerken 1980 sonrası dönemde bu hareketin birçok açıdan güç kazandığını belirtmektedir. Diğer yandan Ecevit Türkiye'de kadınların sosyal destek sağlamakta başarılı olamadıklarını ifade etmektedir (Ecevit 2004). Bu alandaki yazının da gösterdiği gibi bu başarısızlık doğrudan iktidar partilerinin tutumları ve ideolojileriyle ilintilidir (Costain 1992). 

Bu noktada, güç kuramı ile kadınların destek sağlama konusunda yaşadıkları sorunların temelini açıklamak mümkün olabilir. Güç kuramında yaş ve cinsiyet farklılıkları nedeniyle aile içinde oluşan güç dağılımı temel alınır. Geleneksel olarak aile içinde toplumsal statü ve fiziksel özellikleri nedeniyle erkekler diğerleri üzerinde güç sahibi olurlar (Sallan Gül 2011: 25). 
Bu güç dağılımı sadece özel alanda değil kamusal alanda da kadının aleyhine işler ve kadınlar çalışma yaşamına katılmış olsa bile oradaki erkekler tarafından dışlanırlar. Temel sorun, birçok alanda kadınların erkeklerle eşit haklar kazanmış olmalarına rağmen siyasal ve ekonomik alanda otoriteyi temsil eden güç odakları arasında erkeklerle eşit konumlara ulaşamamış olmalarıdır (Yirmibeşoğlu 2008: 696). Hem özel hem de kamusal alandaki bu eşit olmayan konumlarını görüşülen sendikacı kadınlardan biri şu şekilde ifade etmiştir: 


“Toplumda yaşamın her alanında var olan kadın olmaktan kaynaklanan sorunları sendikada yaşıyoruz. Üyelerin çoğu ve çalışanların çoğu kadın ve yönetim kademelerinde en iyi kadın temsiliyeti var ama yine de üye sayısına oranla çok az, sendikaya çalışmalara katılmak için evde sorun yaşıyorsunuz". 


Güç kuramı bağlamında kadınların annelik rollerinin kamusal alandaki erkekler tarafından da abartılı bir biçimde ön plana çıkartılması onların bu alana girmelerine ya da girseler de yüksek statülü görevlere gelmelerine engel oluşturur; ve bu, kadınların dışlanmasında önemli birer unsur olarak kullanılır. Görüşülen kadınlardan biri bu dışlama sonucu yaşadığı mutsuzluğu ve bunun sonucunda gelişen uzaklaşmayı şöyle anlatmaktadır: 


“Ben ekip çalışmasında yer alırım ama ekip içindeki doğrular benim doğrularım değildi, bunu gördükçe çok uzaklaştım, sendikacı olmak benim idealimdi, bu uzaklaşma bana çok acı verdi”. 


Günümüzde de Türk kadınından beklenen şey “iyi birer eş ve anne” olmalarıdır. Bu nedenle de erkeklerin kadınlara oranla çok daha yoğun olarak yer aldıkları kamusal alana katılımları söz konusu olduğunda onlardan erkek gibi olmaları ve erkek gibi davranmaları beklenmektedir. Bu çalışmada görüşülen sendikada görevli kadınlardan biri bunu şöyle dile getirmektedir: 
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“Genel başkanlardan biri bir gün bana erkek gibi kadınsınız dedi, ben de başkanım ben erkek gibi kadın olmak istemiyorum, kadın gibi kadın olmak istiyorum dedim”. 


Doğal olarak tartışılması gereken sorulardan biri ise bir ya da daha fazla sayıda çocuğa sahip annelerin kamusal alana nasıl katılacakları ve yüksek kademelere nasıl ulaşacakları sorusudur. Zoonen bu sorunun cevabını yanıtlarken, küçük çocukları olan annelerin siyasetin üst kademelerinde yer alamamaları- nın nedenini kültürel ve uygulamadaki engeller olarak belirtir (2006: 292). Aslında en önemli engellerden biri anne olmaktır. 
Bu nedenle istihdamda ve buna bağlı olarak sendikalarda giderek sayısı düşen kadın oranı ile Türkiye'de kadınların gelecekteki durumu çok olumlu görünmemektedir. Çocuk sahibi kadınların sendika yöneticileri tarafından nasıl dışlandıkları bu çalışmada vurgulanmıştır: 


“Çocuğumuzla birlikte sendikaya gittiğimizde çocuklar ortalığı karıştırdığında, bu çocuklarınız da hiç durmuyor diyerek öncelikle erkekler şikâyet etmiştir ve kadınların bile şikâyeti olmuştur. Erkekler eşlerinin sendikada yer alması kaygısıyla zaman zaman endiselenmislerdir’ 


Neo-liberal politikalar kadınların özel alana hapsedilmelerinde önemli rol oynamaktadır. Bu politikaların sonuçlarından biri kadınların kamusal alanın en önemli parçası olan ücretli işgücüne katılımlarının düşük oranda olmasıdır (Bkz. bu kitapta Gülay Toksöz'ün makalesi). Kadınların işgücüne düşük oranda katılımlarının önemli bir sonucu ise sendikalara olan ilgilerinin azalmasıdır. Sendikalardaki kadın sayısını arttırmak zordur. Ayrıca sendikalardaki kadınlar alt seviyelerdeki görevler- de rol almaktadırlar; bazı nedenlerle karar verici konumlara gelememektedirler. Küreselleşme sürecinde uluslararası sendikacılık hareketinde temel konu sendikalarda kadınlara eşitlik sağlanması ve onların katılımı olmuştur (Erdoğdu: 2006: 304). 
Örneğin Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Sendikalarda Cinsiyet Eşitliği Şartı'nda “karar mekanizmalarında ka- 


336 


dınların temsiliyet ve görünürlüğü eşit oranlarda değildir” şeklinde bir açıklama yapmıştır (2007a: 2). 

Son zamanlarda AB tarafından da bu konular gündeme getirilmektedir. Ancak iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitligi siyasal gücün çok çaba göstermesi gereken bir konudur ve bu konu Türkiye'de sendikalarda yer almamaktadır (Tenekeci 2010: 20). Türkiye'de kadınlar ‘yuvayı yapan dişi kuştur çerçevesinde muamele görüp özel alan ile sınırlandırılmışlardır. Bu nedenle de her fırsatta kadının annelik ve aile içindeki rolünü vurgulayan devlet politikaları aracılığıyla kadınlar istihdamdan ve sendikalardan dışlanmışlardır. Bu çalışma bağlamında yapılan son dönem görüşmeler 10 sene öncekilerle karşılaştırıldığında önemli benzerlikler görülmektedir. Kadınların bazı konularda 10 sene öncesi ile tam olarak aynı şeyleri söylemiş olmaları oldukça ilginçtir: 


‘Ben çalışan kadını tanımlarken onu iki işvereni, iki sömürücüsü olan ve 4 vardiya çalışan bir birey olarak anlatıyorum. 4 
vardiya derken ev, iş, çocuk ve zor bir işi kastediyorum. Benim çözümüm evde daha çok demokrasi ve bunun için kocanın daha çok istekli olmasıdır. Hükümet kreş ve süt verme odası gibi sorunları çözerek daha demokratik bir biçimde kadınların ihtiyaçlarını değerlendirmelidir. Böylece çocuk sahibi olmak artık hiç sorun olmamalıdır” 


Toplum içinde kadına yönelik baskıya sürekli olarak neden olan ve onu pekiştiren yapılar ve düzenlemelerin varlığından söz eden çok sayıda sosyal bilim eseri vardır (Fine 2007; Rees 1992; Walby 1990). Kadına yönelik ayrımcılık ve kadınların dışlanmışlıkları birçok neden ile açıklanır ve bunlardan bir tanesi anneliktir. Bu yüzden kadınların kamusal alana katılmaları sürecine önemli bir engel oluşturan ailevi yüklerine odaklanan çok çeşitli akademik çalışmalar vardır (Regan ve Paskeviciute 2003; Nicolson 1996; Gilligan 1982). Görüşme yapılan kadınlardan biri 10 sene önce sendikanın yönetiminde olmaktan son derece memnun bir şekilde sendikada kadının mücadelesine vurgu yaparken bugün sendikadan ailevi yüklerden en önemlisi olan hamilelik nedeniyle atılmış olmasının hazin hikâyesini şu şekilde ifade etmektedir: 


“Hamilelik nedeniyle sendikada daha fazla aktif olamamaya başladım, doğumdan sonraki dönemde sendika ile ilişkilerim koptu, kadın meselesi ile ilgili daha önceki çıkışlarım ve arkasından hamileliğim ve geri döndüğümde listeye alınmadım, ve bunun neden olduğunu sorduğumda cevap alamadım, dışarıdan aday oldum ve tabii ki kazanamadım. Eğer listeye alınmadıysanız bu sizin sendikada sonunuzdur. Eğer siyasal bir duruşunuz varsa sizi dışarıda tutarlar.” 


Bu çalışma kapsamında yapılan görüşmeler, kadınların anne olmalarının işten atılmaları için bir bahane yarattığını ve çoğu kadını da kendi istekleri dışında sendikalardan erkek egemen yapı bağlamında uzaklaştırdığını göstermektedir: 


“Egemen yapı içinde yaş ve kadının sosyal statüsü çok 6nemli, anne olmadan önce sendikada eğitimli olmam beni üst kademeye taşımıştı, anne olunca beni faaliyetlere almadılar, sen annesin, küçük çocuğunun başında olmalısın anlayışı vardı. 


En tepe kadrolara çıkabilmiş ve ayakları üzerinde durmayı başarmış diğer bir kadın hem anne hem de sendikacı olmanın zorluklarını şu şekilde açıklamaktadır: 


“Çocuklu kadınlar sendikaya çocukları ile giderlerse sendikalardaki erkekler şikâyet ederler: Onlar kendi eşlerinin de bir gün sendikaya katılabileceğinden korkarlar. Bu erkekler her zaman bana kendi kız çocuklarının gelecekte benim gibi olmalarını istediklerini söylediler ama hiçbir zaman benim gibi bir eşleri olmasını ümit ettiklerini söylemediler. 


Hem iş dünyasındaki hem de evdeki iki yönlü rollerinden kaynaklanan baskı nedeniyle kadınları tarihsel olarak bir araya getirmek ve organize etmek zor olmuştur. Ayrıca hükümetlerin tutumu kadınları destekleyici yönde olmamıştır. Aslında son zamanlarda neo-liberal politikaların etkisiyle AKP, kadınların bu iki yönlü görevi başarıyla yerine getirebilmeleri için 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esnek iş kavramını sunmaktadır. Kadınlar bu iki yönlü görevin yarattığı temel engelin farkında olmalarının yanında, kendilerine karşı önemli bir sınırlandırma oluşturan küreselleşmenin yıkıcı etkisinin de farkındadırlar ve bu etkiyi şu şekilde dile getirmekteler: 


“Küreselleşme kadını çok kötü etkiliyor, kadın son işe alınan, ilk atılan, hâlâ sosyal güvenliği olmadan çalışan. Birçok sıkıntı var, küreselleşme sonucu sendikacı kadın işlerin daha da zor olduğunu gösterdi ve kadın daha çok mücadele etmesi gerektiğini görecek, sermaye alabildiğine pervasız ve emek sonsuz olarak sömürülüyor. 


Ayrıca kadınlar sendikalarda son 10 yıllık süreç içinde kadına yönelik çalışmalarda fark edilir bir değişiklik olmadığını belirtmekteler: 


‘10 yıl içinde hiçbir ilerleme görmedim. Genel seçimlerde kadınlara yer verilecek deniyor ama ben bir adım ilerleme görmedim. Sizin başarılı olduğunuzu anladıkları an, bir yere geleceğinizi anlayınca, sen o makamda yapamazsın, sen erkeklerle yapamazsın. Birçok engel çıkartıyorlar. Her anlamda yolunuzu kesiyorlar. Sen evlisin, sendikacı kadınlar toplantılara katılıyor, sen annesin çocukların var, gelemezsin, sen erkeklerin içinde oturamazsın, toplantı geç saate sürer katılamazsın. Ben bu işe baş koydum. Etrafınızda destekleyenleri görünce, engel olmaya çalışıyorlar, bizim söz sahibi olmamızı istemezler.” 


10 sene önce görüşme yapılan kadınlar küreselleşme ve neoliberal politikaların kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında değildiler. Yeni yapılan görüşmeler ise şu anda kesinlikle bu zararlı etkilerin farkında olduklarını ve bu nedenle de kendilerini hiç şüphe duymadan feminist olarak tanımladıklarını göstermektedir: 


“Ben kesinlikle bir feministim. Benim sendikamda bizlere asla feminist olduğumuzu söylemememiz gerektiğini tembih ederlerdi ama ben bunu her fırsatta ilan ediyorum. Bu nedenle erkeklerden kaynaklanan daha fazla karşıtlıklarla mücadele etmek zorunda kalıyorum. 


“Kesinlikle ben bir feministim diyebilirim. Benim çalıştığım yerde bir kadını bastırmak ve mücadeleden uzaklaştırmak için sakın feminist olduğunu söyleme denir, oysa ben bunu rahatlıkla söylemişimdir.” 


Sendikaların yapısı kadınların konumlarını belirliyor ve bu da kadınlara karşı önemli bir sorun oluşturuyor. Türkiye'de hükümetlerin ataerkil ideolojileri de sendikalarda yansımalarını bulmakta ve kadınlar ciddi bir ayrımcılık ile karşı karşıyalar. Bu nedenle kadınlar sendikalarda üst düzey yönetici ya da yüksek kademelerde çalışan biri olarak kabul görmediklerini şu sözlerle ifade ediyorlar: 


‘Sendikalarda kadın varsa ve oran artmissa ben onları tebrik ediyorum. Bu büyük bir mücadeledir ve kadınların gelmelerini çok istiyorum. Kadınlar bir yere kadar geliyor sonra önlerini kesiyorlar. Kadın hakları olmayan, kadını görmek istemeyen bir toplumda AB'ye girsek ne olur girmesek ne olur. Mevcut zihniyetle AB'ye üye olsak bile ne olacak ki, hiçbir katkısı olacağını düşünmüyorum. 


Ayrıca bu çalışmada görüşülen kadınların çoğunun da belirttiği gibi kadınlar sendikalarda sadece gösteriş amacıyla süs eşyası gibi kabul görüyorlar: 


“Kongreleri gördüm, bir iki bayan var ama farklı konumlarda, yani tabiri caizse yeşillik olsun, bayan da var demek için. Yani o bayanlar mücadele vererek oraya gelen bayan türü değildi. Onun için o bayanı bir seferinde görüyorsun diğer seferinde o bayan yoktu. Herhalde başkanlar onları kendilerine yakın gördükleri için davet ediyorlardı.” 


Çalışmaya katılan kadınlar bir kadının adaylığı söz konusu olduğunda erkeklerin kadınlara karşı olumsuz tutumlarının yanında kadınların da kadınlara karşı benzer davranışlarından söz etmişlerdir: 
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‘Eger kadınlar birbirlerini destekleseler bizim işimiz çok daha kolay olur. Bazen erkekler bile bizi destekliyor ama kadınlar asla. Kadınlar bugüne kadar beni hiç desteklemediler. Kadınlar erkekleri desteklediler ve gerekçe olarak da bu destekledikleri erkeklerin kocalarının arkadaşları olduklarını söylediler.” 


Ataerkil yapıları güçlü olan sendikalar ve siyasal partiler arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle her ikisinde de kadınlara yer açmak imkânsızdır. Türkiye'de siyasal partilerin sendikalara yoğun müdahalesi olur ve bu durum kadınların katılımını ve temsilini olumsuz yönde etkiler. Siyasal partiler ataerkil ideolojilerini sendikalara yansıtırlar. Bunun sonucu ise bütün Türkiye'de kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir duyarsızlık ve buna bağlı olarak sendikalara çok az sayıda kadın katılımıdır. Tüm görüşme yapılan kadınlar sendikaların siyasal partiler ile olan ilişkilerini ve sendikaların ataerkil yapılarını vurgulamışlardır: 


“Siyasal gücün sendikalar üzerinde hegemonyası vardır. Sendikalar son derece ataerkil yapıları olan kurumlardır. Sendikada eğer bir kadın başarılı olur ve üst kademede bir yere erişirse her zaman onun başarısının nedenleri merak edilir ve onun zaferinin arkasında hep bir kandırmaca olduğuna inanırlar. O kadını zayıf düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ama bu tür şeyleri asla bir erkeğe yapmazlar. Eğer bir kadın sendikaya sık sık giderse onun bu ziyaretlerinin nedeni olarak aşağılayıcı sebepler bulmaya çalışırlar. 


Ataerkillik ile sıkı bir biçimde bağlantı kurulmasının bir nedeni genellikle sendika liderlerinin sahip oldukları gücü ve kaynakları kötüye kullanma eğiliminde olmalarıdır. Lipset bu tür kötüye kullanmalar nedeniyle çoğu ülkede sendika liderlerinin düşük prestijinden söz eder (1983). Sendikanın maddi kaynaklarını kötüye kullanma olasılığı nedeniyle (bu tür örnekler yaşanmıştır), sendikada yer alan erkekler o güçlü konumlarını kadınlarla paylaşmak istemezler. Görüşmelerde birçok kadın güç ve finansal kâr arasındaki ilişkinin altını çizmişlerdir: 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“Sendikalar tamamen erkek egemen örgütler, ülkemizde tamamen erkek işi olarak başlamış ve devam ediyor, bu işte rant var ve rant nedeniyle egemenlik söz konusu, rantın olduğu yerde iktidar daha zor paylaşılıyor. Ben seçildiğimde Türkiye'de kadın hareketi gelişiyordu ve o kadın her gittiği yerde kendi temsilcisini buldu, sendikacılık içinde kadın hareketi beni buldu. 


Kurumların yapılarının cinsiyet eşitsizliğine maruz kaldığı konusunda şüphe yoktur. Kadın ve erkeklerin dağılımı bağlamında ve cinsiyetçi uygulamalar bağlamında kurumlar cinsiyetçidir. Buna bağlı olarak da sendikalarda ataerkilliğe bağlı diğer bir temel problem, bu çalışmada görüşülen tüm kadınların belirttiği cinsel tacizdir. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar cinsiyetçi düzenlemeler ile kurumsal düzenlemelerin nasıl birbirleriyle yakın bir bağlantı içerisinde olduklarını göstermiştir (Hearn ve Parkin 2001: 13). Bu çalışmanın amacı ataerkil yapıları olan sendikalarda kadınlara karşı olan engelleri ortaya çıkartmak olduğu için görüşmelerde cinsel taciz konusuna da yer verilmiştir. Aslında görüşülen kadınlar cinsel taciz ile ilgili soru sorulmadan dahi bu konudaki görüşlerini sunmuşlardır: 


‘Son on yılda cam tavanın kalınlığı konusunda hiçbir değişiklik olmamıştır. Liderliğin getirdiği hegemonya nedeniyle kadınlara yönelik çok sayıda engel vardır. Örneğin çok can sıkıcı bir konu olan cinsel taciz vardır. Bu olduğunda erkekler kadınları suçlarlar. Bu durumda kadın ya konuşmayı reddeder ya da işi bırakır gider. Sonuçta istifa eden kadındır, hiçbir zaman erkek olmaz. Cinsel taciz nedeniyle cezalandırılan bir erkeği hiç görmedim. Kadına yönelik doğrudan bir ceza yoktur, ama kadını uzakta tutarak onu dışlarlar. Cinsel tacize uğramış kadim korursan seni de aynı şekilde uzaklaştırırlar.” 


Kadına yönelik diğer bir ceza “işveren tarafından misillenme korkusu' 2007 Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) araştırması Sendikalarda Kadın: Boşluğu Doldurma (ETUC 2007b) başlıklı çalışmadır. Bu kadınlar için çok önemli bir sorundur ve görüşülen birçok kadın bu çalışmada bunu vurgulamışlardır: 


“Bizim ülkemizde sendika yönetimine aday olmak çok tehlikeli ve risklidir. Eğer başkanlar tarafından yönetim listesine alınmazsanız bu sizin sendikadaki kariyerinizin sonudur. Artık orada ayakta kalamazsınız. İşinize de geri dönemezsiniz çünkü sendikadaki aktiviteleriniz nedeniyle patronunuz sizi asla geri almaz. Bu nedenle sendikalarda çoğu yönetici oldukça yaşlıdır çünkü insanlar sendika yönetimine katılmadan önce emeklilik haklarını elde etmek isterler. Eğer benim adım gelecek listede olmazsa ben eski işime geri dönemeyeceğimi biliyorum ama ben cesur bir kadınım.” 


ETUC araştırması sendikalardaki aktivitelerde erkek hükümdarlığının kadınların sendikaya katılmalarına engel oluşturduğunu belirtmektedir. Bu çalışmaya göre ‘tarihsel ve geleneksel olarak erkekler tarafından yönetilen işlere kadınlar talip olmaya çekiniyorlar Ayrıca kadınlar yönetici konumlara talip olsalar bile ve hatta yönetici konuma gelseler dahi toplumsal yapılandırma yoluyla kadınlara atfedilen temel rollerden biri olan “tevazu gösterme” tutumu nedeniyle bu kadrolarda erkek yöneticilere oranla daha olgun, yumuşak, barışçı bir tutum sergilemekteler. Erkek davranışından daha farklı olan bu tarz yönetim biçiminde kadınlar erkek gibi emretme, egemenlik kurma veya hükmetme gibi davranışlardan kaçınmaktadırlar. Bu tarz yönetimde yönetici kadınlar kendilerini yönetimleri altındaki bireylerle mümkün olduğu kadar eşit bir konumda göstermeye çalışırlar. Görüşülen kadınlardan biri kendisine nasıl hitap edildiğini örnek gösterirken bu tarzı şöyle açıklamıştır: 


“Ben sendikal mücadelenin içinde sürekli var oldum. Yönetici olmadan karar verilmez gibisinden düşünmedim. Sendika başkanı olduğumda bana “Başkan” diye seslendiklerinde rahatsız oldum, kendime saygı olarak hissetmedim. Rahatsız oldum, ismimin kullanılmasını istedim. Başkan diye seslenilmesinde bir hükmetme var, üstte olmayı temsil ediyor” 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Aslında erkeğe atfedilen roller cinsiyetçi ideolojiden kaynaklanmakta ve cinsiyetçi ideoloji birçok kültürde erkeklere doğrudan çatışmacı yollarla ve münasip olmayan düşmanca tavırlarla tartışma ve talep etme fırsatı verir (Sheldon 1997: 227). 
Görüşülen kadınlardan biri erkeklerin yarattığı tehdit ortamını şöyle dile getirmektedir: 


“Erkek arkadaşlar beni hep rakip gördü, bu kadın bir yerlere gelecek, bunu nasıl uzak tutarız, mesela seni seçimde listeye almıyor, çünkü korktular, bu daha ileri gider dediler, ben bildiğim doğruları söylerim tabii bu da bazılarının işine yaramaz, listeye almadığında sendikacılık hayatı bitmiştir.” 


Diğer yandan sendikalarda erkek egemenliği altında yaşayan kadınlara ise nasıl gülümsemeleri gerektiği ve nasıl nazik olmaları gerektiği öğretilir ve bu nedenle onlar kurumların liderleri olarak tanınmazlar. Bu farklılık çalışmaya katılanlar tarafından belirtilmiştir: 


‘Ben sendikal hareketlere başladığımda ve iş yerlerini gezmeye başladığımda, erkek olan bir iş arkadaşımla aynı konuyu açıklarken dinlenmediğimi fark ettim. Sonra sesimi yükseltmeye başladım. İşçilerin aklına sendika denince tipik bir adam gelir. Bu adam bıyıklı ve kocaman göbekli bir adamdır. Zamanla kendinizi nasıl dinleteceğinizi öğreniyorsunuz. Bu benim tek tavizimdir. İnsanlarla ilişkilerinize daha dikkatli yaklaşırsanız bir süre sonra sizi tanıyorlar. Onlar sizin fiziksel özelliğiniz olan güzellik gibi bir nedenle seçilmediğinizi bilirler. Eğer sesinizi yükseltmezseniz kaybolmaya ve atılmaya mahkümsunuzdur.’ 


Sonuç olarak Türkiye'de sendikalarda kadına yönelik yatay ayrımcılık vardır; sendikaların sadece erkeklere ait olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu nedenle erkekler sendikanın ataerkil yapısı içinde kadınların varlığını kabul etmek istemez ve bu yapı da hiçbir zaman değiştirilmek istenmez. Örneğin görüşülenlerden biri fiziksel olarak bile sendikalarda kadınlara yer olmadığını vurgulamaktadır: 
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“Çoğu sendikada tuvaletler sadece erkek tuvaletidir. Sendikaların dinlenme odaları Türkiye'ye özgü kahvehanelere benzer çünkü oralarda tavla, okey ve iskambil oynanır. Kadının varlıgı akıllarının ucundan bile geçmez. Onlar dürüst değildirler ve egemenliklerini sürdürmek isterler. 


1980 sonrasında kadınların yoğun olarak yer aldığı turizm ve 
otelcilik alanında çalışmalar yapan Otel Lokanta Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) kadın sendikacılığı konusunda hazırladığı Kadın Sorunları ve Olumlu Ayrımcılık başlıklı kitabında bu çalışmaya paralel biçimde sendikalardaki erkek egemen yapının son derece katı olduğunu belirtmektedir (1997: 74-75). Aynca kitapta bu sorunu aşabilmek için çözüm önerileri getirilmektedir. Sendikalardaki erkek egemen yapının ne derece yoğun olduğu şöyle dile getirilmektedir: 


‘Sendikalarda kadınlar hakkında son yıllarda çok şey söylenmesine karşın erkek egemen yapı kırılmış değildir. Sendikacılık hâlâ erkeklerin tekelindedir ve erkekler bu tekeli kolay kolay terk edecek görünmemektedir. Toplam üye sayısı içinde veya toplam çalışan içinde kadınların oranının yüksek olduğu işkollarında bile kadınlar sendikal organlarda son derece düşük düzeyde temsil edilmektedir. Oysa kadın yönetici ve temsilcilerin sayısı yükseldikçe kadın sorunları kadınların kişisel problemleri olmaktan çıkıp, ortak taleplere dönüşecektir. 


Sendikanın kendi açıklamasında da görüldüğü gibi Türkiye'de sendikalarda kadının yer alması ve yönetici konuma gelmesi son derece zordur. Kadınların yoğun olarak çalıştığı alanları temsil eden sendikalarda bile üye kadınların sayısı düşüktür ve kadınlar yönetime talip olmazlar çünkü sendikalardaki katı erkek egemen yapı önemli bir engeldir. 


Küreselleşme ve Avrupa Birliği etkisi 


Küreselleşmenin az gelişmiş ülkelere olan etkisi ile gelişmiş ülkelere olan etkisi karşılaştırıldığında farklı yansımalar oldugu görülür. Ama kadının “yuvayı yapan dişi kus’ rolü halen evrenseldir. Marling'e göre toplumsal cinsiyet rolleri küreselleşme nedeniyle değişir ama tam olarak değil. Kadınlar temel olarak çocuk bakımından sorumludurlar (2006: 100). Sendikalarda kadınların annelik rolü ise uluslararası alanda sendikalarda Türk kadını ile ilgili yanlış bir imaj yaratmıştır. Bu konuda görüşülen bir kadın sendikacı şu şekilde görüş bildirmiştir: 


“Uzun süredir bizler yurtdışında toplantılara gidiyoruz. Sendikalardaki yabancı kadınlar bir seferinde kocamın bana yurtdışına gitmem için nasıl izin verdiğini sordu. Bir başka seferinde bana neden geleneksel kıyafetler içinde olmadığım ve kocamın kaç tane karısı olduğu soruldu. AB Türk kadınlarının sendikacı olamayacaklarını düşünüyor. ABD'de bir ILO toplantısında bana Türkiye'de kadın sendikacı olamayacağını söylediler. Benim yalan söylediğimi, Türk kadınının benim tasvir ettiğim gibi olamayacağını söylediler. Türk kadınının çalışabileceği tek alanın tarım olduğuna inandıklarını söylediler. 


Son on sene içindeki değişiklikler sorulduğunda görüşülen kadınlar bu süre içinde Türkiye'de kadınların sendikalarla ilişkileri ve konumları açısından gözle görülen bir değişim olmadığını belirttiler. Ülkede gelişen kadın hareketi gücündeki degişimi genel olarak çok olumlu bulmalarına rağmen sendikalardaki kadınların statülerinde hiçbir değişiklik olmaması durumunu hemen hemen tüm görüşülenler vurgulamışlardır: 


‘Son on yılda hiçbir gelişme göremedim. Eğer sizin başarılı olacağınızı ve yüksek kademelerde yer alacağınızı hissederlerse, size karşı engeller oluşturuyorlar ve bir kadının bu kadar yüksek bir düzeyi koruyamayacağına ve erkekle rekabet edemeyeceğine dair inançlarını ısrarla sürdürüyorlar. Bizlere sürekli “sen bir kadınsın, sen evlisin, sen bir annesin, geceleri sendika toplantılarına katılamazsın, sen bu toplantılarda gelip erkeklerle birlikte oturamazsın” derler. Bizi hiçbir zaman istemezler ve bu nedenle bize destek olanları görürlerse bizleri durdurmak isterler. 
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Toplumsal cinsiyet eşitliği kadınların katılımı ve temsilinde bu tür sorunları çözmek için kuruluşundan beri AB'nin temel konularından biri olmuştur. Örneğin Zippel “ABD'deki cinsel taciz politikasının ortaya çıkışı ve bunun Atlantik'i aşıp AB tarafından kabulü ve birçok Avrupa ülkesine gidişini' açıklamaktadır (2006). Kadın ve erkeklere eşit haklar ve eşit muameleye odaklanmasına ek olarak AB eşit işe eşit ücret politikasını da başlatmıştır. Bu tür başlangıçlar tüm AB kapsamında politikalar üretilirken değerlendirme konusu olmuştur (Millns 2007: 218). Ayrıca AB toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmış ve bunu temel yaklaşımı olarak yaygınlaştırmıştır. 

Eşit muameleyi destekleyen kanunlar, cinsiyet ayrımcılığına karşı temel bir ilke ve verimli araçtırlar ama cinsiyet eşitliğini sağlamak için yeterli önlemler değildirler (Rees 2001: 245). 
Türkiye'de kadınlar ve erkekler arasında fırsat eşitliği sağlanması çok tartışılan bir konudur. Günümüzde Türkiye'de güçlü sivil toplum kuruluşlarından ve kadınların bunlara yüksek oranda katılımlarından söz etmek zordur. AB son dönemde Türk hükümetini sendikalara destek olması ve onlara demokratik haklarını vermek için onların yasal yapılarında gerekli degişiklikleri yapması bağlamında uyardı. Ancak AB'nin bu uyarısı pek ilgi görmedi. AB Türkiye'de kadın hakları konusuna işçi haklarınınkinden çok daha fazla önem vermektedir. 

2007 ETUC araştırması kadınların sendikalara katılımını önleyen unsurları özetlemektedir (Sechi 2007: 16-17). Söz konusu araştırmada değinilen engeller bu çalışmada bulunan engeller ile benzerdirler. Öncelikle bu çalışmanın sonuçlarına göre sendikal çalışmalara engel oluşturan ve en çok belirtilen neden ailevi yükler sebebiyle zaman kıtlığı olmuştur. Aynı şekilde ETUC araştırması “kadınların zamanı ev ve iş ile sendikal çalışmalar arasında son derece fedakârlık gerektirecek şekilde bölünmüştür (2007). Belirtilen diğer bir faktör sendika üyeliğinin önemini anlayamamaktır. Bu çalışma kapsamında görüşülen kadın sendikacılar da ETUC araştırması ile tamamen aynı konuya dikkat çekmişlerdir: 
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“Bizim ülkemizde örgüt diye bize tanıtılan yanlış bir fotoğraf, oysa örgüt bizim ikinci evimiz. Şimdi kadınlara diyorum ki örgütünüzün adını sevdiğinizin adı gibi söyleyin. Gördüm ki biz örgütlere sadece kayıtlı üye oluyoruz ve kayıtlı üye olduğumuzda örgütle bütünleşemiyoruz. Belli bir ödenti ödüyoruz ama aktif üye olmuyoruz. Yönetim organlarına yükselmiyoruz. Ben bu kadar çalışmanın yanında bir yaşam da adadığımı söylemek isterim.” 


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Hareket Programı'nı başlatan AB'nin (2001) bu programında üç aşama vardır: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi için AB boyutunda farkındalık arttırma aktiviteleri; AB politikaları ve önlemlerinde toplumsal cinsiyet konularının analizi ve değerlendirilmesi; ve son olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini verimli hale getirmek için aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesi. AB tarafından başarılı programlar uygulanmasına rağmen Türkiye bu tür cinsiyet eşitliği programlarını ciddiye almakta isteksiz olmuştur. Aslında Türkiye bu tür programlara özellikle son birkaç yıldır tamamen duyarsız kalmıştır. Görüşme yapılan bir kadın, yönetimde cinsiyet eşitliği bağlamında sendika başkanlığına aday olmanın nasıl algılandığını şöyle açıklamaktadır: 


“1952 yılında Türk-İş kurulmuş. Ben Türk-iş'te aday olduğumda şöyle dediler, ilk defa bir kadın aday oluyor, bu bile bir başan dediler. Aday olmak bile başarı, kadın kimliğini korumak bu erkek egemen yapıda çok zor, büyük mücadele, erkeksi bir yapıya bürünerek değil işimi daha iyi yaparak, insanları saatlerce dinleyerek, işin inceliklerini izlemeye, dünyayı takip etmeye çalışıyorum.” 


Diğer bir kadın ise AB üyeliği sürecinde değil sendikada üst kademe görevlere aday olmak, sendikaya üyelik durumunu şu şekilde özetlemektedir: 


“AB üyeliğinde uyum yasalarının olumlu etkileri olmamıştır. 
Kadınları düşünen kim? Eğer sendikaya üyeyseniz işten atılırsınız.” 
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AB üyeliği konusunda kadının geleceği açısından bakıldığında bazı görüşülen kadınlar bu üyeliğin Türk kadınına çok fazla bir şey katmayacağı görüşündeler: 


“AB'ye üye olmayı şöyle değerlendireyim, Avrupalılar mücadele ile birçok şeyi elde etmişlerdir. AB'ye gitmek her şeyin en iyisi olacak demek midir? AB üyelerinin de sendikalarda çok önemli sorunları vardır. AB'ye de önemli sendikal çalışmalarla birlikte üye ülkelerde kadın sendikacıların mücadelesi ve onun aşılması konusuna temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum.' 


Eşit muamele tek başına yeterli değildir. Eşit muamele olumlu ayrımcılık ile desteklenmelidir. Tek başına uygulandığında eşit muamele orta sınıf ve üst sınıflardaki kadınların işyerine katılımını fırsat eşitliği aracılığıyla kolaylaştırabilir. Ayrıca kadınlar arasında var olan sınıf temelli eşitsizliklerin sürdürülmesine neden olabilir. Olumlu ayrımcılık politikası ise işyerinde kadına karşı var olan engellerin tanımlanmasını ve bu engelleri ortadan kaldırmanın yollarını içerir. Bu nedenle olumlu hareket politikası olumlu ayrımcılık politikasına dayanır. Görüşme yapılan kadınlar da bu konuya dikkat çekmişlerdir: 


“Kadın kotası genelde yararlıdır ama kadınların sendikalara katılımını arttırmak için ve onların daha yüksek kademelerdeki görevlere terfi etmeleri için yeterli değildir. Kadın bakış açısı yoksa hiçbir şey fayda etmez. 


Yarı zamanlı çalışma AB tarafından üretilen son politikalarda yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada görüşme yapılan kadınlar yarı zamanlı çalışmanın Türkiye genelinde ve özellikle de kadın çalışanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Görüşülen kadınlar 1982 Anayasası ve bu Anayasa sonrasında kabul edilen İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu'nun kadın çalışanlar açısından olumsuz yönlerini vurgulayıp yarı zamanlı çalışma ve esnek çalışmanın 1980 
sonrasında yapılan yasal düzenlemeler aracılığıyla sınıf bilincini de nasıl yok ettiğinin altını çizmişlerdir. Ayrıca bu tür politikalar sonucunda artan sayıda kadının eve kapandığını görüşlerine eklemişlerdir: 


‘AB üyeliğinden sonra hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanıyorum. Evde sosyal güvencesiz bir şekilde yaşayan kadınların sayısı artacaktır. Kadın emeği daha da ucuzlayacak ve kadınların sömürülmesi hükümetler tarafından yarı zamanlı çalışma ve esnek çalışma aracılığıyla artacaktır. 


Sonuç olarak bu çalışma, görüşülen kadınların neo-liberal politikaların kadına yönelik yıkıcı etkilerinin farkında olduklarını ortaya çıkarmıştır. Görüşmeler sırasında kadınların bu politikalara karşı tutumlarında bir değişim olduğu gözlemlenmiştir. 10 sene önceki tutumlarının aksine bugün kadınlar, yarı zamanlı çalışma ve esnek çalışma gibi neo-liberalizmin olumsuz etkilerinin bilincindedirler. 


Sonuç 


Bu çalışmada Türkiye'de sendikacı kadınların tutum ve düşüncelerinde son 10 yılda hem benzerlikler hem de farklılıklar bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sendikacılık alanına fazla ilgi duymuyor olmaları ve sendikaların yönetim kademelerinden dışlanmalarının temel nedenleri değişmemiştir: Kadınların annelik rolleri ve sendikalardaki ataerkil yapı. Görüşme yapılan sendikacı kadınlar geçmişte yaptıkları açıklamalara benzer fikirler belirtmişlerdir. Bu kadınlara göre sendikalarda erkekler kadınların varlığını kabul etmek istemiyorlar, erkekler kadınların ailevi rollerini çok abartıyorlar ve bu sayede sendikalarda kadınları yönetim kademelerine talip olmak fikrinden vazgeçiriyorlar. Ayrıca görüşülen kadınlar iktidar partilerinin ülkedeki sendikalar üzerine uyguladıkları baskı ve hâkimiyete dikkat çekmişlerdir. 

Kadınlar son 10 yılda hiçbir değişme olmadığını iddia etseler de görüşmeler sırasında sendikalarda kadınların toplumsal cinsiyete karşı tutumlarında ve bilinçlerinde önemli değişiklikler olduğu saptanmıştır. 10 sene öncesine göre günümüzde kadınlar artık çok daha rahat bir biçimde feminist olduklarını ifade ediyorlar. Hatta bazen onlara sorulmadan dahi feminist olduklarını ifade edebiliyorlar. Ayrıca artık sendikalar bağlamında siyasal partiler ve ataerkillik arasındaki bağlantının farkındalar. 
Kadınların sendikalarda ayrımcılığa uğramalarının nedenini de bu bağlantıya dayandırmaktalar. 

Sendikacı kadınlar erkekler tarafından kadınlara atfedilen özelliklerin farkındadırlar: Sadece güzelliği temsil eden sendikanın çiçekleri. Ayrıca bu kadınların hepsi sendika liderliği ve güç arasındaki ilişkinin, sendikanın maddi kaynaklarına ulaşmaya nasıl yol açtığının da bilincindeler. Bu nedenle erkeklerin onlara sendikada önemli görevleri kaptırmak istemediklerine 
ve cesaretlerini kırdıklarına inanıyorlar. Görüşülen kadınlar 10 
sene önceki cevaplarından farklı olarak son görüşmelerde cinsel tacizi sendikada yer almaya engel olacak önemli bir unsur olarak ifade etmişlerdir. Geçmişte bu konu görüşülen kadınların fazla konuşmak istemedikleri, görmezden geldikleri bir konuydu. Bir diğer önemli fark, 10 sene öncesine göre kadını temel alan soruları kadın bakış açısı ile yanıtlayabilen kadınların sayısındaki önemli artıştır. Bu gelişme sendikacı kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok daha fazla farkında olduklarını göstermektedir. Bu kadınlar, siyasal partiler ve toplumsal yapılardaki ataerkil ideoloji değişmediği sürece AB üyeliğinin yardımcı olmayacağına inanmaktadırlar. 

Bu çalışmada kadınların önerdiği çözümler anlamlıdır. Öncelikle tüm görüşülenler 12 Eylül yasalarının ortadan kaldirilmasını önermişlerdir. Diğer yandan Türkiye'de siyasal partilerin sendikalara müdahale etmekten vazgeçmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Bunlar olmadan kadınların başarılı olamayacaklarına inanmaktadırlar. Bir kadın bakanlığı kurulması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Sendikalarda kadınların eğitimi için ayrı bir bütçe ayrılması gerektiğini ve en alt seviyeden başlayarak bütün düzeylerde kadın kotası olması gerektiğini ifade ediyorlar. Kadınların sendika üyelik aidatlarında bir indirim yapılmasını öneriyorlar. Tüm görüşülenler sendikalarda daha fazla kadın görmek istediklerini ama bu kadınların, erkeklerin 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egemenliğine katkıda bulunmayacak kadınlar olması gerektiğini ve bu nedenle de toplumsal cinsiyet bağlamında kadınlara yönelik eğitime önem verdiklerini belirtiyorlar. Akademik kurumlar tarafından verilen eğitim seminerlerinin olumlu katkısına inanıyorlar. Sendikalarda temel problem olan cinsel taciz ile ilgili çözümler de getiriyorlar (Toksöz ve Erdoğdu 1998: 101). 

Sonuç olarak Türkiye'de kadınların sendikalara katılım oranı son yıllarda düşmektedir ve sendikalarda karar mekanizmalarında yer alma olasılıkları çok düşüktür. Sendikalarda kadınların ikincil rollerinin en önemli nedeni Türkiye'de 1980 sonrası dönemde uygulanmaya başlanan neo-liberal politikalardır. 
Aynca AKP AB standartlarına uyum sağlamak üzere yasalar çıkartmakta başarılı olmuşlardır ama AB tarafından önerilen kurumsal değişiklikleri yapmakta çok isteksiz olmuşlardır. Bu nedenlerle de Türkiye neo-liberal politikalar ve AB'nin sessizliği- ne bağlı olarak daha fazla sorun yaşamaktadır. 
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] eoliberal iktisadi rejim bütün dünyada olduğu 


_ gibi Türkiye'de de sosyal politikaları altüst etti. 
Siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla elele veren 
| neoliberalizmin tesis ettiği kendine özgü refah 
, rejimi üzerine çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu kitap, konuya toplumsal cinsiyet ve kadın açısından yaklaşıyor. Piyasa, özel ve kamusal ataerkilliğin üçlü kıskacındaki kadın emeği nasıl bir rejime, ne gibi dışlama ve sömürü mekanizmalarına tâbidir? 
Sosyal güvenlik reformları, ne gibi cinsiyetçi farklılaşmalar kuruyor ve yeniden üretiyor? Kadınlar nasıl bir sosyal güvence tahribatına maruz kalıyor? Bu durum karşısında toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerinin anlamı ve perspektifi nedir? 


Sosyal politikanın bütün özgül alanlarını, kadının ücretsiz bakım emeğini, ev içi emeği, enformel sektörü de hesaba katan, ayrıntılı, titiz incelemelerden oluşan bir derleme. 
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